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Giriş 


İlim ve din birbirine et ve kemik gibi geçmiş olan iki vakıadır. Biri olmadan diğerinin, insanlığın yolunu gerçek anlamda aydınlatmâsı mümkün değildir. Aydınlanma çağı diye nitelenen ve batıya özgü olan gelişmelere mutlak anlamda aydınlanma hareketi olarak bakmak, salt ilim gözüyle mümkün olsa bile, tevhid dini açısından mümkün değildir. Çünkü tevhid dini olan İslam'a göre, mutlak aydınlanma, Allah'ın birliğini bütün realitelerde gözlemleyerek ona saygıyla itaat etmektir. 
Gerçek ilim, mensuplarını Allah'a yaklaştıran ilimdir. 


Batıdaki aydınlanma hareketleri, ilim ve teknolojideki ilerlemeler, insanları Allah'a yaklaştıracak yerde uzaklaştırmıştır. Allah'ın temsilciliğini yaptığını iddia eden Hıristiyanlıgın ve kilisenin içine düştüğü çelişkilere ve ilmi gelişmelerin önüne koyduğu engellere bakılarak, bu hareketler mazur gösterilmeye çalışılsa da, tümüyle aklanmalarını temin etmez. 
Çünkü Allah'ın yarattığı kainat üzerinde o döneme kadar görülmemiş tasarruflarda bulunabilen bilim adamlarının, kainattaki eşsiz düzeni gördükten sonra onu yaratanı fark etmeleri gerekirdi. Kiliseye beslenen düşmanlık ve kinden dolayı, Allah'ın temsilciliğini kilise yapıyor diye, kainattaki ilmi realiteleri gördükten sonra, onların sahibinin Allah olduğunu itiraf eumemek ve gerçekleri saklamak ilmi objektiflikle de bağdaşmazdı. Ancak görülmüştür ki, aydınlanma hareketlerinin sonunda ilmi gelişmeler, pozitivizmin ve materyalizmin kucağına düşünce, Allah veya tanrı fikrinden ısrarla uzak durulma- ya çalışılmış, tabiat veya kainat kendi kanunlarını kendisi yapan bir mekanizma olarak takdim edilmiştir. 


Bilimsel devrimleri gerçekleştiren büyük filozoflar, örneğin Einstein ve Nevton gibi düşünürler, araştırmalarının sonunda Allah'a hayranlıklarını gizlememişlerse de, ilmi gelişmelere paralel olarak insanların Allah'a yaklaşmasını temin edecek bir bilimsel mantık da ortaya koyamamışlardır. Auguste Comte dini, tarihin belli döneminde yaşanmış bir vakıa olarak görmüştür. Sosyal olayların menşeinin dinde olduğunu söylemesiyle dine önem verdiği sanılan Emile Durkheim bile, dinin menşeini topluma indirgeyerek, ilahi iradeyi ve peygamberlerin varlığını göz ardı etmiştir. 

Dine ihtiyaç hissetmeden gelişen bilimin en çok tenkide konu olan yönü, din tarafından doldurulacak ve tamamlanacak yönüdür. Dinsizliğiyle meşhur Bertrand Russell'ın bile ilim ve medeniyete yönelttiği eleştiriler, onun din tarafından doldurulabilecek yönüne olmuştur. Batı ilim ve medeniyetinin tabi tutulduğu yoğun eleştirilerden hareketle, iki-üç asırdır din dışı bir zeminde, dine düşman olarak gelişen ilmi gelişmelerin özellikle pozitivizmin şahsında insanlık tarihinin bir istisnai dönemini temsil ettiği ifade edilebilir. Bu durum sosyal şartların baskısı sonucu oluşan gayri tabii bir durumdur. Tabii olan ise ilim ve din bütünlüğü içinde, insanlığın yolunu aydınlatacak olan medeniyet ortamıdır. İnsanlığın temel ihtiyaçlarına cevap veren böyle bir medeniyet, İslam tarihinde fiilen gerçekleşmiştir. İnsan boyutunu ihmal etmeyen böyle bir medeniyete insanlık günümüzde de şiddetle ihtiyaç duymaktadır. 
Rasyonel olduğu kadar duygusal da olan insanın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir medeniyet ortamı ancak, ilim ve dinin birlikteliğiyle oluşturulabilir. 


İlme sıcak bakan, onu son derece teşvik eden ve onunla müşterek bir medeniyet kurmaya en elverişli olan din, tevhid 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dini olan İslamiyet'tir. İslam noktayi nazarından ilim ve din bütünlüğü, bir kat daha ehemmiyet arz eden bir konudur. Bu konunun İslam açısından sağlıklı bir şekilde ortaya konulması ancak İslami bir Sosyoloji mantığı geliştirmekle mümkündür. Böylelikle meseleye hem İslam'ın özgün kaynakları, hem de yaşanan İslam denilebilecek İslami sosyal yapı açısından bakılmış olur; ilim ve din bütünlüğü açısından İslami değerlerin İslam toplumlarında ne ölçüde realize olduğu görülmüş olur. 


İslam, kimilerinin sandığı gibi dogmatik kalıplardan ibaret bir din değil; insanlığa tümdengelimci bir metotla araştırılmak üzere sunulan zengin bilgiler birikimidir. Değişmez nitelik taşıyan naslar (emredici ve bağlayıcı ayetler), yüz- yüz elliyi geçmezken, ilmi araştırmayı teşvik eden ayetler yediyüzelliyi bulmaktadır. Bu teşvik edici ayetlerden ve hadislerden ilham alınarak, ilim ve din bütünlüğünün gerekliliği, tümden gelimci bir metotla ortaya konulmuştur. Daha sonra bunun doğru olup olmadığı, İslam'ın kendi referanslarından hareketle, Hıristiyanlıkla da mukayese edilerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ortaya konan tezin doğruluğu tarihi gelişmeler ışıgında kanıtlanmaya gayret edilmiştir. Hakkında çok şey yazılmış ve söylenmiş olan ilim ve dinin, bütünlük açısından sosyolojik gözle fazla ele alınmadığı söylenebilir. Çok genel bir konu olan ilim ve dinin tüm detaylarıyla bir kitabın dar kapsamı içinde ele alınması mümkün gözükmemektedir. Bütünlüğü ilgilendiren açılar temel hareket noktası olmuştur. 


İlim ve din bütünlüğünün İslam ve Sosyoloji! açısından ele alındığı çalışmanın birinci bölümünde İslam Sosyolojisinin ilgi alanları, İslami sosyal yapı açısından belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ilim ve dinin genel mahiyeti, ilim- 


! Bu çalışma “Islam Sosyoloüsi Açısından İlim ve Din Bütünlüğü” adıyla yapılmış bir akademik çalışma iken yayın aşamasında “İslam Sosyolojisi” kısmı “İslam ve Sosyoloji” olarak değiştirilmişlir. 


İslam ilişkileri, İslam'ın ilme verdiği önem ortaya konularak, ilim ve din bütünlüğü çeşitli açılardan ele alınmıştır. Bu açılar, hakikat, fayda ve teknoloji, metodoloji, saha ve sınırlar olarak belirlenmiş ve bütünlük bu açılardan tespit edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, ilim ve din bütünlüğünden elde edilecek sonuçlar, dördüncü bölümde de tarihi perspektiften ilim ve dinin birbiriyle olan ilişkileri, bütünlük açısından incelenmiştir. Bütünlüğü engelleyici aksaklıkların giderilebilmesi için gerekli teklifler yapılmıştır. Sosyal olayların karmaşıklığı nedeniyle çalışmada belirli konulara farklı bölümlerde değişik açılardan temas edilmiştir. 


Birinci Bölüm 


İSLAM VE SOSYOLOJİ VEYA 
İSLAM SOSYOLOJİSİNE 
GENEL BAKIŞ 


I- İSLAM VE SOSYOLOJİ VEYA 
İSLAM SOSYOLOJİSİ 


Son yıllarda batılı sosyal değerlerin insanlara umut olmaktan çıkmasına paralel olarak gerek batıda gerekse kendilerini batıya endekslemiş doğu toplumlarında yeni arayışlar hızlanmış ve İslam'ın toplumsal öğretileri günümüz şartalarında yeniden yoğun bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır. 


Sistematik bir ilmi disiplin içinde toplumsal meselelerin ele alınışı İbn-i Haldun'la birlikte göze çarpmasına rağmen, sosyolojinin (ictimaiyat) bir disiplin olarak teşekkülü Auguste Comte gibi pozitivist sosyologların eliyle olduğu ileri sürülür. Pozitivizmi besleyen en önemli şey ise onun kilise ile ve kilisenin şahsında Hıristiyanlıkla mücadele halinde olmasıdır. 
Toplumları dinin etkisinden kurtarmak gibi bir misyonu elinde bulundurduğu için daha çıkışında tümüyle laik bir çizgiyi benimsemiş, dinle izah edilen toplumsal normlar yerine alternatif normlar oluşturmaya çalışmıştır. Comte'nin “Pozitivizm İlmihali” bunun en belirgin örneğidir. Dinin ilahi menşeyini inkar eden bazı batılı pozitivist sosyologlar din olgusunu toplumda insanların oluşturdukları bir çok şeyden biri olarak görmüşlerdir. Bu konuda da en belirgin örnek Durkheim'dir.3 


N 


Bu başlık altındaki muhteva Kitap Dergisi Haziran-Temmuz 1997 sayısında “İslam Sosyolojisi mi yoksa İslam ve Sosyoloji mi?” başlığı altında kendi imzamla yayınlanmıştır. 
Emile Durkheim, Dini Hayatın İbtidai Şekilleri, Terc. Hüseyin Cahit, Tanin Matbaası, İstanbul 
1923, Cil. s. 367 


- 
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Hıristiyanlığın tahrif edilmiş olması, kiliselerin ortaya koyduğu prensiplerin bilimsel gelişmelere karşı duramaması ve çelişkiler içinde boğulması, böylece J. Hick'in gerçek bir din için ön gördüğü dördüncü tabakaya yani vaki itirazlara cevap verme yeteneğine Hıristiyanlığın sahip olamaması? veya sahip olma yeteneğini kaybetmiş olması pozitivistlerin işini kolaylaştırmış ve onsekiz ile ondokuzuncu asırlar batıda yogun sekülerleşmenin yaşandığı asırlar olmuştur. 

Galileo'yu “dünya dönüyor” dediği için mahküm eden hıristiyanlığın ve özellikle onun teşkilatlı müessesesi olan kilisenin sultasından batı medeniyetinin aydınlanma ile birlikte kurtulmuş olması bir şans gibi görülebilirse de, kilisenin şahsında genel olarak dine- bunun içine İslamiyet de dahildirdüşman konumuna sokulması, her türlü bilinmezi ortaya çıkarma azmiyle çalışan, her türlü alternatife açık olan aydınlanma filozoflarını dine kapalı hale getirmiştir. Allah'ın yaratmış olduğu kainat Allah ekseninden çıkartılarak izah edilmeye çalışılmış, eşyada mevcut olan eşsiz nizamlılık gözardı edilerek yüzeysel izahlarla geçiştirilmeye gayret edilmiş, giderek eşyanın ne olduğuyla değil neye yaradığı ile ilgilenilmeye başlanmış; bu temel yaklaşım pragmatizmi (faydacılığı) ve teknolojiyi doğurmuştur. Böylelikle batı medeniyeti gerçek bir dinin temel değerlerinden mahrum kaldığı için insan hakları evrensel bildirilerine rağmen insan merkezli olmaktan çıkmış, madde merkezli bir medeniyet haline gelmiştir. 


Sosyoloji, temel özelliklerini ifade etmeye çalıştığımız bat medeniyetinin ve batılı toplumların sosyal şartları içinde ortaya çıkmış ve gelişme imkanı bulmuştur. Bütün genellik iddiasına rağmen referanslarını sadece batılı toplumlardan alması dolayısıyla mevziidir. Objektif ve değer yargısından ozak 


1 Geniş bilgi için bkz. John Hick, Faith and Knowledge, Cornell University Press, New York. 
1957,s 30-42 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olma iddiasına rağmen, toplumu laik bir çizgide tarif ve izah etmesi, ona bir takım şablonlar giydirerek bu şablonlara uymayan fertleri agresif veya sosyalleşmemiş olarak nitelemesi, cemiyetci ve cemaatcı yapı şekillerinden tercihini cemiyetci yapıdan yana kullanması ve daha bir çok bakımlardan objektif değil ve kendi değer mantığı içinde değer yüklüdür. Bir takım müteal değerlerle birlikte yaşayan toplumu anlama iddiasına rağmen, çoğu zaman kendi değer mantığına uymayan toplumsal değerleri gözardı etmekte, hiçe saymakta ve toplumu kendi ön gördüğü değerler doğrultusunda değiştirmeye zorlamakta veya bu gücü elinde bulunduran güçlere taşeronluk yapmaktadır. 


Bize göre bütün müspet ve menfi özelliklerine rağmen sosyoloji, toplumları anlamak, bir takım tasnifler yoluyla izah edebilme bakımındran belli bir tecrübeye ve birikime sahiptir. 
Sosyoloji bir takım ideologlar marifetiyle değişik amaçlar için hatta İsalm'a karşı kullanılmış olsa bile, nihayetiyle o bir toplumu tanıma aracıdır. Batı toplumlarını referans olarak aldığı için elbetteki İslam Toplumunu izaha muktedir olamaz. İslam Toplumunun temel değerlerine ve referanslarına dayanan tamamen farklı bir sosyoloji mantığının geliştirilmesine elbetteki ihtiyaç vardır. Hatta geliştirilecek bu mantığa “İslam Sosyolojisi” mi yoksa tamamen kültürümüze uygun farklı bir ismin mi verilmesi gerektiği tartışma konusu yapılabilir. Geliştirilecek bu yeni bakışa “İslam Sosyolojisi” denmesinin batılı s0syolojik normları İslam'a tasdik ettirmek suretiyle onları meşrulaştırmak anlamına geleceği yolundaki İslami aydınların bu endişelerine kaulmamak mümkün değil. Temel İslami referanslara dayanan nevi şahsına münhasır bir bilimsel metot ortaya konmadan yapılacak bu eklektik bağlamanın pozitivist sosyolojiyi İslam'a taşıma anlamına geleceği ve aydınları kolaycı yola iteceği için özgün bir yaklaşımin ortaya konulamayacağı endişesini de dikkate alabiliriz. Bütün bu endişelere kaulmakla birlikte kanaatimce bütün mesele zarfta değil mazruftadır. Yani İslami bir sosyolojik mantık geliştirirken ister adına “İslam İctimaiyatı”, ister “İslam Sosyolojisi”, isterse İbn-i Haldun gibi “Ümran” veya başka bir şey deyin, önemli olan bakış açınıza ne ad verdiğiriz değil, onu ne ile doldurduğunuzdur. 


Sosyolojinin sırf batı menşeyli bir bilim olmasından dolayı İslam'ın sosyolojik bir yorumunun olmadığını ileri sürmek, İslam'ın toplumların soyal yapılarıyla ilgili olmadığını ileri sürmekle eş anlamlıdır ki bu , İslam'ın geliş amacını inkardan başka bir şey değildir. 

Meslekdaşlarımız arasında tartışırken zaman zaman ileri sürülen “Bir İslam fiziği olamıyacağı gibi İslam Sosyolojisi de olamaz” yargısı çok yüzeysel bir yaklaşımdır. Çünkü fiziki kurallar, toplumdan topluma değişiklik göstermezken, sosyolojinin konusu olan toplumsal olgular her toplumda farklı şekillerde ortaya çıkar. İnsan nevinin tabiatı gereği toplumdan topluma değişmeyen temel insani değerler olmakla birlikte bunların tezahürü kültürden kültüre farklılık gösterir. İslam fıtratına uygun olan insanlık değerlerinin insanlığa kazandırılması ve yaygınlaştırılması öncelikle onların sağlıklı tespiti, temel dayanaklarının ortaya konması ve vazgeçilmez olduklarının ilmen ispatı ile mümkündür. İlmen ispat olmaksızın ileri sürülecek dini argümanlar ancak Alman Din sosyoloğu Joachim Wach'ın idda ettiği gibi o dinin sosyal felsefesi olabilir. Ancak yine onun iddia ettiği gibi müstakil din sosyolojilerinin olmayacağı anlamına gelmez.” Harnack'a ait olduğu ifade edilen “tek bir dini tanıyan hepsini tanır”© yaklaşımı Hıristiyanlık incelemelerini bütün dinlere teşmil etmek ve genel bir din sos- 


5 Wach'ın görüşleri için bkz. Joachim Wach, Din Sosyolojisi, Terc. Ünver Günay, İFAV, İstanbul 
1995, s. 30, 23-35 
9 Wach,age,s.33 
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yolojisi ortaya koymak endişesinden kaynaklanmış olsa gerektir. Kanaatimce küstakil din sosyolojilerinden ziyade bütün dinleri temsil edecek genel bir din sosyolojisini ortaya koymak son derece güç ve bazen de sakıncalıdır. Zira böyle bir yaklaşım putperestlikle İslam'ı aynı kefeye koymayı gerektirir ki bunlar taban tabana zıt inanç sistemleridir. Bu farklılıkları da ilmen ortaya çıkarmak İslami bir sosyolojik mantığın ve . 
metodunun geliştirilmesiyle mümkündür. Bu metodun tespitinde insanlığın geçirmiş olduğu çoğunlukla acı tecrübelerden istifade imkanı veren mukayeseli bir yaklaşımın kime ne zararı dokunabilir. Zaten bu mukayeseyi “İslam Sosyolojisi” olmaz diyenler çoğunlukla yapıyor ve İslami yaklaşımlarını batılı düşünce kalıplarını kullanarak belirliyorlar. Esasen İslam'ı son yıllarda aksiyoner hale getiren, batının toplumları içine düşürdüğü çıkmazlardır. Bu çıkmazları yakinen müşahade edenler de çoğunlukla batılı üniversitelerde okuyan doğulu öğrencilerdir. Oralarda edindikleri tecrübelerle İslam'ın sosyal aktivitesini ve insanlık için vazgeçilmez olan değerlerini çok daha iyi kavrıyor ve aksiyoner yorumlar ortaya koyabiliyorlar. 


İnsanlık medeniyetinin son yıllarda kazanmış olduğu ivme; kainattaki tabii dengeleri daha fazla farkedebilir olması, tabi ve sosyal realitelerdeki genel tevhid prensibini keşfederek parçalı bilgilerden bütüncül bilgilere ulaşması ve böylece fıtrat dini olan İslam'la giderek daha fazla kucaklaşmasıdır. Esasen batı eksenli son iki asır insanlık medeniyetinin bir çok menfi sonuçlarının yanında müspet sonuçları da vardır. Dikkatli bir inceleme, menfi sonuçların insanların sekülerleştirilmesinden ve bir çok değer yargılarından soyutlanmasından kaynaklandığını, müspet sonuçlarının referansının ise çoğunlukla İslam'a dayandğını veya İslam'da karşılık bulduğunu farkeder. 


Nitekim 1789 Fransız İhtilalinden sonra hemen hemen Avrupada ortaya konulan ilk sivil kanun olan Fransız “Kod Sivilinin, İslam Hukuku'nun Ahmed İbn-i Hanbel'e ait yorumunun tercümesinden devşirildiği ileri sürülmüştür.7” Bu iddia araştırılmaya değer bir konudur. 


Gerek Fransız İhtilalinden sonra gerekse 1948 de yayınlanan İnsan Hakları Bildirileri incelenirse bunların ihtiva ettiği maddelerin çoğunlukla İslami referanslarda mevcut olduğu görülür. Açıkça deklere edilmese de bu bildirilerin oluşumunda İslami referanslardan istifade edilmediğini ileri sürmek kolay olmasa gerektir. 


Siyasi otoritenin yahut egemenliğin temelinin halk ile yönetici arasındaki toplumsal bir akit olduğunu varsayan Fransız Hukukcu Jan Jack Rousseau'dan asırlar önce İslam bu akti biat temeli üzerine bina etmiştir.3 Rousseau'nun İslam'daki biat temelinden istifade ettiğini ileri süremesekte etmediğini de kimse ileri süremez. Demokrasinin gelişmesine büyük katkısı olduğu ileri sürülen Rousseau'nun bu konudaki değerlendirmelerinde Hristiyan kültür mantığı içinde ifade edildiği için çelişkiler görülse de yöntem olarak İslam'ın temel yaklaşımını çağrıştırmaktadır. O gerçek demokrasinin hiç bir zaman gerçekleşemiyeceğini ifade ederken; “bir tanrılar ulusu olsaydı demokrasi le yönetilirdi, böylesi olgun yönetim insanların harcı değil”? demiştir. Çok saçma gibi gelen bu ifadeyi müslüman mantığıyla yorumlamamız durumunda Rousseau'ya hak vermemek mümkün değildir. Çünkü o teslis inancının hakim olduğu bir kültür ortamında yetiştiği için tanrıdan değil tanrılardan bahsetmektedir. Tanrılar ulusu olmaz ancak tanrının (Allah) ın ahlakıyla ahlaklanmış!l9 insanlar olabilir. 
Allah'ın boyasıyla boyanırlar.!! Allah böyle insanların tutan 


7 Konyalı Mehmet Vehbi, Hülasetül Beyan fi Tefsiril Kur'an, C. IX, s. 3492 

8 Vehbi Zuheyli, Islam Fıkhı Ansiklopedisi, Risale-Zaman, İstanbul 1990, c. 1, . 412 
9 Toktamış Ateş, Demokrasi Kavramlar Tarihi Süreç ve İlkeler, İstanbul 1976, s. 66 
l0 Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili. Zaman, C. 1, 5. 113 

'I Kur'an, Bakara 2/ 138 
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eli, gören gözü olur.!12 Böyle insanlardan hayırdan başka hiç bir şey sudur etmez. Böylece Rousseau'nun hayal olarak nitelediği erdemli bir toplumu, erdemli bir yönetimi veya bütün güzellikleri içeren gerçek demokrasiyi oluşturabilrler. Çünkü böylesi insanların ekseriyette olduğu toplumda kimlerin toplumu idare ettiği önemli değil naşıl idare ettikleri önemlidir. 


Toplumsal ve bireysel ilişkilerin tamamen pragmatik esaslara göre şekillendiği, kişilere mali güçleri nispetinde değer biçildiği batı modeli toplumlarda hayal bile edilemeyecek erdemli davranışların sergilendiği, sosyal ve bireysel ilişkilerin üzerine bina edildiği değer yargılarımız mevcuttur. Bunların hayata kazandırılması pratik anlamda erdemli insanların doğru eğitimle çoğaltılmasıyla, teorik anlamda ise sağlıklı bir toplum için gerekli olan davranış normlarının araştırılıp ortaya çıkartılmasıyla, sosyal değişim süreçleri içinde hayati öneme haiz davranış normlarının zarar görmemesi ve önemlerini kaybetmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasıyla mümkündür. 


Yukarıdaki hususlarda rehberlik yapabilecek olan en elverişli disiplin kanaatimce İslam ve Sosyoloji'nin paralel ilişkisi üzerine bina edilecek olan bir bilim dalı olacaktır. Daha iyi bir isim buluncaya kadar şimdilik İslam Sosyolojisi diyebileceğimiz bu kavram, İslam Sosyolojisinin terim olarak tartışmalı bir disiplin olması dolayısıyla metin içinde savunulmakla beraber kitabın isminde “İslam ve Sosyoloji? olarak ifade edildi. İslami bakışla ortaya koyduğumuz bu sosyoloji, toplumla ilgili olayları sadece gözlemleyip tahlil eden bir sosyoloji değil, aynı zamanda İslam'ın ön gördüğü ideal toplum modeline, mevcut toplumun uyumluluk ve uyumsuzluklarını tespit ederek rehberlik eden aksiyoner bir sosyolojidir. Bir yandan İslam'ın ve onun ideal olarak yaşandığı Asr-ı Saadet uygulamalarının te- 


13 Yazır, age. Cl. $. 460 
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mel espirilerini tespit ederken, diğer yandan tarihi metodu kullanarak İslam toplumlarının değişim süreçlerini ve bu süreçlerin İslam'la bire bir ilişkilerini ortaya koymak, aynı zamanda diğer toplumlarla etkileşimlerini tahlil etmek İslam Sosyolojisinin ilgi alanlarını oluşturmaktadır. 


Bütün bunları yaparken, bir çok yanlış temellendirmelerine ve eksik yaklaşımlarına rağmen büyük bir birikime ulaşmış bulunan batılı sosyolojik literatürden eleştirel de olsa yararlanmak gerekir. Ancak kendi düşünce kalıplarımızı zor da olsa özgün kaynaklarımızdan yararlanarak ortaya koymalı, batılı sosyal bilimin sözde objektifliğine kendimizi kaptırıp, ona İslami referanslarda dayanak arama yanlışlığına düşmemeliyiz. Kanaatimce İslam Sosyolojisi'nin görevi bu olmasa gerektir. 


II- GENEL SOSYOLOJİ İÇİNDE 
İSLAM SOSYOLOJİSİ 


A- Sosyolojinin Menşei 


Sosyolojinin ilgi alanını oluşturan konular ve sosyal olaylar, menşe itibariyle insanlığın yeryüzünde ilk ortaya çıkışına kadar gider. Adına sosyoloji denmese de sosyolojinin gördügü işi tarihte gören çeşitli disiplinler, düşünce ekolleri ve filozoflar hep mevcut olmuştur. Bu mevcudiyetten hareketle “sosyolojiyi sosyal olayın ve beşeri ilişkilerin ortaya çıkışı ile başlatanlar olduğu gibi, onu on sekiz ve on dokuzuncu yüzyıllara bağlayanlar da bulunmaktadır.”13 Sosyolojinin kökenini çok eskilere götürenler onun muhtevasıyla, on sekiz ve on dokuzuncu yüzyıllarla başlatanlar ismi ile ilgili bulunmaktadırlar. Sosyolojinin bu ad altında müstakil bir ilim haline gelmesi, on sekiz ve on dokuzuncu asırlarda olmuş, bu oluşuma “Comte ve Durkheim'in büyük katkıları olmuştur.”14 Aslında “tarih ilmine insan medeniyeti (el-umran el-beşeri) insan toplumunun (el-içtima el-insani) incelemesi olarak bakan İbn-i Haldun, A. Comte'dan beş asır önce sosyolojinin mucidi olma hakkına sahiptir.”15 


1) Mustala E. Erkal. Sosyoloji. Filiz Kitabevi, İstanbul 1983, s. 11 
la Erkal. aynı eser, s 13 
15 Ünver Günay, Din Sosyolojisi Dersleri, Erciyes Universitesi Yayını . Kayseri 1993 s 75 
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Sosyolojiyi beşeri ilişkilerin ortaya çıkışıyla başlatanlar, ilk insanlık cemiyetlerine antropolojik araştırmalarla uzanarak, insanlığın ilk medeni ilişkilerinin kaynağında dinin mevcudiyetini görmüşlerdir. Fransız Sosyologu Emile Durkheim “insanın kendisiyle dünya üzerine edindiği ilk tasavvurların kaynağı dindir”18 demiştir. Daha sonra da deyinileceği gibi Durkheim'in bu görüşü isabetli olmakla beraber onun, cemiyetin menşeini dinde görürken, dinin menşeini de cemiyette görmesi fikrini paylaşmak mümkün değildir. Çünkü bu, dinin ilahi kaynaklı olduğunu inkara götürür. 

Diğer yandan insanlığın menşeini dini verileri de dikkate alarak değerlendiren bazı sosyologlar, sosyolojinin temel önermelerinden hareketle fertle cemiyetini birbirinden önce olmadığını, önce olmasının sosyolojik açıdan izah edilemeyeceğini, yaratılışın cemiyet halinde vaki olduğunu ileri sürmektedirler. Yaratılışla ilgili olarak Kur'an'da da ifade edilen Adem (nefs-i vahid) ve Eşi ile ilgili serüven, Hıristiyan kaynaklarında bir takım ilme ters detay bilgilerle süslendiği için, Hıristiyan kaynaklarındaki çarpıklıktan hareket eden bir takım bilim adamları, yaratılışla ilgili teorilerin de tesiriyle Adem ve Eşi'ne dayanan yaratılış menşeini inkar eğilimi içindedirler.!7 Bu hususla ilgili Kur'an ayetlerini kendi önermeleri doğrultusunda yorumlamaktadırlar.18 yaratılışın geçirdiği bir takım evrelerden Kur'an da da bahsedilmektedir. Bu evreler insan için de söz konusudur.19 Ancak Allah karşısında sorumluluğunu bilecek tekamül etmiş ilk insanın Adem ve Eşi olduğunu ve bizlerin de Ademoğulları olduğumuzu teyit eden açık ayetler mevcuttur. Ancak Ademoğullarından başka Canoğulları'ndan 


16 Emile Durkheim, Dini Hayatın İbtidai Şekilleri, Terc. Hüseyin Cahit, Tanin Matbaası, İstanbul 
1923,C.1,s. 22-23 

17 Amiran Kurtkan Bilgiseven, Dın Sosyolojisi, Istanbul 1985, s. 42-43 

18 İlgili ayetler: Kur'an, Nisa, 4/1, Aral,7/1 189. Hicr,15/26,28.29, Al-ı Imran,3/59 

19 Kuran, ilgili ayetler için bak. Araf,7/11, İnsan.76/1, Nuh,71/14: Son ayetin meali şöyledir: “Oysa, sizi turlü inerhalelerden geçirerek O yaratmıştır.” 
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(cinlerden) bahsedilmekte, başka insan benzeri sülalelerden açıkça bahsedilmemekle beraber işaretler bulunmaktadır.29 
Zaten bahsedilmemesi yok olduğunu da gerektirmez. Araştırılması gereken bir konudur. 


Adem ve Eşi'nden çoğalmamızı sosyolojik gerekçelerle kabul etmemek kanaatimce sosyolojik açıdan da temelsizdir. 
Çünkü sosyoloji, Adem için kendinden önce bir atası olmadan, o atadan dünyada yaşayabilmenin kültürel mirasını almadan nasıl yaşayabildiği sorusunu sormaktadır. Bu haklı sorunun cevabı Kur'an'da mevcuttur ve meseleye tarafsız bir şekilde yaklaşanları ikna edebilecek düzeydedir: “Allah Adem'e bütün isimleri (eşyanın adlarını ve ne işe yaradıklarını) öğretti.”21 
Yani bir toplumdan alması gereken kültürel mirası Allah Adem'e doğrudan vererek dünyaya intibakını sağladı. Şayet bu hususta işaret edilen noktalara dikkat edilmezse hem her şeyi topluma indirgeyen sosyolojizmin aşırılığına düşülür, hem de her şeyi maddeye indirgeyen materyalizmin tuzağına düşülmüş olur. 


B- Din Sosyolojisi Çerçevesinde İslam 
Sosyolojisi Araştırmaları 


İslam Sosyolojisinin muhtevasına girecek sosyal araştırmalar ve uygulamalar sadece Farabi ve İbn Haldun gibi filozofların araştırmaları ile sınırlı kalmayıp; İslam hukukçularının, mutasavvıllarının araştırma ve uygulamaları, İslam Sosyolojisinin muhteva ve malzemesini oluşturmaktadır. Böyle olmakla beraber sosyolojinin ve din sosyolojisinin batıda müstakil ilimler haline gelmesi, tecrübi olarak batılı toplumların gerçeklerinden hareket etmesi ve bütün toplumların aynı gerçekler uzerine bina edildiği farz edilerek analojiler yo- 


20 Kuran, Isra, 17/99 
21 Kuran Bakara V1 
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luyla batı dışı toplumlara yaklaşılması, özellikle Müslümanları bu ilmi disiplinlere karşı dikkatli davranmaya itmiştir. Öyle ki, İslam Sosyolojisi adı altında ilk araştırmalar bile batıda ortaya çıkmıştır. Örneğin, Jean- Paul Charney'in “Sociologie de Vislam, Paris 1977” ve Joseph Chelhod'ın “Introduction ala Sociologie del Islam, Paris 1958” bunların ilklerindendir. 
Müslümanlar içinde pek çok araştırmacı, sosyolog, İslam'ın sosyolojik mütalaalarını yüzlerce eserde ortaya koymakta ancak bunlardan hemen hiçbiri eserlerine “İslam Sosyolojisi“ adını vermemektedirler. Bu adı taşıyan araştırmalar sınırlı sayıdadır. Bunlar da hem giriş denemesi niteliğinde, hem de İslam toplumundan çok İslam Sosyolojisinin prensipleri ile ilgilidirler.22 


Diğer yandan genel din sosyolojisi üzerine araştırma yapan bazı batılı din sosyologları, din sosyolojisinin bütün toplumlar için geçerli objektif prensiplerini karşılaştırmalı olarak ortaya koyma eğilimindedirler. “Fenomenolojik din sosyolojisi olarak vasıflandırılabilecek olan bu ekolün başını Joachim Wach çekmektedir.”23 Bunlara göre özel din sosyolojileri ancak o dinin sosyal felsefesi olabilir.2* 


Bütün dinler her ne kadar insanların inanma ihtiyacını tatmin ediyor ve bu tatminden dolayı belki benzer tarafları bulunuyorsa da, birbirine benzemeyen nevi şahsına münhasır hususiyetler de ihtiva etmektedirler. Dinlerin kendine has hususiyetlerini ortaya çıkarmak ancak sosyologların genel sosyoloji ve din sosyolojisinin prensiplerinden hareketle özel din sosyolojisi araştırmaları yapmalarıyla mümkündür. 


22 Söz konusu eserler için bkz. Yümni Sezen, İslam Sosyolojisine Giriş, Turan Kültür Vakfı, İstanbul 1994. İlyas Ba-Yunus-Ferid Ahmed, İslam Sosyolojisi (Bir Giriş Denemesi). Terc. Rıdvan Kaya, Bir Yayıncılık, İstanbul 1986. Ali Şeriatı, İslam Sosyolojisi Üzerine, Terc. Kamil Can, Düşünce Yayınları, İstanbul 1980 

23 Günay, age, s. 128 

24 Jachim Wach, Din Sosyolojisi, Terc Ünver Günay, lav, Istanbul 1995, s, 30 
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islam Sosyolojisi de İslamın kendine has sosyolojik boyutunu ortaya koymaya çalışan bir disiplindir. Bu yapılmayıp genel din sosyolojisi ile yetinilmesi halinde, “İslam'la totemizmi aynı kefeye koymak”25, aynı mantıkla değerlendirmek gibi bir yanlışın içine düşülmüş olur. 


Batılı sosyologların ve din sosyologlarının araştırmaları, batı toplumlarına ve özellikle İslam dışı toplumlara yöneliktir.26 İslam toplumu ile dış görünüşü itibariyle benzerlikler arz etseler de, İslam hakkında bir takım yargılarda bulunsalar da -Weber “de olduğu gibi-, İslam toplumu temelde bu yargıların ve benzerliklerin dışındadır. Hele oryantalistlerin İslam'a bakışları, büyük ölçüde haçlı mantığını taşımakta ve yanıltıcı bulunmaktadır. Bu yanıltma, bilimsel çalışmalara şüpheyle bakılmasına ve güvensizliğe neden olmuştur. Bu güvensizliğin yanında, o çapta ve o ciddiyette araştırmaları Müslümanların kendi toplumları hakkında yapmadıkları da bir gerçektir. Bu eksikliği gidermek için batıda gelişmiş olan sosyolojinin ve din sosyolojisinin genel prensipleri çerçevesinde, bu prensiplerin özel bir İslam Sosyolojisini yapmaya elverdiği ölçüde, hatta özel bir İslam Sosyolojisinin kendine has prensipleri ortaya konularak araştırmalar geliştirilmelidir. Bu çalışmada İslam Sosyolojisiyle ilgi, sadece ilim ve din bütünlüğüne bakış açısı olarak kurulmaktadır. Bu sebeple İslam Sosyolojisinin prensiplerinin neler olabileceği ile meşgul olunmayıp, Sosyoloji gözlüğü ile İslami sosyal yapının ve bu yapıyı oluşturan İslamın, gerek teşekkül (Asr-ı Saadet) dönemindeki teorik ve pratik yönü ile, gerekse Asr-ı Saadet sonrası tarihi süreç içinde ve günümüzde aldığı şekille, ilim arasındaki münasebet ortaya konulmaya çalışılacaktır. İslam Sosyolojisi ilim ve din bütünlüğüne bakış açısını oluştururken, İslam Sosyolojisine ba- 


25 Yümni Sezen, Sosyolojide ve Din Sosyolojisinde Terme! Bilgiler ve Tartışmalar, İFAV, İstanbul 
1990, 5.175 
26 Brayn 5. Turner, Max Weber ve Islam, Vadi Yayınları, Ankara 1991, s. 12 
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kış açısını da bu sayılan yönler oluşturmaktadır. İlimle beraber sayılan ve bir bütün oldukları peşinen tümden gelimci metotla ifade edilen “din” mefhumundan genelde kastedilen İslam, mukayese imkanı verebilmesi için de inanç olarak görülen ancak yaygın bir şekilde din olarak kabul edilen ve ileri sürülen Hıristiyanlıktır. 


Ancak Hıristiyan batı toplumu ve sosyologları, hatta din sosyologları düalist bir karakter taşırlar. Hayatı büyük ölçüde profan, seküler hale getirmişlerdir. Bütün sosyal fenomenlerin dinden neşet ettiğini ve dinin sosyal bir vakıa olduğunu ileri sürerek, bu konumuyla dini gerçekliğe hakkını verdiği sanılan Durkheim, dinin menşei bahsinde onun ilahi kaynaklı oldugunu göz ardı ederek, dini toplum içinde oluşan bir olgu bir “şey” gibi görmeye kalkışır.27 Kendi gözlemleri ile ulaşabildiği ilkel dinlerde tanrı fikrinin olmadığı düşüncesiyle bugünkü tanrılı dinlerin ilahi vasfını göz ardı etmesi, dini topluma indirgeyip onunla sınırlaması, Durkheim'in çok emek verdiği sosyolojisini temelden sarsmıştır. Çünkü o “felsefesini sosyolojiye dayandıracak yerde, tersine sosyolojisini felsefeye dayandırmıştır.“28 Görüldüğü gibi din sahasında araştırma yapan batılı sosyologlar bile pozitivizmin ve materyalizmin tesirinden kurtulamamışlardır. Durkheim aynı zamanda pozitivizmin kurucuları arasındadır. Görüldüğü gibi batılı yönlendirmeler ve teorilerle İslam toplumuna yaklaşılması, yanlış sonuçlar doğuracaktır. Bu, batı sosyolojisinin hiç incelenmeye değer bulunmadığı anlamında bir yargı değildir. Kendimize has sosyolojik literatür henüz oluşturulamadığına göre, batılı sosyolojik araştırmalardan şekilsel olarak elbette istifade edilecektir. Ancak yapılacak din sosyolojisi “Aksiyoner Din Sosyolojisi”2? olacaktır. Sosyal olayların oluşumundan sonra 


27 Durkheim, Dini Hayatın İbtidai. , age. C. İl. s. 367 
24 Nuretün Şazı Kosemihal, Durkheim Sosyolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul 1971, s. 190 
29 Gunay, Din Sos... age. s. 30 
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onlar hakkında arkadan tahliller yapmakla yetinmeyip; o olaylar oluşmadan önce oluşumların sağlıklı bir tarzda teşekkül etmesi, sağlıklı sosyal yapıların oluşması için rehberlik eden bir sosyoloji olacaktır. Bu Aksiyoner Din Sosyolojisi, muhtemel gelişmelerin ortaya koyabileceği muhtemel sonuçlara sosyolojik tecrübeyle işaret ederek, sağlıklı tedbirlerin alınmasına aktif olarak katılacaktır 


I- İSLAM'IN SOSYOLOJİK İÇERİĞİ 


A- Teşekkül Dönemindeki Model Sosyal Yapı 
1- Temel Özellikleri 


Temel özelliklerden, İslam Dininin teşekkül döneminde oluşturmaya çalıştığı İslami toplumsal yapının temel prensipleri, bu prensiplere kaynaklık eden Kur'an ve Sünnet gibi iki temel kaynak, bu kaynaklardan hareketle toplumsal dinamizmi sağlamak için tarihi süreç içinde İslam düşünürlerinin ortaya koyduğu prensipler (ictihad) kastedilmektedir. Bu ifadelere bakarak müşahhas bir İslam toplumundan ziyade, bu toplumu oluşturmaya yönelik İslami değerlerden bahsedildiği hemen anlaşılabilir. Değer yargılarına önem veren böyle bir yaklaşımın bir sosyoloji değil ancak bir toplum felsefesi olabileceği iddia edilebilir. Buna verilecek cevap, bahsedilen İslami degerlerle teçhiz edilmiş bir model İslam toplumunun fiilen yaşamış olmasıdır. Bu toplumun oluşmasında İslam'ın takip ettiği metotlar metodoloji bahsinde ele alınacaktır. Fiili olarak yaşamış olan bir toplum projesinin, tarihin bir başka döneminde her hangi bir toplumda yeniden yaşatılamayacağını ilerisürmek kadar; eksiksiz yaşatılabileceğini ileri sürmek de bir spekülasyon olur. Ancak fiilen uygulanmış ve yaşanmış olması, samimi taraftarlar bulması halinde yaşanabilirliğini gösterir, 
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İslam'ın öngördüğü toplum, her türlü aşırılıkdan uzak vasat (orta) bir toplumdur.39 Bu günkü ifade ile sınıf farklarının olmadığı, orta sınıflaşmış toplum da denilebilir. İslami Sosyal yapının içinde sadece Müslümanlar değil, gayri İslami unsurlar da mevcuttur ve onlar da, insanca yaşama hakkına sahiptirler. Kendilerine her hangi bir şekilde dini baskı yapılamayacağı gibi, onlardan da Müslümanlarla sulh halinde olmaları istenir. Bu husus ilgili ayette şöyle ifade edilir: “Allah, sizinle din uğrunda savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve adil davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli olanları sever.”3! 


Ferdi örnek olarak Hz. Peygamberin şahsında, toplumsal örnek olarak da ona inananların şahsında yaşanan ilk İslam toplumu, teorik olduğu kadar aynı zamanda pratik bir toplumdur. Teorik toplumdur çünkü o ana kadar mevcut olmayan ilahi bir kitabın prensipleri çerçevesinde oluşmuştur. Pratik bir toplumdur çünkü yirmi üç senede indirilen kitap tedrici bir şekilde önce Müslümanların gönlünde yer etmiş, sonra da hayatlarına şekil vermiştir. Böylece İslam'ı mükemmel yaşayan bu toplum, Allah tarafından Kur'an'da şöyle övülmüştür: “Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülüğü men eder ve Allah'a inanırsınız...”32 İşte bu toplum bir tek Allah'a inanmanın geniş çatısı içinde teşkilatlanırken birlik ve bütünlüğe son derece önem vermiş, bu bütünlükten ödün vermemeleri kendilerinden istenmiştir: “Hep birlikte Allah'ın ipine (İslam'a, Kur'an'a) sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmiş ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da 


30 Kur'an, Bakara, 2/143 
31 Kur'an. Mümtehine, 60/8 
12 Kur'an, Al-i İmran, 3/11 
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sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki, doğru yolu bulasınız.“33 


İslam'ın oluşturduğu toplum, hem sosyolojinin sağlıklı toplumlar için kriter olarak gördüğü hususları ihtiva eden pozitif bir toplumdur, hem de sosyolojinin ve sosyologların dıştan araştırma metodu ile fark edemeyecekleri, ancak içinde yaşanarak hissedilebilecek olan aşkın bir toplumdur. Batıdaki sosyolojik ve bilimsel yaklaşımların toplumlar için ön gördügü düalist yapı İslam toplumunda mevcut değildir. Bu toplum, akli prensiplere uyması bakımından bilimsel temellere dayandığı gibi, aynı zamanda insanları derinden etkileyen iman esaslarına dolayısıyla duygusal temellere dayanır. Bu toplumun duygusal yönü onun dinamizmini oluşturur. Bu toplumsal örgütlenmede akıl ile kalp veya ilim ile iman öyle iç içedir ki, Kur'an-ı Kerim'de akletmek sadece beynin bir fonksiyonu olarak görülmeyip, düşünen veya düşünmesi gerekirken düşünemeyen kalplerden bahsedilmektedir.3* 


ilk İslam toplumu, liderleri Hz. Peygamberi, anne ve babalarından hatta canlarından daha çok sevdikleri bir sevgi toplumudur.35 Bu toplum fertleri, birbirlerini de hiçbir karşılık beklemeksizin sırf Allah için severler. Birbirlerine karşı son derece merhametli olurken düşmanlarına karşı da yek vücut olurlar.39 


Böylece İslam'ın ön gördüğü toplumsal yapı, hem kendi menşei ile hem de bu hususu araştıran sosyoloji ile tutarlılık içindedir. Zaten İslam Hz. Muhammed ile başlayan bir dava olmayıp Adem A.S. dan bu yana gelen bütün peygamberlerin davasını paylaşan ve onların son halkasını oluşturan bir din- 


33 Kur'an, Al-i İmran, 3/103 

34 Kur'an, Araf, 7/179 Ayetteki ifade: “...Onların kalpleri vardır onlarla kavramazlar. 
şeklindedir. j 

35 Hadis, Buhari,Sahih-i Buhari, Kitab-ul İman, 8. C.I s. 9, Çağrı Yayınları İstanbul 1981 

36 Kur'an, Fetih, 48/29 
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dir. Bu özelliğinden dolayı, geldiği topluma ve kıyamete kadar gelecek olan toplumlara ibret olması için, geçmiş toplumların yapısı ve işleyişi, bozulma dönemlerinde başlarına gelen felaketleri haber vererek, sağlıklı bir toplum için gerekli olan trendi tarihi bakımdan da göstermiştir. Geçmiş toplumların kıssaları sırf hikaye olsun için değil, onlardan ders çıkarılması için Kur'an'da bildirilmiştir. 

İşte İslam Sosyolojisi ideal bir toplumun nasıl oluşabileceği hususunda Kur'an'ın hem tarihi ve hem güncel yaklaşımlarından, Hz.Muhammed'in uygulamalarından (sünnet-ten) çıkaracağı prensiplerden istifade eder. Bu prensiplerin bir araya getirilerek ortaya konulacak olan modeller de İslam Sosyologlarının içtihadını oluşturacaktır. Bu, tarihte bir takım mezheplerin teşekkülü şeklinde cereyan etmiş olan hukuki içtihatları ihtiva edeceği gibi, çok daha geniş perspektiften insan toplumunun bütün cepheleriyle ilgili içtihatları kapsayabilir. 
Bu hususta yapılabilecekler ve yapılması gerekenler günümüz problemlerine İslam Sosyolojisi açısından bakılırken ifade edilecektir. 


2- Cemaatçi ve Cemiyetçi Yapı Hususiyetleri 


Sosyolojide toplumlar ya Cemiyetçi veya cemaatçı olarak tasnif edilmektedir. Bu iki toplum çeşidinin ideal bir toplum oluşturmada avantajlı ve dezavantajlı tarafları mevcuttur. İslam, toplum fertlerinin ferdiyet kapasitelerini geliştirmeye elverişli olması bakımından Cemiyetçi karakter taşırken, bütünleşmeyi sağlayabilmek için lidere mutlak itaati istemesi bakımından cemaatçı karakter taşımaktadır.37 Müslümanlar itaat ederken körü körüne değil bilinçli bir şekilde itaat ederler. 
Yöneticiler yanlış bir iş yaparsa hiç çekinmeden uyarılarını ya- 


37 Adil Şahin, İslami Bir Değer Hükmü Olarak Fert Cemiyet Bütünleşmesi'nin Sosyolojik Tahlili 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Istanbul 1986, s. 70 
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parlar.38 Liderlerini uyarma cesaretini kendinde bulan Müslümanlar, elbette ki kendi aralarında da murakabe ve sosyal kontrol mekanizmalarını kurmaktadırlar. Kişinin cemaata mensubiyeti, her ne pahasına olursa olsun tümüyle bir mensubiyet değil; doğru uygulamaları paylaşmak, yanlış uygulamaları düzeltmek şeklindedir. Görülen kötülükleri eli ile müdahale ederek düzeltmek imanın en yüksek noktası sayılır.39 
Bu müdahale fertler için nasihat ve yönetime yardımcı olma niteliği taşır. Kötü yönetimleri seçmemek de bir müdahaledir. 


İslam'ın ön gördüğü sosyal yapıda mekanik tesanüt yerine uzvi tesanüt ön görülmüştür. Hz. Peygamber mü'minin mü'mine bağlılığını taşları birbirine geçmiş sağlam duvara veya yekpare binaya benzetmiştir.*9 Hz. Peygamberin bu benzetmesinden hareketle Müslümanlar arasındaki cemaat şuuru her şeyin üstünde tutulmuştur. İslam Mutasavvıflarının eliyle kurulan tarikatlar cemaat şuurunun en yaygın olduğu kurumlardır. Şeriat, tarikat ve hakikat ilişkisini veciz bir şekilde ifade edebilmek için şu söylenebilir: Şeriatta şu senindir bu benim. Tarikatta hem senindir hem benim. Hakikatte ne senindir ne benim. Ancak bu tesanüt ve cemaat dayanışması günümüz cemiyetlerinde nispi olarak zayıflamıştır. Toplumdaki bir takım çatışma ortamları bu dayanışmaları bazen zayıflatmakta, bazen de güçlendirmektedir. 


Cemiyetçi yapı hususiyetleri şehirleşmenin yaygınlaşmasıyla toplumlarda belirgin hale gelmiştir. Böyle bir yapıda fertler her hususta kendilerini daha özgür hissetmeye başlamış, cemaatçı yapıda var olan oto kontrol mekanizmaları zayıflamıştır. Toplumun teşkilatlı müessesesi olan devletle bire bir 


38 Şibli Numani, Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Terc.Talip Yaşar Alp, Çağ Yayınları, 
İstanbul 1979, s. 34 

39 Hadis, Müslim, Sahih-i Muslim, Kitabul İman, Hadis No: 78, Çağrı Yayınları, Istanbul 1981, C. 
1,5. 69 

40 Hadis,Buhari, age, Kitab-us Salah 88, C.I, 5.123 
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ilişki haline giren fertler, kendilerini toplumdan veya mensup oldukları cemaattan ziyade devletin koyduğu kurallara karşı sorumlu hissetmeye başlamışlardır. Toplum ve cemaat yargılarında bir takım etik kurallar ön plana çıkarken, resmi kaidelerde bunları her halükarda görmek mümkün değildir. Çünkü pozitivist sosyolojinin önerdiği cemiyetçi yapı hususiyetleri, hayata profan bakan, seküler, laik ulus devletler tarafından dikkate alınmakta; değer yargılarını içeren ve toplumlarda var olan cemaatçi yapı hususiyetlerinin olumlu yönleri göz ardı edilmektedir. Değerden soyutlanarak, toplumların kültürel yapıları dikkate alınmadan meriyete konan kaide ve kanunlar belirli bir süre polisiye tedbirlerle tatbik edilse bile toplum yapısıyla bütünleşemediklerinden kendiliğinden kadük olmaktadırlar. Mesela memleketimizde “bey”, “efendi”, “paşa” gibi lakapların kullanılması kanunla değiştirilemez olarak yasaklanmışken, bu gün ordumuzun tepesinde olan generallere “paşa” tabirini pekala kullanıyor, onlar da bundan hoşnut bulunuyorlar. 


Cemiyetçi yapı ferdiyet kapasitesi yüksek müteşebbis fertlere bir takım fırsatlar sağlamakla birlikte, bu imkanları kullanmaktan aciz, çoğunluğu oluşturan halk yığınlarını devlet karşısında güçsüz duruma düşürmektedir. Kanunlar karşısındaki eşitlik pratikte pek önem arz etmemektedir. Cemiyetçi yapının neden olduğu bu dezavantajlı durumdan çıkabilmek için fertler, güçlerini bir takım organizasyonlarla pekiştirip devlet karşısına güçlü çıkmaya çalışmaktadırlar. Böylece devlete mensubiyetin kazandırdığı üst kimliğin yeteri kadar tatminkar olmadığı durumlarda, bu organizasyonlara mensup olmanın verdiği kimlikle tatmin olmaktadırlar. Sendika veya sendikalı olmak ekonomik yoksunlukları telafi etmenin bir aracı olurken; mülkiyeli, tıbbiyeli, harbiyeli, vb. mesleki kimliği; Ankara'lı, Konya'lı, Artvin'li, Karadenizli, Doğulu, vb. yöresel kimliği ifade etmektedir. Bunları tatmin için mesleki ve 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yöresel dernekler, vakıflar, sivil teşekküller kurulmaktadır. 
Böylece cemaatçı yapı hususiyetleri bu teşekküller yoluyla cemiyete taşınmaktadır. 


3- Büyük Adam, Sosyolojisi Açısından Hz. Peygamber 


Büyük adam, sosyolojinin toplumlar için determine etme eğiliminde olduğu kuralları değiştiren ve toplumun kendi iradesi doğrultusunda şekillenmesini sağlayan psikolojik bir faktördür. İçtimai hadiselerin ve değişmelerin temellerini cemiyette arayan sosyolojik mekteplerin ileri sürdüğü fikirlere ters düşmesine rağmen büyük adamcılık, bu sosyologlar tarafından realite olarak kabul edilmektedir. Ancak bu sosyolojik mektepler, büyük adamların zuhurunu psikolojik sebeplerden çok sosyolojik sebeplere bağlamaktadırlar. Ancak büyük adam olarak “a” ferdinin değil de neden “b” ferdinin zuhur ettiğini sosyolojik sebeplerle izah edemediklerinden “içtimai sebepleri, büyük adamların zuhuru için lazım şartlar olarak görüp kafi şartlar olarak görmemektedirler.”*! Demek ki bir büyük adamın zuhuru, içtimai şartlardan dolayı zaruret haline gelse de, o adamın kim olacağını tayin eden ve büyük adamda olması gereken bir takım psikolojik meziyetlerin yanında, konumuz açısından ilahi takdirin büyük ölçüde devreye girdiği ifade edilebilir. 


İngiliz tarih felsefecisi Carlyle'a göre “büyük adam izah edilemez, hürriyetin ta kendisidir. Tanrıdan bir parçadır. Mahiyeti gayri aklidir. Büyük adam kara toprak üstünde Allah'ın vekilliğini yapıyor.”12 Büyük adamla ilgili bu tarif adeta peygamberlerin vasıflarını içeriyorsa da, biraz dikkat edilince Hıristiyan itikadının izleri göze çarpmaktadır. Kara toprak üstünde Allah'ın vekilliğini yapmak peygamberlere hastır. An- 


41 Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, İçtimaiyat Dersleri. 1. U. Iktisat Fakültesi, İstanbul 1971, C.1, s. 97 
42 Fındıkoğlu. aynı eser, s 85 


İslam ve Sosyoloji veya İslam Sosyolojisine Genel Bakış 37 


cak tanrıdan bir parça olarak ifade edilmesi teslisin izlerini taşımaktadır. 


Hz. Peygamber'in ümmilikten peygamber olması, ancak ilahi iradeyle izah edilebilir. Sosyolojik şartlar, toplumun tefessüh etmesi, insanların insanlık dışı muamelelere tabi tutulacak şekilde toplumun bozulması, peygamberin gelmesini ihtiyaç haline sokmuş olabilir. Ancak Hz. Peygamber'in, devrin içtimai muhitinde kendini yetiştirerek büyük adam olduğunu kabul etmek mümkün değildir. Çünkü bunun anlamı, Hz. 
Peygamber'in, getirdiği dini kendi iradesi ve kabiliyetiyle ortaya koyduğunu kabul etmektir. İlahi iradenin, Hz. Peygamberin olgunlaşmasında ve toplumu yönlendirmesinde belirleyici olduğunu kabul etmek şartıyla Hz. Peygamber büyük adam kabul edilir ve büyük adam sosyolojisi açısından mütalaa edilebilir. Zira Hz. Peygamber, yirmi üç sene gibi kısa bir zamanda dünyanın en büyük inkılabını gerçekleştirmesi bakımından, büyük adamların başında sayılır. Ancak onu büyük adam yapan şartları içtimai muhitte arayamayız. Ona insanları etkileme ve birleştirme iksirini veren Allah'tır. Zira Allah “Allah'tan bir rahmet olarak, O'nun yardımıyla arkadaşlarına yumuşak davrandın. Şayet katı kalpli olsaydın etrafından dağılırlardı”13 şeklinde buyurarak Hz. Peygamber üzerindeki tasarruflarına işaret etmiştir. Onu en güzel numune olarak takdim etmiş, her hususta örnek alınmasını tavsiye etmiştir. 


B- Tarihi Uygulamalar 
1- Asr-ı Saadet Uygulamaları 


İslam'ın ön gördüğü toplum modelinin Kur'an ve Sünnette prensipleri ortaya konulan bir model olduğu, teorik olarak Kur'an ve Sünnette ifadesini bulan bu toplum projesinin pra- 


43) Kuran, 159 
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tik olarak Hz. Muhammed'in hayatında, daha sonra O örnek alınarak dört halife döneminde fiilen yaşatıldığı ifade edilmişti. Asrı-ı Saadet uygulamaları denirken, hem bu dönemdeki uygulamalardan örnekler verilmeye çalışılacak, hem de İslam toplum fertlerinin günlük yaşantılarını oluşturan ibadet usullerinin toplumsal yapıya yaptığı katkılar ifade edilecektir. 

“Sizden biriniz kendi nefsi için arzu ettiğini din kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olamaz.“** Diğergamlığı bir iman prensibi haline getiren bu hadisten hareketle Müslümanlar, Medine” de her türlü maddi varlığını, olmayan kardeşi ile (muhacir Müslümanlarla) paylaştıkları bir bölüşüm toplumu vücuda getirmişlerdi. Ensar diye nitelenen Medine'li Müslümanlar, birer Mekke'li Müslüman'la her biri bağ ve bahçelerini, evlerini paylaşmışlardı. 

Bütün bu prensipler fiilen toplumca benimsenmiş, böylece hem sağlıklı hem de güçlü bir toplum haline gelen Müslümanlar kısa zamanda İslam'ın geniş topraklara yayılmasını sağlamışlardır. Fethedilen ülkelerde halk dinlerinde tümüyle serbest bırakılırkenf5 onların himayelerini üzerlerine almış olmalarından dolayı Müslümanlar tahsil ettikleri cizye vergisini, bu himayeyi sürdürememek durumunda geri iade etmişler, güvenlik teşkilatına asker gönderenleri bu vergiden muaf tutmuşlardır.16 İslam memleketlerinde yaşayan gayri Müslimlerle Müslümanların medeni hukuku arasında hiçbir fark yoktur.$7 Bu uygulamaları ile misalleri Hz. Ömer döneminden verilen İslam toplumunun idari yapısı, bugünkü anlamda şekil olarak gelişmiş olmasa da prensip itibarı ile demokrasinin bütün erdemlerini taşıyor, demokrasilerde bulunmayanları da ihtiva ediyordu. 


44 Hadis, Buhari, age, Kitab-ul iman7,C. 15.9 

45 Numani. age, C. İl, s. 216 

46 Numani, age, Cİl s. 230-231 

47 Numani, age, Cl, s 218-2194k Adıl Şahın. age, Ss. 71 


İslam ve Sosyoloji veya İslam Sosyolojisine Genel Bakış 39 


İslam'ın temel esaslarını oluşturan ve Müslümanlardan yapılması istenen ibadet usullerinin temel gayesi Allah'a kulluktur. Allah'ın emri olması dolayısıyla içtenlikle yapılmaktadır. Eğer bu ibadetlerde bir takım hikmetler aranacak olursa, İslami sosyal yapının sağlıklı hale gelmesine katkıda bulunan bir takım espriler mevcuttur. Mesela, namazın birlik şuurunu canlı tutmak için topluca (cemaat halinde) kılınması teşvik edilmiştir. Oruç fertlere cemiyetteki muhtaç kimselerin halini yaşatmakta, diğergamlık hislerini kuvvetlendirmektedir. Bu duygular içinde özellikle ramazan aylarında oruç ibadeti ile birlikte ifa edilmesi gelenek haline gelmiş olan zekat, zenginfakir ayırımını asgariye indirmeyi hedeflemekte ve böylece İslam toplumunun iktisadi bakımdan da dengeli hale gelmesini sağlamaktadır. Zekatın, saadet asrında ve İslam'ın dinamik bir şekilde yaşandığı ve medeniyete damgasını vurduğu asırlarda İslam toplumuna kazandırdıkları bir yana, -bahsedilen asırlarda öyle dönemler olmuştur ki, zekat verilecek fakir bulunamamıştır. Bu gün bile, çağdaş hayatın özellikle pozitivizm ile beslenen modernitenin dini duyguları tahrip etmiş olmasına rağmen, zekatı resen toplayacak bir otorite bulunmadığı halde, Müslümanlar kendi iradesiyle zekatlarını vermektedirler. 
Hatta bu hususta gösterdikleri hassasiyeti çoğu kez devlete ödemek mecburiyetinde oldukları vergilerde göstermemektedirler. İslami anlamda bir güven ortamının ehemmiyeti, burada bile kendini göstermektedir. 


Hac ibadeti, içtimai bütünleşmenin evrensel boyutunu teşkil etmektedir. Farklı bir şekilde yaratılmış olan muhtelif milliyetlere mensup Müslümanların evrensel anlamda bir araya gelip tanıştıkları, meselelerini görüşmek durumunda oldukları bir yıllık kongre niteliğini taşımaktadır. Kelime-i Şahadet ise, bütün bunları içine alan topyekün içtimai bütünleşmenin yanında kainattaki bütünlüğün, ahengin ve birliğin sembolüdür. Bütün kainat ve içindekiler, ehediyetten fışkırmakta ve O'nun (Allah'ın) damgasını taşımaktadır.*8 İslam'da ilmi faaliyet de, ehediyetten fışkıran bu kainattaki ahengi kavramak, onun sünnetullah denilen kanunlarını keşfederek insan toplumunun saadeti için neticeler çıkarmaya yöneliktir. 
Kur'an'da muhtelif içtimai hadiseler ve onların neticeleri sıralandıktan sonra bu olanların “Allah'ın sünneti olduğu ve on- da bir değişikliğin olmayacağı”#9 ifade edilmektedir. Demek ki değişme ve gelişmeyi de ihtiva eden içtimai hayatın bir takım değişmez kanunları bulunmaktadır. İşte ilim, özellikle İslam Sosyolojisi bunları tespite gayret edecektir. 


2 - Asr-ı Saadet Sonrası Uygulamalar 


Asr-ı saadet sonrası, tarih içindeki uygulamaların değerlendirilmesinde İslam Sosyolojisinin yapabilecekleri şöyle özetlenebilir: Öncelikle Kur'an'da geçmiş milletlerle ilgili anlatılan kıssaların, sünnetullah açısından haiz oldukları genel prensipleri tespite çalışarak tarihi uygulamaları bu prensipler çerçevesinde değerlendirmektir. İnsan toplumunun gelişen ihtiyaçlarına paralel olarak gönderilen ve Kur'an'da bildirilen şeriatların Hz. peygamberin şeriatı ile paralellik arz eden genel prensiplerini ortaya çıkarmak ve böylece İslam'ın ön gördüğü sosyal yapıyı tespit etmektir. Zaten İslam, önceki peygamberlere gönderilen şeriatların devamı olduğunu ifade etmektedir.”0 


Teorik ve pratik açıdan misallerle daha önce ele alınmaya çalışılan, İslam'ın ön gördüğü sosyal yapının Hz. peygamberin ve dört halifenin hayatında yaşatıldığı şekliyle daha sonraki dönemlerde muhafaza edilip edilemediğini; muhafaza edilebilen sosyal değerlerle edilemeyenleri tespite çalışmak; bindör- 


48 Adil Şahin , age, s. 71. 
49 Kur'an, 17/77, 33/62, 35/43, 40/85, 48/23 
50 Kur'an, Al-i Imran. 3/3-4 
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tyüz yıllık İslam'ın serüveninde çözülmenin yaşandığı, bütünlüğün ve gelişmenin doruğa çıktığı dönemleri tespit ederek sebeplerini araştırmak ve ortaya koymak; böylece yaşanan sosyal tarih tecrübesinden günümüz için dersler çıkararak günceli sağlıklı bir şekilde yakalayabilme, İslam Sosyolojisinin tarihten istifade ile toplum için ortaya koyabileceği önemli konularıdır. Bu olaya, ilim ve din münasebetinin dolayısıyla ilim ve İslam'ın tarihi süreç içindeki konumları açısından yeri geldiğinde deyinilecektir. 

Doğrudan sosyolojiyi ilgilendirecek şekliyle, ilk İslam toplumu ve sonraki dönemlerdeki sapmalara yeri gelmişken birkaç örnekle deyinilebilir. İlk olarak, belirgin olan ve herkesçe kabul edilen sapma, siyasi müessesede olmuştur. Bu müessese dolayısıyla Müslümanlar, sapmanın söz konusu olduğu Hz. Ali döneminin sonlarında büyük fitneleri (Cemel ve Sıffin hadiseleri) yaşamışlar ve toplum bundan büyük zarar görmüştür. İtikadi bakımdan temel farklılıkları olan Şiilik, bu hadiselerle beraber zuhur etmiş, bu harekete karşı İslam inancını ve peygamber yolunu muhafazaya yönelik çabalar, “ehli sünnet” ekolü olarak ayrışmaya gitmiştir. İslam toplumunu temelde ikiye bölen ve uzantıları günümüze kadar gelen husus, itikadi anlamda mezheplere bölünmedir. Bu anlamdaki bölünme bir fitne niteliği taşımaktadır. 


Daha sonraki dönemde ameli içtihatlardaki farklılıklardan ortaya çıkan özellikle Hanefi, Şafii, Maliki ve Hambeli mezhepleri, İslam düşüncesinin zenginliği olarak görülmüş, Müslümanlara değişik alternatifler sunularak kolaylıklar sağlanmıştır.5! Zaten bu içtihat farklılıkları da farklı sosyal muhitlerin farklı ihtiyaçlarından kaynaklanmıştır. Bu müçtehitlerin her biri farklı sosyal muhitlerde ekol olmuşlardır. Hatta 


51 Geniş bilgi için bkz. Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuki İslamiye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, 
Bilmen Yayınevi, İstanbul (Tarihsiz) ,C. 1. s. 317-320 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Şafii mezhebinin kurucusu Muhammed bin İdris eş- Şafii, hayatını geçirdiği Bağdat'tan Mısır'a göçünce, farklı bir sosyal çevreyle karşılaşmış ve mezhebini gözden geçirerek yenilemiştir. Günümüze kadar ulaşan Şafii mezhebinin geçerli görüşleri, umumiyetle Mısır'da tesis ettiği yeni görüşleridir.”? 
İmam-ı Şafii'nin farklı muhitlerde oluşmuş iki görüşü, sosyal şartların farklı oluşunun farklı neticeler doğuracağı ile ilgili sosyolojik görüşün ispatıdır. Bu bir dinden sapma değil, dinin farklı muhitlerdeki algılanış ve tezahür ediş şeklidir. 

Ancak, yukarıda bahsedilen fitnelerden sonra, vücuda gelen siyasi müesseselerdeki belirgin sapma; o ana kadar yönetime gelenlerin büyük ölçüde demokratik bir şekilde seçilerek gelmiş olmalarına karşın, Muaviye'den sonra bu usulün terk edilerek yönetme vazifesi ve hakkının babadan oğula geçen bir meta haline gelmesine yol açtı. 


Bu usul zamanla öyle kanıksandı ki, bağımsız müçtehitlerce tümüyle kabul edilmese de halk nezdinde tabii bir hal aldı. Hatta “kahr ve galebe (güç kullanmak) yolu ile yönetimi ele geçirenlerin yönetmeye en layık olmasalar da, fitneyi önlemek için onlara itaati müçtehitler gerekli görmüşlerdir. Ta ki yöneticinin açık olarak küfür niteliği taşıyan davranışları olmadığı müddetçe.”53 İtaatin gerekli görülmesi İslam'ın ön gördüğü yönetime gelme şeklinin böyle olduğundan değil, fiili olarak ortaya çıkan durumun bertaraf edilmesinin çok zor ve bedelinin ağır olmasından dolayıdır. Gerçekte ise “Müslümanlar, halife tayininin biat ile yani ümmet ve halifenin kendisi arasında karşılıklı seçim ve ittifak ile gerçekleşeceği üzerinde görüş birliği içindedirler (Şiilerden İmamiyye hariç). Biat da rıza temeli üzerinde karşılıklı irade ile gerçekleşen akitler gibi hakiki bir akittir. “Bu nazariye, siyasi otoritenin yahut 


52 Vehbi Zuheyli, Islam Fıkhı Ansiklopedisi, Risale-Zaman, İstanbul 1990, C.1, 5.31 
5) Zuheyli, aynı eser, C. VİN, s. 41 
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egemenliğin temeli, halk ile yönetici arasındaki toplumsal bir akit olduğunu var sayan Fransız hukukçu Jean Jack Rousseau'nun teorisinden çok daha önce kabul edilmiştir.”5* Bu benzerlik bir müfessirin verdiği şu bilgiyi güçlendirmektedir. 
“Fransızların “Kod Sivil“i İslam hukukunun Ahmet İbn-i Hanbel'e ait yorumunun tercümesidir.“55 


“Dört halife ile sınırlı sahih Hilafet modelinde üç temel esasın, yani seçim, biat ve şuranın korunduğu muhakkaktır. 
Hatta bir yöneticinin bütün toplumdan biat almış olsa dahi, seçimle iş başına gelmediği müddetçe gayri meşru olduğu” İmam-ı Azam'a atfen ileri sürülmüştür.”© Emevi, Abbasi saltanatlarının hüküm sürdüğü dönemlerde yaşayan İmam-ı Azam'ın, devrine göre cüretkar kabul edilecek bu fikirleri serdetmesi, onun büyük bir müçtehit olduğunun ispatıdır. Zaten tasvip etmediği yöneticilerden gelen resmi görev (kadılık) tekliflerini reddetmiş, onların bu hatalarına ortak olmak istememiştir. Bu yüzden de zaman zaman hapse girmeyi bile göze almıştır. 


İslam toplumu, saadet asrından sonra fiziki olarak genişlemiş, refah yaygınlaşmış, ilim ve medeniyette zirveye ulaşmıştı. Fiziki ve beşeri şartlardaki tekamüle rağmen toplumun dini duyguları saadet asrından uzaklaştıkça, nispeten zayıflamıştır. Dünyevi refah yaygınlaştıkça insanların ahiret endişelerinin zayıflaması, bugün de geçerli olan sosyolojik bir vakıa haline gelmiştir.57 Bu endişeyi ilahi vahiy sayesinde duyan Hz. 
Muhammed, bu konudaki endişelerini şöyle dile getirmiştir: Allah'a yemin olsun ki, sizin için korktuğum (endişem) fakirlik değildir. Lakin sizden öncekilere sunulduğu gibi dünya- 


54 Zuheyli. aynı eser, 5. 412 

55 Konyalı Mehmet Vehbi, Hulasctül Beyan Fi Tefsir-il Kur'an. C. IX, s. 3492 

S6 Muhammed Ebu Zehra, Ebu Hanife, Can Kitabevi, Konya, s. 195 

57 Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Terc.Zeynep Aruoba, Hil Yayını, İstanbul 
1985. 5.140 
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nın (bütün nimetleri ile) size sunulmasından, (onları elde etmek için) rekabete girişmenizden, (bu davranışlarınızın) öncekileri helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyo- 
»58 

rum. 


Görüldüğü gibi Hz. Peygamber'in endişesi, insanların dünyevi zenginlikleri elde etmek için yarışa girerken fazilet yarışını unutmalarıdır. Bu unutma, muhtelif dönemlerde had safhaya ulaşmış ve insanların dini inancı zayıflamıştır. Yüce değerler ucuz menfaatler karşılığı satılır hale gelmiştir. Madde ve mana dengesindeki bu bozulmanın, Sorokin'in hudutlar nazariyesindeki”? hududun dışına çıkıldığı dönemler sosyal çözülme dönemleri olmuştur. Çözülme dönemlerinde çaresizliğe düşen toplum, yeni çareler bulma ihtiyacı duymuş, zaman zaman çözülme dönemlerini toparlanma ve bütünleşme dönemleri takip etmiştir. 


Bu genel izahlar çerçevesinde şu önerme ileri sürülebilir: İlmi gelişmelerle medeniyetin akışı her zaman aynı doğrultuda gitmemiştir. Bir dönemde yoğunlaşan ilmi faaliyet, meyvelerini ancak bir başka dönemde verebilmiş; medeniyet olarak, teknolojik gelişme olarak ortaya çıkmıştır. Belki de bazan fiziki olarak medeniyetin zirveye çıktığı dönemler, ilmi faaliyetin gerilediği hatta durma noktasına geldiği dönemler olabilmiştir. Bu sebep sonuç zincirini yakalamak, İslam Medeniyeti “açısından İslam Sosyolojisinin görevidir. Bu açıdan ilim ve din bütünlüğünün tarihi perspektifini ele alırken ilim ile medeniyetin her zaman aynı doğrultuda gitmediği örneklerle ortaya konulmaya çalışılacaktır. 


58 Hadis, Buhari. age,C.V s. 19 
59 PA, Sorokin, Çağdaş Sosyoloji Teorileri. Terc. Munir Raşit Öymen, Ankara 1974. s. 248-251 
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C- Günümüz Problemlerine İslam Sosyolojisi Açısından Yaklaşımlar 


1- Hıristiyan Batı ile İslami Doğu Arasındaki Etkileşimler 


Bu başlık altında da İslam Sosyolojisinin ilgi alanını şunlar oluşturabilir. İlk olarak günümüz İslam toplumlarının içinde bulunduğu konum itibariyle, İslam'ın ön gördüğü sosyal yapıya uygunluk derecelerini tespit etmektir. İkinci olarak bütün dünyayı etkisi altında bulunduran batı medeniyetinin ve onun bir versiyonu olan modernitenin karşısında Müslümanların takındığı tavrın belirlenmesi, bu tavırların da İslam'a uygunluk derecesinin ortaya konmasıdır. İlim ve din bütünlügü incelenirken İslam Sosyolojisi gözlüğü bu noktalara teksif edilecektir. 


Özellikle Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine girmeden önceki devirlere kadar İslam toplumu genelde statik ve bütünleşmiş bir karakter arz ediyordu. Fiziki anlamda devlet, topraklarını genişletmesine rağmen sosyal yapısında önemli yapısal değişmeler göze çarpmıyordu. Fethedilen ülkeler halkı ile ilgili münasebetler İslam'ın geniş hoşgörüsü çerçevesinde hallediliyor, oralarda asimilasyona gidilmiyordu. Bütün bu yeni durumlar yapısal değişiklikleri gerektirmiyordu. 


Ancak batıda on beş ve on altıncı yüzyıllardaki aydınlanma, on yedi ve on dokuzuncu yüzyıllar arasında semeresini vermeye başlayıp batı toplumlarını medeniyet yarışında ön plana çıkarınca, Osmanlı bundan menfi şekilde etkilenip çözülme eğilimine girmiştir. Tanzimatla beraber başlayan muhtelif ıslahat hareketleri, zaman zaman batıyı arkadan takip ve taklit şeklinde vuku bulduğu için, semeresini vermemiştir. 
Müslüman toplum, batıyla eşit şartlarda vuku bulmayan bir 


46 İslam ve Sosyoloji Açısından İlim ve Din Bütünlüğü 


medeniyet yarışına sokulmuştur. Baş döndürücü bir şekilde gelişen batı medeniyetine, hiç sorgulanmadan katılma yarışına girilmiştir. İslam toplumunun ve medeniyetinin alternatif bir medeniyeti vücuda getirip getiremeyeceği hiç düşünülmemiştir. Medeniyetin sadece göz kamaştıran maddi yönü değil; manevi yönünün de olması gerektiği, İslam aydınları tarafından bile zaman zaman göz ardı edilmiştir. Artık batıyla medeniyet yarışına girilmiştir. Bu yarış, alternatif bir medeniyet oluşturmak şeklinde değil, büyük ölçüde batının ürettiği medeniyet mahsullerini (teknolojiyi) tüketmek şeklinde tahakkuk etmiştir. Bu da Müslümanları batılıların sömürdüğü bir pazar haline getirmiştir. Bu sömürüye karşı gösterilen yerli tepkiler, yerli malı tüketmeyi teşvik eden tedbirler, bu çabalara giydirilen “gavur icadı“ telakkisi, batı medeniyetinden yana olan aydınlar tarafından aşağılanmış, gelişmeye, ilerlemeye karşı olmakla bu çabalar aynı kefeye konulmuştur. 


Avrupa'nın aydınlanma döneminden sonra gelen sanayi inkılabında ve kapitalizmin zuhurunda Max Weber'in ileri sürdüğü iddialara göre Hıristiyanlığın Protestan yorumu belirleyici bir rol oynamıştı. Bu yorum çok kazanmayı, az tüketmeyi kutsal bir çaba olarak ileri sürmüştü.69 Ancak Weber Protestanlığı, kapitalizmin tek belirleyicisi değil, bir çok sebepten biri olarak görüyordu.5l Hatta “Protestanlık kapitalizmin belirleyicisi değil, meşrulaştırıcısıdır.”62 Weber'in bile kabul ettiği görüşe göre “Protestan ahlakı kapitalizmi doğurmuş ama kapitalist birikim Protestan ahlakını silmiştir.“©3 Böylece yukarıda deyinilen Hz. Muhammed'in Müslümanlar için olan korkusu Hıristiyanlar için de geçerli olmuştur. 


60 Weber, Protestan Ahlakı..., age, s. 125-126, 13 

6l Kadir Canatan, “ Kapitalizm, Protestanlık ve İslam”, Bilgi ve Hikmet, Bahar 1993, S. 2,s.35 

62 Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Terc. Korkmaz Alemdar, Ankara 1986, s. 509 

63 Mustafa Aydın, “ Din'in Dünyevileşme Sorunu Protestanlık ve İslam” Bilgi ve Hikmet, Bahar 
1993, s. 46 
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Ancak servete karşı gerek Protestanlığın gerekse İslam'ın bakış açıları farklı farklıdır. Protestanlıkta ne pahasına olursa olsun elde edilecek ve biriktirilecek bir gaye iken, İslam'da servetin konumu onunla kurulacak ilişkide gizlidir. İslam'da servet edinmede meşruiyetin dışına çıkılamaz. Servet edinmekten başkalarının haklarını gözetmek daha önde gelir. İslam adil bölüşümü ön planda tutar. Başkalarıyla paylaşılmayacak, toplum menfaatlerine sevk edilmeyecek, hatta toplum menfaati çiğnenerek elde edilecek servet gayri meşru addedilir. Böylesi servet ancak sahibinin egosunu tatmine yarar. Bu anlamda servet biriktirmek, onu saymak ve onunla övünmek, onu vasıta olmaktan çıkartıp gaye haline getirmek Kur'an'da tenkit edilmiştir: “Vay haline diliyle çekiştirip yüzünden de alay eden kimsenin ki, o malı toplayıp onu teker teker sayar. Malının kendini ebedi kılacağını sanır.“6* Bu tenkidin yanında çalışmayı teşvik eden ayetler de vardır: “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.”65 

Görüldüğü gibi Hıristiyanlığın ve onun kapitalizmi teşvik eden Protestan yorumuyla İslam'ın bakış açıları farklıdır. Birbirinden yaşanmış tecrübe almaları itibariyle iyi ve kötü yönlerinden ibret alarak istifade edilebilir. Ancak bir takım analojilerle ille de batılı anlamda kalkınacağız diye batının değer yargılarına İslam'da referans bulmaya çalışmak, hem Müslümanlara bir şey kazandırmaz. Hem de sosyolojiye ters düşer. 

Kapitalizmin insanlık için açmış olduğu yaralar, bu gün gerek doğulu gerekse batılı aydınlar tarafından yüksek sesle ifade edilmektedir. Weber giderek seküler ve laik bir zemine oturan, değerden ve manadan yoksun çağdaş batılı hayatı, Protestanlıktan sapma vetiresinde şöyle tenkit etmektedir: “Bu gün ABD. de dini ve ahlaki kılıfından sıyrılmış olan ka- 


64 Kuran, Hümeze, 104/ 1-3 
65 Kur'an, Necm,53/39 


48 İslam ve Sosyoloji Açısından İlim ve Din Bütünlüğü 


zanç uğraşısı, bu gün ona bir spor karakterini veren yalnız dünyevi tutkularla birleşmiştir. Bu kültür gelişimi içindeki “son insan” için rahatlıkla şöyle denebilir. “Ruh yoksunu uzmanlık insanları, yürek yoksunu zevk insanları, bu hiçler kendi kendilerine daha önce hiç ulaşılmamış bir insanlık düzeyine tırmandıklarını kurarlar “66 


2- Aydınların Tutumu 


Bizde, tümüyle batıya meftun olmuş ve onun açıklarını göremeyecek kadar ona aşık olmuş aydınların yanında, İslam aydınları batı medeniyetinin ürettiği gelişme, ilerleme kavramlarına eleştirel yaklaşmışlardır. Teknoloji yarışında geri kalışımıza sözde yerli aydınlarımız ve oryantalistler İslam'ı sebep göstermek istemişlerdir.67 İslam aydınları bu suçlamaya karşı İslam'ın asla terakkiye, yani ilerlemeye engel teşkil etmediğini ispata çalışmışlardır.68 Ancak suçlamaları bertaraf ettikçe de “ilerleme” fikrini eleştirmekten geri durmamışlardır. 
“Terakki; mevzularına, yahut gayelerine göre birçok manalarla ilgili bulunmaktadır. İnsanlığın mutlak bir gayesi olsaydı ona doğru görülen ileri harekete beşerin terakkisi adı verilebilir, ona aykırı olan her şeye de terakkiye engel gözüyle bakılırdı. Halbuki insanların ferdiyeti kadar gayeler olabileceği şüphesizdir. Binaen aleyh terakki insanlar için mutlak değil izafi bir mana ifade etmektedir.”69 


Bu izah çerçevesinde Müslümanların mutlak bir gayesi vardır. İslam'ı Allah'ın rızasına uygun, mükemmel bir şekilde yaşamaktır. Bu bağlamda “İslam'da ilerleme şimdiki durumla 


66 Weber, Protestan Ahlakı..., age, s. 146-147 

67 Ergün Yıldırım, “Toplumsal Gelişmeyi Açıklama Modeli Olarak Protestanlık”, Bilgi ve Hikrnet, 
Bahar 1993, S.2,s.135 

68 Ali Bulaç. Kutsala, Tarihe ve Hayata Dönüş , İz Yayıncılık, İstanbul 1995, s. 50 

69 Israil Kara, Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi, Risale Yayınları, İstanbul 1987, C. Il, s. 256 (A. 
H. Akseki'den naklen ) 
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ilk mükemmel durum arasındaki sapmayı gidermenin adıdır.“ 
Bu yapılan işe “tecdid” yapana da “müceddid” denir. yani dini yenileyen aslına irca eden demektir.79 

Galiba Müslümanlara “mürteci“ denmesinin gerçek sebebi budur. Bu kelimenin gerçek anlamından çıkartılarak horlayıcı, aşağılayıcı bir manaya büründürülmesi bir yana bırakılırsa Müslümanlar; dinlerini yenilerken onu reforma tabi tutarak aslından çıkarmadıkları, zamanın ihtiyaçlarına göre dinin aslına ve ilk uygulanış şekline bakarak çareler ürettikleri için bu anlamda gericidirler. Bu; dinin aslına, geriye bakış (irtica), elbette ki fiziksel anlamda geriye gidiş değil, insani değerlerin köklerine iniş ve onlara yeniden hayatiyet kazandırmaktır. Bu, arayış bakımından geriye gidiş gibi gözükse de, insanlığa, aradığı mutluluğu tattırmak ve gerçek ilerlemenin insani boyutunu yakalamak bakımından ilerleme ötesi bir şeydir. “İlerleme” kavramına bu gün yüklenen anlamlar, bahsettiğimiz bu olayı izahta yetersiz kalır. Çünkü yapılmak istenen şey, bilgisayarları bırakıp kemik parçalarına yazı yazmak değil, o yazıları yazanların samimiyetini ve içtenliğini yakalamaktır. 


“Ne olduğu belirsiz hale gelmiş gelişme ve ilerleme yarışında Müslümanların geri kalmaları ille de suçlanacak bir şey ise, bu suçu oryantalistler gibi Müslümanlıkta arayacak yerde, Müslümanlarda aramak gerekir. Zira bu geri kalış dönemlerindeki ve bugünkü “Müslümanların Müslümanlıktaki gerilemeleri dünya işleri ile ilgili gerilemelerinden kat kat fazladır.”7! 


Bu gerçeği yaşadığı dönemde fark eden Mustafa Sabri, “Müslümanların mesut bir dünyaya çıkmasını vicdani samimiyetimle arzu ettiğim halde, dinimizin üzerine basarak erişebileceğimiz yüksek dünyamıza lanet ederim” demiştir. Zira ona göre; “dinden sıyrılarak çıkacağımız yüksek mertebeler mümkün olsa 


70 Kara, aynı eser, İstanbul 1986. C |, s. XVI-XVİL 
71 Ismail Kara. aynı eser, 1987, C İl, s. 267-268 
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bile, oraya çıkanlar artık biz değil, bizden tenasüh etmiş başkaları olacaktır.“72 


O günlerde hararetle savunulan ve erişilmek için çırpınılan medeniyetin hiç de öyle çırpınmayı gerektirecek bir şey olmadığı artık anlaşılmış, bu medeniyet ve mensupları hem içerden hem dışarıdan olanca eleştiriye tabi tutulmaya başlanmıştır. Bu eleştirilerin dışında olan ve modern yaşamın çıkmaza düşmesinde bir sorumluluğu bulunmayan İslam, kendi özgün yapısıyla gerek İslam toplumuna gerekse insanlığa kurtuluş ve çıkış çareleri sunmaktadır. Şimdiye kadar batıdaki yogunlukta yapılmayan sosyolojik araştırmalar yapılarak İslam toplumunun özgün değerleri ortaya çıkarılabilir. Bu çabada, batının referans olarak alınmaması gerekir. Aksi takdirde toplum İslamlaştırılacak yerde, İslam Protestanlaştırılmış olur. 
Weber'in “Osmanlı'nın patrimonyal yapısı kapitalizme engel olmuştur”73 iddiasının yanında -ki bunun doğru olup olmadığı tartışılır-, “sufilerin çalışmayı teşvik edişleri kalvinizmi aratmayacak düzeydedir.”74 


3 - İslami Akımlar ve Cemaatleşme Eğilimleri 


İslam, apayrı bir hayat modelini inananlarına ve tüm insanlara sunduğu, bu hayat modeli kendi öncüllerini ve değerlerini de taşıdığı için bu haliyle, yaklaşık iki yüz yıldır insanlığı etki alanına almış olan ve bu etkisini kaybetmek istemeyen moderniteye ve onun temel değerlerine tehdit oluşturmaktadır. Çünkü İslam, başka kültürlere ihtiyaç hissettirmeden kendi geleneği ile buluşup çağın ihtiyaçlarına uygun yeni bir hayat modelini üretebilme kabiliyetine sahiptir. Yalnız bu kabiliyetin işlerlik haline getirilmesi gerekmektedir. Müslü- 


72 İsmail Kara, aynı eser, $. 271 
73 Brayn 5. Turner, age, s. 12-13, 27 
74 S. Fahri Ülgener. Zihniyet ve Din, Der Yayınları, İstanbul 1981, s. 67 
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man camia bunu oluşturmak çabasındadır. Temel parametrelerini de büyük ölçüde belirlemişlerdir. Bu oluşum, modern hayatı tehdit edince, modernite saf dışı kalmamak için kendini yenilemek, Müslümanlar karşısında kendini yeniden konumlandırmak, İslami oluşumların içine kendini taşıyarak orada da belirleyici olmak istemektedir. Son yıllarda üretilen “post modern teoriler”75 bu özellikleri taşımaktadır. 


Ancak Müslümanlar bu iletişim ortamında, duyarlı hale gelmişlerdir. Batının siyasi platformda -özellikle Bosna-Hersek örneğinde olduğu gibi- güvenilirliğini kaybetmesi, insani degerler konusunda çifte standartlı davranması neticesinde, bir ölçüde maskesinin düşmesi ve Müslüman aydınlarca bilinen samimiyetsizliğinin gün yüzüne çıkması, Müslüman halklarını batıya karşı duyarlı hale getirmiş ve özgün arayışların rağbet görmesine neden olmuştur. İslam dünyasındaki bu oluşum, bir halk hareketi niteliğindedir ve batı bu hareketleri, siyasi mekanizmaları baskı altında tutarak kontrol etmeye çalışmaktadır. 


Batı (ABD, İngiltere, Fransa, bir ölçüde Almanya ve digerleri. Soğuk savaş sonrası Rusyası da ilave edilebilir. Ancak bu, Müslümanlara karşı olma noktasında doğru olur.) gerek kendisi gerekse Müslüman toplumlar için demokrasiyi şart koşuyor gözükmesine rağmen, burada da çifte standartlı davranıyor. Mesela Türkiye için kendi menfaatleri açısından demokrasiyi uygun görürken, Suudi Arabistan'da krallığın hamisi kesilebiliyor. Hatta demokrasilerin, Müslümanların lehine işlemesi durumunda, ihtilal gerekçeleri hazırlamak ve kontrolü elden bırakmamak için karışıklıklar çıkartabilmektedirler. Özellikle Türkiye'de İslami akımların güçlenmesine paralel olarak marjinal partilerin kitle partisi haline gelmesi, ba- 


75 Geniş bilgi için bkz. A. Yaşar Sarıbay, Postmodemite Sivil Toplum ve İslam, İletişim Yayıncılık, 
İstanbul 1994 
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tıyı rahatsız etmektedir. Bu gelişmeleri bahane bilerek değişik çatışma ortamlarının oluşması için halkın değerlerine bilinçli saldırılar planlanmakta ve bunlar yerli iş birlikçileri tarafından tezgahlanmaktadır. Türkiye'nin kendi içindeki sosyal yapısı da çatışma ortamına elverişlidir. Bir yandan mezhep farklaşmalarının çatışmaya döndürülmek istenmesi, diğer yandan yanlış laiklik uygulamaları neticesinde, laik-antilaik çatışma ortamlarının oluşmuş olması, Türkiye'yi çokça meşgul etmektedir. Kültürel çatışma fiilen devam etmekte ve bunun fiziksel çatışmaya dönüşme tehlikesi her an mevcut bulunmaktadır. 


İslami açıdan, bütün bu hassas noktaların ışığında bazı sosyologlarca da tespit edilen aksiyoner İslami akımlar içinde iki tür söylem belirgin hale gelmiştir. Bunlar Nilüfer Göle'ye göre: “Kültürel İslam ve Siyasal İslam'dır.”76 “Kültürel İslam”, İslam'ın özgün kaynaklarına inerek onun gelenek içindeki yansımasından ders alarak günümüz şartlarına uygun, bir İslami toplum oluşturma projesidir. İnsan hakları açısından ideal olabilecek fakat uygulanabilirlik açısından araştırılıp geliştirilmesi gereken bu görüş, “Medine Vesikası”nı/7 temel referans olarak almasına rağmen/8 bununla sınırlandırılamaz. En azından tarihi süreç içinde uygulanmamış ve sosyal realitesi taruşılır olan bu görüşün (çok hukukluluğun) uygulanma şansı olsa bile ancak tek hukuki otoriteyle mümkün olabilir. 
Ali Bulaç da, bu iki İslami oluşumu kabul ederek ilkine 


“uyumlu İslam”, ikincisine de “çatışmacı İslam” adını vermektedir. 7? 


Bir sivil örgütlenme modeli olan uyumlu İslam, nasıl uygulanabileceği konusundaki sorulara henüz net cevaplar vere- 


7a Nilüler Göle, Modern Mahrem, Metis Yayınları, Istanbul 1993, s. 105-111 

77 Medine vesikası için bkz. M. Asım Köksal, İslam Tarihi (Hz. Muhammed A .S. ve İslamivci), 
Şamil Yayınevi, İstanbul 1981, Medine Devri, C. 1, 5. 174-17 

78 Geniş Bilgi için bkz. Ali Bulaç. Modern Ulus Devlet , İz Yayıncılık, İstanbul 1945. $. 259-269 

79 Ali Bulaç, Kutsala Tarihe, Hayala Dönüş. age, s..288-295 
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memliştir. Toplumumuzda ihtiyaç duyulan sosyal bütünlüğü tesis edebilecek, giderek sorun haline gelen bir arada yaşama meselesini barış içinde halledebilecek bir performansa sahip bir sosyal modelin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu model, tarihi süreç açısından yapılmış olan değerlendirmeler ışığında, İslam'ın engin hoşgörü mantığıyla oluşturulabilir. Böylece dayatmacı değil, her inancın serbestçe yaşanmasını öngören, tabii olarak İslam'ın da eksiksiz olarak yaşanınasını talep eden bir model ortaya konulabilir. Bu eksiksiz yaşamada İslam, Müslümanların diğer inanç topluluklarını etkileyebilme gücünü tebliğle sınırlamaktadır. Hz. Muhammed'in vazifesi de zaten tebliğden ibaretti.80 


Çatışmacı İslam veya Siyasal İslam olarak ifade edilen ikinci oluşum, Müslümanlara özgü bir toplumsal hayatı tesis edebilmek için, siyasal iktidarı ele geçirmeyi hedefleyen ve bütün çabasını bu noktaya teksif eden görüştür.8! Yalnızca mevcut siyasal sistemin başına geçmeyi hedefleyen ve müslümanlığa özgü bir siyasal model geliştirmeyen bu akımın en büyük dezavantajı, serbest bir ortamda kendini özgürce ifade etme imkanından mahrum olması, siyasal örgütlenmelerin böyle bir özgürce anlatıma imkan vermemesidir. Özgür bir ortamda tartışılamayan dolayısıyla Müslümanlığa özgü siyasal bir model geliştiremeyen bu akımın mensupları, mevcut siyasal güçler tarafından tam anlaşılamamakta, laik rejim için tehlikeli görülerek önlerine engeller konmaya çalışılmaktadır. 
Halbuki 9699'u Müslüman olan bir memlekette Müslümanların tüm meseleleri serbestçe tartışılmalı ve siyasal talepleri demokrasinin bir gereği olarak karşılanmalıdır. Bu talepler genel bir ön yargıyla teokratik devlet özlemi şeklinde itham edilmemelidir. Zira bizde teokratik devlet geleneği yoktur ve böyle 


s0 Kur'an, Ankebut, 29/18, Far, 35/23-24, Sad, 38/65 Kal, 51945 
41 Siyasal Islam'ın geniş yorumları için bkz Oliver Roy, Siyasal Islam'ın Hası, Terc Cuneyt Akalın, 
Metis Yayınları. Istanbul 1994 
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bir özlem de mevcut değildir. Bütün talepler laikliğin doğru anlaşılması ve doğru bir tarifinin yapılabilmesinde düğümlenmektedir. 


Ancak laikliğin doğru anlaşılmasını ve doğru uygulanmasını güçleştiren tarihi sebepler mevcuttur. Laiklik 50 yıllık uygulanması boyunca Müslümanlara baskı aracı olarak kullanılmış ve Müslümanların inanç ve zihinlerinde tahribata yol açmıştır. Vaktiyle laikliği Müslümanlara baskı aracı olarak kullananlar, onun inanç özgürlüğü olarak tarif edilmesini istememektedirler. Bu özgürlükten istifadeyle yönetime gelecek Müslümanların vaktiyle kendilerine yapılanların intikamını alacağı ve bütün özgürlükleri kısıtlayacağı korkusu yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Bu önyargılı ortamlarda aklı selimin yolu değil, iktidar güçlerinin zihniyetleri belirleyici olmaktadır. 

Milli ve manevi değerleri çağdaş kazanımlarla bütünleştirerek, bir diğer ifadeyle maziyle istikbali barıştırarak, mevcut yaraları sararak, önyargılardan uzak diyalog ortamlarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu sebeple uyumlu İslam projesi, konulan rezervler çerçevesinde hem mevcut sistem içinde s0syal barışı tesis edebilmek açısından; hem de siyasal İslam taraftarlarının muhtemel bir iktidara gelişlerinde diktatörlüğe kaymalarını önleyebilmek açısından üzerinde fikir yürütmeye ve kafa yormaya değer bir projedir. Kur'an da sosyal bir vakıa olarak ifade edilen farklı etnik grupların82 bir araya gelmeleri, tanışmaları, görüşmeleri ve birlikte bir toplum oluşturmaları bakımından da uyumlu İslam projesi mantıklı temellere oturmaktadır. 


B2 Kur'an , Hucurat, 49/13 
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4- Sosyoloji Açısından İslam'ın Birleştirici Vasfı 

İslam, kainatta tevhidi bir bütünlüğü emreden, kurallarını sadece kendi mensupları için değil bütün insanları kapsayacak şekilde vaz eden bir din olması dolayısıyla sosyolojik açıdan da birleştirici bir karakter taşımaktadır. Yalnız insanları birleştirmek için değil, birbirine düşürmek için de sosyolojik araştırmalar yapan yabancıların zararlı tesirlerini bertaraf etmek için, özgün İslami Sosyoloji araştırmaları yapmak gerekir. Bu araştırmaların, sosyolojinin bütüncü karakterini yansıtan ve “Fark -*Cem - Tevhid” şeklinde formüle edilen fonksiyonel ve mana bütünlüğü çerçevesinde oluşturulması gerekir. 
Bu formüle, çalışmanın değişik yerlerinde yeniden vurgu yapılacaktır. 


İslam'ın farklı etnik kökene sahip Müslüman toplumlarını birleştirmek için önerdiği prensipler, dünya milletleri tarafından fiilen kullanılmaktadır. Küreselleşen ve küçülen dünyamızda farklı etnik gruplardan oluşan birleşik devletler (ABD, AT, BDT gibi), yeni güç dengeleri oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bizim, farklı etnik grupları bir arada yaşatmış altyüz senelik Osmanlı tecrübemiz de ayrı bir zenginliğimizdir. 
Bunun günümüz şartlarında yeniden gerçekleştirilmesi imkan dışı değildir. Nasıllığı konusunda kafa yorulması gerekir. Aynı etnik kökene sahip ve aynı dini paylaşan Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış Türk dünyamız, fili olarak böyle bir oluşumu bizden beklemektedir. 


İslam dünyasını birleştirecek küresel projelerin yanında, milli düzeyde birlik ve bütünlüğün sağlanması için yukarıda ikisinden bahsedilen ve daha çeşitli gruplara ayrılabilecek olan İslami akımların ve cemaatleşme eğilimlerinin, çözülmeye neden olacak şekilde örgütlenmelerini bertaraf etmek ve bu cemaatlerin asgari müştereklerde birleşmesini sağlayarak büyük bir cemaat karakteri taşıyan toplumun gelişmesine katkıda bulunmalarını temin etmek gerekir. Bu sağlandığı taktirde 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çeşitli cemaatlerin varlığı toplumun zenginliği haline gelir. 
Aksi halde bölünmeye ve parçalanmaya neden olurlar. Çeşitli dahili ve harici siyasi entrikalarla tahrik edilen bu cemaatlerin yapısı, işleyişi ve ideal yönleri üzerinde özgün sosyolojik araşurmalar yapmak gerekir. Bu sayede batılıların ve bir kısım medyanın farklı maksatlarla yapmış oldukları yayınların ve sosyal araştırmaların zararları bertara! edilebilir. İslam Sosyolojisinin veya benzeri bir disiplinin sahip olduğu misyon burada da kendini göstermektedir. 

Son yıllarda, toplumun bir zenginliği olarak gördüğümüz çeşitli cemaatler, resmi ideoloji tarafından birer tehlike olarak algılanmaktadır. Sosyolojik bir perspektif geliştirilerek bu cemaatlerin tehlikeli bulunan yanları izale edilip faydalı taraflarından istifade etme becerisi gösterilemeyince, imhaları yoluna gidilmektedir. Giderek köşeye sıkıştırılan bu cemaatların hoşnutsuzluğu, toplumun yaygın kesiminde memnuniyetsizliğe yol açmakta, böylece devlet-millet arasındaki güven bunalımı daha da büyümektedir. Bir diğer ifadeyle resmi ideoloji, tehlike olarak gördüğü cemaatleri yanlış yönelimler dolayısıyla daha da tehlikeli hale getirmektedir. “İrticayla Mücadele Tedbirleri” denilen kararlar, asayiş yönüyle kısa vadede başarılı gözükse de, sosyolojik vizyondan yoksun olması dolayısıyla uzun vadede başarılı olması mümkün değildir. Zira bu tedbirler insan hakları ihlallerini de beraberinde getirmekte, uygulamalar adalet çizgisinden çıkarak zulme dönüşebilmektedir. Zulümle payidar olunması ise mümkün değildir. 


Müslüman bir toplum düzeni açısından zulümle payidar olunamayacağını açıklamak gerekirse şunları söyleyebiliriz. 
Bir yönetim erkini elinde bulunduranlar Allah'a ortak koştukları ve onu tanımadıkları halde halkına adilane davranırlarsa bu yönetimlerini sürdürebilirler. Ancak halka karşı uygulamaları zulme dönüşürse yönetim erklerini uzun zaman sürdürmeleri mümkün değildir. Kur'an da bu hususta şöyle buyurulur: “Senin rabbin ahalisini barış ve adaletle yöneten beldeleri zulümle helak edici değildir”83 bu ayetin tefsirini yapan Ebu Suud Efendi yönetim erkinin şirkle sürdürülebileceğini ancak zulümle sürdürülemeyeceğini ifade ederek sebebini şöyle izah etmiştir: “Allah'ın hukuku ile mazlum kulların hukuku birbirine karıştığında, Allah mazlum kulların hukukuna öncelik verir. Böylece kendine şirk koşanların cezalarını tehir ederken mazlumlara zulmedenlerin cezalarını derhal verebilir. Bu da helak (yok edilme) şeklinde olabilir.8* 


Bu veriler ışığında beliren kanaatimizce sosyal tehlikeleri bertaraf etmenin en akılcı ve bilimsel yolu özgürlükleri kısmak değil, sonuna kadar herkes için genişletmektir. Sadece özgürlükleri kötüye kullananları cezalandırmaktır. Böylece hem meşruiyet krizi aşılmış, hem de mazlum rolü oynayanların ellerinden gerekçeler alınmış olur. Bu bakımdan Müslümanlarla ilgili oluşturulacak politikalar İslam Sosyolojisinden istifadeyle belirlenmelidir. 


islam Sosyolojisi, bazı araştırmacıların zannettiği ve karşı çıktığı gibi doğuluların dini olan İslam'la batılıların sosyal bir bilimi olan sosyolojinin eklektik olarak bir araya getirilmesinden meydana gelmiş bir bilim değildir. Pozitif sosyolojinin İslam'a onaylatılması hiç değildir. Aksine pozitif sosyolojinin olanca eleştirisi üzerine bina edilmiştir. Bu güne kadar insanlığa dayatılmış olan yanlış sosyolojik uygulamalardan hareketle, onlardan tecrübi olarak istifade ederek doğru sosyolojik tespiti yapmaya çalışan bir disiplindir. Evrensel bir din olan İslam'ın ön kabullerinin ve sosyal önermelerinin gerçekleşme düzeylerini tespit etmek, şayet gerçekleşememişse yanlışlıklarından mı yoksa uygun sosyal ortamı bulamadığından mı gerçekleşemediği üzerinde sosyolojik tecrübeyi kullanarak sağ- 


83 Kuran. Hud, I1/117 
A4 Ebu Suud Elendi. Irşadul Aklısselim Ila Mezayal Kuran'ul Kerim, C.4 s 247. Beyrut 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lıklı tespitler yapmaya çalışan, bunları yaparken lokal düşünmenin yanında evrensel tespitler yapabilen, olanla, sosyolojik kurallara sadık kalındığı takdirde olması gereken veya olacak olan arasında dengeyi sağlayan, birleştirici bir karaktere sahip gerçekçi bir disiplindir. 

İslam Sosyolojisi olarak adlandırdığımız bu disiplinin adında takılıp kalmamak gerekir. Böyle bir disiplinin olmayacağı ile ilgili endişeler, büyük ölçüde sosyolojiye dair özgün eserlerin İslam dünyasında yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. İslam Felsefesi dediğimiz zaman aklımıza gelen İslam Medeniyetinin felsefi mirası gibi özgün sosyolojik mirasa pek fazla sahip değiliz. Bu hiç bir zaman olmayacağımız anlamına gelmez. Mesela sosyoloji” yerine arapça karşılığı olan 'ictimaiyat'ı koyarak “İslam İctimaiyatı' desek, muhteva olarak bir şey değişmediği halde daha kabuledilebilir olduğu gözden kaçmamaktadır. Bu ilişkiyi ister “İslam ve Sosyoloji” şeklinde paralel bir şekilde düşünelim, isterse “İslam Sosyolojisi' şeklinde bitşik bir şekilde düşünelim, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi önemli olan zarf değil mazruftur. Yani benimsediğiniz kavram içine doldurduğunuz muhtevadır. Bu tartışmayı dengelemek için araştırmanın içinde 'İslam Sosyolojisi! yoğun bir şekilde savunulduğu halde isminde değişiklik yapılmış ve “İslam ve Sosyoloji” bakışı benimsenmiştir. 


İkinci Bölüm 
İLİM VE DİNİN MAHİYETİ 


I-İLİM VE DİN KAVRAMLARI 
A -İlmin Tarifi ve Mahiyeti 


1- İlmin Kavramsal Analizi 


En geniş anlamıyla ilim: “Aklın ve duyuların mevzuuna giren her şeyin tanınmasını sağlayan bir sıfattır. Zıddına ihtimal verilmeyecek şekilde manaları bir birinden ayırt etme sıfatıdır.“85 “İlim maluma tabidir.” İnsan oğlunun ilim yoluyla elde ettikleri inşa veya icat değil, var olanı ortaya koymaktır.89 

Değer yargılarını ilgilendiren sosyal içerikli bilgi alanları, din ve ilmin müşterek sahasını teşkil ettiği için, din ve ilim birlikte konu edildiğinde ilmin sahası hemen maddi plana çekilmektedir. Bu manada “İlim, tabii vak'a ve hadiseleri teltiş ettiği gibi, onları tanzim ve bir kanuna rapt ve tensik eder. İşte buna kanunu tabii deriz.”37 Daha çok onsekiz ve ondokuzuncu asırların bilim anlayışını ortaya koyan bu tarif, bu günkü bilimsel anlayışı karşılamamaktadır. “Eskiden “İlim” deyince bundan tabiat ve kainatın sabit, kati ve mutlak bilgisi anlaşılırdı. Bütün ondokuzuncu asırda ve asrımızın yakın senelerine kadar hala bazı muhitlerde devam edip gelen bu yanlış telakkiye göre, ilim demek, insan zekasının erişip doğrulu- 


#5 Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi ( Giriş), Damla Yayınevi. İstanbul 1981, s. 70 
46 Ali Özek, Bilgi Bilim ve Islam 11, (Taruşmalı İlmi Toplantılar Serisi) İSAV İstanbul 1992, s. IX 
47 L Lutfi Din ve İlim, Selamet Matbaası, İstanbul 1930, s. 4-5 
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gunu ispat ettiği kati yani hiç bir veçhesiyle değişmeyen neticelere dayanan bilgi demektir. Böyle bir ilmi anlayış ister istemez din ile çatışıyor, dinin mevzuu olan bilgi ve inançları inkara gidiyordu. Ancak bu gün bilimsel kanunların değişmezliği demek olan determinist ilim anlayışı yerini değişkenliğe yani izafiliğe (rölativizme) bırakmıştır.”88 


Bu günkü anlamıyla ilim, düşünce hayatının harici sahasını, sathını teşkil eder. Kendine mahsus araştırma metotlarıyla varlığın bütününü, kainatı, daha doğrusu eşya ve olaylar olarak ortaya çıkan realiteyi çeşitli sahalara ayırarak, her saha için belli metotlar tatbik ederek varlıkta ortaya çıkan sebep sonuç münasebetlerini ve olayları araştırır. Tahlili tarif ve tasvirler yapar. “İlim niçin sorusundan ziyade nasıl sorusuna cevap bulmaya çalışır.”89 Dolayısıyla salt ilim kainatın ve hayatın nihai gaye ve manasını, değerini araştırmak istese de başarılı olamaz. ilmin dikkati tabiata ve fenomenlere dönüktür. Onu dıştan kavrar. Daima objektif olmak zorundadır. İlmin araştırma aleti ölçü ve tartıdır. Deney gözlem ve mukayesedir. Kısaca ilim, münferit bilgilerin sistemleştirilmiş şeklidir.?9 

“İlim, varlıklarından bilgi edindiğimiz bir çok olayları ve değişimleri özel temeller üzerinde tertiplenmiş ve sınıflandırılmış olarak idraki mümkün kılar, bu olaylarla değişimlerin kanunlarını bulmaya yarar. Fakat her ilim, ancak kendi öz konusuyla meşgul olur, her biri olayları kendine has tertip ve sınıflama sınırı içinde mütalaa eder. Kainatın bütünü ile ilgili genel meseleler hakkında bir fikir ileri sürmeye imkan bulamaz. Oysa insan, adeta doğuştan bu bütün üzerinde zihin yorar, düşünür. İlimlerin sağladıkları bilgileri, dayandıkları prensiplerden daha genel prensiplerle mümkünse bir noktada 


88 Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik, İstanbul 1985, s.52-53 

89 Arthur Thomson, “Science” maddesi, Encyclopedia ol Religion and Ethics, Second İmpression, London 1934, volume XI, s. 253 

90 Necip Taylan, İlim - Din , Çağrı Yayınları, İstanbul 1979, s. 92-94 
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birleştirmek eğilimini ve tecessüsünü gösterir. İşte bu çok geniş kapsamlı ihtiyacı felsefe temin ve tatmin eder ki buna bu gün metafizik diyoruz.“91 


Buraya kadar yapılan ilim tarifleri ve izahlar, dinden soyutlanmış bilim anlayışları için geçerlidir. Bu bilim hareketlerinin insanın tecessüsünü tamamen giderip onu tatmin etmekten mahrum olduğu anlaşılmıştır. Çünkü dinden bağımsız bilim, hayatın ve kainatın nihai gaye ve menşeini ortaya koymaktan uzaktır. Bu bilimin ortaya koyamadığı alan, felsefi ve metafizik alan olarak ifade edilmektedir. Bu alanın dinin ön gördüğü bilgi kaynakları ile ve beşeri bilgilerin yani ilmin mukayeseli birleşimi ile açıklanması ve metafizik olmaktan kısmen çıkarılması mümkündür. Ancak böyle bir ilim faaliyetine “haki-katı arayan ilim“ denilebilir. Nitekim kamus tercemesin- de ilim: “Bir şeyin hakikatını bilmek“ diye tarif edilmektedir.92 
Batıda pozitif ilimleri ifade etmek için “ilim“ (science) tabiri kullanılırken, bizdeki ilim kavramı daha geniş olduğu için, pozitif ilimlerin karşılığı olarak “fen” kelimesi kullanılmıştır. 
İlim kavramı ise sosyal ve dini ilimleri de içine alan daha geniş bir kavramdır. Bu geniş anlamı içinde “ilim mananın ruha veya ruhun manaya vasıl oluşu, yaratılan düzende yaratılmış şeylerin uygun yerlerinin kabuludur ki, varlıklar düzeni içinde de Allah'ın münasip yerinde kabul edilmesidir.”93 


Bu verilen tarifin kapsamı dışında çalışan batılı bilim adamları, özellikle “Auguste Comte ve bilhassa Ernest Renan“ ın pozitivist görüş ve kavrayışlarının çok büyük etkisi altında kalarak 1880 sıralarında hemen artık her şeyin yapılmış, söylenecek her sözün söylenmiş ve mümkünat aleminde yeni keşfedilecek bir şey kalmamış bulunduğu yolunda bir tutum 


YI Celal Saraç, “ilim” maddesi, Türk Ansiklopedisi, Ankara 1972, C. 20, s. 88-89 

92 Saraç, a.g ansiklopedi maddesi, s. 82 

93 Nakip el-Attas,“İlmin Yozlaşması ve Fikri Çözünme Meselesi” İslami Araştırmalar, C. 7, 5. 34, 
Ankara 1994, s. 217 
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ve davranış içindeydiler. Bu bilginler sadece tekniğin ilerlemesi ile daha ince ve mükemmel araştırma imkan ve araçları elde edilecek ve bulunmuş olan vakaların, gerçeklerin hesabın- da biraz daha ileri gidilebilecek sanıyorlardı.” “1893 de x ışınlarının Röntgen (1845-923) tarafından keşfi, Planck (1858- 1947) tarafından 1900 den itibaren Kuanta teorisinin ortaya atılması, 1905 de Einstein (1879-1955) tarafından foto-elektrik olayının keşti, klasik fizik görüş ve konularını alt üst et- 


miş, bu alanda yepyeni ufuklar açılmasına zemin hazırlamıştır.”9i 


On dokuzuncu asır fizikçilerinin evrende araştırılacak bir şeyin kalmadığı yolundaki kanaatlerine sebep olan bilim adamlarından birinin de Nevton olduğu ileri sürülebilir. Zira onun devrinde tabii bilimlerde büyük araştırmalar gerçekleştirilmiş ve yapılan keşiflerin büyüklüğü daha sonra gelen fizikçilere adeta yapılacak bir şey kalmadığı fikrini vermiştir. 
Nevton ise hiç bir zaman her şeyin bitmeyeceğini iddia ederek, ilmin nihayetsizliğini ve derinliğini şöyle dile getirmiştir: “Herkesin beni nasıl gördüğünü bilmem; fakat ben kendimi deniz kenarında oynarken önünde hiç keşfedilmemiş engin gerçekler okyanusu yayılmış duran ve cilalı bir çakıl taşı veya güzelce bir istiridye kabuğu bulmakla zevk duyan bir çocuk gibi görüyorum.”95 

İlim, gayesi hedefi daima aynı olan ve bütün bölümleri devamlı bir süreklilik halinde birbiri ile bağıntılı bulunan bir bütün olarak tasarlanmıştır. Fakat bu nihayet , Aristo, Descartes, Leibniz gibi büyük ilim adamı düşünürlerinin zihni bir şekilde tasarladıkları ideal bir kavrama tekabül edebilmektedir. 
Gerçek böyle ideal bir modele uymamakta, ondan çok uzakta bulunmaktadır. İlim bir zihni tecrit kavramıdır. Realitede ilim değil ilimler vardır. İlimler de birbirlerinden konular, görüş, 


94 Saraç, a.g ansiklopedi maddesi, s. 87-88 . 
95 A, Adnan Adıvar, Tarih Boyunca İlim ve Dın, İstanbul 1969. s. 230 
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tarz ve bakış açıları, metotları ile ayrılmakta, aralarında bazan hiç bir zaman doldurulamayacak kadar derinlikte farklar ve boşluklar bulunmaktadır. Bizim yapabildiğimiz, sadece bilgilerimizin bazı bölümlerinde bir sıra, bir tertip ve düzen kurmaktır.96 

Görüldüğü gibi ilimlerin tümüne bütüncü görüşle yaklaşan bilim adamları, kainattaki tevhidi bütünlüğü hissedebilmekte, tek tek bilimleri ele alıp her bir bilim dalı için o bilim dalında ihtisaslaşmış ve başka bilimlerin dayandığı temelleri kavramaktan yoksun kalmış bilim adamlarının görüşlerine baş vurunca, sanki ilimler arasında büyük bir uçurum olduğu sanılmaktadır. Elbetteki farklı bilim adamları farklı gerçeklerden bahsedeceklerdir. Önemli olan bu farklı gerçeklerin aynı ilmi bütünün farklı fenomenleri olduğunu kavramaktır. Yani “Fark # Cem - Tevhid” formülünün bütün ilimleri birleştiren karakterinin anlaşılmasıdır. İlimler arasında uçurum olduğu tezi, ihtisaslaşma fenomeninin getirdiği bir sonuçtur. 


İlmi çabaların beşer faaliyeti olması, beşeriyetin de cemiyet halinde yaşıyor olması, cemiyet ilmi olan sosyolojiye bütün ilimlerin şemsiyesi olma karakterini kazandırmıştır. on dokuzuncu asırda deney ve ölçüye uymayan, deney yoluyla ispat edilemeyen ilimler ilim kabul edilmiyordu. Bu sebeple sosyoloji de bu dışlanmadan nasibini aldı. Ancak Einstein'in ileri sürdüğü izafiyet teorisi mutlak ve değişmez zannedilen fiziki hakikatları alt üst edince, deneysel metot ilim olmanın tek şartı olmaktan çıktı. Sosyal ilimler de bundan sonra değer kazanmaya başladı. “Görelilik teorisinin yaptığı ameli değişiklikler çok küçük olmasına rağmen fikri değişiklikler çok büyüktür. Çünkü bütün zaman ve uzay hakkındaki görüşlerimizi devrime uğratmıştır. Einstein'in eseri ilimde kalımlı ve devamlı bir başarının ne kadar güç olduğunu göstermiştir. Nev- 


96 Saraç.a.g ansiklopedi maddesi, s. 88 
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tonun kanunu o kadar çok şeyle; açıkladı, o kadar uzun zaman hüküm sürdü ki, bu kanunun bir gün düzeltilmeye muhtaç olacağı hemen hemen inanılır şey değildi. Ama bu düzeltmelerin lazım olduğu nihayet anlaşıldı. Fakat kimse şüphe etmezki bu düzeltmeler de bir gün düzeltilecek.”97 


2- İlim ve Bilim Kavramlarının Kapsamı 


Kelime olarak aynı anlama gelen bu kavramların köken itibarıyla tek farkı, birinin Türkçe, diğerinin Türkçeleşmiş Arapça olmasıdır. İkisi de “bilmek” ve “bilgi” ile ilgilidir. 

Ancak insan iradesi ve çabasıyla elde edilen bilgi ile ilahi bilginin aynı olamayacağı muhakkaktır. Çünkü biri eksik, değişebilen ve sonuçları her zaman kesin olmayan bir bilgidir. 
İlahi bilgi ise, bilinen şeyleri tümüyle kuşatmış, yanılma ihtimali bulunmayan, bu nedenle de değişmeyen, sonuçları kesin, mutlak bir bilgidir. Bu iki bilgi türünü birbirinden ayırmak için farklı kavramlar türetme ihtiyacı doğmuştur. Bilime mutlak güven duyulduğu ve sonuçlarının kesin olduğuna inanıldığı zamanlarda böyle bir ihtiyaç söz konusu değildi. Batıda bilim ve dinin çatıştığı ve bilimin galip geldiği on sekizinci asırdan bu yana, dine yapılan hücumlardan, hiçbir günahı olmamasına rağmen İslam dini de nasibini almıştır.“ Aslında bilim, kazandığı otorite ve hüküm sürme yeteneğini, diğer ideolojilere mukayeseli üstünlüğü sebebiyle değil, sahnenin pek 


işine gelir bir tarzda düzenlenmiş olması sebebiyle kazanmıştı, “98 


Modem anlayışın gelişmesine paralel olarak dinin üzerinde bir otoriteye sahip gözüken bilime karşı İslam aydınları, bir zamanlar “özür dileyici” bir tavrın içine girmişler, bilimsel doğruları mutlak sanarak İslam'da ve İslam'ın temel kaynakla- 


97 Adıvar, Tarih Boyunca... age, s. 561 
YA Paul Feyerabend, Bilim Kilisesi, Pınar Yayınları. İstanbul 1991. 5. 158 


İlim ve Dinin Mahiyeti 67 


rında onlara referans bulmaya çalışmışlardı. Son yıllarda bu tavır Maurice Bucaille'nin şahsında temsil edildiği için İslam aydınları bu yaklaşıma “Bucaillizm” adını vermektedirler . 

Bu gün ise, her gün sonuçları değişen bilimsel bilginin ardınca giderek, onları doğru kabul ederek, İslami kaynakları o yönde yorumlamanın yanlışlığı anlaşılmıştır. Artık doğru davranışın, beşeri bilgiyi ilahi bilginin ardınca yürütmek olduğu anlaşılmıştır. Bazılarının korktuğu gibi bu davranış bizi dogmatizme götürmez. Daha kesin doğrulara ulaşmamızı sağlar. 
Birinci tavrı benimsememiz durumunda bile, İslam'a hiç bir zarar vermeyiz. Çünkü, bilimsel bilginin ışığında yapacağımız İslami yorumlar, nihayetiyle İslam'ın kendisini değil, bizim onu anlayış tarzımızı ortaya koyacak, yapacağımız hatalar da bize ait olacaktır. 

Diğer yandan ilahi bilgileri tümüyle kapsayacak bir ilimden mahrumuz. Bildiklerimizi de çoğunlukla bir takım istidlaller yoluyla ancak bilebiliyoruz. Bu istidlaller de ister istemez beşer iradesiyle ortaya konulacak, ilahi bilgiyi anlayabilmek için kesbi bilgiye ihtiyaç duyacağız. Bilgilerimiz arttıkça da yeni yeni sonuçlara ulaşacak, böylece bilgilerimiz devamlı değişecektir. Ancak bu bilgileri ortaya koyan insanın kendisi de bilinmeye muhtaçtır. Planck'ın dediği gibi: “İlim tabiatın son sırrını keşfedemeyecektir. Çünkü son tahlilde anlaşılıyor ki biz kendimiz de keşfetmeye çabaladığımız sırrın bir parçasıyız.“99 Popper'in ifadesiyle de: “Bilimsel bilgilerimizin hangi bölümlerinin bir gün yüzümüzü kara çıkartacağını bilemeyeceğimizi öğrenebiliriz. Bundan dolayı da bilimsel kesinliğe ve bilimin otoritesine inanmak, olsa olsa düşüncelerimizin, isteklerimizin etkisi altında kalmalarının bir sonucu olabilir. Bilim yanılabilir, çünkü bilim bir insan ürünüdür.”100 


w Adıvar, Tarih Boyunca..., age, s. 612 
100 Karl Raimund Popper, Açık Toplum ve Düşmanları, Terc. Harun Rızatepe.T S.İ.D. Yayınları 
Seri 14, Ankara 1968, s. 410 
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Bilimin yanılabilir olması ve mutlak bir otoriteye sahip olmaması onun değersiz olduğu anlamına gelmez. Bilimsel çabalar İslam'da da son derece teşvik edilmiştir. İslam'ın insan bilgisine verdiği öneme yeri gelince deyinilecektir. Ancak mutlak bilgi Allah'a mahsustur. Bu durumda ilahi bilgiye özel anlamında “(el-İlim)” (ilim), diğer insani ilimlere de cins anlamında “ilim” denilebilir. Türkçe'de ilahi bilgiye “ilim”, beşeri bilgiye de “bilim” adını verme eğilimleri artmaktadır. Zaman zaman ilim bilim yerinde, bilim de ilim yerinde kullanılsa bile, ilahi bilgi ile beşeri bilgiyi birbirinden ayırmak için ya muhtelif sıfatlar kullanılmalı veya “ilim” “bilim” kavramları ayrıştırılmalıdır. Çünkü, İslam'da beşeri bilim, son derece teşvik edilmesine rağmen, mutlak ilmin Allah'a ait olduğu bildirilmekte, bu konu “Allah bilir siz bilmezsiniz.”19! şeklinde vurgulanmaktadır. Burada insanın hiç bir şey bilmediği değil, bildiklerinin eksik olduğu, mutlak bilginin Allah'a ait olduğu ifade edilmektedir. Bilime konu olan ve bizi çepeçevre kuşatmış bulunan tabiat, bir takım kanunlara (sünnetullaha) bağlanarak yaratılmıştır. Bunları anlamaya çalışan insan aklı da aynı yaratmanın mahsulüdür. Allah'ın, yarattığı ve kurallarını tümüyle bildiği tabiat, aynı zamanda beşeri bilginin bir objesidir. Bilinen farklı değil bilenler farklıdır. Allah'ın bilgisi tam, insanın ki eksiktir. Allah'ın bilgisine ilim, insanın bilgisine bilim denirse “bilim, dolaylı da olsa ilmin içindedir. Fakat, ilim bilimin dar kalıpları içine sığmaz.”!92 

Şu halde bilimin hedefi bilmeye konu olan her şeyi bilmek, dolayısıyla mutlak ilme ulaşmaktır. Allah'ın ilmiyle örtüşen beşeri bilimler de ilim olma vasfını kazanmış demektir. 

İlmin kavramsal analizi yapılırken “zıddına ihtimal verilmeyecek şekilde manaları birbirinden ayırd etme sıfatı” olarak 


101 Kur'an, Bakara, 7216 
102 Ekrem Sağıroğlu, Bilgiden İlme ve Gerçek Hayata, Bayrak Yayıncılık, İstanbul 1986, s. 177 
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tarif edilen ilmin zaruri ilim olduğu içeriğinden anlaşılmaktadır. Oradaki tarif dinle bağlantılı olarak verilen tarifleri muhteva olarak içermiyorsa da çerçeve olarak ifade ettiği ileri sürülebilir. Bu sebeple eğer zıddına ihtimal verilmiyorsa, yani aksini ispat mümkün görülmüyorsa, biz bu ilmi faaliyete hakiki anlamıyla ilim diyebiliriz. Mutlak ilim anlamında, dinle bütün olduğunu ileri sürdüğümüz ilim (el-ilim), Allah'ın ilmiyle de örtüşen ilimdir. Maluma tabi olan, var olanı ortaya koymaya çalışan ancak ortaya koyup koymadığı tartışma konusu edilebilen, insan çabasına ait, nazari ve istidlali, tedrici ve değişken ilmi faaliyete de cins anlamıyla ilim diyorsak da bu ikisini birbirine karıştırmamak için birincisine ilim, ikincisine bilim tabirini kullanma eğilimlerinin var olması meseleyi çözmemektedir. Böyle bir kesin ayrımın en azından kendi araştırmamız açısından zorlukları bulunmaktadır. Zira insan çabası olarak belirttiğimiz ilmi faaliyetlerin ne kadarının veya hangilerinin zıddına ihtimal verilmeyecek kadar kesin sonuçlar ortaya koyduğunu, ne kadarının tartışmalı veya teorik düzeyde olduğunu ayırmamıza yarayacak kesin ölçütlere sahip değiliz. Bu sebeple ilim bilim ayrımını, Allah'ın ilmi beşerin bilimi şeklinde yapmak ve kullanmak kolay gözükse de; bu ayırımı, beşer biliminin Allah'ın ilmiyle örtüşen kısmıyla örtüşmeyen kısmını ayırmak için kullanmak hayli zordur. Bu ayırıma, uygun düşecek yerlerde sadık kalınabilse de kesin bir yargıya varmanın mahsurlu olacağı yerler de bulunabilecektir. 
Kısacası ilim bilim ayırımı bu araştırma açısından hayli kullanışsızdır ve zorluklar içermektedir. 


3- İlme Pozitivist ve İslami Yaklaşım a- Pozitivist Yaklaşım 


İlim bir zamanlar pozitivizmin boyunduruğu altına girmişti. on sekizinci asırda pozitivizm ilim zırhını eline almış, 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Avrupa'daki Hıristiyanlığın şahsında dine savaş açmış, dine galip gelerek onun otoritesini sarsmış ve onun yerine kendisi geçmeye çalışmıştır. Pozitivizmin kurucusu sayılan Auguste Comte' un yazdığı ilmihal, pozitivizmi açıkça bir din olarak takdim etmiştir.103 Bu mantığa göre pozitivizm, insanlığın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir. 


Araştırmanın muhtelif yerlerinde deyinileceği gibi, bin dokuz yüzlerin başından itibaren rölativizmin ön plana çıkması, klasik pozitivizmin otoritesini sarstı. Bilimin her zaman kesin sonuçlar ortaya koyamayacağı anlaşıldıktan sonra, ilim zırhını giymiş olan pozitivizm hak etmediği otoritesini kaybetti. Ancak, bilim de daha mutevazi ve temkinli bir konuma geldi. Klasik pozitivistlere nazaran daha makul bir çizgi takip etmiş olan neo-pozitivistlere göre de, yegane otorite ve güvenilir bilgi kaynağı sadece bilimdir. Neo-pozitivist felsefeyi kıyasıya eleştiren Popper!l9$ bile, bilimin otoritesine güvenmedigi halde geleneklerin otoritesini de kabul etmez ve onları sadece bilgi kaynaklarından biri olarak görür.195 Allah'ın varlığı konusunda da şüpheci olduğunu ifade eder.196 


O halde anlaşılan şu ki, bilime pozitif açıdan bakıldığında veya pozitivistlerin gözü ile bilimin yeri tayin edildiğinde orada dine yer yoktur. Bilimin dine ihtiyacı yoktur. Ancak ondan uzak durursa gelişme kaydedebilir. Din ancak dogmatik kalıplar bütünüdür. 


b- İslami Yaklaşım 


Batıdaki bilimsel gelişme, karşısında Hıristiyanlığın bozulmuş itikatlarını bulunca, ister istemez onunla çatıştı ve 


103 Auguste Comte, Pozitivizm İlmihali, Terc. Peyarnı Erman, M. E. Basımevi . İstanbul 1952 

104 Popper, Açık Toplum.. , age, C. 1. Terc Mete Tunçay (Ön sözde mütercımın değerlendirmesi). (Tarihsiz) 

105 Popper, Açık Toplum... age. C.ll,s 413 

106 Popper. “Beyni Böylesine Kirletmek Akla Ihanettir” Terc. Kenan Çamurcu, Bilgi 11: met, Yaz 
1993/3,s.149 
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onunla mücadeleye girişti. Son yıllarda bilim adamları, İslam'ın gerek toplum ve gerekse doğa hakkında bildirdiklerini bilimin bulgularıyla kıyaslayınca, bilim ve din arasında bir paralelliğin ve uyumluluğun söz konusu olduğunu görmeye başladılar. Bu paralelliği gören aydınları İslami kesime mensup yazarlar tenkit etseler de; bu, İslam'ın bilime karşı 'bir özür di- 
-leyici tavrı değil, eşsiz bir mantık üzerine kurulmuş olan kainatın tabii ayetleri ile indirilen ayetleri arasındaki olağan uygunluğun ortaya çıkmasıdır. Olağan olmayan, kainatı yaratan Allah'ın kainat için koyduğu kurallarla indirdiği kurallarının arasında zıtlığın olduğunu ileri sürmektir. Bilim, insan çabası ile ortaya çıkarılmanın eksikliklerini taşısa da, nihayetiyle Allah'ın yarattığı kainatın ve insanlığın kurallarını ortaya koyma çabasındadır. Buradaki eksiklik ortaya çıkarılanda değil, onu ortaya çıkaran insandadır. İnsanın zaafı bilime de yansımakta böylece bilim, kainatın tüm kurallarını ihata edemediği için, onu ihata eden varlığın bilgisine muhtaç hale gelmektedir. Pozitivistler bu ihtiyacı görmemezlikten gelirken, İslam'la tanışan aydınlar bunu fark etmektedirler. İhtisas körlüğünden kurtularak İslam gözlüğü ile tüm realitelere bakınca, o realitelerde saklı bulunan tevhid gerçeğini görebilmektedirler. 


Tevhid açısından dinin mesajı, bütün sosyal ve tabii realitelerde ilimle uygunluk arz ettiği gibi, dinin temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim bizzat ilmin kendisidir. Allah insanoğluna çevresindeki olayları sağlıklı tahlil edip bir takım ilmi neticeler elde edecek akıl verdiği gibi, bu aklı vahiy ile, yani nakli bilgilerle desteklemiş, akılla her halükarda netice alınmasının mümkün olmadığını, insan hayatının öncelikli tercihlerini ve tamamen gaybla ilgili bilgileri hazır olarak sunmuştur. 
İlim nihayetsizdir. Çünkü ilim sıfatı ile mücehhez olan Allah'ın ilmini ihata etmek mümkün değildir. İnsan aklına hayranlık veren vecizlikte ifade edilmiş olan, hemen hemen her türlü ilmi bünyesinde özet olarak ihtiva eden Kuran-ı Kerim, 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Allah'ın ilminin bize bildirilen çok cüzi bir kısmıdır. Nihayetsiz bilgileri ihtiva eden ve mahiyetinin ne olduğu bilinemeyen, ancak bilgisayar teknolojisinin ulaştığı akıl almaz gelişmeler ışığında kendimize zaman zaman “acaba kainatın bütün esrarının muhafaza edildiği kitap, büyük bir bilgisayar mıdır?” 
diye sormadan edemediğimiz, Kuran'da: “Kitapların anası onun nezdindedir.”107 şeklinde ifade edilen bilgi hazinesi Allah'ındır. O hazine gerçek ilmin tümüdür. İnsan oğlunun gerek aklı ile keşfettikleri, gerekse nakil olarak bildirilenler, o bilgi hazinesinin çok cüzi miktarıdır. O bilgi hazinesinin nihayetsizliğini Kur'an-ı Kerim, bu günün bilgisayar mantığıyla değil, indiği devirdeki insanların aklı alacak şekilde ifade etmiş; ancak o ifade tarzı, bu günkü bilgisayar disklerinin, disketlerinin ve CD'lerinin hatta o disklerin imal edildiği maddelerin tümünün bilgisayar diskinin yapımında kullanılmış olduğunu düşünmemiz durumunda bile, yine de Allah'ın nihayetsiz ilmini onlara sığdıramayacağımızı veciz bir şekilde bize bildirmektedir: “Şayet yer yüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa ve hatta buna yedi deniz daha eklense, yine Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir.”108 


O halde ilim, İslam dininin içinde yer alan hem onun bir şubesi, hem de bu dini din yapan ve bütün realiteleri bu dinin şemsiyesi altında toplayan bir faaliyet alanı bir kavramdır. Bu içli dışlı oluş şu şekilde formüle edilebilir. İlimsDin - Tevhid Dini > İslamiyet. İlim4Din eklektik bir toplamadan ibaret degil, ilim ve dinin hem fonksiyonel manada, hem de mana etrafında birleşmeleri manasında bir bütün oluşturmalarıdır. 
İlim olmadan dinın Tevhid Dini olması veya İslamiyet olması mümkün olmadığı gibi, din olmadan da ilmin bütün realitele- 


107 Kuran, Ra'd. 13/59 
IOR Kur'an. Lokman, 31/27 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ri kuşatan tevhidi bir bütün olması, bütün realitelere uygulanabilen gerçek ilim olması mümkün değildir. 


İslam'ın ilk insanlık cemiyetinden günümüze kadar gelen ilahi mesajların tümünün adı olduğu evvelce ifade edilmişti. 
Bu manada bütün ilahi mesajlar tevhide ve ilme uygunluk arz etmektedir. Bu ifadeden hareketle ilahi menşeli oldukları halde Musevilik ve Hıristiyanlığı tevhidin dışında tutmak mecburiyeti hasıl olmaktadır. Çünkü bu dinlerin kaynakları olan kitaplar bizzat peygamberleri tarafından dikta ettirilmeyip, daha sonraki nesiller tarafından hikaye ve fıkra tarzında yazıldıkları için saflıklarını koruyamamışlar, Hıristiyanlar tevhidden kopup teslise düşmüşler, Museviler de kendilerini başka insanların efendisi telakki ederek toplumlar arası birlik ve bütünlüğü zedelemişlerdir. Örneğin, Hıristiyanlıkta ilim, insan neslinin cennetten kovuluş nedeni olarak görülürken!09 İslam'da o insan, bilgisi sayesinde meleklerden üstün addedilmiş ve meleklerin kendisine secde etmesi emredilmiştir.119 


B- Dinin Tarifi ve Mahiyeti 
I- Dinin Kavramsal Analizi 


Din, batı literatüründe “religio” kelimesiyle ifade edilmekte ve bir görüşe göre bağlanmak manasına gelmektedir. 
İslami literatürde ise “din” kelimesiyle ifade edilmektedir ki; bu kelimenin hüküm, örf, adet, Arapça özelliğine göre çeşitli pozisyonlarda, itaat etmek, inanmak, idare etmek, hesaba çekmek, hükmetmek gibi manaları ihtiva etmektedir.11! 


109 Abdülmecid Zindani, Kur'an'da İlmi Mucizeler, Terc. Resul Tosun, İstanbul 1990, (TV belgeseli), s. 58 

110 Kur'an, Bakara, 30-34 

Ili Taylan, age, s. 105-106 
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Din sadece bir kavram değil, aynı zamanda insan tecrübesinde içten ve derinden yaşanan gerçeklik haline getirilmiş bir şeydir. Bu kavramın manasının temel kaynağı, önceden var olan insan ruhunun Allah ile yaptığı sözleşme (el- misak) hakkındaki Kur'an vahyidir. İslami literatürde dinin bizzat adı olan İslam, aslında onun tanımıdır da. Allah'a teslim olmak, bizzat teslim olmak fikrinde; hissetme, iman ve amel hep bir arada bulunmaktadır.!12 


Batı ve İslam literatüründeki kelime anlamını vermeye çalıştığımız dinin genel bir tarifini yapmak son derece güç belki imkansızdır. Çünkü çeşitli dinler bazan birbirine zıt bazan birbirinde olmayan unsurlar ihtiva etmektedirler. Bununla beraber çeşitli din tarifleri yapılmıştır. “Dinlerden herhangi birini, sahip olduğu muhteva göz önüne alınarak tarif etmek bir dereceye kadar kolaydır. Asıl güç olan tarif mücerret mefhum olarak “din” fikrinin tarifidir. “Din nedir?” sorusuna cevap verenler, esastan ziyade kendi anlayışlarını nazarı dikkate alarak cevap vermişlerdir.”113 


İlk defa bütün dinleri kapsayacak şekilde dinin mahiyetini tarife teşebbüs eden Rudolf Otto'dur. Ona göre: “Din, mukaddes olanın yaşanmasıdır.”11 Gerçekten her dinin bir mukaddes yönü var ve o dine inananlar mukaddes buldukları şeyden ilham alarak ona ibadet eder veya bazı şeyler adarlar. 
Bu tarife göre putperestlik ile İslam aynı kefeye pekala koyulabilir. İslam'da görünmeyene (gayba), Allah'a, ahirete, meleklere vs. iman varsa; putperestlikte de bu manevi varlıklar bir eşyada sembolize edilerek onun şahsında kutsal şeylere inanılir. 


112 el- Attas, “ İslam ve Bilim Felsefesi” Terc. Mehmet Paçacı, İslami Araştırmalar, C. Tl, S. 4, 
Ekim 1989 . 

113 Taylan, age. s. 100 

114 Hans Freyer, Din Sosvolojisi, Jen lurgur kalpsuz. Ankara 1964, s. 31-32 
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Bir iki tarif daha yapılarak, genel bir din tarifinin güç olduğu ortaya konulabilir: Bir tarife göre “Din, bir insanın veya toplumun, kendisi üstünde ve kendisine muhtaç olduğu bir kudreti kavrayıp itiraf etmesidir.“115 Bu insan veya toplum kendi üstündeki kudreti, kendi tecrübeleri ile ve kültürel konumlarının gelişmişliği ile mi kavrıyorlar. Yoksa inanılan yüce kudret, varlığından bu insanları kendisi mi haberdar etmektedir. Çünkü bunlardan birincisi beşeri dinlerin vasfını, ikincisi ise semavi dinlerin vasfını ihtiva etmektedir. 


Bir başka tarifi de Vernon yapmıştır. Ona Göre “Din, kültürün paylaşılan inançlar ve amellerden oluşan öyle bir kısmıdır ki, sadece tabiat üstü ve mukaddes olan ile insanın münasebetini teşhis ve tariften ibaret kalmaz, fakat bunların bilinen dünya ile de ilişkisini kurar. Bu ilişkiyi kurarken neyin iyi yani tabiat üstü varlık tarafından tasvip edilen ve onunla ahenk arz eden) ve neyin kötü (yani iyinin aksine olarak tabiat üstü ile ahenk dışı) olduğu hususundaki tariflerini gruba şartlı ifadeler halinde bildirir.”116 Bu tarifte de din, kültürün paylaşılan inanç ve amellerden oluşan bir kısmı olarak ortaya konmaktadır. “Dini kültürün bir parçası olarak kabul etmek, bizi dinin insan yapısı olduğunu kabul etme noktasına götürür. 
Dini adetlerin, merasimlerin ve diğer kültürel unsurların insanlar tarafından meydana getirilmiş olduğunu kolayca kabul edebiliriz. Fakat din olarak kabul edilen bütün akidelerin insanlarca ortaya atılmış olduğunu, kabul etmemiz mümkün değildir. İnsan hakları ve eşitlik kavramları cemiyetlere dinler tarafından aşılanmıştır.”!17 Şu halde din kültürün bir parçası degil, bütün kültür sahalarına şamil bulunmaktadır.118 


113 Taylan, age, 5. 101 

116 Kurikan Bilgiseven, Din Sos.., age, s. 4. 
117 Kurtkan Bilgiseven, aynı eser, 5 8 

(18 Freyer ,age, $. 74 
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Bundan dolayıdır ki, insanın sadece basit bilgilerinin (ilminin) gelişmesinde değil, asıl o bilgiyi kuran düşüncenin başlayıp gelişmesinde de başlıca amilin din olduğu sosyolojinin itiraf ettiği bir hakikattır. Fransız sosyologu Durkheim, “İnsanın kendisi ile dünya üzerine edindiği ilk tasavvurların kaynağı dindir” derken, felsefenin de ilmin de dinden olduğunu, çünkü dinin başlangıçta ilim ile felsefenin yerini tuttuğunu ifade etmiştir.!19 Durkheim aynı zamanda cemiyetin menşei olarak gördüğü dinin kaynağını yine cemiyette görmekte, onun ilahi menşeini inkar etmektedir.129 


Dinin ilmi aşan ve ilme ters düşmemekle beraber ilimle kavranamayan en belirgin özelliği iman ve itikad esaslarıdır. 
Bu sebeple dinden mücerret ilim veya felsefe olması beklenemez, Yani dinin Metotları ile ilmin metotlarını bir saha içine sokmak doğru değildir. O takdirde iman bir bilgi olur ve öğrenmeyle halledilirdi. O zaman dinin ilahi ve semavi karakterinin önemi kalmazdı. Bunun için ilim, dini akide ve kanaatlar hakkında müspet veya menfi hüküm veremez.12! 


İslamiyet söz konusu edilirse, akidenin esasını Allah'a iman oluşturur. Allah'ın yokluğunu kabul etmekten, varlığını kabul etmek daha ilmi ve akılcıdır. Dolayısıyla bilim adamı A|- lah'ın varlığını kabul ederek O'nun vahyetmiş olduğu sistemi, tevhid dinini bilim süzgecinden geçirebilir. Bunu yaparken bilimsel sonuçların da izafi olup zamanla değişebildiğini var sayarak kesin önermelerden sakınırsa, dinin hiç bir öğretisinin ilme ters düşmediğini rahatlıkla görebilir. Bilimi aşan itikad konularını, bilim adamlarının bilim adamı sıfatıyla inkar etmeleri gayri ilmi bir davranıştır. Takınılacak en asgari tavır, itikad esaslarını mümkünat dahilinde görmektir. Ancak din 


119 Durkheim, Dini Hayatın İbtidaı...., age, İstanbul 1923, C.I, s. 22-23 
120 Durkheim, aynı eser, İstanbul 1924, C.NI, s. 367 
121 Taylan, age, s. 96-98 


İlim ve Dinin Mahiyeti 77 


sadece itikadi yönü değil, insanlığa getirdiği bütün değerleriyle birlikte mütalaa edilirse İslam'ın kainatı bir bütünlük içinde kavrayan tevhid dini, ilim dini olduğu anlaşılır. Diğer dini inançların bu bütünlüğü kaybettikleri, inançlar ve din başlığı altında ele alınacaktır. 


2- İnançlar ve Din 


İslamiyet'e göre bir tek din vardır, o da tevhid dinidir. Bir an için bunu şüphe ile karşılarsak, bu durum bizi bir çok dinin varlığını kabule götürür. Fakat bu dinler arasında öyle büyük tezatlar vardır ki onları tek bir kavramın, din kavramının kapsamı içine almak imkansızdır. Bu durumda ya bütün inanç, düşünce ve uygulamaların din olmadığını, fakat din olarak isimlendirildiğini kabul edeceğiz. Ya da bunların hepsini din olarak tanıtmak üzere her din için ayrı ve bazen birbirine hiç benzemeyen unsurlardan oluşan bir çok tarifler yapmaya gayret edeceğiz. İyi bir tarif ise bunun dışındadır. Müşterek bir tarifle putperestlik ve İslamiyet'i aynı kategoriye sokanz ki bunlar birbirinin zıddıdır. O halde din tekdir, diğerleri ise birer inançtır. Din inancı ihtiva eder, fakat her inanç din demek değildir.122 


Dini inanç sayılabilecek bir inancın ve buna uygun olan icraatın din sayılabilmesi için, dört ayrı inanç tabakasının hepsini kapsama özelliğine sahip olması gerekmektedir. Bu tabakaların ilki,: bir ifadenin hafızada muhafaza edilmesi, ikincisi, o ifadeye inanılması, üçüncüsü, inanılan fikir istikametinde hareket edilmesi, dördüncüsü ise inanılan fikre vaki itirazları karşılama imkanının bulunması, yani ilmen-ispat edilebilmesidir ki, bu dördüncü tabakaya sadece İslamiyet sahiptir. Hıristiyanlık ve Yahudilik tahrife uğratıldığı için üçüncü 


122 Sezen, Sosyolojide ve Din Sos... age, s. 170 
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tabakada kalmış, dine yapılan ilmi itirazları karşılayamayınca, 
ilim adamları ile din adamları arasına set çekilmiştir. 123 
Kur'an'da, insanların benimsediği çeşitli inançlara din tabiri kullanılıyorsa da bu, o insanların o inançları din olarak telakki etmelerinden dolayıdır. Gerçekte ise “Allah nezdinde geçerli tek dinin İslam”124 olduğu, Allah'ın “bizim için din olarak İslamı seçtiği”125 ve “İslam'dan başkasını din olarak tanıyanların bu tanımalarının geçersiz olduğu”126 vurgulanmaktadır. 


3- Din Olarak İslamiyetin Özelliği 


İslam, ilk insan cemiyetinden günümüze kadar gelen, bütün vahye dayalı ilahi dinlerin müşterek adıdır. Ne var ki bu gerçekliği, yalnızca ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed'e gönderilen ilahi kitaptan, Kur'an'dan öğreniyoruz. Zira hiçbir harfi değişmeden safiyetini koruyarak zamanımıza kadar gelen tek kitap, Kur'an'dır. Diğer bilinen Tevrat ve İncil kitapları, ilahi kaynaklı olmalarına rağmen rivayete müstenit olduklarından saflığını koruyamamışlar, insanlar tarafından tahrife uğratılmışlardır. Bu sebeple Tevrat ve İncil kaynaklarında, bilimsel gelişmenin kesinlikle ortaya koyduğu gerçeklerle taban tabana zıt olan hususlar bulmak pekala mümkündür. Mesela Kitab-ı Mukaddes'te dünyanın 37-38 yüzyıl önce yaratılıp insanın da bu zamanda yeryüzünde ortaya çıktığı ileri sürülmekte ve bu zaman dilimi çeşitli soy kütükleri ile doldurulmaktadır.!27 Verilen bu tarihten önce yeryüzünde yerleşik medeniyetlerin varlığı, ilmi bir hakikattır. Tevrat, ilim sıfatını Adem'in Cennetten kovulma sebebi olarak zikrederken 


12) Kurtkan Bilgiseven, Din Sos... . age, s. 6-14 

124 Kur'an, Al-i İmran, 3/19 

125 Kur'an, Maide, 53 

126 Kur'an, Al-i İmran, 3/85 

127 Maurice Bucaille, Kitab-ı Mukaddes Kur'an ve Bilim, Terc Suat Yıldırım, İzmir 1981. s. 68-69 
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Kur'an ilmi, Adem'in meleklerden üstünlük sıfatı olarak zikreder.128 


İslam tevhit dinidir. Kainatın tek bir sahibi vardır. O da Allah'tır. Kainatta işleyen bütün kanunlar O'nun tarafından konulmuştur. Fonksiyonel bakımdan birbirinden farklı kanunlar olarak ortaya çıksalar da, temelde bütün kanunlar bir bütünün parçası durumundadırlar. Hep birlikte gerek tabii realiteler gerek sosyal realiteler aynı bütünün parçalarıdır. Bilim bu realiteleri araştırırken en son değişmez realiteyi buluncaya kadar değişikliklere uğrar. Bu yüzden bilim izafiliğe mahküm olmuştur. İzafilik tabii ve sosyal realitelerin kendisinde değil, bunları araştıran insanoğlunun eksik gözlemlerinden kaynaklanmaktadır. Zira insanoğlu araştırma esnasında bulduğu spesifik gerçeği, acelelikle bütün sahalara şamil zannetmekte, da- 
'ha şümullü araştırmalar öncekilerini çürütmektedir. 


Tevhid gerçeğinden hareket edildiğinde, bütün realitelerin tevhidin farklı düzeylerde kuvveden fiile geçmesinden ibaret olduğu görülür. Bütün kanunların birbirini tamamladığı anlaşılır. Zira Kur'an'da: “Sen Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın”!29 şeklinde uyarılar vardır. Bu uyarılar çogunlukla sosyal kanunlar için yapılmıştır. 


Kainatın oluşmasının bir atomun parçalanması neticesinde çıkan sonsuz enerjiyle mümkün olduğu, en son bilimsel teorilerin ileri sürdüğü bir olaydır. İngilizcesi “big beng” olarak ifade edilen büyük patlama teorisi, Kur'an'da ifade edilen gerçeklere uygunluk arz etmektedir. Big beng Kur'an'da “kün feyekün” olarak ifadesini bulur. Yani “Allah'ın şanı, bir şeyin olmasını dilediği zaman o'na sadece “ ol” der. O oluverir.”130 “Big 


128 Zindani, age, s. 58 
129 Kur'an, Fatır. 35/43 
130 Kur'an, Yasin, 36/82 
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beng ile maddenin ezeliyeti fikri sarsıldı. Kara delikler ile yok olabileceği anlaşıldı.”131 


İnsanoğlu maddenin yapısını oluşturan atomu keşfetmeden bindörtyüz yıl önce Kur'an atomun varlığını bildirdiği gibi, ondan da küçük parçacıklara işaret ederek ilmin yolunu aydınlatmış, dolayısıyla atomun parçalanmasına işaret etmiştir. “O'ndan (Rabbinin ilminden) göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır (yazılıdır).”132 

İslam'ın temel kitabı olan Kur'an'ın biricik hedefi, insanları erdemli kılmak, insan-ı kamil yapmaktır. Kamil insanlardan oluşacak cemiyetler mutlu cemiyetler olacaktır. İnsanlık bu noktayı göz ardı ederek, Protestan ahlakının teşvikiyle daha çok kazanmak, kazanırken de bütün yolları meşru kabul etmek yolunu seçti. Böylece bilimsel gelişmeler neticesinde üretilen teknoloji sermayedarların tekeline geçti. Dolayısıyla bilim de sömürüye alet olmuş oldu. İnsanlık bugün teknolojik bakımdan baş döndürücü mesafeler kat etti. Ancak bu mesafeler insanları mutlu kılmaya yetmedi. Çünkü Kur'an'ın hedef seçtiği insan-ı kamile ulaşılamadı. Aslında teknolojinin ve bilimin ulaştığı bu günkü hedefler, Kur'an'da işari olarak mevcut olduğu gibi, henüz ulaşılamamış ancak ulaşılması mümkün olan daha nice bilimsel hakikatler Kur'an'da saklıdır. Bu hakikatler insan-ı kamillerin eliyle ortaya çıkarılırsa insanlığa mutluluk getirebilir. Yoksa sadece menfaat saikiyle hareket eden insanlar, insanlığın sonunu hazırlayabilirler. İşte bu sebeple Kur'an, ilmi hakikatleri zamanla ortaya çıkarılabilecek şekilde bir sır olarak bünyesinde saklamış, asıl hedefi olan insanları ıslaha yönelmiştir. İlmi de son derecede teşvik etmiştir. 


I3I Yamina Bouguenaya, Bilimin Öteki Yüzü, Terc. Metin Karabaşoğlu, Senayi Demirci, İz 
Yayıncılık, İstanbul 1991, s. 132 
132 Kuran , Sebe, 34/3 
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Emir ifade edip insanların davranışlarını bağlayıcı ayetler yüz yüz elliyi geçmezken, ilmi teşvik eden “ilim” kelimesinin muhtelif kalıplarda geçtiği ayetlerin sayısı yedi yüz elliyi bulmaktadır. 

Gerçek anlamda tek dinin özelliği, inancın dördüncü tabakası olan, vaki itirazlara cevap verme yeteneği olduğu evvelce ifade edilmişti. Bu tabakayı karşılayan tek din İslamiyet'tir. 
Çünkü önceden bildirdiği nakli bilgiler, akıl ve bilimsel gelişmelerle geçersiz kılınamadı. İslam bilimsel itirazlara maruz kalmadığı gibi, bilimin yolunu aydınlatmakta, yanlışlarına işaret etmekte, öncelikli hedeflerini belirlemektedir. 


Bilime atfedilen kıymet, teknolojik gelişmeleri sağladığından dolayıdır. Bu gelişmeler insanlığın gözü önünde cereyan ettiği için onları büyülemekte, insanları ölümsüz ve &bedi hakikatlardan uzaklaştırmaktadır. Bu bağlamda bilim, dinden daha önemli bir konumda zannedilmektedir. Halbuki ilmin dinin ön gördüğü teknolojik hedeflere ulaşabilmesi için, daha çok mesafe kat etmesi gerekmektedir. İnsanlık telefonla sesi, televizyonla görüntüyü nakletmesini başarmış, ancak henüz kütle naklini gerçekleştirememiştir. Kuran bunun da mümkün olduğunu, bunu gerçekleştirmenin bir ilmi olduğunu, o ilim kendisinde bulunan birinin (Melek veya Süleyman Peygamber'in veziri) Belkız'ın tahtını Yemen ülkesinden Süleyman Peygamber'in huzuruna anında getirdiğini haber vermektedir. Ayrıca belki yeryüzünde benzerinin bulunmadığı camdan sarayın Süleyman Peygamber tarafından yaptırıldığın? yine Kur'an'dan öğrenmekteyiz.133 

Süleyman Peygamber'e verilen yetkilerin hiçbir insana verilmediği, o dönemdeki teknolojiye insanlığın henüz ulaşmadığı rahatlıkla söylenebilir. Ancak bunların o kadar önemli olmadığı, önemli olanın ilahi lütuflara karşı takınılan tavır ol- 


133 Kur'an, Neml, 27/40-43 
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duğu Süleyman Peygamber'in tavrından anlaşılmaktadır. 
”Derken Süleyman, tahtı yanında duruyor görünce dedi ki: Bu rabbimin fazlındandır, beni imtihan etmek içindir, Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü yapacağım?”13* Süleyman Peygamber'e verilen saltanat, Hz. Peygamber'e de teklif edilmişti. Ancak O, sultan bir peygamber değil, kul bir peygamber olmayı tercih etmiş, erdemli davranışlarıyla gelmiş geçmiş insanların en şereflisi olmayı hak etmişti. Hz. Peygamber'e eriştiği şereften dolayı hiçbir peygambere gösterilmeyen manevi hususiyetler kendisine gösterilmek üzere miraca çıkarılmış, kainatın bazı sırları kendisine gösterilmişti. Bu mirac yolculuğunu kafirlere anlattığında kendisiyle alay etmişler, normal yaşantısı sırasında Mescid-i Aksa'yı hiç görmemiş Hz. Peygamber'e Mescid-i Aksa hakkında sorular sormuşlardı. Hz. Peygamber bu durumu şöyle dile getirmiştir: “(Mescid-i Aksa'ya sefer ettigimi söylediğimde) Kureyş beni yalanlayınca (Mescid-i Haram'a gidip) Hicir (denilen yerde) ayakta durdum. Müteakiben Allah bana, Beyt-i Makdis (Mescid-i Aksa) ile gözümün arasındaki mesafeyi kaldırdı da (denemek için ne sorduysalar) Mescid-i Aksa'ya bakarak onun nişanelerinden Kureyş'e haber vermeye başladım.“135 O gün mücize olarak Hz. Peygamber'e kullandırılan tabii kanunun benzeri, gün gelmiş keşfedilmiş, televizyon olarak ortaya çıkmıştır. Aynen bunun gibi Belkız'ın tahtının getiriliş sırrı keşfedildiği gün, anında kütle nakli de gerçekleşebilecektir. 


134 Kur'an, Neml, 27/40 
135 Hadis, Buhari, Sahih-i Buhari Tercemesi, Terc. Kamil Miras, D.İ.B.Y., Ankara (Tarihsiz), C.10, 
s. 59 


II - İSLAMİYET VE İLİM 


A- Ayetlerde İlmin Taşıdığı Önem 


İlimle ilgili Kur'an ayetlerini tek tek buraya serdetme imkanı yoktur. Zira ilim kavramının muhtelif kalıplarda Kur'an'da zikredildiği ayet sayısı yediyüzelliyi bulmaktadır. Düşünmeyi, akletmeyi teşvik eden, ilmin zıddı olan cehaleti ve zannı yeren ayetler buna dahil değildir. İlim “hikmet”” kelimesiyle de yirmi bir ayette geçmektedir. Ayrıca bilimsel araştırmaların sahasına giren, mesela astronomi, fizik, biyoloji, sosyoloji vs. gibi bilim dallarını yakından ilgilendiren birçok kevni ayetlerin ilmi deliller ileri sürdüğü de ayrıca ifade edilebilir. 


Ancak bu ayetlerin bir kısmının bildirdikleri tamamen gayb alemiyle ilgili olup, imanı gerektirir. Bu tür ayetlerin ilmi hudutlar ve ilmi kanunlar dahilinde tahlil edilip ispat edilmesi mümkün değildir. Çünkü gaybla ilgili olan bu bilgilerin tabi olduğu kanunlar da bizim için gaybdır (bilgimizin dışındadır). Bu sebeple akıl üstüdürler. Bir kısım ayetler de kısmi gayb (bilinmez) karakteri arz etmektedir. Yani bu ayetlerde ifade edilenler bindörtyüz sene önceki insanlar için gayb karakteri arz ediyorsa da, ilmi gelişmeler ışığında bilimsel izahları ve ispatları yapılabilmekte, bir kısmının da zamanla ispat 


İlmin değişik bir versiyonu olan “ hikmet”, lugatçiler tarafından “ en iyi ilim vasıtasıyla, en iyi şeyin bilinmesi” şeklinde taril edilmiş; yine bir başka tarifte “ eşyanın hakikatini olduğu gibi bilmek ve iktizasına göre hareket etmek” olarak ortaya konulmuştur. Bkz. CI. Huart, “ 
Hikmet” maddesi, İslam Ansiklopedisi, M.E Basımevi, İstanbul 1977, C. 5-1, s. 481 
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edilebilme ihtimali bulunmaktadır. Salı dini yani gaybla ilgili ayetlerle bilimsel izahı yapılabilen ayetler arasındaki hududu, kesin olarak tespit etmek mümkün değildir. Bu hudut, bilimsel gelişmeler ışığında her zaman değişebilecektir. Bilimsel izahların izafiliği ve değişebilirliği de göz önünde bulundurulursa, ayetlerden anlaşılanlar da zamana bağlı olarak değişebilecek, hızlı gelişmeler ışığında yeni yeni tefsirlerin yazılma ihtiyacı söz konusu olacaktır. 


İnsanların kesinlikle bilemeyeceği hususlarla ilgili olarak açık hüküm ifade eden bir ayet mevcuttur. Bu ayette insanların bilemeyeceği hususlar beş madde halinde öyle bir incelikle ifade edilmiştir ki, bu bilinmezlerden bazılarının zamanla bilinebilme imkanını ortadan kaldırmamaktadır. İlgili ayet şöyledir: “Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır.“136 Bu ayette hiçbir zaman insan bilgisi tarafından ihata edilemeyecek hususların beş değil üç olduğu ifade tarzına dikkat edilirse kolayca anlaşılır. Zira kıyametin bilgisi “ancak” lafzıyla sadece Allah'a mahsus kılınmış, geleceğe yönelik “yarın ne kazanacağını, nerede öleceğini” ifadelerinde “hiç kimse bilemez” ifadesi kullanılmış; yağmurun yağması ve rahimlerde olanın bilinmesinde bu tasrihler yapılmamıştır. “Rahimlerde olanı O bilir” şeklinde ifade edilirken “yalnız” lafzı kullanılmadığından başkalarının da bilebileceğini var saymak yanlış bir yorum olmaz. Nitekim gelişen bilgisayarlı ultrasonografi aletleriyle git gide rahimde cereyan eden hadiseler bilgi altına alınabilmektedir. 


Bu tarz izahlar ve yorumlar, İslam'ı ilim karşısında zor duruma düşmekten kurtarmaya yönelik çabalar değil, İslam'ı 


136 Kur'an, Lokman, 31/34 
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ilim karşısında sınamak hiç değildir. İlim denince hemencik bundan modern bilim anlaşıldığından; İslam'ı modern bilime tabi kılmak, onun karşısında ezilip büzülmek ve özür dileyici bir tavır içine girmek kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü İslam'ın tarihinde mutlak ilme ters düşmek gibi bir kamburu yoktur. Belki bazı bilimsel teorilerin İslam'la uygunsuzluğu söz konusu olmuş ancak; gelişmeler İslam'ı haklı çıkarmış, bu teoriler teori olma ötesine geçememişlerdir. 


Bazı ayetleri ele alarak Kur'an'ın ilme verdiği değeri ve önemi ortaya koymak mümkündür: “De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”137 Elbette bir olmaz maanasına gelen bu soruda Kur'an'ın veciz ifade tarzı gizlidir. “Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. Yakında bileceksiniz.”138 ayetiyle zaman içinde ortaya çıkacak bilimsel hakikatlara işaret vardır. 
“Bir de kendilerine ilim verilenler, onun (Kur'an'ın) hakikaten rabbin tarafından gelmiş bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar, bu sayede kalpleri ona saygı dolsun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri kesinlikle dosdoğru bir yola iletir.”139 İlim erbabı olduğu halde Kur'an'ın hakikatlerini kabul etmeyen insanların var olabileceğini ihtimal dahilinde kabul etmiş ki, bu ihtarı yapmaya luzüm görmüştür. Hakikatte ise: “Kulları arasından Allah'tan en çok korkan alimlerdir.”140 Gaybı ancak Allah'ın bileceği ve O'nun ilminin her türlü teferruatlı şeylere de şamil olduğu şu ayetle bildirilmektedir: “Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onun için gaybı ancak O bilir. O karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. O'nun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır (Levh-i Mahfuz'da veya Allah'ın ilmindedir).”141 Allah'ın hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayıp 


137 Kur'an, Zümer, 39/9 
BA Kur'an, En'am, 6/67 
139 Kur'an, Hac, 22/54 

140 Kur'an, Fatır. 35/28 
141 Kur'an, En'am, 6/59 
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her şeyi ilmiyle kuşatmış olması, ilmin önemini ortaya koymaktadır. Kur'an'ın ilimle açıklandığı da şu ayette dile getirilmektedir. “Gerçekten onlara ilim ile açıkladığımız, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak bir kitap gönderdik.“142 “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi yaptığından sorumludur”143 “Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh rabbinin işlerindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.”14* Bu ayette ruhun mahiyeti hakkında fazla bir şey bilinemeyeceği bildirilmektedir ki, ruh bilimi olarak ortaya çıkan psikoloji, ruhun mahiyeti hakkında fazla bir şey ortaya koyamayınca, insanın davranışlarına yönelmiş, davranış ilmi karakterini almıştır. 
“Kendilerine ilim verilenler için dereceler vardır.”145 “Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır ve üstünlük verilmiştir. Gerçekleri ancak akıl sahipleri anlar.”146 Bu ayette geçen hikmet, Kur'an ilimleri demektir. Derin ve yararlı bilgiye hikmet denir. Allah'ın kendisine hikmet verdiği kimseler evvel emirde peygamberler, daha sonra da ilmiyle hareket eden alimlerdir. Bilgili olmanın en çok değer verilen tarafı, insanlığa yararlı olmaktır. “Allah, melekler ve adalette sebat eden ilim adamları şahitlik etmiştir ki, O'ndan başka ilah yoktur.”147 “İşte misaller; biz onları insanlar için irad ediyoruz, alim olanlardan başkası onları anlamaz.”148 


Kütle naklinin mümkün olduğuna delil olarak yukarıda ifade edilen ayette, ilim noktasına dikkat edilmelidir. “Nezdinde kitaptan ilmi olan, dedi ki: Onu (Belkız'ın tahtını) sen gözünü kırpmadan sana getiririm.”149 “Fakat o Kur'an kendilerine bilgi 


142 Kuran, Aral, 7/52 

143 Kuran, İsra, 17/36 

144 Kur'an, İsra, 17/85 

145 Kur'an, Mücadele, 58/11 
146 Kur'an, Bakara, 2/269 
147 Kuran, Al-i İmran, 3/18 
148 Kur'an, Ankebut, 29/43 
149 Kur'an, Nemi, 27/40 
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verilenlerin sinelerinde yerleşmiş açık ve parlak ayetlerdir.”150 “Kendilerine ilim verilenler rabbinden sana indirilen Kur'an'ın hak olduğunu, aziz ve hamid olan Allah'ın yoluna sevk ettiğini bilirler.”151 


Kur'an'ın bilimsel ispatı için delillerin zamanla gösterileceği şu iki ayette bildirilmektedir: “Kur'an'ın hak olduğu onlar için apaçık ortaya çıkıncaya kadar biz onlara delillerimizi hem dış alemde hem de kendi iç alemlerinde göstereceğiz.”!52 “Onun (Kur'an'ın) haberlerinin doğru olduğunu bir müddet sonra mutlaka öğreneceksiniz.”!53 Bahsedilen bu müddet Kur'an'ın bazı 


ayetleri için tahakkuk etmiş, bazıları için de zaman içinde tahakkuk edecektir. 


Burada birkaç örnek verebiliriz. Bilim adamları, demirin yeryüzünde oluşabilmesi için çok büyük enerjilere ihtiyaç bulanduğunu, o enerjilerin de ne dünyada ne de yakın gezegenlerde mevcut olmadığını ifade etmişlerdir.15* O halde demir, başka bir yerden indirilmiştir. Kur'an da indirildiğini haber veriyor: “Büyük bir kuvvet ve insanlar için çok menfaatler bulunan demiri indirdik.”155 


Rahman Süresi 35. ayette görünüşteki manaya bakılırsa sanki cehennem azabından bahsedercesine şu ifade vardır: “Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız.” Bu ayetin metninde geçen “Şuvaz” dumansız alev, “nuhas” da bakır, alevsiz duman, sıçrayan metal parçası anlamlarına gelmektedir.156 Bu anlamlar ayette elektriğe işaret olduğunu çağrıştırmaktadır. Yani “üzerinize dumansız alev ve bakır sarkıtılır, karşı duramazsınız (doku- 


150 Kur'an, Ankebut, 29/49 

15) Kur'an, Sebe, 34/6 

152 Kur'an, Fussilet, 41/53 

153 Kur'an, Sad, 38/88 

154 Zindani, age, s. 90 

155 Kur'an, Hadid, 57/25 

156 Mevlüt Sarı, Arapça Türkçe Lügat. Bahar Yayınları, İstanbul (tarihsiz) 
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nursanız çarpılırsınız).” gibi bir anlamı da ihtiva ederek ayet hem cehennem azabından bahsediyormuş gibi bir görüntüyle o devrin insanlarının anlayışına hitap ediyor, hem de günümüz insanı için elektrik enerjisinin ipuçlarını veriyor. Ayrıca Nur süresi 35. ayette de yine bir “nur” dan yani ışıktan bahsediliyor ve onun bir cam fanus içinde olduğu ve inci gibi parlayan bir yıldıza benzediği ifade ediliyor ve adeta elektriğin tarifi yapılıyor. 

Kaptan Cousteau'nun araştırmaları neticesinde keşfettiği Akdenizle Atlas okyanusunun sularının karışmaması meselesi meşhurdur. Kendisi bu işi ilk fark edip bilimsel bir heyete sunacağı sırada orada bulunan bir Müslüman bilim adamı o hadisenin yeni olmadığını, Kur'an'da 1400 küsür sene evvel haber verildiğini kendisine ifade etmiş ve ilgili ayetleri okumuştu. Cousteau bu durum karşısında Kur'an'a hayranlığını ifade etmişti. Ayetlerin meali şöyledir: “O (Allah) iki denizi salıverdi ki, o denizler birbirleriyle karşılaşırlar. Aralarında ise bir engel vardır, birbirlerine kavuşmazlar.”157 “Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir serhat koyan O'dur”158 

Örnekler çoğaltılabilir. Ancak ilim noktayı nazarının fazla dağıtılmaması için bu ayetlerle yetinilerek, ilmin ehemmiyetini bildiren bazı hadislerin açıklamasına geçilebilir. 


B- Hadislerde İlmin Taşıdığı Önem 


“Kim ilim talep etmek için bir yola girerse, Allah da onu cennetin yoluna girdirir. Melekler ilim talep edenden razı oldukları için, onların üzerine kanatlarını gererler. Alime gelince, gökte ve yerde olanlar ona istiğfar eder. Alimin abide (ibadet edene) üstünlüğü, parlak bir gecede ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibi- 


157 Kur'an. Rahman, 55/19-20 
158 Kur'an, Furkan, 25/53 
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dir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ise dinar ve dirhem (yani mal mülk) varis bırakmazlar. Ancak ilmi varis bırakırlar Kim o ilmi alırsa o ilimle yüksek bir haz almış olur.”159 “Kime ilimden sorulur da onu gizlerse, Allah o kimseye kıyamet gününde ateşten bir gem vurur.“160 


Günümüzde ilmi, menfaatleri doğrultusunda kullanan, kişilerin ve devletlerin hareketlerinin ne derece gayri meşru olduğu bu hadisten anlaşılabilir. Nitekim süper teknolojileri üreten devletler, o teknolojileri oluşturan ilmi buluşları gizlemekte, teknolojilerini gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelere satmaktadırlar. Eğer ilmi davranıştan sadece batının tavrını anlarsanız, bu hareketler gayet normaldır. Çünkü onlar ilmi, bir sömürü aracı olarak kullanmakta bir mahsur görmemektedirler. İktisadi dengelerin fakir ülkelerin aleyhine bozulmasının nedeni de, bu ilmi gelişmelerin fakirlerin aleyhine kullanılmasıdır. Yani onlar geri kalmış ülkelere teknoloji satmak için o teknolojinin nasıl üretildiğini ve ilmi temellerinin ne olduğunu öğretmiyorlar. Böylece hadisteki tehdide muhatap oluyorlar. 


“İlim talep etmek her Müslüman üzerine farzdır.”16l Bu hadisten ilme verilen önem ortaya çıkmaktadır. Herkesin ilim erbabı olmasına imkan olmadığından, bir cemiyetin üzerine ilim tahsili toplu bir farziyet ifade eder ki, buna “Farz-ı Kifaye” denmektedir. Yani bir cemiyette bazı kimselerin ilim tahsil ederek o cemiyetin menfaatına hizmet ediyor olmaları, diger insanların üzerinden ilim mesuliyetini kaldırır. Ancak onlar mesuliyetten kurtulmakla birlikte, ilimle erişilen yüce mertebelere erişemezler. 


159 Hadis, Ebu Davud, Sünen-i Ebi Davud, Çağrı Yayınları, İstanbul 1981, C.IV, s. 57-58 

160 Hadis, aynı eser, s. 67-68 

61 Hadis, İbn-u Mace, Sünen-i Ibn-i Mace, Mukaddime. Çağrı Yayınları, İstanbul 1981, CI, s 
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Teşvik edilen ve farz kılınan ilim, sadece bir takım İslami ibadet ve merasimleri öğreten dar manada şeriat ilmi değil; sünnetullah olması itibariyle kainattaki bütün kanunları ve realiteleri araştıran, bu araştırmalardan da insanlara faydalı neticeler çıkarmaya çalışan bütün ilimler İslam'ın ön gördüğü ilimler içine girmektedir. Zira Peygamberimiz: “İlim Çin'de bile olsa öğreniniz”162 buyurarak, başka milletlerin elinde uzak diyarlarda bulunabilecek belki İslam'a ters durumlara çekilmiş ilimleri öğrenerek onları ıslah etmeyi, faydalı neticeler çıkarmayı emretmiştir. İnsanlara ve topluma hiçbir faydası olmayan, belki zararı olan ilimlerden de Peygamberimiz Allah'a sığınmıştır: “Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım.”163 “Kim Allah'tan başkası için veya Allah'tan başka gayeler için ilim öğrenirse, cehennemdeki yerini hazırlasın.”16* Bir başka hadiste: “Dikkat edin! şerrin en şerri alimlerin şerridir. Hayrın hayırlısı da alimlerin hayırlısıdır.”165 


Bir takım ideolojilerin; tamamen zanna -ki, Kur'an zandan sakınmamızı emreder166- ve varsayıma dayanan fikirlerini, her türlü maneviyatı reddederek; bunu yaparken de sözde ilim yaptığını iddia ederek, teorilerini kesinleşmiş ilim gibi takdim ederek, toplumlara mal etmek için insanlığa neler çektirdikleri düşünülürse, yukarıdaki hadis anlaşılabilir. Yetmiş yıllık acı tecrübelerden sonra Sovyetler Birliği'nin düştüğü boşluk ve açmazın müsebbibi Marx ve Engels'dir. Onlar da sözde alimdiler ama belkide hadiste ifade edilen alimlerin en tasvip edilmeyenleriydiler. Peygamberimiz bu sebeple Allahtan faydalı ilim talep etmiştir: “Allah'ım bana öğrettiğinle 


162 Hadis, Abdurrahman Bin Ali Bin Muhammed Bin Ömer Şeybani, Temyiz-üt Tayyib Minel 
Habis, Mısır, (H. 1353) 1934 s. 21 

16) Hadis, İbn-i Mace, age, CI, s. 92 

164 Hadis, Tirmizi, Sünen-i Tirmizi, Çağrı Yayınları, İstanbul (tarihsiz), CV s. 33 

165 Hadis, Darimi. Sünen-i Darimi, Mukaddime, Çağrı Yayınları. İstanbul 1981, CI, s. 104 
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beni faydalandır. Bana faydası olanı öğret. İlmimi artır. Her halükarda Allah'a hamd olsun.”167 


Kur'an'dan istifade edebilmek için ona ilmi bir yaklaşımla eğilmeli, araştırıcı bir gözle dış dünyadaki ve nefsimizdeki hakikatların Kur'an'la paralellik arz ettiğini görmeliyiz. Kur'an Arapça bir lisanla indirilmiştir. Arapça olması onun biricik özelliğidir. O şekilde okunmalıdır. Bunun böyle olması, Kur'an'ın manasını anlamanın önemsiz olduğu anlamına gelmez. Böyle sanıldığı için memleketimizde Kur'an öğretilir, ezberletilir. Hafızlar bülbül gibi okur. Ancak çoğu kez ne okuyan ne de dinleyen okunan şeyin ne demek istediğini bilmez. 
Sadece okunan şeyin Kur'an olduğunu bilir ve saygıyla dinler. 
Bu anlayışı bertaraf edip, Kur'an'ın anlaşılmasını sağlamak ve böylelikle Kur'an'ın ilmi boyutunu yakalayabilmek gerekir. 
Nitekim Peygamberimiz bir hadiste de: “Kur'an ilim ile fayda verir”168 buyurmuştur. Bu fayda, ilim erbabı olamadığı halde ve anlama imkanı bulunmadığı halde, ibadet aşkıyla Kur'an'ı okuyanların ondan faydalanamayacağı anlamında değil, geniş manada insanlık cemiyetinin sağlıklı toplum yapıları oluşturabilmeleri için, Kur'an üzerinde araştırmalar yapmaları gerektiği anlamında bir faydadır. Tabii ki Kur'an'ın manasını öğrenme imkanı bulunanların onu anlayarak okumalarından daha mantıklı bir şey olamaz. Ancak onu anlayacak kadar bilgi birikimi olmayan nice insanlar vardır ki, onun emirlerine manasını anlayanlardan daha samimi bir şekilde sarılmaktadırlar. 
Bu sebeple Kur'an'ı bilmediği için zorlanarak okuyanlara, kolayca okuyanlardan daha çok mükafat vaat edilmiştir. 

Birkaç hadis meali daha ilmin ehemmiyetinin anlaşılması bakımından buraya alınarak, hadislerde ilme verilen ehemmiyet mevzuu kapatılabilir. Yeri geldikçe ileriki konularda da ha- 


167 Hadis, Ibn-i Mace, age. C.1,s.92 
I6R Hadis, Gazzali, İhya, age, C.. s. 28 
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disler referans olarak gösterilecektir. “İnsan öldüğü zaman ameli kesilir, ancak üç şey müstesna: Devamlı cemiyetin istifade ettiği mal, faydalanılan ilim ve salih evlat bırakanın ameli kesilmez.”169 “Kıyamet gününde üç sınıf şefaat eder: Peygamberler, alimler ve şehitler.”170 “İlim talep edene ilim talep ettiği esnada ölüm gelirse şehit olarak ölür.”171 “Kim ilim tahsili için çıkarsa, dönünceye kadar Allah yolundadır.”172 “İki şeyden başkasının kıskanılması doğru değildir. Bunlardan biri bir adamdır ki, Allah ona mal verir O da o malı hak yolunda harcamaya çalışır. Yine bir adam ki, Allah ona hikmeti (ilmi) verir. O da o ilmin gereklerini yerine getirir ve onu öğretir.”173 


C-İlim ve İman 


İlim ve din, birbiriyle ilgisi bulunmayan tamamen farklı fenomenler olarak ortaya konulduğu zaman, bu yaklaşımın tabii neticesi olarak ilim ile imanın hiçbir münasebeti olmaz. 
Kesiştikleri noktada da birbirleriyle çatışırlar. İlim ve iman hakkındaki bu yanlış yorum, ilim ve dini birbiriyle çatıştırmak isteyen pozitivist bilim adamlarına aittir. İmanı sadece dini sahayla ilgili olarak kabul ettikleri ve bu sahayla da barışık olmadıkları için, söz konusu kanaati sergilemektedirler. 
Halbuki Thomas Kuhn'un ifadesi ile “bilimsel bilgi de onu üreten kişilerin inanç ve tercihlerinden soyutlanamaz.”174 Bilimsel bilgiye duyulan güven ve itimat da bir nevi inançtır. Kuhn'un “paradigma”175 olarak takdim ettiği bu kurucu ilke ve gücün 


169 Hadis, İbn-i Abdil Ber, Cami-u Beyanul İlmi ve Fadlihi, Beyrut (Tarihsiz), CII, 5. 15 

170 Hadis, İbn-i Abdil Ber, aynı eser, CI, 5. 44 

171 Hadis, İbn-i Abdil Ber, ayrı eser, C. 1, s. 44 

172 Hadis, Tirmizi, age, C.V, s. 29 

173 Hadis, Buhari, age, CI, s. 26 

174 Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Terc. Nilüfer Kuyas. Alan Yayıncılık, İstanbul 
1982.s.9 

175 Kuhn,aynı eser, s. 9 
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İslam'ın kavramsal dünyasında karşılığı “iman” dır. İman, yani Allah'ın birliğine inanma, O'nu teyit ve ikrar etmedir. Bilginin ötesinde, ona aşkın anlamıyla iman, bilgiyi de içerir; çünkü iman bir yönüyle bilgisinden emin olunan şeydir.176 

“İmanın kuşatıcılığı, daima eksikten tama, bilinenden bilinmeyene, daha doğrusu parça bilgisinden bütün bilgisine, hamdan mükemmele, yanlıştan doğruya doğru, cezbedici bir psikolojidir.”177 İmana konu olan şeyler muhteva bakımından olmasa da bilinen, öğrenilen şeylerdir. İlim veyahut bilimsel bilgi insan çabasıyla ortaya çıkarken, imana konu olan bilgiler ilahi vahiy ile bildirilen bilgilerdir. Bunların deneysel ve bilimsel ispatı mümkün olmadığı için, ona duyulan itimada iman denilmiştir. “Vahiy akıl dahil tüm beşeri güçlerden tanımı gereği üstündür. Bu nedenle onun geçerliliği de ussal veya gözlemsel ispatın veya çürütmenin ötesindedir. Fakat eğer vahiy, doğruluğunun delilini içinde taşımasaydı ve bu delil inanç ve hikmet sahipleri tarafından kabul veya fark edilebilir ya da apaçık olmasaydı -onun analitik araştırmayla elde edilememesi o kadar önemli değildir- bu haliyle var olamazdı.”178 


Vahyin doğruluğunu içinde muhafaza etmesi, ona inananların kalbine bir nur gibi aksetmesidir. İnsanın inanması kendi iradesiyle, bu inanmanın karşılığı olarak imanın kalbe bir nur gibi akması da ilahi hidayetle mümkündür. Allah'ın bir lütfudur. “Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize ziynet yapmıştır. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. 
Allah alimdir. Hikmet sahibidir.”179 İmanın aşkın bir bilgi oldugu ancak, vahiy yoluyla ve ilahi lütufla insanların kalbine akıtıldığı, yukarıdaki ayette ifade edildiği gibi; çevresini Müslü- 


176 Bulaç, Kutsala Tarihe..., age, 5. 315 

177 Sezen, Sosyoloji Açısından Din, age, s. 53 

178 Lord Nortbourne, Modem Dünyada Din, Terc. Şahabeddin Yalçın, İnsan Yayınları, İstanbul 
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man yapmak için çırpınan, onların akıllarına imanı yaklaştırmak için ispatlara girişen Hz. Peygamber'e de şu uyarı ayeti gelmiştir: “(Resulüm) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.”180 

İşte bu hidayetten nasiplenen inananlar için iman, aynı zamanda en güvenilir bilgidir. İnandığımız zaman iman, “hakikatle en yakın bağımız, gerçeklik bilincinin tezahürüdür. 
Böyle bir imanın artık düşünce ve kelimelere ihtiyacı yoktur. 
saflığı, yalınlığı ve güçlülüğüyle iman, en ince düşünce ve en arı tezlerden daha çok tanrısal nesnesine yaklaşır. İman tüm kavramsal nitelemeleri aşarak asıl kaynağa doğru ilerler.”18! 
İslam'da bu aşkın bilgi hiyerarşisi şu sırayı takip eder: “ilm-el yakin” (istidlali bilgi) ,182 “ayn-el yakin” (gözle müşahede)183 ve nihayet “hakk-el yakin”, yani gerçekliği bizzat kendi içinde kendinden daha emin bir şekilde duyabilmek, gerçeğin özünü kavramaktır.”18* Kalp merkezli olan iman da bu bilgi mertebelerini takip eder. Düşünme ve tefekküre dayanır. Tefekkür etmeksizin oluşan toptan (icmali) imandan, tefekkür ve tetkike dayanan detaylı (tafsili) iman daha kıymetli bulunmuştur. 
Sanıldığının aksine düşüce ve tefekkür, sadece aklın bir fonksiyonu değil; aynı zamanda kalbin fonksiyonudur. Kur'an'ın “düşünen kalplerden” 185 bahsetmesi, ilim ve imanın birlikteligini ispat etmektedir. Bu sebepledir ki, “İslam inancının temel yapısında akıl dışı hiç bir nokta yoktur; işte bu sayededir ki İslam filozofları, akıl ve imanın sonunda bir ve aynı gerçeğe vardığını vicdan rahatlığıyla ileri sürebilmişlerdir.”189 İlim ve 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imanın aralarındaki fark, ilmin hem beşeri çaba hem de ilahi lütufla elde edilmesine karşılık; imanın ve iman konularının vahiy ile ve ilahi lütufla ortaya çıkmasıdır. Biri kesbi diğeri ise vehbidir. Aralarındaki saha ve sınır münasebetleri “İlim ve Dinin Saha ve Sınırları” başlığı altında ele alınacaktır. 


M- ÇEŞİTLİ AÇILARDAN 
İLİM VE DİN 


A- Hakikat Açısından İlim ve Din 


“Bir şeyin hakikatini bilmek”187 diye tarif edilen ilmin, bizi hakikate ne denli ulaştırdığı tartışmalıdır. Yukarıda görüldüğü gibi en güvenilir bilimsel buluşlar zamanla düzeltilme ihtiyacı hissettirmiştir. İlmin nihai gayesi, evrende hiçbir sır kalmayacak şekilde her şeyin açıklanabilmesidir. Ancak ilim o kadar derin bir vakıadır ki, hiçbir zaman tamamlanması mümkün değildir. Bulduğu neticeleri de belli araştırma düzeylerin- de eriştiği, eksik bilgi düzeylerini genelleştirmek suretiyle elde etmektedir. Ancak daha geniş araştırmalar bizi, daha farklı bilgi düzeylerine çıkarmakta; önceki bilgilerimizin yetersizliğini de ortaya koymaktadır. 

Büyük fizik bilgini Max Planck, kendisine “İlimde ilerleme, evrenin bir esaslı sırrının çözüldüğünün sanıldığı bir sırada başka bir sırrın ortaya çıkmasıdır diyorsunuz. Evet mesela guantom teorisinden sonra ortaya nedensellik prensibi sırrı çıktı” diyen bir yazara şimdilik ancak şu cevabı veriyor: “Pek doğrudur. İlim tabiatın son sırrını keşfedemeyecektir. Çünkü en son bir tahlille anlaşılıyor ki, biz kendimiz de tabiatın ve bunun sonucu olarak da, keşfetmeye çalıştığımız sırrın bir parçası- 


187 Saraç, a.gansiklopedi maddesi. 5. 82 
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yız.”188 Böyle olunca ilim, nihai sırrı bildiren ve ilmin ulaşamayacağı hakikatleri hazır olarak sunan dinden yardım istemeli, dinin ileri sürdüğü genel değerleri kendi birikimiyle sentez yapmalı, böylelikle ilim ve din birlikte evrenin nihai sırrını ortaya koymalıdırlar. 


Orta çağda ilim, din denince hemen kendisi anlaşılan kilise tarafından kovulduğu ve mahküm edildiği için dine yaklaşmamakta, zaten Hıristiyanlığın içine düştüğü çelişkiler de böyle bir yaklaşımı zorlaştırmaktaydı. İlim tek başına evrenin nihai sırrını çözemeyeceğini anlayıp dinin önerilerini dikkate almayı da gururuna yediremediğinden hedefini daraltmış, başka ara hedefler peşinde koşmayı tercih etmiştir. O da bazen fayda, bazen kuvvet vs. dir. Nitekim ilimden çok şeyler bekleyen ve din aleyhtarlığı ile tanınan Bertrand Russell: “Kuvvet peşinde koşan ilim gittikçe daha büyük zaferler kazandığı halde, hakikati arayan ilim, ilim adamlarının ustalığından doğan bir şüphecilik tarafından öldürülmektedir”189 şeklinde yakınmaktadır. Ayrıca Russell, ilmi metotlarla tespit edilen bir hakikati aramayı ilmin gayesi olarak telakki ederken; bu gayeler din tarafından telkin edilince, kabul etmemekte, böylece ilmi gayesizliğe mahküm etmektedir. Ona göre: “Filozof ve teologlar nihai sebep veya gayeyi kabul etmekte elbette serbesttirler. 
Onlar nazarında her şeyin bir gayesi olabilir. Fakat ilmi esaslar dahilinde araştırıldığı zaman bu manada bir gayenin tamamiyle lüzumsuz, kullanışsız bir mefhum olduğu ortaya çıkar... 
Şu halde nihai sebep veya diğer değişle gaye için ilmi dünya görüşünde yer yoktur.”190 

Görüldüğü gibi ilmi gayesizliğe mahküm etmesinin sebebi, onun dine ihtiyaç duymasıdır. Nitekim bazı araştırıcılar dini bir akide olarak öldükten sonraki hayata inanmıyor, ancak araştırmaları sırasında, dini hükümlerden ayrı olarak öldükten sonraki hayatın varlığına inandıracak bir çok müşahedelerle karşılaştığı için bu inancı kabul ediyor; “bilimsel olarak bunu ispat edersek bu nazariyenin dini cephesine inanmaya hiç de ihtiyaç kalmayacaktır” diyorlar. Yani ahiret inancını dinin tekelinden çıkarıp bu olaya dini bir gözle bakmayı bir noksanlık olarak görüyorlar.19! Bu tarz davranışlarda din mefhumundan ürkmenin izlerini görmekteyiz. Dine bilim adamları öyle bir ön yargıyla bakıyorlar ki, ahiret inancını bilimsel olarak kabul ettikleri halde dinen inkar ediyorlar. Halbuki dinin ileri sürdüğü ahiret inancı ilmen ispat edilebiliyorsa bu durum onları dine yaklaştırmalıdır. Hıristiyan dininin çelişkili haberleri ve bilim adamlarına çektirdikleri, onları bu denli ürkütmüş ve dine karşı ön yargılı davranmalarına neden olmuştur. 


Ancak bütün bilim adamlarını aynı kefeye koymak uygun değildir. yukarıda verilen örnekler aşırı uçtakilerdir. “Nevton ve çağdaşları nazarında ilmin gayesi en yüce hanun yapıcısı olan Tanrının varlığını ispat etmekti”192 Albert Einstein de “Tanrının bu evreni nasıl yarattığını bilmek istiyorum.”193 demiştir. Dinden ve yüce değerlerden soyunmuş bilimsel gelişmelerden de yakınarak, “teknolojik alanlarda sağlanmış bütün gelişmeler diger bir deyişle medeniyetimiz patolojik suçlunun elinde bir balta gibidir” diyor.19* 

Bilgi arayışında amacımız doğruya git gide daha çok yaklaşmaktır. Hatta bu yönde ilerlediğimizi de bilebiliriz. Fakat hedefimize erişip erişmediğimizi hiç bir zaman bilemeyiz. Bi- 


191 Vahiduddin Han, Bilim ve Uygarlık Açısından İslam, Terc. Bekir Karlığa, İşaret Yatınları, İstanbul 1989, s. 153-154 

192 Russell, İlim Cemiyetler ve İnsanlığın..., age, s. 121 

193 Paul Davies, Tanrı ve Yeni Fizik. Terc. Murat Temelli, İm Yayın Tasarım. Istanbul 1994, s. 73 

194 İnsan ve Kainat Dergisi, Nisan 1986, s. 7-9 


İlim ve Dinin Mahiyeti 99 


limi doğruyla özdeş tutamayız. Çünkü hem Nevton'un hem de Einstein'in kuramlarını bilim sayıyoruz, ama ikisi birden doğru olamaz. Üstelik her ikisi de pekala yanlış olabilir.195 O halde doğruyu ve hakikati aramak bilimin hedefi olmaktan çıkarılamaz. Ancak bulunanların da her zaman yanlışlanabileceğini gözden uzak tutmamak gerekir. Bir teorinin doğruluğuna inandıktan sonra onun doğruluğunu pekiştiren bir çok kanıtlar ileri sürülebilir. Ancak bu tavır o teoriye kuvvetlilik kazandırmaz. Düşünülebilen hiç bir olguyla reddedilemeyecek bir teori, bilimsel değildir. Reddedilemezlik çok kere sanıldığının tersine, bir teori için bir erdem değil; bir kusur, bir yetmezliktir. Bir teorinin bilimsellik kriteri, onun yanlışlanabilirlik, reddedilebilirlik ya da test edilebilirlik keyfiyetidir.199 Şu halde Popper'e göre: “Bilimle bilim olmayanın arasındaki sınırı çizme- nin ayracı, yanlışlanabilirlik (falsifiability) tir.”197 Doğruluğundan kesinlikle emin olduğumuzu sandığımız bilimsel teorilerin tek tek çürütülmesi, Popper'i böyle bir kanaata itmiştir. Şu halde bir teoriyi güvenilir kılabilmek için onu doğrulamaya değil, yanlışlamaya çalışmak gerekir. Gerçekten yanlışlanabilir olduğu halde yanlışlanamıyorsa o teori kabul edilebilir. Böyle bir sınanmaya tabi tutulmayan bilimsel buluşlar, her zaman yanlış olmaya mahkümdür. Bilimsel araştırmaların gelişmesi ve genişlemesiyle daha büyük muammalarla karşılaşılması bilimi temkinli olmaya itmiş, yukarıdaki teori de güç kazanmıştır. Zira sonuçlarının diğer ilimlere göre daha kesinlik ifade ettiğinin sanıldığı fizikte bile sonsuz küçükler alemi olarak karşılaşılan olayların incelenmesinde belirsizlik hakimiyetini sürdürmektedir. Alet ve metotlarımız ne kadar ileri bir mükemmelliğe ulaşmış olurlarsa olsunlar, daha aşağısına 


95 Bryan Magee, Karl Popper'in Bilim Felselesi ve Siyaset Kuranı, Terc. Mete Tunçay, İstanbul 
1982, s. 25 

196 İnsan ve Kainat Dergisi. Haziran 1989, s. 13 

197. Karl Raimund Popper, Conjectures and Refutations, 1.ondon, 1963. s. 256 
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inilmesinin mümkün olmayacağı asgari bir belirsizlik tortusunun daima baki kalacağı prensibi ortaya konulmaktadır.198 Sırrını keşfetmeye çalıştığımız maddenin bu en küçük parçasının bilinemeyen tortusu, belki o maddenin biricik sırrını saklı tutmaktadır. O sırra vakıf olmadan madde hakkında geçerli tabii kanunu ortaya koyduğumuzu iddia edemeyiz. Bunu ortaya koyamayınca da bulgularımız bilimsel kanaatlerimizi her zaman değiştirecektir. Bu sebeple mutlak ve değişmez hakikate sadece bilim yoluyla ulaşılması imkan dışıdır. Popper'ın dedigi gibi: “Hiç bir evrede bizim o anda bildiğimizin doğru olduğunu kanıtlayamayız ve her zaman yanlışlığın ortaya çıkması olanaklıdır. Gerçekten insanlığın düşünsel tarihinin şaşmaz bir olgusu, şu ya da bu zamanda bilinenlerin çoğunun zamanla doğru olmadığının anlaşılmış bulunmasıdır. Bilimde hiçbir şey değişmez değildir. Apaçıktır ki bilim durmaksızın değişmektedir.”199 Çünkü “bilim bir insan ürünüdür ve yanılabilme ihtimalini taşımaktadır.”200 

Zamanla yanlışlığı ortaya konan bilimsel doğruların kabul edilmesi, biraz da sistemcilikten kaynaklanmaktadır. 
“Sistemcilik, hiç bir şey bilmemeye razı olmayan insan düşüncesinin tutkulu bir aceleciliğinden kaynaklanmaktadır.”201 Dolayısıyla beşeri bilgi hep bu sistemlerin yıkılması şeklinde değişmiştir. İlahi kaynaklı bilgiler ise, hep birbirini teyid ederek ve gelişen insanlığın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde genişleyerek, fakat hep aynı hakikati, tevhidi (Allah'ın birliğini) öne sürerek gelmiştir. Dinin temel hakikatları Adem Peygamber döneminde nasıl vaz edilmişse, Hz. Muhammed döneminde de aynı esaslar vaz edilmiştir. Bütün peygamberler birbirini teyid ederek gelmişlerdir. Birbirini teyiden gelen bu ha- 


OR Saraç, a.g. ansiklopedi maddesi, s. 92 

199 Magee,age,s. 24 

200 Popper, Açık Toplum ve... age, CII, s. 410 
201 Adıvar, Tarih Boyunca İlim..., age. s. 281-282 
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berlerin tümüne İslam denilmektedir. Farklı zamanlarda farklı toplumlara gelen peygamberler, sosyolojik ihtiyaçlara göre farklılaşan ameli hükümler getirmiş olmalarına rağmen evrenin temel yasası hakkında bildirdikleri hep aynıdır. 


“İslam dini hem değişmezlik kanununu hem de değişme kanununu ihtiva eder. Alemin cereyanı hususiyle toplum hayatı bir taraftan istikra, yani değişmezlik, bir taraftan değişme nizamları içinde yürür. Bunlardan biri sabit kanunlara, devamlılığa, digeri de gelişme ve tekamüle hizmet eder. bunun için sabit kanunlara dayanmayan din, din değildir Değişme kanununu ihtiva etmeyen din de kamil ve umumi değildir. İslam her ikisini bünyesinde toplar. Değişmez kanunlar ihtiva etmesi asli özelliği, değişmeye yönelik ve değişmeye elverişli hükümler ihtiva etmesi de fer'i özelliğidir.”202 Değişmeye elverişli hükümler ihtiva etmesi, İslam dininin sosyal gerçeğe ne derece uygun olduğunu gösterir. İslam'da değişmenin de ilahi iradeye bağlı bulundugunu ancak değişmeye sebep olanın insanların kendileri oldugunu yine Kur'an'dan öğrenmekteyiz: “Bir toplum nefislerindekini değiştirmedikçe Allah onları değiştirmez. ”203 ” 

Sosyoloji artık bu gün tespit etmiştir ki; toplumun en değişmez yasası, toplumsal değişme yasasıdır.20 Bu sebeple sosyolojik açıdan bakınca, bilimin değişmesi ve değişiyor olması doğaldır. Çünkü nihayetiyle o da insanın bir çabasıdır. Bu degişmeler eski doğruların yanlışlanması şeklinde olduğu gibi; yanlışlanmasa da daha gelişmiş bilgilere yerini terk etme şeklinde cereyan etmekte, bu tarz değişmeler hızlı teknolojik degişmelere öncülük etmektedir. 


Teknoloji üretme noktasında bilim, hızla ilerlerken ve gelişirken; değişmez, güvenilir tabii kanunlar keşfetmede eskiye 


202 Yazır, age, C.IlI, s. 1747-1748 

20) Kur'an,Ra'd,13/11 

204 Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramlar ve Türkiye Gerçeği, Remzi Kitabevi, Istanbul 
1985, s. 281 
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oranla daha geridedir. Böyle olmakla beraber eski, değişmez zannedilen tabii kanunların yerini değişmeye terk etmiş olması, bilimi ve bilim adamlarını temkinli davranmaya itmiş olduğu için, kesin kanunlar ortaya koymasa da ilmin gelmiş oldugu bu merhale ona olgunluk kazandırmıştır. İlim tabiatın sırları hakkında bir şey keşfetmiyor değildir. Bilakis o kadar çok şey keşlediyor ki, tabiatın sırları açıldıkça daha büyük sırlarla karşılaşılıyor ve tabiat insanoğluna büyük bir makine gibi degil, belki bir ruh gibi görünmeye başlıyor. Bilim bize bilinen evrenin boyutlarını o kadar korkunç meşafelerle ifade ediyor ki, yaşadığımız dünyaya nispetle evrenin boyutları sonsuz gibi geliyor. Buna rağmen sonlu olduğu bilinmektedir. 


Işık hızının üçyüzbin km/sn. olduğunu ve en uzak gezegenden dünyaya ışığın milyonlarca ışık yılı sonra geldiğini bu günkü ilmi bulgular bize söylemektedir. Mesafenin zaman dilimiyle ölçülmesi, ilim dünyasına yirminci asırda girmesine rağınen, bindörtyüz sene evvel Kur'an, çok büyük zaman dilimlerini mesafeler için kullanmıştır: “Melekler Allah'ın huzuruna öyle bir günde çıkarlar ki, o günün sizin saydıklarınıza nispeti bin yıl, elli bin yıldır.”205 “Sizin saydıklarınız” ifadesiyle yirminci asırda insanoğlunun keşfedeceği ışık yılı kastediliyorsa, bunun manası ışığın elli bin yılda ancak ulaştığı mesafeyi, melekler olağan üstü hızlarıyla -ki bu hızın ışık hızından kat kat fazla olduğu ortadadır- bir günde çıkarlar. Bu ayetlerde mesafenin yıllarla ölçülmesi, bindörtyüz sene evvel yaşayan insanlığın mantığına hitap için değil, belki günümüz insanının ulaştığı ilmi düzeye ve ilmi mantığa hitap içindir. İlmi araştırmalar o denli derinleşmiştir ki, dinin bildirdiği mutlak doğruların sınırına dayanılmış, birçok bakımdan gaybı ve gayba imanı ilgilendiren dini doğrular ilmin ispat alanına girmiştir. 


205 Kur'an, Mearic, 70/4, Secde, 32/5 
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Ahiretin bilim adamlarınca ilmen ispat edilerek varlığının ortaya konulmaya çalışıldığı yukarıda ifade edilmişti. Zira biyoloji, yaşayan insanın yaşarken dört beş defa öldüğünü ortaya koymuştur. Bunun manası, insan vücudunun bütün hücrelerinin normal insan ömrü içinde dört beş defa yenilenmesi demektir. Ölen hücrelerin yerine yenisi yaratılmaktadır. Yani yaratma her an sürmekte, her an yenilenmekteyiz. Kainat Allah'ın bir defa yaratıp kendi mekanizması ile baş başa bıraktığı bir varlık değil, bilakis Allah'ın içten ve dıştan kuşattığı, her an gözetip muhabbetiyle muamele ettiği bir varlıktır. Maddenin en küçük yapısı sandığımız fakat Kur'an'ın ondan küçüklerini de haber verdiği,296 bilahere insan tarafından da ortaya konan atomun işleyişi, çekirdek etrafında proton, nötron ve sayısız parçacıkların dönüşü, Müslümanların Hac ibadetiyle sembolize edildiği ileri sürülebilir. Kabe'nin etrafında hacıların defalarca dönüşü, rast gele konmuş bir ibadet olmasa gerektir. Bu dönüşle, mikro planda atomun makro planda bütün evrenin işleyişi adeta senbolize edilmektedir. 


“And olsun ki sizin üstünüzde yedi yol yarattık”207 ayetinde, ilmin gelişmediği veya ilmi gelişmelerden haberdar olmayan müfessirler tarafından “yedi yol”, “yedi gök” le tefsir edilmiştir. Halbuki Allah göklerin yaratılışıyla ilgili olarak “semavat” kelimesini kullanırken, burada “yollar” manasına gelen “teraik” kelimesini kullanıyor. Bu boşuna değildir. Evrende hiçbir gezegenin sabit durmadığı ve her birinin belli yörüngelerde döndüğü?08 yine Kur'an tarafından ifade edilmekte, ilmen de ispat edilmiş bulunmaktadır. Yine Kur'an'dan anlaşıl- 


dığına göre, gökyüzündeki gezegen sistemleri yedi ana yolu 


206 Kur'an, Yunus, 10/61. Bu ayetin meali şöyledir:“Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey 
Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apaçık kitapta (Levh-i Mahluzda) bulunmasın” Benzer bir ayetin meali daha once geçmişti 

207 Kurlan, Müminun, 23/17 

20K Kur'an, Enbiya, 21/33 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takip etmektedir. Kur'an ayetlerini bu şekilde anlayabilmek bu günkü ilim düzeyiyle mümkün olmuştur. 


Onsekizinci asırda din ve imanla (Hıristiyan dini) mücadeleye girişerek gelişen bilimin yerine, artık din ve imanı doğrulayan bir ilimle karşı karşıyayız. Bu sebeple dine ihtiyaç hissetmeden, dinin itikad esaslarını çürütmek suretiyle ilmin gelişmesini arzu eden bilim adamlarına göre; ilmin vardığı bu nokta onun öldürülmesidir. Russell bu konuda yukarıda örnek verilmişti. 


Sağduyu sahibi ve tarafsız davranarak ilmin gelişmesini arzu eden bilim adamları için ilmin gelmiş olduğu son nokta, onun için bir noksanlık değildir. Bilakis dini verilerle, ilmin vardığı noktalar ve sonuçlar tasdik edildiğinden, ilmin önüne yeni bir saha açılmıştır. O da dinin varlığını bildirdiği ancak mahiyetini bildirmediği birçok gaybi bilgiyi ilmi verilerin ışığında ortaya koymaya çalışmak ve bunu yaparken insanlığa faydalı olma esas ve amacını gütmektir. Bu konuda da daha önce de bahsedilen, kütle naklinin dinen mümkün olduğu ve ilim yoluyla ispat edilerek insanlığın büyük bir gelişme evresine getirilebileceğinin imkan dahilinde olduğu örnek verilebilir. Bunun gibi dinin insanoğlu için araştırma hedefi olarak sunduğu pek çok olay vardır. Din, insan araştırmalarıyla ulaşılması imkansız olan bilgi alanlarını itikad esasları halinde insanlığa sunmakta; Allah ve sıfatları, meleklerin varlığı, ahiretin varlığı vs. nin dışındaki belirsiz ve bilinmez alanları insan aklı için hedef seçmekte ve araştırma konusu yapmaktadır. İnsanoğlunun dünya üzerinde ilim yoluyla ulaşabileceği hedefleri belirtip onlara işaretlerde bulunurken, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın ulaşılması imkansız olan hedefleri de ortaya koymaktadır. 

İnsanoğlunun öteden beri arzu ettiği, çaresini aramaktan bir gün bile geri durmadığı, dünyada ebediliğe ulaşmak ve ölüme çare bulmaktır. Bütün hastalıkların şifasının bulundugunu bildirerek tıp dünyasını araştırmaya sevk eden İslam, ölümün çaresinin olmadığını da kesinlikle belirtmektedir. 
“Nerede olursanız olun isterse sağlam kaleler içinde olun. Ölüm sizi yakalayacaktır.”209 Geleceğin bilgisini şimdiden yüzde yüzlük bir kesinlikle bilmemize de imkan yoktur. Zira yarın ne olacağını ancak Allah bilir.219 Geçmişin bilgisini ise her an tespit etmek mümkündür. Bilim kurgu filmlerinde olduğu, gibi zaman tüneliyle geçmiş asırlarda seyahat etmek ve o devirlerdeki sesleri,.icad edilecek aletlerle kayıt altına alabilmek mümkündür. Ancak gelecekle ilgili bildirilecek en kesin ilgi ler, varsayımın ötesine geçemez. 


Alemin büyük bir nizamlılık içinde işlediğini ve muhtemelen bu nizamlılığını gelecekte de sürdüreceğini varsayıyoruz. Ancak bundan emin bulunmuyoruz. bilim adamlarının ileri sürdüğü son teorilere göre kainat genişlemektedir. Bu genişlemenin bir gün durup büzülme eğilimine geçebileceğini ve sonunda bir atomun küçüklüğü kadar küçülebileceğini ileri sürmektedirler. "Allah'tan başka her şey yok olucudur.”211 ayeti de bu teorileri doğrulamaktadır. Kainat Allah'ın kuvveden fiile geçmiş şeklidir. Ancak hiçbir zaman kendisi değildir. 
Fiiliyattan tekrar kuvveye dönmesi mümkündür. Belki de kıyamet denilen olay budur. Çünkü “Allah evveldir, ahirdir, görünendir, görünmeyendir.”212 Hepsi O'nun varlığından neşet etmiştir. Yine O'nun varlığında yok olması mümkündür. Görüldüğü gibi evrenin genel yapısı hakkındaki teoriler, doğal olarak İslami izahlarla uygunluk arz etmektedir. Bu sebeple ilmi araştırmalar dini verilerden istifadeyle yapılmalı, dini yorumlar da ilmin ulaştığı düzeylerden istifade edilerek ortaya konulmalıdır. 


209 Kur'an, Nisa, 4/78 

210 Kur'an, Lokman, 31/34 
211 Kuran, Kasas, 28/88 
212 Kur'an. Hadid. 57/3 


106 İslam ve Sosyoloji Açısından İlim ve Din Bütünlüğü 


Sonuç olarak hakikat açısından ilmin gayesi, dinin gayeleriyle birleşerek paralellik arz etmesidir. Böyle bir tavır ilmi hiçbir zaman ilim olmaktan çıkarmaz. Zira din, itikad esaslarına bile körü körüne değil, basiretle yani ilmi süzgeçten geçirerek iman edilmesini emretmektedir. İlmin devamlı değişmekte oluşu bizi, dini inkar eden bilimden dini tasdik eden ilim noktasına getirmiştir. Bu sebeple ilimdeki bu değişmeler, aynı zamanda gelişme ve ilerlemedir. İlim ve din kainat muammasını birlikte izah ederlerse, daha kalıcı ve eskiye oranla gerçeğe daha yakın değişmez kanunların ortaya konabileceği ifade edilebilir. Bu iki disiplinin İslam tefekküründe zaten bir olduğu bilinmektedir. Önemli olan insanlık cemiyetinin bu birlikten haberdar edilerek, bilginin yanında hikmet ve irfanın da artmasını temin etmek, böylece insanlığın sonunu hazırlayan ilmi gelişmelere meydan vermeden, ilmin insanlığı aydınlatmasını sağlamaktır. Dinsizliğiyle meşhur Bertrand Russell bile ilmin geleceğini hikmet ve irfanın varlığı halinde parlak görüyor. Şöyle diyor: “Bu ana kadar insanlığın hayatta kalabilmiş olması, bilgi ve kabiliyetlerinin yetersizliğindendir. Fakat bilgi ve yapabilme kabiliyeti çılgınlıkla birleşince insanlığın hayatta kalabilmesi tehlikeye girecektir. Muhakkak ki bilmek bir kuvvettir. Fakat hem iyiye hem kötüye yönelebilen bir kuvvet. 
Öyle ise şu gerçeği ifade edebiliriz.: Bilgi artarken aynı derecede hikmet ve irfan da artmazsa, bu mutluluk yerine sadece felaket ve ızdırabın artması demektir.”213 Demek ki ilmin insanlığın hayrına hizmet edecek hedeflere yönelebilmesi için moral'degerlere ihtiyaç hissetmektedir. Bu değerler de ancak dinde mevcuttur. Mutlak hakikate ancak ilim ve din birlikteliğiyle ulaşılabilir. 


213 Russell, İlim Cemiyetler ve... age, s. 151 
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B- Fayda ve Teknoloji Açısından İlim ve Din 


İslam'ın ilim anlayışıyla İslam dışı ilim anlayışını birbirinden ayıran en önemli unsur fayda unsurudur. İslam'da ki bu fayda, kapitalizimde şahsi menfaat olarak değerlendirilen fayda değil, umumun menfaatidir. Şayet bu unsur tarih içinde gözardı edilmeseydi, dinamit barutunu icad eden Alferd Nobel, bulduğu şeyin insanlığa vereceği zararı düşünerek vicdan azabı çekmez, nobel ödüllerini vicdan azabını hafifletmek için koymazdı. “Kurduğu laboratuarın patlama neticesi yok olması, bir kardeşini kaybetmesi, çalışmalarını engellemedi. Ancak daha sonra tüm servetini nobel ödülleri için vakfetti.”214 


Bilimin çevre kirliliğine neden olan madde üzerinde degil, mana üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırarak, alternatif teknolojiler üretmesi mümkündü. Belki tasavvufi eğitim yoluyla insanlar insan-ı kamil haline getirilir, ruhları yücelen insanlar kainattaki tevhidi bütünlüğü çok yakından idrak eder, teknolojiyle ulaşılan bir takım tasarrufları, doğrudan saflaşan nefis ve ruhlarıyla kullanabilirlerdi. Onun için ilim çok kutsal bir faaliyettir. Ancak mutlaka toplum menfaatine uygun olması gerekir. 


Bilimsel gelişme, sanayi inkılabından bu yana başarılarını daha çok teknolojik alana kaydırmıştır. Evrenin genel geçer kanunlarını tespit edemeyip, değişkenliğe mahküm edilen ve evrenin sırlarını keşiften aciz kalan bilime karşılık; fayda açısından, teknoloji üretmesi açısından, bilimsel gelişme önemli başarılar elde etmiştir. Bilimin insanlara faydalı olması açısından önemli teknolojileri ürettiği doğrudur. Ancak üretilen teknolojilerin her halükarda insanlığın faydasına hizmet edip etmediği tartışmalı bir konudur. 


214 Meydan Larouse, Nobel maddesi. Sabah Gazetesi Istanbul C.XIV, 5. 547 
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Eski dönemlerde ilimle teknoloji arasında bir ayrılık söz konusuydu. Yani üretilen teknolojiler bir ilmi araştırmaya dayanmaktan çok, nesilden nesile nakledilen bir kültürel miras olarak ortaya çıkmaktaydı. Teknolojiler basit olduğu için özel bir ilmi araştırmayı gerektirmiyordu. Modern teknoloji ise, büyük ölçüde bilimsel karakter arz etmektedir. “Bilimsel teknik alanında başlıca yenilik, tabiat kuvvetlerinden özel bir eğitim görmemiş olanların farkına varamayacakları metotlarla faydalanılmasıdır. Bu metotlar uzun uzadıya düşünüp taşınarak yapılan araştırmalarla keşfedilmiştir. Modern teknikte ilk adımlardan biri olan buhar kullanmak, bu bakımdan sınır mahiyetindedir. Eski usül bir su değirmeninde su kuvvetinden faydalanmak bilimden önceye aittir. Çünkü bütün mekanizma meydandadır. Bilgisiz insan onu görür, anlar; fakat su kuvvetinden tribünlerde modern bir tarzda faydalanmak bilimseldir. 
Çünkü meydana gelen proses, bilimsel bilgisi olmayan insan için tamamen şaşırtıcıdır. Bununla beraber bilimsel teknik ile geleneksel teknik arasındaki sınır, kesin olarak çizilemez. Bir neslin bilimi ondan sonraki nesil için gelenek oluverir.”215 


“İlme hayran olmamızın nedeni, bizi tabiat üzerinde hakim kılmasıdır. Bu imkanlar da ancak “teknik” vasıtasıyla meydana çıkar.”219 Teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi, bu teknolojiyi hazırlayan ve geliştiren bilime, hayranlığı artırmıştır. Öyle ki bazı bilim adamları ilmin amacını sadece teknolojiyle sınırlandırmışlardır. Mesela Francis Bacon: “İlmin asıl ve meşru amacı, insan hayatına yeni ihtiralar ve yeni zenginlikler vermekten ibarettir.” diyor. İngiliz filozofu Hobbes'e göre ise “bilginin amacı kudrettir.”217 


215 Bertrand Russell, Bilimden Beklediğimiz, Terc. Avn Yakalıoğlu, Varlık Yayınları, Istanbul 
1969, s. 41 

216 Bertrand Russell, Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri, Terc.Erol Esençay, Özgün Yayınları, 
İstanbul 1976, s. 92 

217 Adıvar, Tarılı Boyunca..., age, 5. 39 
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Gerçek ilmin amacının bu kadar sığ olamayacağını önceki bahiste belirtmiştik. Ancak fiiliyattaki gelişmeler yukarıdaki tarifleri doğrular.nitelikte olmuştur. Bilimsel gelişmede öncülük batılıların eline geçtikten sonra, bilimden maksat kuvvet kazanmak, zengin olmak olmuştur. Onların nezdinde bilimle .uğraşmak bilim için değil, bilginin gündelik uygulamaları içindir. Bu gündelik uygulamalardan da teknoloji ortaya çıkar. 
Bilimin amacının kuvvet olduğunu farz edelim. Kime karşı kuvvet? Tabiata karşı mı? İnsana karşı mı? Eğer kuvvet kazanmaktan maksat tabiat kuvvetlerini emri altına almak ve onlardan istifade etmek ise, bu meşru bir harekettir. Zira İslami inanca göre de insanoğlu yer yüzünün halifesidir. Yerde ve gökte olanlar insanın emrine verilmiştir.218 Yeter ki insanoğlu ilim yoluyla yerde ve gökte olanlardan istifade edebilsin. Bu istifadenin de ilim ve teknolojide gelişmekle mümkün olduğu aşikardır. Şu durumda tabii kanunları ortaya çıkarıp onlardan faydalı teknolojiler üretme, insanoğlunun hem insani hem de İslami vazifesidir. Bu teknolojiler tüm insanlığın menfaati göz önünde tutularak oluşturulmalıdır. Çünkü yeryüzünde ne varsa bunların hepsi bütün kullar için yaratılmıştır. “(O öyle lütufkar)Allah'tır ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı; izni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi, nehirleri de sizin (yararlanmanız) için akıttı. Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı; geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi. O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür.”219 Çünkü verilen bu nimetlerden istifadesini becerememekte, istifade ettiklerinde de adil bir bölüşümü gerçekleştirememektedir. 


Rönesans ve onun peşinden gelen sanayi inkılabından bu yana, insanlık büyük teknolojiler üretmiş ve tabiata daha faz- 


218 Kur'an, Casiye, 45/13 
219 Kur'an, İbrahim, 14 /32-34 
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la hükmeder hale gelmiştir. Bilim insanlığın ortak malı oldugu halde bilimden üretilen teknolojiler insanlığın ortak malı haline getirilememiş, başka insanları sömürü aracı olarak kullanılmıştır. Teknoloji üretenler başka milletlere bu teknolojilerin üretiliş ilmini öğretecek yerde bu ilmi kendi tekellerine almış, diğer milletlere de üretilen teknolojilerin yüksek maliyetlerle satın alınması kalmıştır. Teknoloji, gelişmiş ülkelerin zenginliklerini tüm insanlıkça paylaşmak yerine, fakir ülkelerden zengin ülkelere doğru kaynak transferini zorunlu kılmıştır. Gerçekten bilim ve teknoloji insanoğluna kuvvet kazandırmıştır. Ancak bu kuvveti elinde bulunduran gelişmiş ülkeler bunu zayıf, geri kalmış ülkelere bir diğer değişle insan olarak hem cinslerine karşı kullanmışlar ve kullanmaktadırlar. Bu durum yeryüzünde adaletin değil, zulmün hakim olmasını sağlamıştır. Yani teknoloji bir zulüm aracı olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla ilim zulme vasıta kılınmaktadır. 
Böyle bir ilmi faaliyetin meşru olmadığı, daha önce değinilen ayet ve hadis ölçüleri dikkate alınırsa anlaşılır. Yanlış olan teknolojinin üretilmiş olması değil; üretilen teknolojinin insanları sömürme aracı olarak kullanılmasıdır. İsraf ve tüketimin teşvik edilmesi, bunu sağlamak için reklam sektörünün doğmuş olması, hep teknoloji üretimini elinde bulunduranların diğer insanları etki altına alma ve onları bir ölçüde sömürmek içindir. 

Teknoloji kapitalizmin bir vasıtası olarak kullanılmaktadır. Uygulamalara bakılırsa kendisinden faydalanılması bakımından bilim ve teknoloji zaman zaman çok yanlış yollara saptırılmaktadır. Tabii zenginliklerin hunharca kullanımı, kaynakların tükenmesi problemini gündeme getirmiştir. Makineleşme, hava kirliliğini ve gürültüyü birlikte getirmiştir. 
Dünya atmosferi kirlenmekten meydana gelen zararları telafi edemez hale gelmiş, güneş ışınlarını sterilize eden ozon tabakası delinmeye başlamış, kimyasal artıkların denizlere atılması sonucu bir çok deniz ölü hale gelmiştir. Kur'an'ın ifadesiyle “İnsanların işlediklerinden dolayı karada ve denizde fesat zuhur etmiştir.”220 Çevre sorunları dünyayı yaşanır olmaktan çıkartacak tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bütün bunlar bilim ve teknolojinin varlığından değil; onların kar ve sömürü aracı olarak kötüye kullanılmasından kaynaklanmıştır. Çevreyi kirletmeyen teknolojiler pekala kurulabilir. Ancak sırf maliyeti artırıyor düşüncesi ile bunlardan vazgeçilmektedir. Bugün kaçındığımız maliyetlerin, yarın insanlığa nelere mal olacağı düşünülmemektedir. 


Bilim ve teknolojiyi yönlendiren kapitalist insan zihniyetinin, bütün bu olumsuz şartları düzeltmesi imkansızdır. Öncelikle insanlığın hemcinslerini sömürmek zihniyetinden kurtarılması lazımdır. Kapitalizmden bunu beklemek anlamsızdır. Çünkü kapitalizm sömürü üzerine kurulmuştur. Buna tepki olarak doğan kominizim ise insan fıtratını inkar edip ütopyaların peşine koştuğundan, realiteden uzak kalmış; varlığını sürdürdüğü yetmiş yıl boyunca silah zoruyla ayakta kalmıştır. Anlamsızlığı toplumun tüm kesimlerince anlaşıldığından kazasız belasız insanlık sahnesinden silinmiştir. Kapitalist insan zihniyeti ise o kadar acımasızdır ki, sırf silah sanayilerini ayakta tutabilmek için dünya üzerinde suni savaşlar çıkarılmaktadır. Halbuki İslam'ın biricik kitabı Kur'an'a göre: “Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Bir insanı dirilten de bütün insanları diriltmiş gibi olur.”22! 


İlim ve teknoloji, çevre şartlarını olumsuz etkilemesi yanında insanlığa olumlu ve faydalı teknolojiler üretirken bile, bunları bir sömürü aracı olarak kullanan insanların varlığından dolayı insanların faydasından çok zararına hizmet etmektedir. Veyahut da bazı insanların sadece geçici olarak faydalan- 


220 Kur'an, Rum, 30/41 
221 Kur'an, Maide, 5/32 
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masına hizmet etmektedir. İnsanın insan tarafından sömürülmesine vasıta olmaktadır. insanlığın tümünü ilgilendiren evrenin sırlarını keşfetmesi bakımından ilmi beynelmilel sayabilirsek de, teknoloji üreten ilmi beynelmilel saymak, insanlığın ortak malı saymak yanıltıcı olur. İslami verileri böyle bir ilmi faaliyete vasıta kılmak, İslam'ın değişmez ilmi esaslarını bu ilmi faaliyetlere uygulamak akılcı bir yol olmasa gerektir. Bu ancak ilim ve teknolojiyi tekelinde bulunduran milletlerin insanlığı daha iyi sömürmesine hizmet eder. Nitekim oryantalizm yoluyla bu durum sağlanmaya çalışılmaktadır. 


Bu sebeple ilim denilince ondan kendisini anlayacağımız kendi temel esasları üzerine kurulmuş bir İslam ilim ve teknolojisine şiddetle ihtiyaç vardır. Bu, Müslümanlar tarafından oluşturulmalı ve tüm insanlığın hizmetine sunulmalıdır. Bunu yaparken batı bilim ve teknolojisi her türlü art zihniyetlerden arındırılarak, insan ve tabiata bakışı değiştirilip İslam'ın potasında eritilerek insanlığın hizmetine sunulabilir. 


İslam süzgecinden geçirilecek bilim ve teknoloji ancak insanlığın tümünün hayrına hizmet edebilir. İslam, tüm ilimleri birleştiren, toplumsal bütünleşmeyi sağlayan tevhidi bütünlügü ihtiva ettiği için adı “İslam İlmi' olan bilimsel faaliyet İslamileştirilmiş bir ilim değil, tüm insanlığın yararına hizmet eden beynelmilel bir ilmi faaliyet olacaktır. İslam'ın temel esaslarından hareketle oluşturulacak İslam ilim ve teknolojisi, birkaç seçkin bencil akla hizmet edecek bir araç olmayıp evrensel olarak bölüşümcü bir adaletin aracıdır. İslam bilimi gelecek bilincine sahiptir. 


İslam bilimi, temel İslami değerlerin geniş kapsamlı çatısı içinde bir dünya görüşü oluşturan İslam'ın (bilimin değil) bir alt dalıdır. İslam bilimi, sırf kendi varlığını idame ettirmek için var değildir. İslam'ın değer ve kavramları evrenseldir. İnsanlığın eşitliği, cinsiyetlerin eşitliği, mutlak adalet, sorumlulukta eşitlik bunlar arasında sayılabilir. 
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Bazı araştırıcılar İslam ilminin temel değerlerini ve konumunu belirleyecek on kavram ileri sürmektedirler. Bunlar: “Tevhid, hilafet, ibadet, ilim, helal, haram, adalet, zulüm, istislah (kamu çıkarı) ve ziyan'dır.”222 Tevhid, bütün bilgi sahalarını birleştiren, toplumsal birlik ve bütünlüğü sembolize eden, alemin birliği ve Allah'ın birliği demek olan temel İslam'i bir kavramdır. İslam ilmi bütün bilgi sahalarını tevhid çatısı altında toplar. Çünkü bilginin konusu olan bilinen tabiattır. Tabiat ise tek bir varlıktan neşet etmiştir. Kanunları bir bütündür. Bütün ilimler bu bütünlüğü kavramaya hizmet eder. İnsan, yeryüzünün bütün güzellikleri ve nimetleri emrine verilmiş bir varlıktır. Bu sebeple tabii zenginlikleri ve güzellikleri sorumsuzca tahrip edip tüketmez. Halife olduğunun bilincinde olan insan, çevreyi tahrip etmez, çevreyi tahrip edecek teknolojilere izin vermez. İlim arayışı bir ibadettir. Bu arayışta isabet etse de etmese de mükafat kazanır. İlim başlı başına bir değer değil, toplumun hayrına hizmet ettiği ölçüde bir değer ifade eder. Bu sebeple toplumun menfaatine hizmet eden faydalı ilimler helal, zararlı ilimler haramdır. İlim ve teknoloji bütün insanlar arasında adaleti tesis etmek, zulmü bertaraf etmek için geliştirilir. İstislah (kamu çıkarı) bilimsel ve teknolojik faaliyetin hedefidir. Ziyanların asgariye indirilmesi hatta sıfırlanması esas alınır. Bu kavramlar etrafında diğer İslam'i kavramları da mündemiç bir şekilde ilim ve teknoloji oluşturulmalıdır. insanların mutlak faydasına hizmet edecek ilmi faaliyet ancak 


böyle olabilir. 


C- Metodoloji Açısından İlim ve Din 


1- Tümdengelim ve Tümevarım Metotları 
İlmi araştırmalarda, araştırmanın konusuna, türüne göre farklı metotlar kullanılmaktadır. Hatta aynı araştırma konula- 


222 Ziyauddin Serdar, “ Bilime İslami ve Batılı Yaklaşımlar” Terc. Mustafa Armağan, Islam Bilimi 
Tartışmaları, İnsan Yayınları, İstanbul 1990 (o 105 


114 İslam ve Sosyoloji Açısından İlim ve Din Bütünlüğü 


rına farklı zamanlarda farklı metotlarla yaklaşılmıştır. Değişmez veya kısmen değişmez ilmi kanunlara ulaşmak için, bazı ilim dallarında tek tek araştırmalar ön görülüp tikelden genele ulaşmak hedeflenirken, bazı araştırmalarda genel kaidelerden özel kaideler çıkarmak yöntemi benimsenmektedir. Bu metotlar kullanılırken bazen akla ağırlık verilmekte, bazen deney ve tecrübe ön plana çıkarılmaktadır. Akılcılık olarak ifade ettiğimiz yolu benimseyenler, aklın ön kabullerinden ve çıkarımlarından hareketle araştırmaya koyulduklarından, önce araştırılacak konu hakkında genellemeler yapar ve bu genellemelerden özele doğru bir yol takip ederler. Tümdengelim metodu denilen bu yöntem daha çok aksiyomatik ilimlerde -matematik ve mantık gibi- kullanılır. Bu araştırma yönteminde önceden doğru sayılan bilgilerden ya da ön sayıtlardan yola çıkılır. 


Tümevarım metodunda ise tek tek olgular, olgular arasındaki ilişkiler incelenerek genellemelere ulaşılır. Genel kanunlara varılır.223 Tecrübecilik denilen bilimsel yöntem daha çok tümevarım metodunu kullanır. Bu Metot toplum bilimlerinde ve doğa bilimlerinde çokça kullanılır. Toplumsal bilimlerde belli bir konunun açıklanması için yapılan vaka çalışmalarını, anket ve istatistik tekniklerini kullanarak bilgi toplama usüllerini, tümevarım yöntemine örnek sayabiliriz. Bu yöntemlerden birini veya diğerini tercih etmek ve tercih ettiğimizin dışındaki yöntemleri gayri ilmi addetmek son derece yanlıştır. 
Bu sebeple yerine göre her ilmi faaliyette tümevarım ve tümdengelim yöntemlerinin kullanılacağı yerler vardır. Belli araştırıcılar bu yöntemlerden birini veya diğerini tercih etmiş olabilirler. Ancak tarafsız bilim adamının takip edeceği en esaslı yol, bu yöntemleri birleştirerek takip edilecek yoldur. 


223 Aysel Aziz, Araştırma Yöntemleri Teknikleri ve İletişim, Ankara 1990, s. 4 
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2- Bağdaştırıcı Metot 


“Tümevarım ve tümdengelim yaklaşımlarının ayrı ayrı yeterli olamayışları sonucu, her ikisini de içeren bir sentez olarak ortaya çıkan bilimsel yöntem “döngüsel”dir. Bilimsel yöntem döngüsel niteliğine bağlı olarak üç ayrı önemli süreci de içermektedir. Bunlardan ilk ikisi tümevarım ve tümdengelim, üçüncüsü ise bunların doğal sonucu “test etmedir”. Bu sürecin ilkinde gözlemi yapılan olgulardan tümevarım yoluyla bu olgulara uygun bir kuram geliştirilir. İkinci süreçte kuramlardan tümden gelim yoluyla mantıksal sonuçlar çıkarılır. Tahminler yapılır. Bu süreç de kuramsal düzeydedir. Üçüncü süreçte yeni gözlemler yardımıyla ikinci süreçle elde edilen tahminlerin doğru olup olmadıkları tespit edilir. Kısacası tümevarım olgu düzeyinden kavram düzeyine geçişte, tümdengelim kavram düzeyinde, test etme ise kavram düzeyinden olgu düzeyine geçişte rol oynar. Ancak böyle bir tümevarım ve tümden gelim senteziyle geçerli ve güvenilir bilgi toplanabilir.”224 

Batılı filozoflar, ekseriyetle araştırmalarında ya tümdengelim metodunu veya tümevarım metodunu kullandıkları halde, İslam kültürünün en gelişmiş olduğu dokuz ve On üçüncü asırlarda İslam düşünürleri, her iki metodu ilimde başarıyla kullanmışlar ve uygulamışlardır. Batıda akılcı filozoflar -mesela Descartes- genellikle tümden gelim metodunu kullanırken, Bacon gibi tecrübeci filozoflar tümevarım metodunu kullanmışlardır.225 Batıda bu iki metodun, akılcılığın ve tecrübeciligin birleştirilmesi, dolayısıyla tümevarım ve tümdengelim metotlarının birlikte kullanılması ancak on dokuzuncu asırda gerçekleşmeye başlamıştır. Bunu gerçekleştiren filozoflardan biri de Caude Bernard (1813-1878) dır.226 


224 Özer Serper, Araştırma Yöntemleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989, s. 64-67 

225 Karl R. Popper, Tarihselciliğin Sefaleti, Terc. Sabri Orman, İnsan Yayınları, İstanbul 1985, s. 175 

226 Amiran Kurtkan, Sosyal İlimler Metodolojisi, İ.Ü. İktisat Fakültesi. İstanbul 1978, s. 
47,77,83-87,50,86 
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İslam kültüründe ise, İbn-i Sina ve Beyruni gibi filozoflar, daha dokuz ve On üçüncü asırlarda birleştirici metodolojiyi kullanmışlardır. Gazali de tam istikra (tümevarım) olmadan ilmin olamayacağını, noksan olan istikranın zannı ifade ettiğini ileri sürer. Ona göre tümevarım, külli bir mana altındaki pek çok cüzinin, bu cüziler hakkında, o külliye göre her hangi bir hükme varıncaya kadar bir bir çeşitli muhakeme safhalarından geçirilmesidir.227 Cüziler külliye göre araştırıldığından ve küllinin doğruluğu ispata çalışıldığından, bu Metot tümdengelimi de ihtiva etmektedir. “Gazali, ilme ait maddi hakikatlerle dine ait (ruhi) hakikatler arasında her hangi bir hudut çizgisinin suni bir ayrım sayılmasına imkan verecek kadar her türlü idrake ulaşabilme kudretinin insanda mevcut olduğunu müdafaa etmektedir. Akıl bu ikinci sahada faal oldugu zaman düşünceye hacet kalmadan ahlaki değerleri idrak eden (intuitive- sezgici) akıl karakterine bürünmektedir.”228 


İslam'ın ilimle münasebeti konusunda en büyük talihsizliği, Hıristiyanlıkla aynı kefeye konması ve Hıristiyanlığın ilme takındığı düşmanca tavrın İslam'da da varmış zehabına birçok ilmi çevrelerin kapılmasıdır. Bu çerçevede İslam'ın serbest düşünceye mani olduğu ve insanları bir takım dogmatik kalıplara sıkıştırdığı iddia edilir. İşte büyük İslam düşünürü Gazali'nin Descartes'ten beş buçuk asır önce kesin bilgi elde edilinceye kadar bütün bilgilerden şüphe etmek gerektiğini öne sürmesi ve böylece metodik şüphenin bayraktarlığını yap- 


mış olması, yukarıdaki iddiaların asılsızlığını ortaya koymaktadır.229 


İslam'ın öne sürdüğü gerçekler, çoğunlukla ilmi delillere istinad etmektedir. İslam'dan insanları uzaklaştırmaya çalışan- 


227 Süleyman Hayri Bolay, Aristo Metaliziğiyle Gazzali Metaliziğinin Karşılaştırılması, M.E, 
Basımevi, İstanbul 1986, s. 22 

228 Kurtkan, Sos. İlimler Meto... age.s 35-36 

229 Kurtkan,aynteser,s. 34 
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ların faaliyetlerinin geçersizliğini ilan ederken İslam, o faaliyetin her hangi bir ilmi delile dayanmamasını ileri sürmektedir. 
Mesela Lokman süresi altıncı ayette şöyle ifade edilir: “İnsanlardan öyleleri var ki, her hangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici azap hazırlanmıştır.”230 Hiçbir ilmi delile isnad etmeyen acelece verilmiş hükümlerin zandan ibaret olduğunu bildiren Kur'an'ı Kerim'in muhtelif yerlerinde zannın hakikat bakımından bir şey ifade etmediği vurgulanır.231 


Özellikle tümevarım metodunu kullanırken akıl yürütmeden çok, deneyin ve müşahedenin ön plana çıktığı bilinir. 
Bir bilimsel veri deney ve müşahedeye tabi tutulurken objektif davranılması lazımdır. Olmayan bir şeyin zoraki ispatına çalışmamak gerekir. Bir şeyi önden kabullenip sonra da onu ispat etmeye çalışmak ve müşahede sınırlarını zorlamak, sorumluluk altında kalınmasına neden olur. Önyargıyla hareket edip verilecek yanlış kararların, insanı sorumluluk altında bırakacağı ve bundan uzak durulması gerektiği, Kur'an'da şöyle ifade edilir: “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. 
Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi yaptığından sorumludur.”22 

İslam filozofları, akıl ve tecrübeciliğin veya diğer değişle tümevarım ve tümdengelim metotlarının birlikte kullanılmasının ötesinde bir başka metodu da kullanmışlardır. O da “sezgi” dir. Birçok toplumsal hakikate bu yolla ulaşmışlar; bizzat hayatlarıyla yaşayıp uygulayarak bu toplumsal değerleri topluma kazandırmışlardır. Kur'an'da ilme-! yakin, ayne-| yakin ve hakke-l yakin olarak ifade edilen ilmi düzeylere ve hakikat mertebelerine İslam filozofları ve mutasavvıfları sezgi yoluyla 


230 Kur'an, Lokman, 31/6 
231 Kur'an, Necm, 53/28, Hücurat, 49/12, Yünus, 10/36, 
232 Kur'an, Isra, 17/36 


118 İslam ve Sosyoloji Açısından İlim ve Din Bütünlüğü 


ulaşmışlardır. Ortaya çıkardıkları eserlerin ilmi düzeyi, bu metodun ne denli önemli ve geçerli bir Metot olduğunu ortaya koymaktadır. 


On sekizinci asırda batı alemi, materyalizmin ve pozitivizmin açmazlarına düşünce, ilimde sezgiyi reddetmişler; deney ve tecrübenin dışında hiçbir metodu kabul etmemişlerdi. 
Tecrübeciliğin değişmez ilmi hakikatlere ulaşmada tek yeterli Metot olmadığı, on dokuzuncu ve yirminci asırlarda anlaşılmaya başlandı. Özellikle sosyal ilimlerde bağdaştırıcı metodolojiyi benimseye; 'üşünürler sezgiyi de göz ardı etmemişlerdir. Mesela Pitirim A. Sorokin, toplumsal bütünleşmeyi mana etrafında bütünleşme olarak içten tespitini yapacak olan araştırıcının ilmi bilgi ve müşahede vasıflarına “sezgici akıl” unsurunu da eklemiştir.233 Böylece sezgiyi bilimsel bir Metot olarak kabul etmiştir. 


3 - İslam'ın Toplumca Benimsenmesini Kolaylaştıran 
Metotlar 


a- Fıtrata Hitap Etmesi: İslam, insanların yaratılış fıtratının kendi esaslarına uygun olduğunu bildirerek; her doğan insanın İslam fıtratı üzerine doğduğunu haber verir.23* İnsanları da bu fıtrat üzere bulunmaya çağırır. “(Resulüm!) Sen yüzünü “hanif” olarak dine, yani, Allah insanları hangi “fıtrat” üzere yaratmış ise o fıtrata çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. 
İşte dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler. ”235 İnsanlar yaratılışlarındaki saflıklarını ve fıtratlarını muhafaza ettikleri takdirde ayni zamanda Müslümanlıklarını da muhafaza ederler. Hıristiyanlığın aksine, İslam inancına göre insan, dünyaya masum olarak gelir. Bu masumiyetini ve fıtratını koruya- 


233 Kurtkan, Sos. İlimler Meto..., age, s. 149 
234 Hadis, Buhari, age, cenaiz, 80 
235 Kur'an. Rum, 30/30 
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rak yaşayabilmesi, onun hürriyetini lehinde kullanması demektir. Ancak fıtratını bozma hürriyetine de sahiptir. 


b- Serbest İradeye Dayanması: İslam dinini kabul etmiş olan bir insanın bu kabulü, zorlama neticesinde meydana gelmiş ise, bunun bir kıymeti yoktur. aslolan kişinin kendi rızası ve serbest iradesiyle bu kararı vermiş olmasıdır. Bu noktadan hareketle Kur'an'da “dinde zorlamanın olmadığı”236 bildirilmiştir. Allah insanları sınamak için iradelerinde serbest bırakmış, Kur'an da hak ve batıl yolu açıkça belirtmiş, bunların kabul veya reddinde insanları zorlamamıştır. “Eğer rabbin dileseydi, yeryüzünde olanların hepsi iman ederdi. Öyle ise sen, iman etmeleri için insanları zorluyor musun ?”237 Bu itibarla Allah'ın dinini yaymakla görevlendirilen peygamberin görevi, tebliğle sınırlandırılmıştır.238 Dini seçip seçmemekte, kabul edip etmemekte, insanlar serbest bırakılmıştır. İslam bu serbest iradeye sahip insanları muhatap almıştır. 


c- Tedrici Olması: İslam, kendisiyle ilk olarak tanışan insan veya toplumların doğru veya yanlış birtakım yaşayış tarzlarının olduğunu, bu alışkanlıklardan bir anda vazgeçmeleri- nin zor olacağını düşünerek; onlara götürdüğü teklifi, kolayca kabul edilir bir tarzda götürmekte; belli prensiplerin kabulünden sonra diğerlerini sunmaktadır. 


Bu tedrici Metot, en belirgin bir şekilde içkinin yasaklanması esnasında uygulanmıştır. İnsanların içki alışkanlıklarını bir anda terk etmelerinin zor olacağı düşünülerek, içki üç kademede yasaklanmıştır. Bu hususla ilgili ilk ayette: “Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür...”239 şeklinde 


2) Kuran, Bakara, 2/256 

237 Kuran Yunus. 10/99 

238 Kur'an, Gaşiye, 88/21-22 ayetin meali şöyledir: “(Ya Muhammed) öğüt ver. Çünku sen ancak 
öğüt vericisin. Onların üzerinde zorba değilsin.” 

239 Kur'an. Bakara, 2219 
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bahsedilmekte ve zararlarına işaret edilmektedir. Bağlayıcı bir yasak getirmemektedir. Bilahare içki içmeye devam edilirken bir defasında sarhoş olarak namaz kıldıran sahabe namazda şaşırmış ve bunun üzerine ikinci kademe uyarısı gelmiştir: “Ey iman edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın...”240 Bu ayetle de sarhoş iken namaz kılmak yasaklanarak içkinin namaz kılmaya engel olduğuna dikkat çekilmiştir. Bu ara uyarılarla içki yasağına alıştırılan toplum için nihai hüküm şu şekilde verilmiştir: “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”241 Allah'a itaate kesin söz vermiş bulunan ilk Müslümanlar, tedrici bir metotla içkinin yasaklanması noktasına geldiklerinde yıllanmış şarap küplerini bu emri ilahiyi duyar duymaz boşaltmışlardır. 
Hiç bir zorlayıcı tedbire gerek kalmaksızın uygulanan bu Metot, Hz. Peygamberin şu hadiste ifade ettiği tebliğ metoduna uygun düşmektedir: “Kolaylaştırın güçleştirmeyin, müjdeleyin nefret ettirmeyin.”212 

d- Selektif Olması: İslam, belli toplumun yaşayış usülleri olan örf ve adetlerini, kültürel kalıplarını tümden reddetmemekte, kendi prensiplerine uygunluk bakımından elemeye tabi tutmakta, İslam'la çelişmeyen kültürel kalıpları aynen kabul etmektedir. Bu sebepledir ki İmam-ı Azam, toplumun örf ve adetlerini dini hükümler çıkarmak için gerekli deliller arasına almıştır. Hz. Peygamber de: “Müslümanların güzel gördügü şey, Allah nezdinde de güzeldir.”23 buyurarak toplumda ge- 


240 Kur'an, Nisa, 4/43 

241 Kur'an, Maide, 5/90-91 

242 Hadis, Buhari, age, Kitab-ul cihad. 164 

24) Ahmed ibn-i Hanbel, Müsned-i Ahmed ibn-i Hanbel, Çağrı Yayınları İstanbul 1981, I. Kitap, 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nel kabul görmüş örflerin ve uygulamaların genellikle İslam'a da uygun olacağını işaret etmiştir. Zaten İslam'ın getirdiği yasaklar istisnai durumlardır. “Eşyada asl olan ibahedir.”21* yani meşru olmasıdır. 


e- Bağlayıcı Olması: İslam, muhataplarının serbest iradesine dayanarak onları dinin kabulü için zorlamazken, kendi iradeleriyle kabul ettikten sonra, bu teslimiyetin tam olmasını istemekte, dinin tümden kabulünü ön görmekte ve bu bağlılıgın devamlı olmasını şart koşmaktadır. “...Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? sizden öyle davrananların cezası ancak dünya hayatında rüsvaylıktır. Kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir...”2495 Müslümanlığı kabul etmiş olan insanlara “Ey iman edenler! iman edin.”216 şeklinde hitap ederek Allah, İslam'a bağlılıklarında devamlı olmalarını ve bu bağlılıklarını korumalarını istemiştir. 

f- Pratik (Yaşanır) Olması: İslam, mensuplarını güç yetiremeyecekleri ibadetlerle sorumlu tutmamıştır. “Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar”217 İnsanların yapmasını istediği hususlar kolay ve pratik olarak yapılabilecek hususlardır. Yine de bütün kolaylıklarına rağmen, her hangi bir özrü nedeniyle yapmaya güç yetiremeyenler, yapabilecekleri kadariyle sorumlu tutulurlar. İslam'ın beş şartı olarak bilinen ibadetlerin hac ve zekat zengin Müslümanların sorumluluk alanına girmekte, diğer üçünden tüm Müslümanlar sorumlu bulunmaktadır. Mesela namaz ibadetinin her hangi bir özre istinaden terk edilmesini meşru kılacak hiçbir hüküm İslam'da yer almamaktadır. Her hangi bir özürden dolayı na- 


244 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuki İslamiye ve Isulahatı Fıkhiye Kamusu, Bilmen Yayınevi, İstan: 
bul (tarihsiz) C. 1, s.298 

245 Kur'an, Bakara, 285 

246 Kur'an. Nisa, 4/136 

247 Kur'an, Bakara. 2/286 
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mazın şekil şartlarını yerine getiremeyenler, getirebildiği kadarıyla sorumlu tutulmaktadırlar. Ayakta kılamayan oturarak, oturarak kılamayan yatarak kılabilir. Önemli olan şekil değil, gönülden Allah'a kulluk niyetidir. 


Hıristiyanlıkta ibadet etmek için mutlaka kiliseye gitmek gerekirken, Müslümanlıkta ibadet etmek için yeryüzünün tümü mabet sayılmıştır. Elbette ki temiz olmayan mekanlar müstesnadır. İbadetlerin ve sorumlulukların bu kadar kolaylaştırılmış olması, İslam'ı pratik ve yaşanır bir din haline getirmiştir. Böylelikle İslam, sosyal bünyeler tarafından kolaylıkla benimsenmiştir. 


g- Sevgiye Dayanması: Hz. Peygambere inanan insanlar, ona sadece kuru bir imanla bağlı olmayıp, onu her şeyden daha çok seviyorlardı. Bu sevgi de imanda kemale ermenin şartı olarak görülüyordu. Hz. Peygamber kendine imandaki sevgi şartını şöyle dile getirmiştir: “Sizden biriniz ben kendisine anne babasından ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz.” Hz. Peygamberin bu ifadesini duyan Hz. Ömer: “Nefsim hariç seni her şeyden daha çok seviyorum ya resulallah” şeklinde söze girmiş; Hz. Peygamber cevabında: “nefsin de ya Ömer” buyurarak nefsinden de çok sevmesini istemiş; Hz. 
Ömer bunu da kabullenerek “nefsimden de çok seviyorum ya resulallah” cevabını vermiştir. Hz. Peygamber de: “işte şimdi oldu” buyurmuştur.248 Bir yandan Hz. Peygamberin sevilmesi diğer yandan Müslümanların birbirini sevmeleri, bu sevginin çeşitli menfaatler veya başka sebepler için değil, sırf Allah için olması gerektiği vurgulanmıştı. Allah için sevmek demek, Allah'ın hoşuna giden hususlardan dolayı birbirini sevmektir. 
Mesela amme menfaatini gözetmek bunlar arasındadır. Allah için birbirini seven, bu sevgiyle bir araya gelen veya ayrılan insanlar, kıyamet gününde Allah'ın gölgesinde gölgelendirile- 


248 Hadis, Buharı, Tecrid-i Sarıh Tere age, CI. 5. 31-32 
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cekler arasında sayılmıştır.249 Hz. Peygamber'in de kısa zamanda bir sevgi toplumunu nasıl oluşturduğu Kur'an'da şöyle haber verilmektedir: “O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.”250 


D- Saha ve Sınırları Açısından İlim ve Din 


1- Fonksiyonel Açıdan Saha ve Sınırları 


İlim ve dinin saha ve sınırlarını kesin olarak birbirinden ayırmak mümkün değildir. Zaten bu araştırma da ilim ve dini birbirinden ayırmaya yönelik değil, bir bütün içinde ikisini kavramaya yöneliktir. Ancak kısmen ilim denince veya din denince spesifik olarak kendisinin anlaşıldığı bazı özelliklere deyinilebilir. 

.Din, bütün kültür sahalarını kapsaması bakımından ilimden daha genel bir kavramdır. Din ilme ışık tutup ona yön verirken, kendisinin ilim yoluyla anlaşılmasına çoğunlukla imkan verdiği halde ilim, dinden bağımsız olarak dini esaslar hakkında hüküm veremez. Mesela “Dinin ilme ve felsefeye dair bildirdikleri ilmin bildirdiklerine göre tefsir ve tevil edilmek mümkündür. Dinin yalnız itikada ve bazı amel meselelerine dair bildirdikleridir ki, bizim ilmimizin hudutları dışında kalır. Böyle olunca ilim, bu meseleler hakkında bir hüküm veremez ve bir iddiada bulunamaz.”251 


Dini esaslar, insan aklının ve ilminin ulaşamayacağı şeylerin hazır olarak insanlara sunulmuş şeklidir. İlmin zaman içinde bu esaslara ulaşabileceği umut edilse bile, insanın dine olan ihtiyaçları ve hayat bekleyemeyeceği için, bu hayati bilgiler ve esaslar Allah tarafından hazır olarak sunulmuştur. Bu 


249 Hadis, Buhari, Tecrid-i Sarih Terc... age, CI, s. 618 
250 Kuran. Al-i İmran, 159 
251 Başgil. age. Istanbul 1985. s. 11 
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esaslar her şeyin bilgisinin kendisinde bulunduğu ve gerçek alim olan Allah'ın ilminden bir parçadır. Bu itibarla İbn-i Rüşd'ün de dediği gibi: “Dinin gayesi hakiki ilimdir.”252 Gerçek alim olan Allah'ın ilmini aksettirmektedir. Böyle olmakla birlikte insanlar, Allah'ın ilmini ifade eden vahyedilmiş bilgileri din kavramı etrafında izah etmekte, ilim denince de insanlar tarafından akıl yoluyla kazanılan kesbi bilgileri anlamaktadırlar. Fonksiyonel açıdan böyle bir ayrım makul olmakla birlikte, mana etrafında bütünleşme açısından bu iki bakış açısının birleştirilmesi gerekir. Bunun da tek zorluğu, kesbi ilmin tek ölçütü akıl olmakla birlikte, vahyi bilgilerin her halükarda akılla izahının mümkün olmaması ve iman konusu olmasıdır. 
Bu itibarla bu iki sahanın birleştirilmesi aklen ve ilmen zaruri görülmeye çalışılsa da, vahyin iman konusu olması dolayısıyla bu çaba ancak iman ehlini bağlayıcı olur. Aslında kainatın işleyen bir bütün olduğunu ve Allah'ın birliğinin her varlıkta tezahür ettiğini görmek, iman konusu olduğu kadar akılların da kabul etmesi gereken bir olgudur. Yapılabilecek şey, insan çabasıyla elde edilen bilgi birikimini kainattaki tevhidi bütünlüğü görebilmek yolunda kullanmak ve böylece dini verilerin de bilimsel bir gerçek gibi ispatını sağlamaktır. 


İnanç konusu olan dini veriler, matematikte kullanılan aksiyomlara benzetilebilir. “Aksiyomlar doğruluğu apaçık oldukları için kuşkusuzca kabul edilen önermelerdir.”253 Böyle oldukları halde tıpkı iman konuları gibi ispat edilemezler. 
Mutlak ilim sanılan matematik kavramlar somut bir gerçeklikten yoksundurlar.25* Ancak varlıkları ve doğrulukları tartışmasız kabul edilir. Allah'ın varlığı da apaçık olduğu halde ispat edilemeyen aksiyomlar gibi düşünülebilir. Mesela “iki 


252 Saraç, a.g. ansiklopedi maddesi, C.XX, s..279 

253 Muzaffer Sencer - Yakut Irmak, Toplum Bilimlerinde Yöntem, Say Kitap Pazarlama, İstanbul 
1984,s.8 

254 Sencer - Irmak, aynı eser, «. 5 
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noktadan yalnız bir doğru geçer”255 Bu postulat doğru olmakla beraber ispatı mümkün değildir. 


O halde tek hakem olarak kesbi ilmi değil, vahyedilmiş ilmi de dikkate almak gerekir. Zira insan aklıyla elde edilen bilgiler çoğu kez yanlışlanabilme özelliğine sahiptirler.256 Bu itibarla mutlak doğruları yakalayabilmek, gerçek ilme ulaşabilmek için kesbi bilgilerin iyi test edilmesi gerekir. Belki yanlışlanma ihtimali taşıyan teori safhasında olduğu halde insan zekasının aceleciliğiyle bilimsel bir gerçek gibi takdim edilen itibari bilgilerin yanıltıcılığı unutulmamalı, açıklık kazanmamış dini gerçekler de böyle itibari bilgilere tabi tutulmamalıdır. Bu durumda yanlışlanan teoriler, dini gerçeklerin de yanlışlanmasına ve yanlış anlaşılmasına yol açabilir. Bu itibarla dini verilerle ilmi verilerin fonksiyonel açıdan farklı sahalarda mütalaa edilmesi gerekir. Zira dini veriler kesinlikle yanlışlık ihtimalini kabul etmezler. Eğer bir yanlışlık var ise bu, dini esasların ve bilgilerin kendinden değil, o esasları anlamaya çalışan insan aklının ve ilminin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. 
Bunun için dini esasların eksik ve yanlış anlaşılma ihtimali var diye onlar üzerinde kafa yormaktan vazgeçilmesi söz konusu olamaz. 


Dini veriler insanların anlaması, kafa yorması ve doğruları yakalaması için gelmiştir. O halde her devirde her devrin ilmi imkanlarıyla dini esaslar yorumlanacak, ancak bu yorumların insan aklına ait olduğu her zaman yanlış olabileceği ve dinin öz kaynaklarıyla bu yorumların eş tutulamayacağı göz ardı edilmemelidir. Nitekim Kur'an'ın vahyedildiği binbeşyüz seneden beri her devirde Kur'an tefsirleri yazılmış fakat, bu tefsirlerin kesin doğru olduğu iddia edilmemiş, bütün müfessirler yorumlarının sonunu “en doğrusunu Allah bilir” cümle- 


255 Sencer - Irmak. aynı eser, s. 8 
256 Popper, Conjectures..., age. s. 256 
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siyle bitirmişlerdir. Bu beşeri yorumlar yanlış olma ihtimalini taşımalarına rağmen her devirde, Kur'an'ın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuşlardır. Yukarıdaki mütevazi cümleyi göz ardı etmemek kaydıyla dinin anlaşılmasının yolu, yine insan aklı dolayısıyla ilimdir. İlim olgunlaşmış ve sonuçlarında muannit değilse, onu belli sahaya hapsetmeye gerek yoktur. Zaten hapsetmeye kalkılsa da bu başarılamaz. Çünkü insan aklı bütün bilinmezleri bilmek sevdasından vaz geçmez. Önemli olan ilmi faaliyetlerde on sekiz ve on dokuzuncu asırlardaki bağnazlıklara düşülmemesidir. O devirde ilim görünenin dışındakilerini inkara yeltendiği için, ister istemez ona bir sınır çizildi ve belli sahaya hapsedildi. 


Eksiklerini fark ketmiş ilmi faaliyet dinle bütünlük içinde bu eksikleri aşmaya yöneldikten sonra bu iki saha, fonksiyonel açıdan ayrı ayrı mütalaa edilse bile mana etrafında bütünleşme açısından bu iki sahayı bir görme zarureti vardır. Zira dinsiz ilim onsekizinci asrın bağnazlığına düşebileceği gibi, ilimsiz din de anlaşılmaktan uzak olacaktır. 


İlim denince kesbi bilgi, din denince de Allah'ın ilmi kastedildiğinde ister istemez bu iki bilgi çeşidi arasında fark olacak ve biri akla diğeri vahye dayanması bakımından menşeleri farklı olacaktır. İnsanoğlu bu iki saha arasındaki bilinmezleri bilinen sahaya çevirmek için azami gayreti sarf edecektir. 
Bu gayretleri elbette ki insan aklının kapasitesiyle sınırlı kalacaktır. Avrupa'da ilim din çatışması söz konusu iken bilim adamları akla sonsuz itimad ediyor, akılla çözülmeyecek bir meselenin olmadığına inanıyor, çözülemeyenleri de yok farz ediyorlardı. Böylelikle dinin yerine akli ilim hakim oluyor, akılla izah edilemeyen dini veriler inkar ediliyordu. Akla olan bu sonsuz itimat, ilk olarak Kant tarafından tenkit edildi ve akli ilmin sınırları çizilmeye çalışıldı.257 


257 Taylan. age, s. 296 
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Tecrübi bilginin görünenin ötesi hakkında hiçbir fikir veremeyeceği ve bir sınırının olduğu ileri sürüldü. Böylelikle inanç sahasına ait yorum yapmaktan ilim adeta men edildi. 
İlim-din kavgası da bu suretle dindirilmeye çalışıldı. Bu çalışmanın başından beri izaha çalışılan tevhid dininin, ilimle bir problemi yoktur. İlme karşı kendini korumak için bir takım tabuların arkasına sığınmaya ihtiyacı yoktur. İlmi hareket materyalizimle düştüğü açmazlara düşmemek ve kesin olarak ispat edemediği bir takım teorileri ilim gibi ileri sürmemek kaydıyla, aceleci davranıp tamamlanmamış araştırmalardan genel sonuçlar çıkarmamak şartıyla ilmin, dini sahada da yorumlar yapabilmesinin mümkün olduğu ileri sürülebilir. İlmi görünür aleme hapsedip bir takım sınırlarla sınırlamak suni bir sınırlamadır. İlim kendi sınırını kendi tayin edecektir. Onun sınırı, sınırlamanın yapıldığı tarihteki eriştiği noktadır. Elbette ki bu sınır o noktada kalmayacak, mütemadiyen genişleyecektir. Nereye varacağını şimdiden kestirmek mümkün değildir. 
Ancak ilmi hareket dini sahanın dışında değil de, dini verilerin ışığında ve onun içinde hareket ederse, dinin sadece işaret edip geçtiği ve ortaya çıkarılmasını ilme bıraktığı birçok bilinmezin ve hatta metafizik problemin halledilmesi pekala mümkündür. İlmi hareket bu sahada fikir yürüttüğü zaman, duyulur aleme hapsedilemez. Duyuların ötesinde altıncı his denilen “sezgi” de işin içine girer. Bu yolla İslam mutasavvıfları ilimlerin yolunu aydınlatımışlardır. 


Zaten dini esaslar bir defa vaz edilmişlerdir. Onlar ne ise odur. Her hangi bir değişmeye maruz kalmaları söz konusu değildir. Bunun ötesinde gerek dış dünyayı gerekse bizzat dinin içerdiklerini anlayıp ortaya koyma çabalarının tümü ilmi bir harekettir. İlmi, din dışı mevzulara tatbik ederken bilimsel, dini konulara tatbik ederken bilim dışı kabul etmek, kabul edilemeyecek asırlarca işlenmiş bir hatadır. Çünkü tevhid dini olan İslam, gerek kendi esaslarının, gerekse dış dünyanın 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anlaşılması için, ilmi son derece teşvik etmiştir. Bizim anladıgımız bilimsel hareket, bu teşviklerden moral destek alarak ve hiç bir kısıtlamaya maruz kalmadan, ancak bilimsel tavrı da terk etmeden bütün bilinmezler hakkında kafa yormak ve bilinmez sahaya ait olanları bilinir sahaya çıkarmaya gayret etmektir. Samimi olmak kaydıyla doğruları yakalamak için bilimsel çabaların sonunda istenmeden yanlış sonuçlar çıkarılsa bile, bu görünürde boşa çıkan bilimsel çabaların mükafatını İslam dini taahhüt etmektedir. Tevhid dininin insan aklına tavsiye etmediği tek saha Allah'ın zatı hakkında düşünmektir. 
Buna rağmen bu saha hakkında düşünmek de yasaklanmamıştur. 


İlim ve dinin saha ve sınırları fonksiyonel açıdan ele alındığı için ayrı ayrı fonksiyonlarının olması bakımından birbirinden farklı tarafları elbette vardır. Bu farklılık “Farkt Cem - Tevhid” formülünde ifade edilen fonksiyonel bir farklılıktır. 
Mesela din denince bunun içinde ilim de bulunmakla birlikte, ilk etapta akla gelen inançlar, duygular ve vicdana hitap eden yönüdür. Bilimsel harekette de bir takım ahlaki amaçlar bulunmakla birlikte, bilim veya ilim denince ilk akla gelen akıl ve mantıktır. Bu hususiyet ilmin en bariz vastıdır. Bu itibarla ilim ve dinin hem müşterek hem de ayrı ayrı fonksiyonlar icra etmeleri doğaldır. 


Bio-pisişik bir varlık olan insanın ihtiyaçları kompleks bir vaziyet arz eder. Hele hele cemiyet halinde yaşaması bakımından bu ihtiyaçları daha iç içedir. Bu ihtiyaçlar iki üç asır önce sadece bilim yoluyla giderilmeye çalışılmış ancak, dinin boşluğunu bilim dolduramamıştır. Bir şeye inanma ihtiyacı insanda öteden beri mevcuttur. Bilim belki bu inançları sağlıklı zemine oturtabilir. Ancak lüzumsuzluğunu ortaya koyamaz. 
Gelecek endişesi taşıyan insan, ancak dinin ön gördüğü ebedi aleme inanmak suretiyle moralmen rahata kavuşur. Her şeyin bir mana ve mantık üzerine kurulu bulunduğu bu alemin, genel olarak mantıksız ve boş addedilmesi kadar insanı bunalıma itecek başka bir şey yoktur. Bu hayatın bir devamının olabileceğini bilim var sayabilir; ancak akılları ikna edecek zorunlu önermelerle bunu kabul ettirmesi zordur. Onun için bu husus iman ve vicdan işidir. İnsan da vicdan taşıyan, inanma ihtiyacı duyan bir varlıktır. İşte ilim ve dinin ayrı ayrı icra ettiği fonksiyonların birleşmesiyledir ki insanoğlu sonsuz bir güven ortamına ve mutluluk ortamına kavuşur. Tevhid dinine inananlar bu inançlarıyla bilimselliğin dışına çıkmazlar. Bilim ve dini ayrı ayrı kompartımanlarda tutmak ihtiyacını duymazlar. 
Bu ihtiyaç, bilim ve dinin birbiriyle çatıştığı ve çeliştiğinin düşünüldüğü zamanlarda duyulmaktaydı. Artık iyi bir dindar olarak inanılan şeyler, ilimle izah edilemese bile inkar da edilmemekte, genel olarak ilim ve din birbirini tasdik etmektedir. 
Bu sebeple ilim ve dinin müşterek konuları daha da irdelenerek, fonksiyonel bütünlüğün yanında mana etrafında bütünleşmenin varlığı ortaya konulmalıdır. 


2- Mana Etrafında Bütünleşme Açısından İlim ve Dinin Saha ve Sınırları 


Toplumları ayakta tutan, istikrarlı bir şekilde kalkınmalarını temin eden ve sağlıklı bir toplum ortamının oluşmasına yardım eden bir takım toplumsal gerçekler ve manalar vardır ki, sosyal ilimlerin doğruluğunda mutabık kaldığı genel geçerli değerlerdir. Bunlar sosyal ilimleri ilim yapan genel bilimsel kanun niteliğine haizdirler. Bu nitelikleri taşıyan toplumların sağlıklı işleyeceğine nerede ise kesin gözüyle bakılır. Toplum fertlerini aynı değerler etrafında birleştiren bir takım manaların bulunması ve böylece o değerler sayesinde toplumun bir takım cemaatlere bölünmeden tek bir cemaat ve cemiyet karakterini birlikte taşıması, yani belli manalar etrafında toplumun bütünleşmiş olması, iktisadi açıdan gelir dağılımının adil olması, toplum fertlerinin müteşebbis bir ruha sahip olmaları, 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ferdiyet kapasitelerinin yüksek olması ve bu sayede iktisadi gelişmenin de gerçekleştiriliyor olması gibi hususiyetler, sosyolojinin toplumlar için ön gördüğü tartışmasız gerçeklerdir. 
Bu gerçeklerin ilim ve din açısından değerinin ne olduğu, mana etrafında bütünleşmeyi sağlamada ilim ve dinin fonksiyonunun neler olabileceği ortaya konulabilir. 


“Mana etrafında bütünleşme sağlıklı bir toplum için gereklidir” ifadesi, sosyoloji ilmini ilim yapan önemli bir gerekliliktir. İlmi açıdan gerekli görülen bu olgunun gerçekleşmesini temin edecek olan ise dindir. İlmi bir gerekliliği dinin kendi değerleri içinde lüzumlu görüyor olması, ilim ve dinin bütünleşmesini sağlar. Böylece hem ilmin hem de dinin hedef gördüğü, yukarıda bir kaç örneği verilen ve örnek verilmeyen birçok mananın gerçekleşme şansı artmış olur. Bu değer yargılarının ve Sosyal olguların topluma yerleşmesinde ilim ve din farklı cihetlerden fakat aynı hedefi göstererek fonksiyon icra ederler. İlim, fertlerin mantığını ve aklını motive ederken din, inanç ve vicdanları harekete geçirir. İlme nispetle daha aksiyonerdir. İleri sürdüğü gerçeklerin ilimle de paralellik arz etmesi, misyonunu daha güçlendirir. Ancak ilim tek başına ileri sürdüğü doğruları topluma kabul ettirip yaşanılır kılma misyonuna sahip değildir. Çünkü o sadece aklın ve mantığın yolunu gösterir. Durkheim'in ifade ettiği gibi, “Bilimin tanıdığı teh şey olgulardır. Bilim bu olguları gözlemler, onları açıklar fakat yargılamaz. Bilim için ayıplanacak olgu yoktur. Bilimin gözünde iyi ya da kötü diye bir şey olamaz. O, hangi nedenlerin hangi sonuçları meydana getireceğini söyleyebilir, bize hangi amaçların güdülmesi gerektiğini değil...Bilim dünyayı aydınlatabilir şüphesiz ama yürekleri karanlıkta bırakır.”258 Yürekleri haranlıkta bırakan bilim tek başına yürek sahibi insanlara kurtuluş 


258 Emile Durkheim, Sosyojik Metodun Kuralları. Terc.Enver Aytekin, Sosyal Yayınlar, İstanbul 
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reçetesi olamaz. İyi ve kötü kavramlarını da içermediğine göre, gösterdiği yolu uygulayabilecek yaptırım gücüne sahip değildir. O yaptırım gücü de dinde mevcuttur. Bunlar da günah, sevap, haram, helal gibi yargılardır. 


Her ne kadar yukarıda verilen Durkheim'in yaklaşımında, bilimin yaptırım gücü ve değer taşıma keyfiyeti yok ise de, dinle birlikte hareket edecek olan ilim daha aksiyoner hale gelir. Böylece amaçsız bilimden tanrı hakkında bilgi edinmeyi biricik amaç haline getiren ilime ulaşırız.259 Robert Jastrow'un ifadesiyle: “Aklın gücüne inanarak yaşamış bir bilim adamı için serüven beklenmedik bir şekilde sona erer. O, cehalet dağlarını tırmanmıştır. En yüce zirveyi fethetmek üzeredir. En son kayaya kendini çeker ve tam o sırada asırlardır orada oturan bir grup ilahiyatçı onu hoş geldin diye karşılar.”260 


Şu halde mana etrafında bütünleşmeyi gerçekleştirmede ilim ve din birlikte fonksiyon icra ederler. Bu birliktelik sayesinde ise tevhid ana değer hükmü etrafında en sağlıklı bir toplum ortamını oluşturmak mümkündür. İslam'ın ön gördüğü toplum yapısında, çalışmak ibadet olduğu kadar, başkasının hakkına saygı göstermek de ibadettir. Fert ve cemiyet menfaatlerinin paralelliği hem sosyolojik bir gereklilik hem de İslami bir gerekliliktir. Bu sebeple dengeli toplum modelini, ilmin her cihetiyle uyum içinde olan İslam dini önerebilmiştir. Batıda olduğu gibi insanlar, ilim veya din yolundan birini tercih etmek mecburiyetinde değillerdir. Zira her ikisinin hedefi aynılaşmıştır. Mana birliği sağlanmıştır. Farklı fonksiyonlar icra etseler de aynı manaya hizmet etmektedir. 


259 Davies, age, s. 147 ği 
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Üçüncü Bölüm 
İSLAM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 
MEİN BOTUNLUĞÜNİ 
SONUÇLARI 


1- REALİTENİN TEVHİDİ BİR 
BÜTÜNLÜK İÇİNDE İDRAKİNİN 
SONUÇLARI 


“Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (zatı) oradadır”291 ayetinde ifade edilen gerçek, etrafımız- da gördüğümüz varlıkların Allah'ın kendisi değil ama onun varlığının nişaneleri olduğunu ifade etmektedir. Varlık aleminin tümü, zerresi ve kürresiyle, taşıdığı özellikleriyle, bağlı bulunduğu kanunlarıyla hep tevhidi (Allah'ın birliğini), terennüm etmektedir. Tek tek araştırmalarda bu birliği fark etmek belki güçtür. Zira araştırılan sahalar farklılaştıkça farklı neticeler elde edilir. İçinde bulunduğumuz “fark” aleminin bağlı bulunduğu “cem” kanunlarına ulaşmak ise, araştırmaların bağlı bulunduğu müşterek temelleri tespit etmekle mümkün olur. Bir bilim adamı incelediği realitenin tevhidi bir bütünlük arz ettiğini ve Allah'ın görünen yüzü olarak mekan tuttuğunu (isimlendirildiğini) yani semme veçhullah olduğunu bilirse, araştırmalarıyla tevhidi bütünlüğe ulaşır. Zihni parçalanmaktan kurtulur. Yaptığı işin kutsallığını da fark eder. Kur'an'da ifade edilen: “Yerde ve gökte ne varsa her şey O'nu (Allah'ı) tesbih eder”262 ayetinin sırrını kavrar. Sadece canlı varlıklarda degil, cansız zannettiğimiz taşlarda ve benzeri varlıklarda bile bu 


261 Kur'an, Bakara, 2/115 
262 Kur'an, Hadid, 57/1, Haşr, 59/1, Saf, 61/1 
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tesbihin var olduğunu Kur'an mantığıyla hareket etmesi halinde kolayca anlar. 


İncelenen realiteler semme veçhullah (Allah'ın görünen yüzü) olarak isimlendirilir, tevhidi bir bütün olarak ele alınırsa, bu realitelerden genel sonuçlar çıkarılıp toplumların menfaatine sunulması mümkündür. Bu idrakle hareket edenlerin toplum menfaatleri dışında bir takım süfli emellerle hareket etmeleri mümkün değildir. Böyle muvahhid ilim adamları, bırakın kötü bir emele alet olmalarını, bizzat kötülük olan şeylerin içinde var olabilecek iyi cihetleri öne çıkararak kötülükleri önlerler. 


Baktığı her maddede Allah'ın yüzünü görebilen muvahhid fert, bu idraki ile ibadet halindedir. Bu idraki devam ettikçe ibadeti devam eder. “Böyle bir devamlı ibadette, gök kubbe altındaki her yer mescittir ve muvahhid fert o geniş caminin daima içinde olan minberi gibi, devamlı surette ibadet hane içindedir. Yer yüzü onun için, her zaman serili duran seccadedir ve o, ilgili ayetin ifade ettiği gibi dalma namaz halindedir.”263 Bahis mevzuu olan ayette: “... ve onlar ki namazlarına devam ederler...” şeklinde buyurularak daha başka güzel hasletler de sayılmakta ve bu hasletlere sahip olanların “Firdevs Cenneti'nin varisleri” olduğu bildirilmektedir.26* Yine ibadete devamlılığın gerekliliği şu ayetle vurgulanmakta ve emredilmektedir: “Sana yakin (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”265 


Dinden soyutlanmış bilimsel araştırmalarda eşyanın nasıllığına vakıf olunurken niçin sorusu sorulamamaktadır.266 
Eşyanın nasıllığına da vakıf olunamadığı dönemlerde izahlar sadece dini kaynaklarla yapılıyor ve eşyanın yaratılış hikmetleri dini verilerle izah ediliyordu. Tabiiki bu izahlar eşyanın is- 


263 Kurtkan Bilgiseven. Din Sos..., age, 5.75 
264 Kur'an. Müminun. 23/1-11 

265 Kur'an, Hicr, 15/99 

266 Thomson, a.g. ansiklopedi maddesi, s. 253 
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tifade ettiğimiz cihetinde yoğunlaşıyor, nasıllığı konusunda da fazla yorum yapılamıyordu. Bilimsel gelişmelrle eşyanın nasıllığına nüfuz edilmeye başlanınca, bu nüfuzun eşyayı tüm yönleri ile izah edebileceği sanıldı. Bu mantıkla ondokuzuncu asır pozitivistleri 1880'lerde mümkünat aleminde kesbedilecek bir şeyin kalmadığı yolunda bir kanaat içindeydiler. Dinin ilahi iradeyle açıkladığı eşyanın nasıllığını keşf altına alan bilim, çıkış itibariyle dine muarız hale getirildiği için yaptığı gözlemleri ilahi iradeyi inkar yolunda kullanmaya çalıştı. Ancak ön yargılardan çıkıldıktan sonra getirilen izahların ilahi iradeyi inkara değil, tasdike götürmesi gerektiği anlaşıldı. 


Bir misalle açıklarsak: yirmibir gün yumurta içinde kalan civcivin Allah tarafından dışarı çıkartıldığı öteden beri dinin getirdiği bir izah tarzıdır. Bu prosesi inceleyen bilim adamları yirmibirinci gün civcivin gagasında bir sertliğin meydana geldiğini tespit ediyorlar. Civciv bu sert tabakayı yumurtanın kabuğunu kırmakta kullanıyor, bir kaç gün sonra sert tabaka kendiliğinden kayboluyor. Bu tespiti yapan ve dine karşı olmakla motive edilmiş bilim adamı: “Civcivi çıkaranın Allah olduğunu çürüttük. Çünkü yirmibir günlük kanunun bu işi başardığını gözlerimizle gördük” diyorlar. Ancak o yirmibir günlük kanunu koyan kim? Sorusunu cevaplandıramıyor, civcivin gagasını sertleştirenin kim olduğunu izah edemiyorlar. 
Çünkü bilimin yaptığı sadece olanın nasıl meydana geldiğini gözlemekten ibarettir.267 Eğer bilim niçin sorusunu da izah edebilmek ve eşyaya daha şümullü bir şekilde vakıf olmak istiyorsa, dinle paralel hareket etmesi gerektiğini anlaması gerekir. İşte eşyanın hem bilimsel hem de dini veriler ışığında bir bütün halinde idraki ile “niçin” sorusu büyük ölçüde cevap bulmuş olur. Ruhlara sükunet arız olur. Bu idrake ulaşan bilim adamı, maddenin görünen yüzüne sıkışıp kalmaz. Asıl o 


267 Vahiduddin Han. Bilim ve Uygarlık Açısından İstam, İşaret Yayınları. İstanbul 1989, ş. 55-56 
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maddenin ötesindeki mutlak gerçeği kavrar. Yani tecrid ameliyesini gerçekleştirerek Allah'ın yüzü olarak gördüğü madde aleminden Allah'ı tecrid ederek mutlak birliğin idrakine ulaşır. Sadece ilmen değil, ruhen de tatmin olan bilim adamı, yaptığı işin mutluluğuna erer. Bu mutluluk içinde, bulduğu moralle ilim ve din açısından iki türlü hizmeti gerçekleştirmiş olur. Birincisi ilmin ilerlemesi, ikincisi dinin daha iyi anlaşılmasıdır. Böylece hem zihinlerdeki parçalanma önlenir, hem de bilim adamı ahlakta öncü hale gelir. Şimdi bunların izahına geçilebilir. 


A- İlmin İlerlemesi 


İncelenen realiteyi semme veçhullah olarak tevhidi bir bütünlük içinde gören bilim adamı, yaptığı araştırmada boğulup kalmaz. Araştırdığı realite bir eserse, o eserden müessire yani eseri meydana getiren güce kolaylıkla intikal eder. Araştırdığı realitelerde gördüğü eşsiz nizamlılıkta o nizamı tanzim eden yaratıcının gücünü temaşa eder. Bu ise o araştırıcıyı son derece mutlu kılar. Tatmin eder. Ulaştığı mutluluğun verdiği motivasyonla yeni realiteleri keşfetmeye ve Allah'ın gücünü oralarda da temaşa etmeye koyulur. Herhangi bir menfaat saiki olmaksızın yapılan bu araştırmalar zinciriyle ilim ilerlemiş olur. Din bizi etrafımızdaki kainatı araştırmaya teşvik eder. Bu teşvikteki temel hedefi, yaratıcının gücünü insanlara göstermektir. Bu tevhid gerçeğini görmeyen bilim adamları, ne denli derin araştırmalar yaparlarsa yapsınlar, bu araştırmalarla tevhid kanununu göremedikleri için Allah nezdinde onlar “ama” olarak nitelendirilmektedirler.268 Bu anlamda dinin ön gördüğü ilim geliştikçe, kainattaki tevhidi bütünlüğü gördükçe, ilim adamlarının Allah'a imanı artarken, dinden soyutla- 


268 Kur'an, Bakara, 2/18 
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nan batılı pozitivist bilim geliştikçe, dini inançları tahrip etmiştir. 269 

Tabii ve sosyal realitelerin bağlı bulunduğu temel kanunları tevhid inancında birleştirmeyen bilim adamları, genellikle tabiatta nizamdan değil; nizamsızlıktan ve kaostan bahsederler. Bunlar inançsızlığı peşin hüküm olarak kabul ettiklerinden, kainat kanunlarını tesadüfe bağlamak ve böylece inanmadıkları dini inançları bertaraf etmek isterler. Ancak son asırlardaki ilmi gelişmeler bu tarz düşünürleri hezimete uğratmıştır. “Bizzat tanrının otoritesini kainattan kaldırmak”279 için yola çıkan düşünürler, bir takım kanunları keşfedince, kainatı tanrı değil bu kanunlar idare ediyor demişlerdir. Bu kanunları koyan kim? denince, yüz seksen derecelik dönüş yaparak işi tesadüfe döküyor ve bir kaos neticesi kainatın var olduğunu ileri sürüyorlar. Böylelikle bütün ilmi kanunları önce keşfediyor, sonra o ilmi kanunları adeta inkar ediyorlar. Yirminci asrın ilmi gerçekleri bu tarz düşünen bilim adamlarının düşüncelerine hayat hakkı tanımamıştır. Bunlar bir müddet dinsel gerçekleri çürütebilme gayretiyle bu gayretten aldıkları azimle araştırmalarını derinleştirmişler, fakat kendilerini doğrulayacak değişmez gerçeklere ulaşamamışlardır. Bir takım teorilerin arkasına sığınarak bu teorileri bilimsel buluşmuş gibi lanse etmeye çalışmışlardır. 


Aslında asırlara damgasını vuran büyük filozoflar kendilerini dinden soyutlamamışlardır. Örneğin yirminci asrın bilimsel keşiflerinin dayanağını teşkil eden izafiyet teorisinin sahibi Einstein bile bir yazısında şöyle demiştir: “Allah'ın kainatı nasıl yarattığını anlamaya çalışıyorum. Gerisi ayrıntıdan ibarettir ”27! 


269 Alparslan Açıkgenç, Bilgi Felsefesi, İnsan Yayınları, İstanbul 1992, s. 296 
270 Mücahit Bilici, “Davies'in Tanrı ve Yeni Fizik'ini Tanıtım” Matbuat, S. 3.4. 1994, s. 45 
271 İnsan ve Kainat Dergisi, Nisan 1986, s. 7 
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Bilimselliğin ötesinde yaratılmışları sevmeyi, bu sevgi ile doğal dengeyi korumayı, toplumsal! yapıları sağlıklı hale getirmeyi, ancak semme veçhullah zihniyetiyle hareket eden bilim adamları gerçekleştirebilir. Bütün yaratılmışlar yaradanın hatırı için sevilir. 

Moral değerlerden soyutlanmış salt bilimsel keşiflerin, nasıl insanları sömürme aracı olarak kullanıldığı, bu sömürme uğruna tabii ve toplumsal değerlerin nasıl alt üst edildiği gözler önündedir.272 Bu sebeple bilim adamlarının bir takım basit menfaat tekliflerine alet olmamaları, araştırmalarını kısa vadede belli kesimlere kar getirecek bir takım alanlarda yogunlaştırmayıp, tüm insanlığın genel menfaatlerini korumaları, böyle bir gayeye hizmet edebilmeleri için tevhid gerçeğini iyi kavramaları ve semme veçhullah olarak gördükleri kainatın ardındaki mutlak yaratıcıya aşkla bağlanmaları gerekir. İslam mutasavvıfları böyle bir aşkla insanlığı aydınlatacak ve mutlu kılacak temel esasları ortaya koyabiliyorlardı. Onlar salt ilim adamı belki değillerdi ama ilim adamlarının yaptığını da yapamadığını da hem düşünceleriyle hem yaşayışlarıyla ortaya koyuyorlardı. Avrupa'da Rönesans'ın gelişmesi büyük ölçüde İslam kökenli bu düşünürlerin eserleriyle tanışmakla mümkün olmuştur. Hatta bu eserleri batılılar kendi dillerine tercüme ederek sanki kendi eserleriymiş gibi insanlığa takdim etmişlerdir. Birçok bilimsel buluşun ilk mucitleri İslam bilginleri olduğu halde, bunlar atlanarak onlardan kopya edilerek ortaya konan asırlar sonrası keşifler, ilkmiş gibi insanlığa lanse edilmiştir.273 


Halbuki onüçüncü ve ondördüncü asırlarda “ilim ve sanayi doğuda o derecede ilerlemiştir ki, batılılar doğudaki inki- 


272 Trancış Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, Terc: Zülfü Dicleli, Simavi Yayınları (tarihsiz). 
&. 489 

27) Sigrit Hunke, Avrupanın Üzerine Doğan İslam Güneşi. Terc. Servet Sezgin.Bedir Yayinevi. 
İstanbul 1975. «. 287-288 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şafı görünce doğuluların yaratılış itibariyle daha zeki ve istidatlı oldukları vehmine kapılmışlardır.”27* 


B - Dinin Daha İyi Anlaşılması 


Batıda gelişip, bütün dünyaya yayılma eğilimi gösteren seküler yaklaşım, dini izah ve yorumları din adamlarına, bilimsel izahları da bilim adamlarına bırakmıştır. Zaten olmaması gereken uçurum bilimle din arasında böylelikle ortaya çıkmıştır. Bilimsel birikimi olmayan din adamları, dini savunma gayreti ile ilmi karşılarına almış, zaman zaman ilim karşısında tutunamayan bu din adamları savundukları dini yeterince savunamayınca dini reform hareketlerine girişilmiştir. Karşı cephe- de olan bilim adamları ise dinle uzak yakın ilgileri olmadığı için onu tümden inkara kalkışmışlar, dinin yerine aklı ve bilimi oturtmak istemişlerdir. Batıda her iki hareket de başarısızlıkla neticelenmiş ve kendi kabuklarına çekilmek zorunda kalmışlardır. Bilim dinden boşalan yeri dolduramamıştır. İnsanların kafasını kurcalayan birçok sorunun cevabını verememiştir.2/5 Bilimden soyutlanmış dini hareketler de güvenirliliğini kaybetmiştir. Batıdaki bu çıkmaz yol, batı insanını büyük bunalımlara sürüklemiştir. Ruhen bunalım içinde de olsalar batılı toplumlar teknolojik gelişmeleri bilim sayesinde sağlamışlardır. 


Bize bunun yansıması uygulamada menfi olmuştur. Başlangıçta batıdan gelen yeniliklere muhafazakar kesim, ayıklama yapamadığı için karşı çıkmış, gavur icadı telakkisi ve suçlaması böylece ortaya çıkmıştır. Bu telakkinin oluşmasında dini ve kültürel tepkiler etken olduğu gibi daha çok yabancı mal hayranlığını önlemek ve yerli malını teşvik etme saikleri belirleyici olmuştur. Bunu sağlamak için yerli malı haftaları tesis 


274 İbn-i Haldun, Mukaddime, Terc. Z. Kadri Ugan, M.E.B.Y,, İstanbul 1988, C. Il, s. 448-449 
275 Alberi Bayet, Bilim Ahlakı.Terc. Vedat Günyol, Say Kitap Pazarlama. İstanbul 1992, s. 121 
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etmek ve ilanlarla yerli malını teşvik etmek, yakın senelere kadar ki bir uygulama idi. 1930 da Türk Yurdu mecmuasının ocak mensuplarına hitaben verdiği bir reklam pankartında şunlar yazılmıştı: “Aziz ocaklı; milletin refahını vatanın selametini istiyorsan, memleketinin çıkardığı malı kullan. Milli iktisat ve milli saadet buradan doğacaktır.”276 


Toplumsal tepkiler her geçen gün yenilgiyle sonuçlanınca, alternatif gelişmeler ortaya koyulamayınca, suçlu aranmış; bazı batılı aydınların telkiniyle İslam dini suçlu bulunmuştur.277 Halbuki suçlu olan İslam değil, onu yanlış yorumlayan din adamları ve onu yaşamayan Müslümanlardı. Din adamlarının yanılmasında da aydın kesim müessir olmuştu. Çünkü batıya ilim tahsiline gidenler, oranın ilmini almadan önce ahlakiyle yoğrulmuşlar ve din düşmanı olarak memleketlerine dönmüşlerdi. Mesele batının teknolojisini onun ahlak bataklıgına düşmeden elde etmekti. Ancak bu bir türlü başarılamıyordu. Doğuya teknoloji transferi yapanlar, bununla beraber ahlaklarını ve yaşayış felsefelerini de transfer etmek istiyorlar, ancak yerli tepkilerle karşılaşıyorlardı. İster istemez ortaya çıkan bu haklı tepkiler de sanki teknolojiye karşıymış gibi lanse ediliyordu. Her iki tarafta da Avrupa'nın teknolojisiyle hayat felsefesi birbirinin lazımı gibi görüldüğünden, olmazsa olmaz felsefesiyle hareket ediliyor; böylece bir kesim batı medeniyetini tümden kabul ediyor, diğer kesim tümden reddediyordu. Bu yanlışlığı fark eden Mehmet Akif, Ziya Gökalp gibi düşünürlerin çırpınışı da fayda etmiyordu. 


Mehmet Akif meseleyi fark etmiş: “Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı” 


276 Türk Yurdu, 1930, S. 34, C. V, s. 55, (pankart ilanı) 

277 Bu konuda İngiliz Strafford Canning'in İslam aleyhtarı teklifleri için bkz., Celal Kırca, Kur'an'ı 
Kerim ve Modern İlimler, Marifet Yayınları. İstanbul 1982. s. 103-104. Detay bilgi 4. Bölüm “İslam Dünyasında İlim ve Din” başlığı altında mevcuttur. 
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diyordu.278 Gökalp: “Türkleşmek, İslam'laşmak, Muasırlaşmak” tezini ortaya atıyordu. Bu hareketler batıdaki gibi dini aklamak için ortaya konan birer reform hareketi değil, toplumsal baskılar ve tepkiler neticesinde ortaya çıkan bir yanlış gidişin durdurulması için dinin özüne dönüş hareketiydi. Bu hareket sağ duyulu bilim adamlarınca kabul görmesine rağmen hala başarılmış değildir. Bunun başarılma şansı, kainatı tevhidi bir bütün olarak gören bilim adamlarının, araştırmalarıyla ortaya koydukları tevhidi gerçekliğin dini yansımasını ortaya koymalarıyla mümkündür. 


Din anlaşılmak için gelmiştir. Onun anlaşılma yolu da ancak ilimle mümkündür. Hem ilim adamları ilmi ve dini yorumları birlikte yapmalı, hem de din adamları bu yorumları desteklemelidir. Dinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olan bu tarz davranışlar, ilmi ve dini çevrelerde gelişmektedir. Kısmen bu gelişmeler topluma da müspet tesirler yapmaktadır. 
Ancak toplumsal gelişmenin bu yönde hızlanması o kadar kolay değildir. Çünkü bu gelişmeler zihniyet değişikliklerini de gerektirir. Zihniyetlerin hızlı bir şekilde değişmesini beklemek, toplumsal gerçeklerle bağdaşmaz. Halkımızın belli kesimi din konusunda hala kayıtsızdır. Ancak dinin gerçek mesajı ulaştıkça onlar da din konusunda olumlu tavır takınabilmektedirler. 


Büyük bir zihniyet dönüşümü yaşayan toplumumuzda belirgin hale gelen dine dönüş, gerektiği kadar ilmi ve dini aydınlanmayla desteklenemeyince, dini bir alt yapısı olmayan, ilmi bir gelenekten de gelmeyen çevrelerde bir takım boşlukların ve yanlışlıkların yaşanmasına neden olabilmektedir. 
Olumsuz şartlarda yaşayan, gelecekle ilgili ümitleri zayıflayan bir takım çevreler ümitlerini cincilere, medyumlara ve falcıla- 


278 Neriman Malkoç Öztürkmen, Mehmet Akif ve Dünyası, Ankara 1969, s. XIV 
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ra bağlayabilmektedir. Son yıllarda bu tarz kişilerin artması ve rağbet görmesi, dinin daha iyi anlaşılamamasından ve anlatılamamasından kaynaklanmaktadır. Yahut giderek daha iyi anlaşılan ve anlatılan dinin bu çevrelerde karşılık bulamamasından ileri gelmektedir. 


Meseleye bilimsel açıdan bakınca “Modern bilim bize kainatla ilgili fikirlerimizi yeniden gözden geçirmemizi öngörüyor. 
Çünkü biz bu fikirleri çok çabuk kabul etmiştik. Bu gün kainatın, nizamını sağlayan ve ona hakim olan bir kuvvetin var olduguna bizzat şahadet ettiğini keşfetmiş bulunuyoruz. İşte bu güç daha çok ve büyük bir çapta bizim zekamıza benzemektedir.”279 Bilim çevrelerinde kainattaki tevhidi bütünlük kavranıp, kainatın bir yaratıcısının olması gerektiği ileri sürülmesine rağmen, dine karşı gelen düşünürler bunu kabule yanaşmamakta, bu tavırlarını da yeni bir bilimsel buluştan değil, sadece taassuplarından ortaya koymaktadırlar. Bu sebeple bu meselenin kabulü büyük ölçüde zihniyetle ilgilidir. Zihniyetler degişmedikçe bu tarz kişilerin dini anlamaları mümkün değildir. 


C - Zihinlerdeki Parçalanmanın Önlenmesi 


On sekizinci ve on dokuzuncu asırlarda bilimin, bilim olmaktan çok dine karşı olmasıyla temayüz eden bir ideoloji görünümünde olması, ister istemez ilimle din arasında suni bir ayrılmayı beraberinde getiriyordu. Bu kavgada ilim dünyasıyla yakın teması olan Hıristiyanlık taraf olduğu için bu ayrılma bir ölçüde kaçınılmazdı. İlimle dinin arası telif edilemeyince, insanların zihinlerinde bir parçalanma söz konusu oluyordu. 
İlim ve dine özellikle bilim adamları zihinlerinde ayrı kompartımanlar tahsis etmek zorunda kalıyorlardı. 


Tevhid dini olan İslam'ın ilimle bir problemi yoktu. İnsanlığın bir takım acı tecrübeler neticesinde elde ettiği hak ve 


279 Sir James Jeans'dan naklen. Han, Bilim ve Uygarlık... age, s. 307 
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hukuk ortamını İslam, bindörtyüz sene öncesinden öngörmüştü. Ancak Hıristiyanlığın şahsında dine önyargılı yaklaşımlar, İslam'ın bu avantajlı yönünü de gölgeliyordu. Bu önyargı tarafsız bilim adamlarının gözünden kaçmadı. Büyük bir hayranlıkla dini kaynaklara yöneldiler. “Bilimin dünyayı açıklamayıp sadece tasvir edebildiği anlaşıldıkça bir çok bilim adamı şimdi bilimin dine karşı bir alternatif olmayıp, daha çok ona hizmet edebileceğine inanıyorlar. Son ilmi buluşlar karşısında bilim adamları “kainatın düşünülüp hazırlanmış bir iş olduğuna” inanmaya mecbur kalıyorlar.?89 Böylece ilimle din arasındaki paralelliği fark ediyorlar. Böyle olmakla birlikte dine karşı gelen teorilere bağnazca sarılan bilim adamları da yok değildir. Özellikle evrim teorisi, bir çok yönden elverişsizliği ortaya konmasına rağmen, din düşmanlığını kendine şiar edinmiş bilim çevreleri tarafından ısrarla ve hararetle savunulmaktadır. Bu savunma da, kendilerini bilimsel tavrın dışına itmektedir. 


Bilimsel çevrelerde görülen cılız muhalefete rağmen, ilimle din arasındaki mutabakat her geçen gün daha iyi anlaşılmakta, ilmi doğrulayan dini verilerle dini doğrulayan ilmi araştırmalar ilim adamlarını heyecanlandırmakta, böylece ilim adamları hem iyi bir dindar, hem de iyi bir ilim adamı olabilmektedirler. İlmi araştırmayı teşvik eden dini emirlerden büyük moral destek almaktadırlar. Toplumları değiştirebilme potansiyeline sahip bulunan ilim çevrelerinin, ilimle dinin bütünlüğünü fark edip zihinsel bütünlüğe ulaşmaları önemli bir gelişmedir. Ancak bu bütünlük hayat tarzına henüz egemen olamamıştır. Çünkü sosyal değişmeler bilimsel değişmeler kadar hızlı olamamaktadır. Yeni değerlerin topluma kabul ettirilmesi belki bir nesil değişikliğini gerekli kılmaktadır. Çünkü bir toplumun zihniyetini değiştirmek kolay bir şey değildir. 


280 Bouguenaye, age, «. 125 
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Hakim olan zihniyetin bir takım pratikleri, hayat tarzları, alışkanlıkları mevcuttur. Bunlardan taviz vermek ve yeni bir takım değerleri hemen kabul etmek o kadar kolay değildir. İki üç asır kapitalizm, insanların zihnine menfaat tabusunu yerleştirmiştir. Her şeyi menfaat ölçüsüne göre değerlendirmek yirminci asır insanlığının tipik karakteridir. Bu insanlığı yönlendirenler kendi menfaatlerini korumak için bir takım kılıflarla insanlığın önüne çıkmaktadırlar. 


“Bu gün yalancılık ve hilekarlık ilmileştirilerek adına propaganda denilmekte ve aldatma vasıtası olarak en çok hükümetler tarafından kullanılmaktadır. Hulasa maddeci pozitivizm, insan nazarında şahsiyet ve karakter kıymetlerini sükut ettirmek suretiyle muasır medeniyeti bir çıkmaza sokmuştur. Bu günkü neslin nazarında feragat, fazilet ve fedakarlık büyük bir kıymet ifade etmemekte, insanların değeri sırf para ile ve sahip oldukları maddi imkanlarla ölçülmektedir. Fakat bu gidiş; feragat, feda- 


karlık ve hasbilik isteyen ilmin ve yüksek tefekkürün düşmanıdır ”281 


Yüksek tefekkür denilebilecek bilimsel buluşları ortaya koyan ve hayatını bilime vakf etmiş, mutlak doğruları bulmayı kendine hedef edinmiş bilim adamlarında, yukarıda ifade edilen dine eğilim temayülleri gözükmekle beraber; toplumsal yapıdan gelen ve maddeci pozitivizmin karakteristikleri olan inkarcılık, menfaatçılık, sömürgecilik gibi menfi hususiyetler, yüksek tefekküre vakıf olamamış bilim çevrelerinde hala gözlenebilmektedir. Bozuk sosyal yapının bir uzantısı olarak, başkalarına ait bilimsel araştırmaları tercüme edip kendi araştırmasıymış gibi takdim edecek kadar bilimsel hırsızlığa varan durumların zaman zaman gözlenebilmesi, toplumu yönlendirme vazifesini üstlenmek pozisyonunda olan bilim adamlarının zaman zaman toplum tarafından menfi bir şekilde yön- 
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İslam Sosyoljisi Açısından İlim ve Din Bütünlüğünün Sonuçları 147 


lendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum zihinsel parçalanmanın, şahsiyet ve karakter bozukluğunun en çarpıcı örnegidir. ”Bu vaziyetten nasıl kurtulmalıdır? Bundan kurtulmak için ilk ve son çare, maddeci pozitivizmin yıkıcı tesiriyle bir birine düşman olan iki kuvveti, mazi ile istikbali, ilim ile maneviyatı barıştırıp uzlaştırmaktır. Bu gün efkar, mazi ile istikbal, ilim ile din arasında mütereddittir. İnsanlardan bir kısmı kaybettiği Allah'ı aramakta, bir kısmı da O'nunla açıktan mücadeleye girmiş bulunmaktadır. Bu gün hemen her memlekette halk kitleleri bu iki kutup arasında bocalamaktadır. Bunun zararlı neticeleri, fert hayatında, ailede, mektepte ve cemiyette görülmektedir. Bu neti-. 
celer hususiyle taklitçi memleketlerde çok ürkütücü manzara arz . 
etmektedir. Mazi ile istikbalin, ilim ile din ve maneviyatın barışıp uzlaşması ise, fert ve cemiyette bir muvazene yaratacak ve hayata bir istikamet verecektir.”282 


İlim ve din arasında mevcut olan bütünlüğün sadece ilim adamları tarafından fark edilip bütüncü yaklaşımlara girilmekle kalmayıp, bu yaklaşımın adım adım topluma kabul ettirilmesi ile sosyal yapının düştüğü erozyonu bertaraf etmek gerekir. Sadece kendisi için değil, aynı zamanda toplum için yaşayan diğergam fertlerin oluşturulabilmesi, ilim ve din bütünlüğünün topluma hissettirilmesi ile mümkündür. Ancak bu sayededir ki dinin ulvi değerleri ilmi gerçeklerle kanıtlanır ve topluma kabul ettirilmesi kolaylaşır. İlmi kanıtlara dayanan dini değerleri de kimse ulu orta inkar edemez. Bu yakınlaşmanın topluma hissettirilmesinde, din adamlarının etkisi yanında ilimi dine dayanarak yorumlayan, dini küçümsemeyen ilim adamlarının da etkisi büyüktür. 


282 Başgil, age, s. 268-269 
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D - Alimin Aynı Zamanda Ahlakta Öncü 
Hale Gelmesi 


İlim ve dinin birlikte ele alındığı medeniyet ortamında alimler, dini teşviklerden büyük destek alırlar. Bu durum onların insanlığa faydadan çok zararı dokunan araştırmalardan ve keşiflerden uzak durup faydalı araştırmalara yönelmelerini sağlar. İlmi araştırmalarda seçici olması İslam dininin en bariz vastıdır. Zira İslam Peygamberi bir duasında: “Faydasız ilimden Allah'a sığınırım”283 ifadesini kullanmışlardır. Bir ilim adamının bu seçici vasfa sahip olması demek, onun erdemli bir kişi olması ve ahlakta öncü hale gelmesi demektir. Günümüz medeniyetinin girdiği çıkmazların en büyük nedeni, bilimsel araştırmalarda ahlaki boyutun ihmal edilmesidir. Araştırma sonuçlarının insanlık için ne getirip ne götüreceğine bakılmadan, karlı teknolojiyi üretip üretmediğine bakılmaktadır. İnsanlığın belki sonunu hazırlayacak olan zehirli gazlar, atom bombaları, hep kar sayiki ile bilimsel teknoloji marifetiyle üretilip pazarlanmaktadır. 


Burada önemli bir soru akla gelmektedir. O da bir araştırmanın araştırma düzeyinde faydalı mı yoksa zararlı mı netice doğuracağını önceden tayin etmenin nasıl mümkün olacağıdır? Eğer ön yargı ile hareket edip nasıl bir sonuç vereceği önceden belli olmayan araştırmalara zararlı damgası vurulursa, bu davranış bilimsel araştırmaları büyük ölçüde baltalayacaktır. Bu araştırmaları yapan bilim adamının ahlakta da öncü bir karaktere sahip olması işte bunun için önemlidir. Erdemli bir bilim adamı faydalı neticelere ulaşmak için her türlü araştırma yolunu dener. Elde ettiği sonuç faydalı ise açıklar, zararlı neticeler doğuracaksa laboratuarda iken o araştırmanın sonucunu imha eder veya saklı tutar. Fırsatçıların o sonucu kendi 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menfaatleri doğrultusunda kullanmasına fırsat vermez. Belki o araştırmayı yeni müspet araştırmaların alt yapısı olarak kullanır. Ondan çıkaracağı derslerle daha faydalı araştırmaların ve neticelerin peşine düşer. Bir araştırma neticesini insanlığa takdim etmek veya etmemek tamamıyla o araştırıcının inisiyatifindedir. Ahlaki endişe taşımıyorsa zararlı teknolojilerin üretilmesine vize verebilir. Bu endişeyi duyanlar asla buna müsaade etmezler. Atom bombasının mucidi bu endişeyi duysaydı, Hiroşima'da binlerce kişi ölmezdi. Dünya nükleer tehdit altına girmezdi. Nükleer enerjinin kullanıldığı faydalı alanlar elbette vardır. Ancak bunun faydalı alanlarda kullanılması bir erdem işidir. Burada bilim adamının erdemli olması da kafi gelmemekte, yöneticilerin de aynı karaktere haiz olması gerekmektedir. Hz. Peygamber iki sınıf insanın bozulduğu bir toplumun bütün fertlerinin de bozulacağını ifade etmiş, o sınıfların alimler ve amirler olduğunu bildirmiştir.28* Alimler diğer sınıfı etkileyebilecek güce sahiptir. Çünkü yöneticiler alimlerin eliyle yetiştirilip bu makamlara gelirler. Hadis-i Şerif'te zikredilmemekle beraber zenginler de özellikle günümüzde toplumu yönlendiren önemli bir sınıf olarak zikredilebilir. Onlar da haiz oldukları önemi ancak alimler sayesinde elde ederler. Çünkü yatırımlarında alimlerin danışmanlığına muhtaçtırlar. Ürettikleri teknolojiler de alimler tarafından vücuda getirilir. En karlı pazarlama teknikleri alimler tarafından geliştirilir. Toplumsal olaylar, yapılan sosyal araştırmalarla daha kolay kontrol altına alınır. Alimin ahlakta öncü hale gelmesiyle artan güvenilirliği ve saygınlığı, onun toplumdaki etkinliğini artırır. Toplum tarafından talep edilen ideal şahsiyetin numunesi haline gelir. Yetişen nesiller için çok güzel bir ideal tip olur. 


284 Hadis, Gazali, İhya, age, C. 1, 5. 20 
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İslam medeniyetinin en gelişmiş olduğu dokuz ve On üçüncü asırlarda toplumun öncüleri ilmiyle ve davranışlarıyla topluma örnek oluyorlardı. O devirlerdeki mutasavvıflar hem ilmin yolunu aydınlatan öncüler, hem de halka yön veren ahlak erleriydi. İslam medeniyetinin altın çağını yaşamasında bunların rolü çok büyük olmuştur. Çünkü bunlar topluma önerdikleri bir takım sosyal davranışları, önce kendileri yaşıyorlardı. İslam'ın deyimiyle “ilmiyle amil” yani ilmi kariyeri- ne uygun olarak davranan kişilerdi. Bildiklerini aksiyona geçirmeyen bilim adamlarını, İslam dini tasvip etmemektedir. 
Hatta bildiğini öğretmeyen alimlere kıyamet günü ateşten gem vurulacağı haber verilmektedir.285 İslamın altın devirlerinde ilim adamları, yukarıdaki tehditlere muhatap olmamak için olanca hızıyla çalışıyor, bir insan ömrüne sığdırılması mümkün olmayacak derecede çok eserler telif ederek topluma mal ediyorlardı. Araştırmalarını topluma faydalı olmak için yapıyor, bu sayede de Allah'ın rızasını kazanmayı hedefliyorlardı. 
Teknik ve ulaşım imkanları bu günkü gibi gelişmiş olmamasına rağmen her türlü zor şartlara, ilim uğrunda göğüs geriyor, ilim için aylar süren yolculuklar yapıyorlardı. Bütün bunlar Hz. Peygamberin hadislerinden moral destek alınarak yapılıyordu. Hiç bir menfaat saikinin ilim adamlarını bu denli teşvik etmesi mümkün değildi. İşte ilim adamının kendisini topluma adayabilmesi için bir takım moral değerlere sahip olması gerekir. Bu değerler ancak onu ahlakta öncü hale getirebilir. 
İlmi kişiliğinden de bir şey kaybettirmez. Aksi takdirde yalnız ilimle mücehhez olmak ahlak eri olmaya kafi değildir. Zira şeytandan çok bilen yoktur. Ancak kibri onu kaybedenlerden yapmıştır. Bu husus ilgili ayette şöyle dile getirilir: “Hani biz melekler ve (cinlere): Adem'e secde edin, demiştik. İblis (Şeytan) hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böy- 


285 Hadis, Ebu Davud, age. C. IV, s. 67-68 
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lece kafirlerden oldu.”286 Kibirlik sebebi de Adem'den daha fazla şeyler bilmesiydi. 


E - Hukuki ve Ahlaki Normların Mana 
Etrafında Birleşmesi 


İlim ve din bütünlüğünün idrakinden doğacak olumlu sonuçların en ehemmiyetlerinden biri de, hukuki ve ahlaki normların mana etrafında birleşmesidir. Bu normların dini müessesenin rehberliği altında birleştiği toplumları iptidai kabul etmek veya bu durumun iptidai cemiyetlerde söz konusu olduğunu ileri sürmek yanlıştır.287 Belki bu durum sosyal olayların kompleks hale gelmediği iptidai cemiyetlerde, hukuk ve ahlakın birlikte fonksiyon icra etmesi, sadece mana etrafında bütünleşme açısından değil, fonksiyonel açıdan da birlikte hareket etmelerinden kaynaklanabilir. Bu gün ise gelişmiş cemiyetlerin kompleks sosyal yapılarında hukuki ve ahlaki normları fonksiyonel açıdan ayırmak zorunda kalabiliriz. 
Ancak sosyal bütünleşmeyi teminde bu normların aynı mana etrafında birleştirilmesi zarureti vardır. Sağlıklı olarak gelişmek isteyen cemiyet için şart koşulabilecek budur. 


“Tabiat hadiselerinde hakikate kavuşturan ilmin içtimai realitedehi mukabili, bizi adalete götüren hukuktur. Hakikat tabiatın adaleti ise, adalet de bilmukabele cemiyetin hakikatıdır.”288 Hukuki kurallar ve normlar, bilimsel çalışmaların sosyal yapı üzerinde yoğunlaştırılması neticesinde elde edilirler. Büyük ölçüde dinden beslenen ve cemiyette yerleşik hale gelmiş bulunan ahlak kuralları, yapılan sosyal araştırmalarda fark edilip hukuki normların bunlar üzerine bina edilmesi gerekir. 


286 Kur'an, Bakara, 2/34 
287 Fındıkoğlu, İçtimaiyyat Ders..., age, s. 255 
288 Fındıkoğlu, aynı eser, s. 264 
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Sosyal değişme dönemlerinde de cemiyetin ihtiyacına cevap vermeyen ve değiştirilmesi istenen hukuki normların ideal şekli cemiyetin içtimai ahlakında aranır.289 Bu arayışta, dinin temel esaslarıyla içtimai ahlakın buna uygunluk derecesi tespit edilir. Bu sayede içtimaileşmiş de olsa dinin özünden sapmış kurallar ayıklanır. İlmin ve dinin aynı hedefi gütmeleri ve birbirlerine saygılı olmalarından dolayı, gerek bilime dayanan pozitif hukukla, dine dayanan içtimai hukuk veya ahlaki normlar aynı esaslar üzerinde birleşir. Böylece müeyyidesi olmayan ancak sosyal çevreden aldığı yaptırım gücü bulunan ahlak kurallarıyla, hukuki normların zecri tedbirlerine başvurmaya gerek kalmaksızın sosyal yapı sağlıklı bir şekilde işler. Hukuk kuralları, cemiyetteki sosyalleşmemiş insanlar için istisnai bir şekilde uygulanan kurallar olarak kalır. Hukuki ve ahlaki normların birleşerek aynı gayeye hizmet ettiği bir sosyal yapıda, hakimler dava dosyaları içinde kaybolmazlar. Hapishaneler boş, gardiyanlar işsiz kalır. Ahlak kurallarının sağlıklı işlediği, halkının da uysallığı ve ahlaklılığı ile tanındığı bazı yörelerimizde yukarıdaki durumun fiilen vuku bulduğu müşahede edilmiştir. Örnek olarak medyaya da yansıdığı için Artvin'in Yusufeli ve Ardanuç ilçeleri verilebilir. 

Pratik ahlakı, ameli hikmet olarak isimlendiren Kınalızade Ali Efendi, ilimle de yakından ilgisi bulunan hikmeti şöyle tarif etmiştir: “Hikmet, eşyayı layık ne ise öyle bilmektir; ef'ali (fiilleri) layık ne ise öyle kılmaktır (yapmaktır) .”299 Demek ki doğru bilinen şeylerin doğru bir şekilde hayata geçirilmesi ahlaki boyut taşımaktadır. 

Hukuk ve ahlak arasında fonksiyonel açıdan bazı farklılıklar olsa bile, mana etrafında bütünleşme açısından “aynı 


289 Fındıkoğlu, aynı eser, s. 262 
2) Kınalızade Ali Efendi, Ahlak-ı Alai, Tercüman 1001 Temel Eser. 10, s. 28 
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hakikat derecesini ve aynı değerleri içerdikleri görülecekir ”291 tir, 


Her toplumun kendine has sosyal gerçekleri, yerleşik gelenekleri ve ahlaki yapısı vardır. Yazılı hukuk kuralları oluşturulurken bu toplumsal gerçekler göz ardı edilir, başka toplumların sosyal gerçeklerinden kaynaklanan hukuk kuralları taklit yoluyla başka topluma benimsetilmek istenirse, orada hukuki ve ahlaki normların çatışması söz konusu olur. Çünkü toplumun ahlaki bulduğu kurallar hukuk kurallarında karşılık bulamaz veya hukuken meşru sayılan bazı davranışlar, ahlaken gayri meşru addedilir. Bu çatışmada hem hukuk hem de ahlak zarar görür ve toplumun birlik ve bütünlüğü bozulur. 
Bozulan toplumda çoğunlukla yazılı hukuk kuralları uyulmak ve saygı duyulmak için değil, bin bir hileyle aşılmak ve atlatılmak için mevcut olan yazılı metinlerden öteye geçemez. Toplumun gelişmesini sağlayacak bir unsur değil, toplumun önünde bir engelleyici unsur pozisyonuna düşerler. Toplumun ahlaki normlarından destek almadığı için de sadece zecri bir şekilde varlığını sürdürürler. Örnek vermek gerekirse, böyle bir sosyal yapıda, ahlaki normların kötü görüp yasakladığı alkol, hukuki normlar tarafından meşru; ahlaki normların teşvik ettiği yardımlaşmalar (yardım toplama, kurban derisi toplama gibi), bazan hukuki normlar tarafından gayri meşru addedilebilir. Hatta topluma kendini adamış milli kahramanlar bu kahramanlıklarını bazan canlarıyla öderken; toplumun varlığına kastedenler, toplum malını soyanlar da iyi düzenlenmemiş hukuk kurallarının boşluklarından istifade ederek kendilerini adaletin pençesinden kurtarabilirler. Böyle bir durum adalete olan güvenin sarsılmasına, bu müesseseyle birlikte siyasi müessesenin de sarsılmasına neden olur. Yöneticilere güveni kalmayan bir toplumun, barış ve huzur içinde 


291 İsmail Kılıoğlu, Ahlak Hukuk İlişkisi, İFAV. İstanbul 1988, s. 339 
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olması mümkün değildir. Hastalık başa sirayet ettiğinde, eskilerin deyimiyle balığın baştan koktuğu gibi toplumun çözülmesi çabuklaşır. İlim ve din bütünlüğünün idrak edilmesi, bütün sosyal müesseseleri ve mensuplarını olgunlaştırdığı gibi, siyasi erdemlerin de güçlenmesine yol açar. 


F - Siyasi Erdemlerin Güçlenmesi 


Toplumu oluşturan insanların erdemli olması, arzu edilen bir şeydir. Ancak insanoğlunun yapısında erdemli davranışlara eğilim olduğu gibi, tabii dürtülerini tatmine yönelmesi durumunda aksi de söz konusudur. Özellikle birtakım fırsatları elinde bulunduranlar erdemli davranış karakterini taşımıyorlarsa, o fırsatları toplum menfaati lehinde değil, kendi menfaatleri doğrultusunda kullanırlar. Özellikle günümüzde bir takım mevki, itibar, saygın kişilik gibi sıfatları kazanmak isteyenler çoğunlukla bunları bir takım maddi bedeller karşılığın- da elde ederler. Sebebi ise satın alınamayan manevi erdemlerin zayıflamış olmasıdır. Toplum müesseselerini şekillendiren ve etkileyen ilmin, din ile bütünleşmesi sonucunda, dine ait olan bir takım manevi erdemlerle mücehhez hale gelerek, evvel emirde ilimle uğraşan ilim adamlarını ahlak erleri haline getirdiği gibi, çoğunlukla ilim adamları sınıfından beslenen siyasi kadrolar da bir takım erdemlerle mücehhez hale gelirler. 
Topluma güzel örnek olmaları neticesi bu erdemler, herkesin ulaşmayı arzu ettiği bir gaye haline gelir. Her an toplumun önünde olan, hareketleri ve uygulamaları sürekli takip edilen siyasi kadrolar, erdemli davranışlar sergiledikleri zaman, toplumdaki yaygın şahsiyet tipi haline gelirler. Emanetlerin ehli- ne verilmesiyle ilgili Kur'an emrinin?292 kapsamı sadece mesleki liyakat değil, erdemli kişiliktir. Bu kişiliğin bir takım ah- 


292 Kur'an. Nisa, 4/58 Ayetin meali: “Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve 
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder...” 
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laki vasıflara haiz olması, İslam düşünürleri tarafından da ileri sürülmüştür. 

Hasan-i Basri'ye, Ömer bn Abdul Aziz halife seçilince adil devlet başkanının vasıflarını sormuş; o da şu şartları saymıştı: “Doğru yoldan ayrılan herkesi doğrultan, şaşkınların sığınağı ve dayanağı olan, bozgunları düzelten ve doğru yola getiren, zayıfa yardım eden, her mazluma yardım ve insaf elini uzatan, yardım dileyenin yardımına koşandır.”293 Bu gün bu vasıfların gerektirdiği işlerin bir takım müesseseler eliyle görülüyor olması, bunları önemsiz kılmaz. Her müesseseyi idare eden ve ona şekil veren insanlardır. Biz bu insanların tümünün erdemli olmasının, arzu edilir şey olduğunu ifade ederken, bir takım önemli sorumlulukları bulunan özellikle siyasi kişilerin erdemli davranışlar sergilemesinin, toplumun bekası bakımından çok daha önemli olduğunu izah etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu kişiler, toplumun teşkilatlı müessesesi olan ve toplumun var olma sebebi olan devletin, işlerini deruhte etmektedirler. Devlet bir hükmi şahsiyet olsa da onu işleten bu siyasi kişilerdir. Devleti güçlü kılacak, halkına karşı sorumluluklarını yerine getirecek olan devlet adamlarıdır. Eskilerin deyimiyle “ya devlet başa ya huzgun leşe” tabirinden kastedilen de devlete başlık eden siyasi otoritelerdir. 


Erdemli insanların devlet otoritesini elinde bulundurduğu toplumlarda, toplumu kemiren, onun varlığına kasteden gayri ahlaki kişilere yer yoktur. Çünkü erdemli otoritelere İslam da mutlak itaati emretmektedir.29* Bu itaat öyle alelade bir itaat değil, Allah'ın emriyle onun adına söz konusu olan 


293 Seyyid Abdullah Cemaleddin, İslam'da İdari Siyaset, Hazırlayan A.Kadir Kabakçı Erol 
Bayraktar, Hira yayınları, (tarihsiz), s. 149 

294 Kur'an, Nisa, 4/59 Ayetin meali: “Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden 
olan ululemre (idarecilere) de ital edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah'a ve Resüle götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.” 
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itaattir. Emir sahiplerinin bu itaata layık erdemli kişiler oldugu müddetçe bu itaat geçerlidir. Bu erdemli kişilerin çoğalması veya bu vasfa haiz kişilerin iş başına gelmesi, siyasi erdemlerin gaye haline gelmesine bağlıdır. Bu da ilim ve din bütünlüğünden doğacak değerlerle kıymetli ve arzu edilir hale gelebilir. 


1- TOPLUMSAL DEĞİŞME 
ÜZERİNDEKİ SONUÇLARI 


A - Toplumsal (Sosyal) Gelişme 


“Sosyal değişme, sosyal gelişme ve ilerleme kavramları sürekli olarak birbirine karıştırılır. Değişmede, değer hükmü ve iyiye veya kötüye doğru bir farklılaşma söz konusu değildir. Sosyal ilerleme de, sosyal gerileme de bir değişmedir. Gelişme ise, daha çok olumlu bir farklılaşmayı ortaya koyar. İktisadi refahın artışı, beşeri kaynakların gelişmesi, orta sınıflaşma, rasyonel düşünme alışkanlığının yaygın bulunması; sosyal ve kültürel seviyenin yükselmesi, fert ve toplum menfaatlerinin birbirine paralel oldugu görüşünün yaygınlaşması, diğergamlık gibi özelliklerin bulunması gelişme için birer kriterdir.”295 

Gelişme için birer kriter olarak ileri sürülen hususların tahakkuk etmesi, toplum fertlerinin bunları gerçekleştirme hususunda aksiyoner olmalarına bağlıdır. Toplum fertlerini böyle bir aksiyona itecek olan en önemli amil, dini öğretiler ve değer yargılarıdır. Orta sınıflaşmanın tahakkuk edebilmesi için, servetin sadece zenginlerin elinde dolaşan bir meta olmaktan çıkarılması ve yeniden gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmeyi amir olan dindir. “Sizden biriniz kendi nefsi için istediğini mümin kardeşi 


295 Erkal, Sosyoloji, age, , s. 174 
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için de istemedikçe gerçek mümin olamaz”296 prensibiyle diğergamlık duygularını teşvik eden, bu duygu sayesinde zengin fakir tezadının asgariye inmesini sağlayan İslam dinidir. 

Çeşitli sosyal değişme modelleri içinde en çok kabul gören ve tercih edilen “devri dalgalı” modelin mimarı PA. Sorokin'dir.297 Ona göre sosyal değişmeler bir ritim içinde bazen maddi ağırlıklı, bazen manevi ağırlıklı olarak gerçekleşir. 
Maddi yöndeki değişmelerin belirli bir yere kadar gelişmeyi teşvik edici olduğu, söz konusu sınırın aşılması halinde çözülmeye hizmet edeceği vurgulanmaktadır. Aynı şeyin manevi değerler için de söz konusu olduğu ifade edilmektedir. Bu sebeple en sağlıklı sosyal değişme, madde ve mana hedeflerinin birlikte gözetilerek fert ve cemiyet menfaatlerinin paralel hale getirilmesi şeklinde tahakkuk edecek değişmelerdir. Madde ve mana hedeflerinden birine fazlaca önem verildiği sosyal ritim dönemleri olabilir. Toplumun bu konuda bir tahammül sınırı vardır. O sınırın aşılması çözülmenin başlangıcı olur.298 Toplumun maddi dengesini sağlayan ilim ve teknoloji ise, mana dengesini sağlayan da dindir. İlim ve dinin müşterek hareket etmesinden de dengeli bir toplum modeli, sağlıklı bir sosyal değişme ve gelişmenin ortaya çıkması söz konusu olabilir. 


Toplumdaki maddi dengeleri ilim ve teknoloji, manevi dengeleri de din sağlar derken, münhasıren dini manevi sahaya hapsederek maddi sahayla ilgisiz olduğu iddia edilmemektedir. Dini değerler var oluşları itibariyle manevi olmakla beraber, şayet toplum yaşantısında etkili bir şekilde uygulanırlarsa, toplum fertleri tarafından özümsenirse, sosyal organizasyonlarda dini değerlerin varlığı unutulmaz ve bu değerlere önemli misyonlar yüklenirse, maddi ve manevi, toplumu ilgi- 


296 Hadis, Buhari,age,C.1,s.9 

297 Sorokin, Çağdaş Sos. Teori..., age, s. 248-251 

298 Pitirim A. Sorokin, Social and Cultural Dynamics, American Book Co. New York 1941, C. IV, 
s.390 


İslam Sosyoljisi Açısından İlim ve Din Bütünlüğünün Sonuçları | 59 


lendiren her konuda dinin bir denge unsuru olduğu anlaşılabilir. 

Müslümanlar açısından İslamiyet, insanla ilgili her konuda, gerek ferdi gerekse içtimai yaşantıyla ilgili olarak hükümler ortaya koymuş; bu hükümleri soyut kurallar olarak emretmemiş, İslamiyet'in yaşandığı örnek İslam toplumu olan Asr-ı Saadet'te başta Hz. Peygamber olmak üzere onun arkadaşlarının hayatında bizzat tatbikini bulmuştur. Yirmiüç sene gibi kısa bir zamanda İslam dini, indiği toplumu çok hızlı bir şekilde değiştirmiş, kız çocuklarını diri diri gömen bir toplumdan kadın haklarına son derece saygılı bir toplum vücuda getirmiş, bu toplumun fertleri inandığı dava uğruna canlarını feda edebilecekleri aşkın fertler haline gelmişlerdir. İdeal bir toplum için gerekli olan bütün vasıfları elde etmiş olan bu toplum bu değişme dinamiğiyle asırlarca İslam toplumlarının örnek aldığı bir model toplum olmuştur. Toplumu en güzele ideale ulaştırmak için her türlü müspet değişmeyi teşvik etmiş, bu değişiklikleri hazmedemeyen ve babalarının dinini terk etmek istemeyen sabit fikirli Arapları düşünmeye davet etmiş, davranışlarının yanlışlığını her fırsatta vurgulayarak statik düşünme alışkanlıklarından vaz geçirmeye çalışmıştır. 
Bu konuda uyarıcı bir ayetin meali şöyledir: “Onlara (müşriklere) Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar, “hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız” dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler?”299 yine uyacaklar mı? 


Şu halde sosyal değişmeler esnasında değişmeye mukavemet eden ve eskiye ait olan kültürel unsurlar, sırf eski oldukları için doğru olamazlar. Değişmeyi teşvik eden her yenilik de sırf yeni olduğu için doğru olamaz. Yenilik veya eskilik doğruluğun kriteri değildir. Şu halde İslam, toplumun gelişmesini 


299 Kur'an. Bakara, 2/170 
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sağlayacak her türlü yeniliğe açık olup teşvik ederken, gelişmenin garantisi olan eski değerleri de sırf eskiye ait olduklarından değil, gelişmeyi teşvik kabiliyeti taşıdıklarından muhafaza eder. Sosyal yapının statik ve dinamik unsurlarını gözden geçirerek topluma yararlı olanlarını teşvik eder, olmayanları engeller. Değişmenin topluma yarar getirdiği yerler, zarar getirdiği yerler vardır. İslam'ın özelliği yararlı değişmeleri teşvik ederek gelişmeyi sağlamak, zararlı değişmelere engel olarak çözülmeyi önlemektir. İslamiyet'in bu seçici vasfı sayesindedir ki, sosyal değişmeler gelişme şeklinde tahakkuk edebilmektedir. 

İlk İslam toplumundaki değişme, cahiliye adetlerini bırakarak İslam'la tanışmaya ve onu yaşamaya doğru olduğu için bir gelişme niteliği taşımaktaydı. Bu gün ise görünüşte gelişme gibi gözüken bir çok değişme bizi İslam'a yaklaştıracak onu daha iyi anlamamızı sağlayacak yerde, ondan uzaklaştırmaktadır. İslam gibi ebedi bir hakikatten mahrum kalındıktan sonra hangi maddi refaha doğru ilerlenirse ilerlensin; bu ilerlemeler mutlak manada gelişme kabul edilemez. Onun için sosyal gelişmelerin maddi ve manevi anlamda daha iyiye ve güzele doğru olması gerekir ki, ona gelişme denilebilsin. 


B - Toplumsal (Sosyal) Bütünleşme 


Toplumsal bütünleşme: “Bir cemiyette maddi ve manevi kültür unsurlarının bir araya gelerek bir mana ifade edecek ve işleyen bir bütün meydana getirecek tarzda birbirini tamamlamalarına”399 denir. Bu tarife bakıldığı zaman bütünleşmenin malzemesini maddi ve manevi kültür unsurları oluşturmaktadır. Bunların bir araya gelerek bir mana oluşturmaları ilim ve din bütünlüğünü gerektirir. Çalışmanın başından beri işlendi- 


300 Erkal, Sosyoloji. age. s. 215 
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gi gibi ilim, tek başına diğer sosyal durumların sağlıklı hale gelmesini temin edemeyeceği gibi, sosyal bütünleşmenin temininde de din ile beraber hareket etmediği zaman manevi kültür unsurlarını ihmal eder. Sosyal dengenin maddi unsurlar lehine bozulmasına neden olur. Sonuçta toplumun çözülme eğilimine girmesi sonucu, ne kültürün maddi unsuru ne de manevi unsuru kalır. İlim ve din bütünlüğü olmadan maddi ve manevi kültür unsurlarının var olması halinde bile bunların anlamlı bir bütün oluşturması mümkün olmaz. 


Sosyal bütünleşmeyi en güzel bir şekilde izah eden Hz. 
Peygamber,391 aynı zamanda onu fiilen gerçekleştirmişti. İslam toplumu her konuda bir bütün gibi hareket ediyor, toplumu parçalayacak ihtilaflar bulunmuyordu. Bu bütünlüğü oluşturmada toplumu derinden etkileyen ve geniş kabul gören dini prensiplerin önemini batılı sosyologlar da teslim etmişlerdir. Sorokin'in sağlıklı toplumlar için madde ve mana dengesini önermesi örnek gösterilebilir.302 


Zamanımızda sosyal yapıların oluşumunda dinin tesirinin asgariye inmesi, profan ve seküler yaklaşımların toplumları etkisi altında bulundurması, fert ve cemiyet arasındaki ahengi bozmuştur. “Bundan dolayı dezentegrasyon (sosyal çözülme) çağımızın cemiyetlerini karakterize etmektedir.”303 


Bu çözülmelere ve cemiyetlerin maddeci ahlaka yönelmiş olmalarına rağmen, meydana gelen refah seviyesindeki yükselmeleri Zimerman şu nedene bağlamıştır: “Refah seviyesinin yüksekliği aslında halkın bu maddeci ahlaki vasfından değil, tam tersine olarak (sayıları nispi manada az da olsa) aydınların ma- 


301 Hadis, Buhari, Tecrid-i Sarih Terc., age, c.12, s.128 Hadis'in meali şöyledir: “Bütün müminleri birbirine merhamette, muhabbette, lutuf ve atıfel hususlarında sanki bir vücut misali görürsün. O vücudun bir uzvu hastalanınca, vücudun öbür azaları birbirlerini hasta azanın elemine - uykusuzlukla, hararetle- iştirake çağırırlar (hasta uzvun elemini paylaşırlar)” 

302 Amiran Kurtkan Bilgiseven, Genel Sosyoloji. Filiz Kitabevi, İstanbul 1986. s. 289 

303 Amiran Kurtkan, “Sosyal Entegrasyon” Refi Şükrü Suvla'ya Armağan. İstanbul 1971, s. 333 
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na hedeflerine yönelmişlik ahlakından doğmaktadır.”394 Demek ki yukarıda deyinilen ahlak öncüsü alimler, toplumun maddi hedefler gütmesi halinde bile, denge unsuru olarak, sosyal çözülmeyi önleyici, sosyal bütünleşmeyi ve gelişmeyi sağlayıcı fonksiyon icra etmektedirler. 

Yukarıdan beri ele alınan sosyal sonuçlar ilim ve din bütünlüğünün idraki sayesinde gerçekleşmekte, birbiri içinde fonksiyon icra eden iç içe konulara haiz bulunmaktadırlar. 


C- Toplumlar Arası Bütünleşme 


Hızlı iletişim araçlarının gelişmesi neticesinde küçülen dünyamızda her hangi bir toplumun tek başına sağlıklı sosyal yapı oluşturması ve dış tesirlerden etkilenmemesi imkansız hale gelmiştir. Bu sebeple yeryüzü medeniyetini oluşturan bütün toplumların, birbirlerine karşı sorumlu olan sağlıklı sosyal yapılar oluşturması, gezgenin selameti bakımından önemli hale gelmiştir. Atmosferin kirlenmesi, kimyasal atıklar vb. 
gibi çevre sorunları tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Görsel basının uluslar arası bir boyuta ulaşması, toplumların kültürel etkileşimini hızlandırmışuır. 


Bütün bu konular karşısında, cihanşümul (evrensel) bir din olan ve milletler arası tevhidi bütünlüğü de öneren İslam'ın ileri sürdüğü değerler önem kazanmıştır. Bu bağlamda İslam'ın mesajı, cihanşümul (evrensel) bir din olması sebebiyle beşeri manada beynelmilel (milletlerarası) tevhidi önermekte, kainatın bir tek sahibi olduğunu, bütün beşeri ve tabii kanunlarında bu tekliği görmenin mümkün olduğunu ifade etmektedir. 


Milletlerarası münasebetlerin, iletişim vasıtalarının olmaması dolayısıyla gelişmemiş olduğu devirlerde her millete, her 


304 Amiran Kurtkan, “Fert ve Topluluk İlişkileri Bakımından Şahsiyet ve Cemiyet Tipolojisi” 
Fındıkoğlu Armağanı, İstanbul 1977, s. 152 
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kabileye aynı anda birden fazla peygamber gönderildiği halde, Hz. Peygamber bütün insanlık cemiyetine gönderilmiş en son peygamberdir. Dolayısıyla İslam'ın önerileri milletler arası münasebetleri düzenleyen bir karakter arz etmektedir. Bütün milletlerin ayrı ayrı milli varlıklarını ve karakterlerini bir zenginlik olarak kabul ederken, -ki bu “fark” formülüyle ifade edilebilir- yine bütün milletlerin aynı insanlık cemiyetinin bir parçası olmaları hasebiyle milletlerarası hukuku gözetir olmaları, meşruiyetini İslam'ın özünden alan ve yaptırım gücü olan bir tek otoritenin olması gerektiğini, bu otoritenin milletler arası münasebetleri adil bir şekilde düzenleyip, yine dünyanın tabii zenginliklerini adil bir şekilde dağıtarak, birlik ve bütünlüğe hizmet etmesi gerektiğini ileri sürer. Bu bütünlük bütün realitelerde olduğu gibi burada da “cem” formülüyle ifade edilebilir. Bu formül birlikte ifade edilirse: “Farks-Cem- Tevhid” olarak ortaya çıkmaktadır. Yukarıda ifade edilen beynelmilel bütünlüğün adil bir şekilde tesis edilebilmesi için, milletlerarası otoritenin İslam'ın özüne vakıf Müslümanlarda olması gerekir. O Müslümanları Allah bir çok ayette olduğu gibi şu ayette de birliğe, tevhide davet etmektedir: “Ey insanlar, Allah'ın ipine topluca sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin.”305 


Hızlı iletişim araçlarının gelişmesiyle küçülen dünyamızda milletlerarası bütünlüğün tesisi adeta tabii bir zaruret halini almıştır. Bu bütünlüğe dinsizliğiyle meşhur filozoflar da şiddetle ihtiyaç duymuşlardır. Bunlardan Bertrand Russell, milletlerarası hukuka olan ihtiyacı şöyle ifade etmiştir: “Devletler arası münasebetler samimi manada kanun ve hukuk hakimiyetine tabi kılınmalı ve milletler şimdi olduğu gibi, kendi kaderlerinin kendi işlerinin mutlak hakimi durumundan çıkarılmalıdır. Aksi halde dünya çok kısa bir zaman sonra feci bir vahşetin 


205 Kur'an, Al-i İmran, 3/103 
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kucağına geri dönecek ve ilmi teknikle beraber her türlü ilim yeryüzünden tamamiyle kaybolup gidecektir.”396 

İnsanlık İslam'ın ön gördüğü birliği ve bütünlüğü, acı tecrübelerden sonra İslam'ın ön gördüğü şekilde olmasa da tesis etmek ihtiyacını hissetmiştir. Bu gün Birleşmiş Milletler mevcuttur. Haksız tavırlar içine giren devletlere yaptırımlarıyla engel olabilmektedir. Kaynağını Hz. Peygamberin veda hutbesinden alan İnsan Hakları Evrense! Bildirisi yayınlanmıştır. Yine muhtelif konuda ve branşta milletlerarası birlikler ve cemiyeller mevcuttur. İnsanlık iki cihan harbi yaşadıktan sonra bu milletlerarası tedbirleri alma ihtiyacı duymuştur. Bu günkü uluslararası camiayı yönlendiren ve yöneten otorite, meşruiyetini yine o camiadan alacak yerde tek bir devletten alabilmektedir. ABD mevcut askeri gücüne dayanarak, birleşmiş milletleri kendi lehinde kullanabilmekte, bunu yaparken çogunlukla kendi çıkarını üstün tutma esasından hareket ettiği için milletler arası münasebetler sadece çıkar esasına, sömürü düzenine bağlı olarak şekillenmektedir. Böylesi dünyada bir taraftan halkı açlıktan ölen devletler olduğu gibi, diğer yanda bütün yeryüzü zenginliklerini kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan, süper güçler mevcuttur. Son yıllarda ABD, insan haklarını geliştirmek, din ve vicdan, düşünce ve ifade hürriyetini hem kendi ülkesinde hem de dünya ülkelerinde tam olarak sağlamak için bir misyon üslenmiş görünmektedir. Bunun bir görüntü mü yoksa samimiyetle atılmış bir adım mı oldugunu zaman gösterecektir. Şu an itibariyle insanlık, milletlerarası münasebetleri fiili zaruretlerden dolayı kayıt altına almış fakat, gerçek bir adaleti yeryüzünde tesis edememiştir. Bu da İslami manada tevhidi bir bütünlüğün milletler arasında olmayışından kaynaklanmaktadır. 


106 Russell, İlim cemiyetler ve .... age, x. 118-119 
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İnsanlar, Allah'a kullukları artıkça hemcinslerine kul olmaktan ve hemcinslerini kul yapmaktan vazgeçeceklerdir. 
Böylece hem milli düzeyde hem de milletlerarası düzeyde insan hakları gerçek hüviyetini kazanacaktır. İnsan haklarından en çok bahsedenler artık insan haklarını en çok çiğneyenler olamayacaktır. 


Dördüncü Bölüm 


TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE 
İLİM VE DİN 
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I- AVRUPA VE İSLAM 
DÜNYASINDA İLİM VE DİN 


İlim ve dini tarihi perspektiften incelerken konu ile ilgili tarihteki yaklaşımları ve ilimle dinin birbiri ile olan ilişkileri detaylı bir şekilde ele alınacak değildir. Burada önce, çalışmanın ana teması olan “ilim ve din bir bütündür” fikrinin tarihi açıdan ispat edilebilmesi için İslam'ın gelişiyle On üçüncü asırlar arasında Türk-İslam alemindeki ilim ve dinin ilişkisi ele alınacaktır. Sonra Türk-İslam çevrelerinde bir bütünlük arz eden ilim ve dinin, ortaçağ Avrupa'sında nasıl bir çatışma ortamına girdiğine deyinilecektir. Daha sonra da Osmanlılarda ilim ve din ele alınacak, batı ile olan kültürel temasların yirminci yüzyıla yansıması irdelenecektir. Bugün gelinen noktanın da ilim ve dinin birlikte hareket etmesini gerektirdiği, bunun hem ilmi hem de dini bir zorunluluk olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. Dolayısıyla daha önceki ilim din çatışmalarının suniliği ve gayri ilmi oluşu veya gayri dini oluşu ortaya konulmuş olacaktır. 

Türk-İslam çevrelerinde ilim ve dini incelerken tabii olarak söz konusu edilecek olan din, İslam'dır. İslam dininin ilmi gelişmelere nasıl katkıda bulunduğu, örneklerle ortaya konulmaya çalışılacaktır. Aslında çalışmanın konusu “İslam Sosyolojisi Açısından İlim ve Din Bütünlüğü” olduğu için, batı toplumlarını incelerken tabii olarak o toplumların dini olan Hıristiyanlık ele alınacak, ancak Hıristiyanlık söz konusu edilirken de bakış açısı İslam Sosyolojisi olacaktır. Sadece batı toplumlarının ele alınıp Uzakdoğu toplumları hakkında hiçbir şey söylenmeyişinin nedeni, bizim onlarla fazla bir kültür alış verişimizin olmayışıdır. Buna mukabil ikiyüzelli yıldan beri batı medeniyetinin kendimize hedef seçilmiş olmasıdır. Bu tercihte haklı gözükülse bile, birçok bakımdan alınmaması gereken kültür unsurlarını çok çabuk iktibas ederken, alınması gereken teknolojik gelişmelerin yavaş transfer edilmesidir. Bu sebeple batının açmazları Ortaçağ Avrupa'sında İlim ve Din başlığı altında ele alınacaktır. Asrımızda gerek Avrupa ve Amerika gerekse dünyanın diğer köşelerindeki İslamlaşma eğilimlerine dikkat çekilecek ve ilim-İslam bütünlüğüne giden trend yakalanmaya çalışılacaktır. 


A - İslam'ın Gelişinden Onüçüncü Asra Kadar 
İlim ve Din 


Batının karanlıklar içinde yüzdüğü asırlarda özellikle dokuz ve onüçüncü asırlar arasında İslam Medeniyeti zirvede bulunuyordu. Bu parlak devrin gerçekleşmesinde, desteğini dini emirlerden alan ilmi faaliyetler etken olmuştur. Hz. Peygamberin “İlim Çin'de bile olsa onu tahsil ediniz”397, “İlim (hikmet) Müslümancın yitiğidir nerede bulursa onu almaya en layık odur”308, şeklindeki tavsiyelerine uyarak büyük bir ilmi faaliyet içine giriliyor, daha önceki medeniyetlere ait ilmi miras İslam'ın süzgecinden geçirilerek tercüme ediliyor, yanlışlar ortaya konuyor ve yeni ilmi keşifler meydana getiriliyordu. İlmin her sahasında tıp, astronomi, geometri, cebir, kimya, fizik vb. 
ilimlerde devrim niteliğinde keşifler yapılıyordu. Bu keşifler 


307 Şeybanı, age. s. 21 
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daha sonra Avrupa'nın aydınlanma çağında batılı filozoflara büyük kaynaklık etmiştir. Her ne kadar batılılar ortaya koydukları ilmi buluşları İslam filozoflarından aldıklarını itiraf etmeyip kendi icatlarıymış gibi dünyaya ilan etmiş olsalar da, İslam medeniyetine ait eski kaynaklara inildikçe bu perde aralanmaktadır. Hemen hemen her ilmi sahayla ilgili, aslında ortaya konuşu Müslümanlara ait olduğu halde batılılar tarafından ilk olarak keşfedilmiş gibi lanse edilen örnekler vermek mümkündür: 


Arapların kadirşinaslık eseri olarak “Hint rakamları” dedikleri ve bizim “Arap rakamları” adını verdiğimiz sayılar Avrupa'ya el Harezmi tarafından aktarılmıştır. Cebir ilminin öncüsü de el Harezmi'dir. El cebir ünlü eserinin adıdır. İbn-i Sabit integral hesaplar çağını açtı ve geometriyi cebire bağladı. 
Tusi, el Biruni ve Ebul Vefa sinüsler üzerine çalıştılar ve “sekant”ı Kopernik'ten bir kaç yüzyıl önce keşfettiler. El Battani, güneş yolunun eğilimini 23.35 derece olarak hesaplamıştı. 
Bugün bu ölçü 23.27 derecedir. Müslümanlar tarafından meydana getirilen hidrolik sistemleri, İtalyan Toriçelli'nin barometresine, Fransız Vaucans'n otomatlarına temel teşkil etmişlerdi. 


İslam bilginlerinin up konusundaki eserleri, batıda yegane başvuru kaynağı olduğu asırların başında Hıristiyan kilisesi ubbın gelişmesini dondurmuştu. Daha 1215'te Latran Konsilinde Papa Ill Innocent şu kararı aldırıyordu: “Bütün doktorların, dini bütün olmayan bir hastayı tedavi etmeleri yasaklanmıştır. Aksi halde doktor aforoz edilecektir...zira hastalık günah yüzünden meydana gelir.”309 İşte Avrupa bir yanda bu bağnazlığı yaşadığı asırlarda, diğer yandan er-Razi'nin Kitab el Havi adlı tup ansiklopedisiyle aydınlanıyordu. Onun, onuncu yüzyılın başında çiçek ve kızamık hastalıkları hakkında yazdı- 


209 Roger Garoudy. İsları'ın Vadettikleri, Par Yayınları. 2. Baskı. İstanbul 1983. 5. 119 
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ğı eser, 1698-1866 yılları arasında kırk defadan fazla basılmıştır. Claude Bernard a kadar bin yıla yakın bir zaman batının bütün doktorlarına yol göstermiştir. 


İspanya'nın Müslüman üniversitelerinde tahsilini tamamlayan Roger Bacon, “Opus Majus” adlı eserinde İbn-i Heysem'in “optik”ini kopya etmekten çekinmemiştir. Şu itirafta da bulunmuştur: “Felsefe Arabistan'dan getirilmiştir. Bu kitapların tercüme edildiği dili bilmeyen hiç bir Latin, hikmet ve felsefeyi gereği gibi öğrenemez.”310 


1000 tarihinde Bağdat'ta el- Masvili, özel bir iğne aracılıgıyla kataraktı akıtarak tedavi etmeyi başarmıştı. Bu ameliyat batıda ancak 1846'da doktor Blanchet tarafından gerçekleştirilmiştir. İbn-i Sina'nın yorumcularından 1288'de ölen İbn-i Nefis, Harvey'den dört yüzyıl ve Michel Servet'den üç yüzyıl önce küçük kan dolaşımını bulmuştu. 1013'te ölen Endülüslü operatör Ebul Kasım “Pott ağrısı” adıyla bilinen belkemiği tüberkülozunu Dercivol Pott'tan (1713-1788) yedi buçuk yüzyıl önce bulmuş ve Ambroise Pare'den (1517-1590) altı yüzyıl önce bir organın çıkarılması halinde damar bağlama tekniğini geliştirmişti. sahasında bir çok alet icat etmişti. İbn-i Haldun'un toplumlar için ileri sürdüğü sosyolojik gerçekler asırlar sonra gelen sosyologların yolunu aydınlatmıştır.311 


Bu detayları çoğaltmak mümkündür. Ancak bu konu araştırmamızın kapsamına sığmayacak kadar geniştir.3!2 Şu tespit iki medeniyet arasındaki farkı ortaya koyucu niteliktedir: “Bir defa dokuz ve On üçüncü asırlar arasında orta Avrupa'nın yüzde doksan beşi okuma yazma bilmemekteydi.”313 İslam diyarlarında onuncu yüzyılda özel bir kişinin kitaplığın- 


310 Roger Garuidy, age, s. 120 

A1 Roger Garaudy, age, s. 117-121 

312 Geniş bilge için bkz. Hunke. age, s. (OR. 110. 118-120. 169, 194, 209, 215. Ahmed Gürkan. 
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da ortalama bulunan kitap sayısı, o zamanki batının bütün kütüphanelerinde bulunanların yekününden fazlaydı.31* 


Tecrübi ilimlerde İslam medeniyeti zirvedeyken, devrin şartlarına göre bu ilimlerden bir takım teknolojiler meydana getirilmiş fakat bu teknolojiler hiçbir zaman insanı istismar vasıtası olarak kullanılmamış, İnsan boyutu hiçbir zaman ihmal edilmemiştir. Asıl İslam medeniyetini gerçek medeniyet yapan onun insana bakışıdır. Bu sebeple insani ilimlerde (sosyal ilimlerde) de İslam medeniyeti zirvedeydi. İnsanları eğitmek, onları toplumların kıymetli bir ferdi haline getirmek böylece fert ve toplum dengesini kurmak, insanları insan-ı kamil yapmak suretiyle İslam toplumlarını kamil bir toplum haline getirmek görevini İslam mutasavvıfları üstlenmişlerdi. İslam toplumu ve medeniyeti dinamik gelişmesini büyük ölçüde bu mutasavvıflara borçludur. Bunlar büyük bir düşünce zenginliği içinde ilmin yolunu aydınlattıkları gibi, hareket ve davranışlarıyla da örnek oluyorlar, insanların gerek ruhların- da gerekse hafızalarında derin izler bırakarak ölümsüzleşiyorlardı. 


Batıda ilmi hareketler dine baş kaldırışıyla motive olup, bu zıtlaşmadan aldıkları dinamikle geliştiği halde, İslam'ın teşekkül döneminden sonra özellikle dokuz ve onüçüncü asırlardaki Türk-İslam medeniyetinde ilmi gelişmeler, dine bağlılıkla motive oluyor, ilmi hareketler gücünü dinin teşviklerinden alıyordu. Bu teşvikle ve İslam mantığıyla ilme yaklaşılıyor, daha önceki medeniyetlere ait eserler tercüme edilirken, İslam mantığına uygunluğu gözetiliyordu. İslam'ın süzgecinden geçirilen bilimsel çalışmalar ancak bu ameliyeyle gerçek ilim hüviyetine kavuşuyordu. Ortaya konan eserler de yepyeni ve orijinal nitelik taşıyor, belki bu günkü medeniyetin altyapısını oluşturan önemli: buluşlar ta o asırda gerçekleştirilmiş oluyordu. 


Bilahare bu eserler batı dillerine tercüme edilerek batının telif eserleriymiş gibi insanlığa lanse edildi. “Aslında denebilir ki, beş yüz yıl Avrupa, İslam alemine karşı adeta ilmi bir açlık göstermiş, sekiz ve on beşinci yüzyıllar arasında İslam aleminden ilim ve teknikle birlikte Metot almıştır. İslam aleminin o dönemde ulaştığı seviyeye batı on yedi ve On sekizinci yüzyılda ulaşabilmiştir.”315 İslam bilim ve kültürünün zirvede olduğu söz konusu asırlardaki siyasal parçalanmalar ve sosyal karışıklıkların bu kültürün gelişmesine zararı dokunmamış tersine ona daha da bir canlılık vermiştir. Bazı batılı yazarların da ifadesine göre “onuncu yüzyıl tartışmasız bu kültürün altın çağıdır ya da Avrupa tarihiyle bir koşutluk (benzerlik) kurmak istersek, onun “Rönesans'ı” dır”316 Nitekim bu asırlar içinde, otuz yıla yakın Selçuklu İmparatorluğunun en nüfuzlu adamı olan Nizam-ül Mülk'ün (1064-1092) kurmuş olduğu Nizamiye Medresesi dünyada ilk kurulan üniversite niteliğini taşımaktadır.317 


islam Medeniyetinin altın devri olan bu asırlardaki ilmi faaliyetler değişik kanallardan batıyı etkilemiştir. İlk olarak “800 de Kayrevan'da Aglebi Hanedanından İbrahim bn. al- Aglebi tarafından bir Beyt-ül Hikme kuruldu. Bu Beyt-ül Hikme İslam Biliminin batıya geçmesinde ilk kapı görevini gördü. 
Burada bir çok Hıristiyan öğrenci okumaktaydı. Doğudan önemli kitaplar getiriliyordu. İslam bilim ve felsefesi dokuz ve onbirinci yüzyıllar arasında olgunlaştı. Onikinci yüzyıldan başlayarak Sicilya ve Endülüs yolundan batıya geçmeye başladı. Böylece batıda büyük bir çeviri devri başladı... Salermo 


315 Fuad Sezgin, Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi içinde, Haz. Şaban Döğen, Yeni Asya 
Gazetesi Neşriyat, İstanbul 1992, C. Il, s. 708 

316 Cahen, İslamiyet, age, s. 219 

317 H.Z. Ülken. İslam Felsefesi. Cem Yayınevi, İstanbul 1993. 5.349 
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okulunu önce İslamlar kurmuşlar sonradan İtalyanların eline geçerek devam ettirilmiştir.” “Sicilya ve Napoli medreseleri İslam biliminin batıya sokulması için geçit görevini gördü.”İkinci evrede İslam medreselerini taklid yoluyla ilk batı üniversiteleri kuruldu. Binaların mimari tarzları, ders programları, öğretim metotları medreselerin taklidiydi.” “Farabi üzerine bir çok batılı bilim adamı araştırma yapmıştır.”318 


“Orta çağın İslam ve Hıristiyan tıbbı, Razi'nin yazılarına, İbni Sina'nın Kanununa dayanıyordu. Huneyn İbn. İshak (809-873) göz tababetinin öncüsüydü... Modern deneysel fiziğin öncülerinden biri İbn-ül Heysem (O. 1039) dir... Matematikte ondalık sisteme bilginlerce kesin şekli verilmiş, batı ülkeleri de bunu onlardan Onüçüncü yüzyılda almıştı... Cabir ibn. Hayyam zengin bir külliyat bırakmıştır. Ünü Avrupa'ya kadar ulaşmıştır... İslam bilginlerinin atomculuğu modem atom kuramının başlangıcı olarak gösterilebilir.”319 


Çalışmanın konusu bir İslam Medeniyeti Tarihi olmadığı için, İslam medeniyetinin ve ilminin gelişmişlik düzeyi ve bu medeniyetin batıya tesiri hakkında daha fazla detaya girilmeyecek, verilen bu örneklerle yetinilecektir.320 


Bugün hemen hemen modern ilmi bir zaruret halinde ispat edilen tevhid akidesi, Türk-İslam devirlerinde savunulan ve tevhide dayalı ilmi çabalarla zamanında İslam medeniyetine altın devrini yaşatan bir realitedir. Bu, ameli ve fikri sahada mutasavvıfların, düşünce sahasında da İslam filozoflarının gayretiyle gerçekleştirilmiştir. İslamın bahşetmiş olduğu dü- 


318 Ülken, İslam fel.., age, s. 347-348, 350, 354 

319 Cahen, İslamiyet,age, s.224-226 

320 Daha geniş bilgi için bkz: H.Z. Ülken, İslam Felsefesi, age, s.346-380.Maxime Rodinson, 
Batıyı Büyüleyen İslam, Terc. Cemil Meriç, Pınar Yayınları, İstanbul 1983. s. 22-25, 51-55. 
M.G.S. Hodgson, İslam'ın Serüveni, İz Yayıncılık, İstanbul 1993, s. 627. Andre Miguel, İslam ve Medeniyeti, Birleşik Dağıtım Kitabevi, Ankara 1991, C. INI, s. 208, 217, 277. HZ. Ülken, “İslam Medeniyetinde İlmin İkbal Devri” CHP Konferanslar Serisi, 1940, Kitap No. 18, s. 73- BO. Roger Garaudye, İslam'ın Vadettikleri, Pınar Yayınları,İstanbul 1983, s. 95-129 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şünce serbestiyeti ortamında zaman zaman bazı filozoflar İslam'a ters düşecek fikirler ileri sürmüşler, ancak bu likirler batıda olduğu gibi despotça bastırılmamış, İslam mantığıyla hareket eden düşünürler, bu filozofların tutarsızlıklarını ilmi olarak ortaya koymuşlardır. Bu karşılıklı tartışma ortamı, sağlıklı bir ilmi ilerlemenin de teminatı olmuştur. Örneğin Gazali “Filozofların Tutarsızlığı”, “Din İlimlerinin İhyası” gibi eserleriyle bazı filozofların çelişkilerini ortaya koymuştur. Sahip olduğu bu otorite asırlarca aşılamamış, dolayısıyla müspet gibi görünen bu durum, İslam alemindeki ilmin ilerleyişine bir ölçüde engel olduğu ileri sürülmüştür. Gazali fikirleriyle bugün de haklılığını korumakta ancak onun bu haklı fikirleri altına sığınan düşünürler kendilerini yormadan hazırcılığa yönelmişler ve bir ölçüde atalet içine sürüklenmişlerdir. 

Gazali, o günün filozoflarını tenkit ederken tenkit ettiği hususlardan biri şuydu: Allah cüzileri bilir mi? bilmez mi? Filozoflar Allah'ın cüzilerle uğraşmayacağını dolayısıyla bilmediğini ileri sürüyorlardı. Gazali ise, kainatta Allah'ın malumu dışında hiçbir şey olmadığını, O'nun külliyi de cüziyi de bildiğini ileri sürüyor, Kur'an'dan deliller getirerek bu hususu ispat ediyordu.32! 


Artık atomun parçalanmasıyla mikro fiziğin makro fizikten daha büyük bir muamma olduğu ortaya çıkmıştır. Madde ne kadar cüzilere bölünürse bölünsün her bir cüzde koca kainatın işleyiş modeli hakimiyetini sürdürmektedir. Bunun Allah'ın ilmi dışında cereyan etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Gazali'nin o gün ileri sürdüğü görüş, bugün müspet ilimlerle de kanıtlanmıştır. Ancak filozoflar yukarıdaki yanlış kanaatı ileri sürmeselerdi Gazali'nin bu doğru yorumları ortaya çıkmamış olacaktı. 


 — ——  — —— — 
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İslam medeniyetinin zirveye ulasındaında en büyük etken, her türlü bilimsel çabanın İslam tarafından ödüllendirilmesiydi. Her bilimsel çaba ödüllendirilmiş olmasaydı, bugün matbaanın varlığına rağmen ulaşılamayan milyonlarca ciltlik kütüphaneler, el yazmasıyla nasıl teşekkül ettirilebilirdi. 
Alimlerin mürekkebini şehitlerin kanıyla tartan İslam düşüncesinin bu bilimsel çabaların ve gayretlerin gerçekleşmesinde ne denli tesirli olduğunu söylemeye herhalde lüzum yoktur. 
Bilimsel çabalar daha çok ibadet aşkıyla yürütülüyor, bu çabaları bir takım maddi hedefler için yapanlar yadırganıyordu. 
Şahsi menfaatlerden çok toplum menfaatleri ön planda tutulduğu için gerçekleştirilen medeniyetin insani boyutu ön plana çıkıyordu. Bu sebeple belki batıdaki gibi teknolojik icatlar ortaya konmamıştı ancak teknolojik gelişmelere yol açacak ilmi alt yapı oluşmuştu. Her halükarda batı medeniyetinden daha insani ve moral değerlere sahip olduğu, maddi menfaatlere indekslenmediği için araştırmalar teknik merkezli değil insan merkezli olarak gelişmişti. 


B- Ortaçağ Avrupa'sında İlim ve Din 


Ortaçağ Avrupa'sında düşünce zihniyetine kilisenin hakim olduğu ve kilisenin kendi dogmalarını korumak gayesiyle bilimsel gelişmelere engel olduğu hatta bilim adamlarını engizisyon mahkemelerinde acımasız cezalara çarptırdığı bilinmektedir. Düşünceyi cezalandırma fikirlere pranga vurma teşebbüsü, batıda Kilisenin hakimiyetinin sona ermesiyle neticelenmiştir. Bilim adamları kilisenin şahsında özelde Hıristiyanlıkla genelde dinle mücadeleye girişmişler; bilimsel gelişmeler bu mücadele motiviyle kazanılmış, hatta daha da ileri gidilerek dinden boş kalan makama bilim oturtulmuş ve bilimin her türlü bilinmezi ortaya çıkartıp ispat edeceğine inanılmıştır. Onsekizinci yüzyılla beraber sanayi inkılabının gerçekleşmesi, bu sanayii vücuda getiren bilimsel buluşlar, insanların bilime hayranlığını artırmıştı. Bilimin kainattaki her türlü bilinmezi ortaya koyacağı bir yana, “1880 yılı dolaylarındaydı ki artık bilginler “Evrende sır kalmamıştır” veya daha ihtiyatlılar “Evrende ancak yedi sır kaldı” sözlerini sarf etmeye başlamışlardı.”322 Bilime beslenen sonsuz güven bilimsel dogmatizmi doğurmuştur. 


Aydınlanma ile birlikte, dogmaları bilim tarafından sarsıntıya uğratılan Hıristiyanlık ve onun müessesesi kilise, kendini yenileme ihtiyacı hissetmiştir. İlim ve medeniyette gerçekleştirilen Rönesans hareketlerine reform hareketleri de eşlik etti. Hıristiyan doğmaları bilimin ispat ettiği yeni gerçekler doğrultusunda gözden geçirildi. Kabul edilemez olan doğmalardan vazgeçildi. Hatta Hıristiyanlığın temel inancı olan teslis bile tartışma zeminine sokuldu. Örneğin “1881 yılında Londra'nın Westminsten Kilisesinde toplanan din uleması teslis akidesinin kutsal kitapta en önemli iki kanıtının bulunduğu ayetleri, asıl eski dillerde yazılmış metinlerde bulunmadığı ve sonradan ilave edildiği için çıkarmışlardır.” “Bu ayetlerin beşinci yüzyılda mutaassıp bir gayretkeş tarafından araya sokulduğu ispat edilmiştir.”323 

Hıristiyan dininin İncil metinleri sonradan yazılıp rivayete müstenit olduğu için, asıl İncille tıpa up tekabül etmemektedir. Rivayetlerin sayısı kadar farklı metinler ortaya çıkarılmıştır. Üçyüz küsür metinden sadece dört tanesi; İznik Konsülü ile geçerli sayılmış, bu dört İncil de birbiriyle çelişen bilgileri ihtiva etmektedir. Mesela “milattan sonra 325 e kadar İskenderiye kilisesinde Kanonik bir İncil olarak kabul edilen ve Kur'an'daki haberlerle de uyumluluk arz eden Barnabas İncili de İznik Konsülüyle yasaklanan İnciller arasındadır. Böylece 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tevhid yerine teslis inancı Pavlos Kilisesinin resmi inancı olarak kabul edildi.”324 


“Hıristiyan din adamı ve bilgini iken Müslüman olan Abdulehed Davud, “İncil ve Hac” adlı eserinde İznik Konsülüne katılan piskoposların sayısının 2048 olduğunu, fakat imparatorun tazyikinden sonra, geriye 318 adedinin kalıp, Hz. İsa'nın tanrılığını ve tekfir akidesini din haline getirdiğini bildirir.”325 


Bir defa insan eli değmiş bir kitabın ilahi karakterini kaybettikten sonra, bu kitabın hangi ayetlerinin bozulup hangilerinin sağlam kaldığını ayırd etmek mümkün değildir. İlmin açıkça ispat ettiği gerçeklerle çelişen hususların insan eliyle sokulmuş olduğunu anlamak kolaydır. Ancak henüz ilmin konusuna girmemiş fakat gerçekle de alakası olmayan birçok husus, İncil metinlerini işgal ediyor olabilir. Dolayısıyla Hıristiyanlık dini her zaman çelişkiler içinde kalmaya mahkumdur. 

Hıristiyanlığın içine düştüğü çelişki, batıda ilim ve din kavgasını alevlendirmiştir. “Pozitif ilimlerle kilisenin imani umdelerinin birbiriyle telif edilememesi, Galileo'den günümüze kadar pek çok Hıristiyan ilim adamının vicdanında derin yaralar açmıştır. Bunun sonucu olarak Hıristiyan ilim adamlarının çoğu kiliseye karşı cephe almışlar ve ilmi, imanın antitezi saymışlardır.”326 Havari Pavlos'un ifadelerine bakılırsa bu gelişmeler şaşırtıcı değildir. O “Tanrı, hikmeti aptallığından mı dünyaya açıklamadı?” diye soruyor ve şöyle devam ediyordu: “Ben alimlerin hikmetini boşa çıkarmak ve akıllıların akıllarını karıştırmak istiyorum.” “Dünyadaki budalaca her şeyi Tannı, alimleri utandırmak için tertiplemiştir.” Galileo'yu “dünya dönüyor” 


324 Bamabas İncili, İngilizceden Terc. Mehmet Yıldız, Kültür Basın Yayın Birliği, İstanbul (tarihdediği için mahküm eden kilise yetkilileri o günkü mantıkla şöyle soruyordu: “Ekin ve ağaçların, dünyanın diğer tarafında baş aşağı asılı bulundukları, insanların başlarına nazaran daha yukarıda ayaklara sahip olduklarını belirten bu derece manasız şeylere insanların inanmaları mümkün olur mu?”327 


Kilise ilmi ispatlarla geri adım atıp bazı dogmalarından ödün vermesine rağmen, ilme karşı genelde takındığı menfi durum, batıda her zaman ilim din çatışmasından söz edilmesine neden olmuştur. İlmin ilk batıda kıvılcımlanmaya başladığı asırlarda tabii ilimlere ait eserleri okumayı günah sayan kilise, daha sonraki asırlarda belirli bir hoşgörü ortamına çekilmesine rağmen, ilme sıcak bakması sağlanamamış, ilmi teşvik etmesi ise hiç beklenmemiştir. Cambridge Üniversitesi İlahiyat Profesörü Charles E. Raven, “Science Religion and Future” adlı eserinde şöyle diyor: “Kiliseler tarafından yayınlanan ve vaz edilen Hıristiyan dini, ilme açık bir şekilde aykırı bir dünya görüşüne, akıl ve zekaya aykırı batıl inançlara, modem insanın ahlakını sarsan davranışlara devam ettikçe (ilim ve din arasında) esaslı bir ahenk bir birlik beklemek kabil değildir. Hıristiyan olmak ve belki daha ziyade kiliselerde resmi mevki işgal edebilmek için, bazı yerleri üstün körü açıklanmış kuralları kabul etmek, yahut dünyevi bilgilerle dini itikadları birbirinden daima ayrı ve yabancı tutmak lazımdır” diyor.328 


Böylece Hıristiyan diniyle ilim arasındaki tezatların göz ardı edilebilmesi için bu iki sahanın birbirinden ayrılması teklif edilmiştir. Bu ayrılık tahakkuk ettikten sonradır ki, ilmin önünde büyük bir engel teşkil eden Hıristiyanlık, kiliseye kapanmak zorunda kalmış ve böylelikle ilmin gelişme yolu açılmıştır. Bu ayrılık toplumsal nizamlara da etki etmiş, kilisenin manevi varlığı altında şekillenmiş devlet yapısı terk edilerek 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seküler bir yapıya geçilmiş, Fransız ihtilaliyle de bu olay köklü bir yapıya kavuşturulmuştur. Dinden bağımsızlığını kazanan ilim, kiliseye üst üste darbeler indirmiş ve deforme olan Hıristiyan itikadının reforme edilmesi ihtiyacı doğmuştur. 
İlim ve teknolojide Rönesans gerçekleştirilirken, buna paralel olarak da kilise ve Hıristiyanlık kendini yenilemiş, reform hareketleri gerçekleştirilmiştir. Ticari kapitalizmle birlikte sanayi inkılabının gerçekleştirilmesi, özellikle Protestan mezhebinin geliştirdiği, fazla kazanmayı ibadet sayan yeni zihniyet, kapitalizmin gelişmesini teşvik etmiştir. Ekonomik planda kapitalizme teşvik primi veren Hıristiyan mezheplerine rağmen, ilmi planda tam bir ilim-din bütünleşmesinin gerçekleştiğini görmek mümkün olmamıştır. Dolayısıyla orta çağ skolastiğine hakim olan dinin yerine, On sekizinci asırla birlikte pozitivist ilim hakim olmuş, ilmin olduğu yerde dine, dinin bulunduğu yerde de ilme pek yer bulunamamıştır. 


Batının bu toplumsal şartlarında yetişen Auguste Comte meşhur üç hal kanununu, sosyolojinin değişmez yasası gibi bilim dünyasına takdim etmiştir.329 Dokuz ve onüçüncü asırlarda İslam ilim ve medeniyetinin zirvede olması ve bunu ilim ve dinin müşterek başarısı olarak gerçekleştirmiş olması, Comte'un gözünden kaçmış ve üç hal kanununu sadece batı toplumları için geçerli bir kanun mesabesine indirmiştir. Batıda bile bilim onsekizinci asırdan bu yana insanlığın yolunu aydınlatmasına rağmen, dinin boş bıraktığı sahayı dolduramamış ve toplumların büsbütün dinden vazgeçmesi söz konusu olmamıştır. Kiliseden bağımsızlığını kazanan ilim, kendine misyon olarak seçtiği din düşmanlığıyla dince kutsal sayılan bütün değerleri inkara yönelmiş, hemen her şeyi keşfedeceğini iddia etmiştir. Bu tutumuyla ilim, objektif olmaktan çıkmış 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bir ideoloji kılığına bürünmüştü. Materyalizm bu ideolojinin adıydı. Materyalizm tabiattaki her şeyi tesadüfün eseri olarak görüyor ve maddenin ötesinde bir hakikat kabul etmiyordu. 
İlmin sokulduğu bu kılık, ister istemez inanç sahiplerini ürkütüyor ve ilme olan güveni sarsıyordu. Aslında materyalizm, skolastiğin ters yöndeki bir tekrarıydı. İlmin konusuna girmeyen, ilmi buluşlarla izah edilmesi mümkün olmayan hususları sözde, ilme dayanarak izah ediyor ve ön yargılı davrandığından, dince kutsal sayılan şeylere savaş ilan ettiğinden, bu kutsal şeyleri önce inkar ediyor, arkasından bunu bir takım ilmi gerekçelerle teyid etmeye çalışıyordu. Bunu da teoriden öteye geçmeyen bir takım varsayımlara dayandırıyordu. 


Materyalizm kılığına giren batıdaki bilimsel gelişme, dine açtığı savaşta başarılı olduğunu var sayarak şairlerin dilinden “Tanrının öldüğü” nü, daha sonra “Hıristiyanlığın öldüğünü” ilan ediyordu. Bu gelişmeler karşısında duramayan Hıristiyan teologları ve özellikle Protestanlar, Hıristiyanlık enkazını kendi haline bırakıp, ondan arta kalan prensiplerle yeni bir din yaratmaya koyuldular.339 Protestanlık bu reform hareketlerinden sonra vücuda geldi. Hıristiyanlıktaki bu değişiklikler onun, yine batılı yazarlar tarafından vahiy dini olmaktan çıkartılıp kültür dinleri arasında sayılmasına yol açmıştır.33! 


C - Osmanlılarda İlim ve Din 


Birinci bölümde de ifade edildiği gibi, bir toplumun ilmi faaliyetlerde takip ettiği süreçle medeniyet vadisinde almış olduğu mesafe her zaman yan yana olmayabilir. Nitekim İslam medeniyetinin özellikle ilmi faaliyetlerde en olgun devreleri dokuz ve onüçüncü asırlardır. Bu hususu araştırmış bilim adamları da bu devirlerdeki üstünlüğü kabul etmektedirler. 


330 M. Nakib El Attas, İslam ve Laisizm, Pınar yayınları, İstanbul 1994, s. 12-13 
331 Natham Soderblom'un görüşleri için bkz. El- Attas, aynı eser, 5. 48 
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Ancak bunun nerede başlayıp nerede bittiği veya bitip bitmediği konusunda muhtelif görüşler vardır. Batılıların özellikle İslam medeniyetinin ve ilmi faaliyetlerinin on birinci yüzyıldan sonra fiilen durduğuyla ilgili iddialara yine bazı batılı aydınlarca karşı çıkılmıştır.332 Esasen batılıların bu devirlere ilişkin izahları tek taraflı bir yaklaşımı yansıtmakta, batı için tehlike haline gelen Türkleri küçük düşürme izleri taşımaktadır. Nitekim Hıristiyan batı “İslam tarihinin bütün felaketlerinin 


sorumluluğunu Türklere yüklemek gibi bir yanlış sonuca varmıştır”,333 


H.Z. Ülken ilim bakımından on ve on birinci asırları İslam aleminin altın devri olarak görmektedir.33* Ülken yine: “Müspet bilimler alanında özgün araştırmalar sekiz ve ondördüncü yüzyıllar arasında bütün eserlerini verdi. Onbeş ve onyedinci yüzyıllarda çalışmalar gittikçe seyrekleşti. Eskilere yeni bir şey katılmadı. Tecrübe durdu”335 şeklinde değerlendirmede bulunmaktadır. İlmi açıdan altın bir devir yaşanmakla birlikte değerlendirmelere bakılırsa, ilmin ikbal dönemlerinde (dokuz , onbir ve onüçüncü asırlar) İslam memleketleri, siyasi bakımdan muhtelif istikrarsızlıklara da sahne olmuştur. Bu medeniyeti, işgal ettikleri yerlerde tümüyle yok edememekle beraber Moğollar,336 bu karışıklıklara örnek olarak gösterilebilir. Buna rağmen ilmi düzeyin yüksekliğine paralel olarak elbette ki medeniyet de gelişmiş ve özgün eserlerini vermiştir. 


Osmanlı devletinin onüçüncü yüzyılın sonunda bir uç beyliği olarak kurulmasından yaklaşık iki üç asır sonra bir dünya devleti haline gelmesinde, elbette ki ilmi faaliyetlerin 


332 Cahen, age,s. 253 

333 Cahen. age.s. 231 

334 Ülken, “İslam Medeniyetinde İlmin ikbal Devri” a.g.makale, s.73 

335 Ülken, Islam Felselesi, age, s. 346 

336 W Barihold .M. Fuat Koprülü, İslam Medeniyeti Tarihi, D.İ.B.Y. Ankara (tarihsiz? 02 
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de İslam dininin de, özellikle onun gaza anlayışının etkisi olmuştur. “Osmanlıların, mevcut kanaatlerin aksine onaltıncı yüzyılın sonlarına kadar kültür, bilim ve sanatta İslam medeniyetindeki mirası yaratıcılık ve yeniliklerle devam ettirdiği görülmektedir.”337 


Osmanlı sosyal yapısını sağlam temele oturtan hukuk anlayışı, devlet teşkilatı, sosyal müesseseler devrin şartlarının gerektirdiği gelişmeleri kazanmış, kendi tipinde yetkin şekillere ulaşmıştır. Mimarlık, şiir vs.de yetkin eserler verilmiştir.338 Sosyolojik anlamda sosyal ilim tecrübesi olmamakla birlikte, doğrudan Osmanlı sosyal yapısını ilgilendiren iyileştirmeler, ameli (pratik) olarak yapılmıştır. Toplumdaki sosyal dengeyi sağlayan bu ameli faaliyetler,. tarikatlar ve loncalar eliyle yürütülmüştür. Bu teşkilatların da saygınlık ve yaygınlıkları dini ve ahlaki değerlere yaptıkları katkılara paralel gelişmiştir. Tarikatların merkezini oluşturan tekke ile ilmi faaliyetin merkezini oluşturan medrese arasında özellikle yükselme devirlerine kadar kafa ve kalp sentezine gidildiğini kabul etmek uzak bir ihtimal değildir.339 


Nitekim özellikle Fatih döneminde “Fatih Sultan Mehmet 
31 yıl süren padişahlığı zamanında ilme tam bir serbesti vermiş, akli ilimler üzerinde hem şahsen çalışmış ve hem de çalıştırmıştır.”30 Adıvar, Fatih dönemiyle ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Eğer Mehmet II, savaşlardan daha fazla zaman artırabilmiş ve eski çağlar ilim ve felsefesini daha fazla incelemiş olsaydı, Türkiye'de ilim Rönesans'ının on dokuzuncu yüzyıla hadar kalmayacağına inanılabilir... Fatih'i bir Rönesans hükümdarı gibi telakki etmek mübalağalıdır Bununla beraber 


337 Ekmelettin İhsanoğlu, “Osmanlı Döneminde Astronomi Literatürü” Fatih'ten Günümüze 
Astronomi Sempozyumu, İ.U. Fen Fakültesi, Istanbul 1994, s. 18 

338 Ülken, Turkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, Istanbul 1979, s. 40-41 

339 Mustafa Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, Istanbul 1977, s. 115 

340 Kurtkan Bilgiseven. Din Sos... age, 5. 462 
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Fatih devrinde Osmanlı kültürünün garp kültürüyle serbest bir şekilde temasa geldiği ve daha sonraki devirde bunun kösteklendiği de bir vakıadır.”31! 


Osmanlı devletinin cismani büyüklüğüne, devlet yapısına, hukuki anlayışına ve sosyal yapısının gelişmişliğine mütenasip bir şekilde eski devirlere oranla ilmi düzeyinin orijinal eserler vermek bakımından pek yüksek olmadığı ileri sürülmektedir. Daha çok teorik araştırmalara istinaden ve sosyal şartların tesiriyle oluşan bu kanaatın aksine, son yıllarda yapılan kütüphane taramalarından elde edilen sonuçlara göre, Osmanlıdaki ilmi faaliyet hiç de küçümsenecek düzeyde değildir. Örneğin; Osmanlı astronomisiyle ilgili olarak yapılan literatür taramalarında Osmanlı tarihi boyunca 3000 eserin 582 
müellif tarafından bu konuda kaleme alındığı tespit edilmiştir31? 
Bu eserlerin kalitatif analizleri yapılmamış olmakla beraber, Osmanlıda yazılan şerh ve haşiye türündeki eserler her halükarda önceki eserlerin tekrarından ibaret değil, orijinal nitelikler de taşımaktadırlar. 


Ancak her şeye rağmen Osmanlı'da ilmin ihmale uğradığı dönemler yok değildir. Osmanlı tarihi de zaten gelişme duraklama ve gerileme dönemlerini ihtiva etmektedir. Siyasi planda en gelişmiş düzeye çıktığı dönemlerde müspet ilim ihmal edilmeye başlanmıştı. Nitekim Fatih döneminden sonra medreselerde müspet ilim derslerinin okutulmasının terk edildiğini Katip Çelebi ve Koçi Bey'in yakınmalarından anlamaktayız. Katip Çelebi'nin şikayetleri şöyleydi: “Devlet-i Osmaniye evailinden (başlangıcından) Sultan Süleyman zamanına gelinceye kadar hikmet ile şeriat ilimlerini cem eyleyen (birleştiren) muhakkikler (araştırıcılar) iştiharda idi (ün salmıştı). Ebul Feth Sultân Mehmed Han Medrese-i Semaniye bina edüp kanun üzre şuğl olu- 


341 Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, Remzi Kitabevi, İstanbul 1982, s. 43-44 
342 Ihsanoğlu. a g. makale s. 21 
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na (iş görüle) deyü vakfiyesine hayıd ve Şerh-i Mevakıf ve Haşiye-i Tecrid derslerini (okutulsun diye) tayin eylemişti. Sonra gelenler bu dersler felsefiyattır diye kaldırub Hidaye ve Ekmel derslerini okutmağı makul gördü. Yalnız ana iktisar (onunla yetinmek) na makul olmakla (akla uygun olmamakla) ne felsefiyat kaldı ne Hidaye ve Ekmel kaldı ve bununla suk-i ilme (ilim pazarına)kesat gelüp ehli (bunları okutacak olanlar) inkiraza karip oldu (yok olmaya yüz tuttu).”3*3 Katip Çelebi'nin yakınmasından ilmi faaliyetlerin artık iyi olmadığını anlamanın yanında, bu yakınmadan önce iyi bir ilmi faaliyetin var olduğunu da anlamak mümkündür. Bu şikayet var olanın kaybedilmesinden kaynaklanmıştır. 


Daha öncede ifade edildiği gibi, medeniyetle ilmi faaliyetler her halükarda yan yana olmayabilir. Bir dönemdeki ilmi faaliyet, meyvelerini bir başka dönemde medeniyet olarak ortaya koyabilir. Nitekim bu durum gerek Osmanlı'da gerekse batıda gözlemlenmektedir. Batı ortaçağın karanlık dönemlerini yaşarken yine aynı dönemlerde doğudan ilim transfer ediyordu. Roger Bacon (Ö.1270) daha onüçüncü asırda doğu ilminin transfer edilebilmesi için Arapça'nın öğrenilmesini önermişti.31* 
İbn-i Sina'nın imamlar için söylediklerini Bacon, papalık müessesesine uygulayarak Müslümanları taklide yönelmişti.3*5 Ancak bu transfer ve aydınlanma asırlar sürdü. Batının medeniyet yarışında öne çıkmasına ancak asırlar sonra tesir edebildi. 


Osmanlı, batının mukayeseli üstünlüğünü ancak askeri sahada aldığı yenilgilerden sonra fark edebildi. O zamana kadar Osmanlı çok genişlemiş, ihtişam ve kudretinin doruğuna erişmiş ve bir doygunluk hissinin doğması neticesinde atılım 


343 Katib Çelebi, Mizan-ül Hak Fi İhtiyar-il Ahak, İstanbul 1306. s. 10-11 Ayrıca geniş bilgi için 
bkz: 


İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, T.T.K.B., Ankara 1984, s. 22. 
248-249. 

344 Adıvar, Osmanlı Türk... age. 5.55 
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gücü zayıflamıştı.3$9 Zaten bu dönemlere kadar büyük ölçüde önceki asırlardaki gelişen ilmi faaliyetin meyvelerini toplamıştı. Osmanlı'daki ilmi faaliyetler ve bu faaliyetleri gerçekleştiren ilim adamları burada serd edilecek değildir.3*7 Ancak Osmanlıda ilmi faaliyetin yetersiz kalmasına ve batı ile yarışta geri kalışına neden olan diğer bazı sebepler üzerinde durulmalıdır. 


Batı doğudan ilim transfer etmekle aydınlanma çağını başlatmış ve gerçekleştirmiştir. Fakat bu aydınlanmanın yanında, onsekiz ve ondokuzuncu asırlarda medeniyetin ilerlemesinde, sanayii devriminin gerçekleştirilmesinde, ticari kapitalizmin büyük tesiri olmuştur. Avrupalıların Afrika'yı dolaşarak Hindistan'a ve Uzakdoğu'ya ulaşması, Osmanlının ticaret yolları üzerindeki önemini azaltmıştır. Hammadde temininde ve yeraltı zenginliklerini elde etmede şans Avrupalılardan yana işlemiştir. Bunun da sanayi devriminin gerçekleştirilmesinde büyük katkısı olmuştur. 


Osmanlı, askeri yenilgiler neticesi batının üstünlüğünü kabul ettiğinde batı, sanayi devrimini gerçekleştiriyordu. Osmanlının bu gelişmeler karşısında ilgi alanını önceleri sadece askeri saha oluşturmuştur. Çünkü batının askeri üstünlüğünün, askeri teknolojiyi üreten ilimler sayesinde olduğunu fark ederek bu yönde batıdan bilgi ve teknoloji transferine girilmiştir.?$8 Ancak burada, sadece taklit yoluna gidilmiş, dolayısıyla ilmi alt yapısı transfer edilemediği için başarılı olunamamıştır. Çünkü on altıncı yüzyıldan beri batı kültürünün ilim 


ve felsefede kazandığı büyük ilerlemeler takip edilememiştir.319 


346 Adıvar, Osmanlı Türk...,age, 5.125 

347 Geniş bilgi için bkz. Adıvar, Osmanlı Türk... age. Uzunçarşılı, age. Müslüman İlim Öncüleri 
Ansiklopedisi, age. 

348 Musüla |. Fazlıoğlu, “Batının Bilimi Osmanlının Zihniyeti” Dergah, Mayıs 1990, C.I, 5. 
3, s.22 
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Çoğunlukla müspet bilim anlamında kullanılan ilmi faaliyetin kısmi eksikliğine rağmen Osmanlıda; kendine has kendi diniyle mütenasip kendi hayat felsefesine ve medeniyet anlayışına uygun ilmi ve dini faaliyetler sürekli mevcut olmuştur. 
Devlet bu faaliyetler sayesinde ayakta durmuştur. Osmanlının geliştirdiği beşeri münasebetler, hukuki, iktisadi düzenlemeler, bu düzenlemelerin sağlıklı bir sosyal yapıyı oluşturması, bu yapıyı muhafaza için kurulan müesseseler ancak, Osmanlının kendine has geliştirdiği ilim din münasebetine atfedilebilir. Çalışmanın konusu sadece Osmanlılarda ilim ve din olmadığı için, bu konunun detaylarına girme imkanı mevcut değildir. Bu konu ancak müstakil araştırmalarla daha da açıklığa kavuşturulabilir. 


Şu kadarını söylemek mümkündür ki, batılı anlamda teknoloji üreten bir ilmi faaliyetin gelişmemesine rağmen Osmanlı, asırlarca İslam mutasavvıflarının insanları çok yönlü etkileyen ve onları insan-ı kamiller haline getiren engin ilmi anlayışları sayesinde ayakta durmuştur. Onlar sezgi yoluyla ve ilahi lütufla kainattaki bütün realiteleri tevhidi bütünlük içinde idrak ettiklerinden, insanın sadece biyolojik ihtiyaçlarını tatmin eden, faydalı olduğu kadar zararlı da olabilen teknik bilgilere fazla itibar etmeyerek, asıl insanları olgunlaştıran ve onları kamil insanlar haline getiren bilgi türlerine eğilmişlerdir. Bu tür bilgileri tercih etmişlerdir. 


Teknik anlamda göze çarpan bilgi türleri daha ziyade mimaride ve askeri teknolojide müşahhaslaşmıştır. Birincisi Osmanlı Sultanlarının özellikle Cami yapımına önem vermeleri ve bu hususa özen göstermeleriyle ilintili olurken, ikincisi Osmanlı'nın gaza anlayışıyla bağlantılıdır. Batıda özellikle Protestan mezhebinde var olan her şeye rağmen servet biriktirme saiki Osmanlı'da olmamıştır. Buna bağlı olarak fethedilen ülkeleri sömürmekten uzak durulmuştur. 
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D- Asrımızda İlim ve Din 


1- Batı Dünyasında İlim ve Din 


Asrımızın başında Einstein'in 1905 te izafiyet teorisini açıklamasına kadar, batıda ilme sonsuz güven besleniyordu. 
Bu teori ilme olan sonsuz güveni sarstı. İlmin daha ihtiyatlı bir konuma gelmesini sağladı. Ancak bundan sonradır ki, ilim ve din arasındaki batıya özgü kavga hafiflemiş, ilim ve din birlikte davranır olmuştur. “Edington'un ifadesiyle batıda yeni fiziğin teorileri sayesinde, muhakemesi kuvvetli, aklı yerinde bir bilim adamı için dine inanmak ancak 1927 yılında mümkün olmuştur.”350 Bunun sağlanmasında dinin dogmalarının akla uygun şekilde reforme edilmesinin yanında, yeni fiziğin metafizik bir boyut kazanması etkili olmuştur. Bu gelişmeler genel olarak maneviyata ilgiyi artırmasına rağmen, sistemli bir şekilde Hıristiyan dini etüde tabi tutulması durumunda, bir takım çelişkilerin varlığı hala gözden kaçmamaktadır. Gerçek ve tarafsız bir bilim adamının bu vasfıyla aynı zamanda iyi bir Hıristiyan olması sağlanamamıştır. Şayet olmuşsa da bu ilim ve din arasında akli bir senteze varmış olmaktan değil; sadece vicdani bir sorumluluk ve saygı endişesinden kaynaklanmış, bilim adamı olmak ayrı bir kategoride, dindar olmak da apayrı bir kategoride ele alınmıştır. Dini nasların akla uygun olmaktan çok akıl üstü oldukları var sayıldığından ve çoğu zaman bilinmez sahayla ilgili olduklarından, birçok hurafe bu bilinmezlik zırhı altında varlığını sürdürmüş ve en objektif bilim adamları tarafından bile, bilimsel olarak değil, vicdani ve insani olarak kabul görmüştür. 


İslam'a hoşgörüyle bakan bazı batılı aydınlar, İslam'ın degerlerini Hıristiyanlıkla paylaşmak için Allah'ın birliği dahil hemen her konuda İslam'la Hıristiyanlık arasında paralellik 


350 Adıvar, Tarih Boyunca... age, s. 592,350 
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kurmaya çalışıyorlar.351 Bu tür çabalara ve gelişmelere rağmen, Hıristiyan itikadı üç boyutluluğunu günümüze kadar muhafaza etmiş ve etmektedir. Çeşitli bilim adamlarının kainatın tek merkezden idare edildiği ve kainatta tevhidi bir bütünlüğün var olduğu yolundaki bütüncül açıklamaları, Hıristiyan ilahiyatçılarını da tevhide, yani tek Allah inancını kabule yöneltmiştir. Sekiz yıllık bir çalışmanın ürünü olduğu ileri sürülen ve kardinaller tarafından hazırlandığı belirtilen, tevhid gerçeğini kabul eden kitap, Vatikan tarafından 1992 de bilim alemine sunulmuştur.” Halk katmanlarında yerleşik teslis inancını ne derece değiştireceğini zaman gösterecektir. Aksi halde gerek Hıristiyan itikadı, gerekse Yahudi itikadı, mevcut İncillere ve eski ahide dayanmaya devam ederse, bu kitapların tümüyle akla ve ilme uygun olması mümkün değildir. Zira gerek eski ahid gerekse İncil metinlerine göre insanın yeryüzünde ilk zuhuru İsa'dan otuz sekiz yüzyıl önce olmuştur. Dünyanın da yaklaşık olarak bu tarihlerde yaratıldığı ileri sürülmektedir352 Sadece bu husus, ilimle bağdaşması kabil olmayan büyük bir çelişkidir. İnciller arasında birbirini nakzeden çelişkilerin varlığı da ayrı bir vakıadır. Bütün bunlar Hıristiyan itikadının Hz. 
İsa'ya bildirilenlerle aynı olmadığını ortaya koymaktadır. Bu durum Hz. İsa'nın peygamberliğini ortadan kaldırmaz. Ancak mevcut metinlerin de Hz. İsa tarafından vaz edildiği gibi muhafaza edilmediğini açıkça ortaya koymaktadır. 


Bu yüzden bu kitaplar ilahi menşeli olduğu halde yine Allah tarafından yürürlükten kaldırılmış, bunun yerine Kur'an-ı 


351 W Montogomery Watt, Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık, Terc. Turan Koç, İz Yayıncılık, 
İstanbul 1991, 5.46 

Katolik Kilisesinin ilmihali (Catechisme de V Englise Catholigue) adını taşıyan bu kitapta “ Tanrı birdir, bir tek Tanrı vardır.” (s.54) ifadesi yer almakla birlikte devamında * İsa da Tanrının “ biricik Rab” olduğunu tasdik eder Ancak kendisinin de Rab olduğu izlenimini verir (onu ima eder).” cümleleri yer almaktadır. Yapılan iyimser tahminlere rağmen, bu kitabın kritiğini yapan dinler tarihçisi Ömer Faruk Harman, tesliste değişen bir şeyin olmadığını ileri sürmektedir. Bkz. Ömer Faruk Harman, “ Üçleme'ye Devam” Altınoluk, Şubal 1993,5.84,s.37 

352 Bucaille, age, s. 138 
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Kerim indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar gelecek bütün insanlık toplumlarını sorumlu tutmakta, bu kitabın gönderildiği Hz. Peygamber'in de en son peygamber olduğu yine Kur'an-ı Kerim tarafından teyit edilmektedir. Kur'an'ın daha önce gönderilen kitaplardan en farklı ve şanslı tarafı, indirildiği anda bizzat peygamber tarafından harfi harfine kayda geçirtilmesidir. Bu hususta gösterilen hassasiyet o kadar fazla idi ki, Hz. Peygamber Kur'an dışındaki sözlerinin yazılmasını, sırf Kur'an'la karıştırılır düşüncesiyle belli bir müddet yasaklamıştı. Bu hassasiyetle Kur'an, ilahi vasfından hiçbir şey kaybetmeden günümüze kadar gelmiştir. 


Yukarıdaki bölümlerde de ifade edildiği gibi Kur'an, ilmi gelişmeleri son derece teşvik etmiştir. Bağlayıcı hükümleri yüz yüz elliyi geçmezken, ilmi konu alan ayetleri yediyüzelliden fazladır. Kur'an'dan ilham alan alimler dokuz ve onüçüncü asırlarda İslam ilmi geleneğini zirveye çıkarmışlar ve bu asırları ilim ve din asrı haline getirmişlerdi. Bu faaliyetler on altıncı asrın sonuna kadar en gelişmiş medeniyet mahsullerini vermişti. Batıda Galileo “ dünya dönüyor” dediği için engizisyon tarafından mahkum edilirken, Kur'an veciz bir ifadeyle dünyanın döndüğünü şu şekilde dile getiriyordu: “ Bir de dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulut geçer gibi yürür giderler. Bu her şeyi sapa sağlam yapan Allah'ın işidir. Muhakkak ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”353 Yirminci asırda bizzat dini çürütmek iddiasıyla ortaya çıkıp bir takım keşifler vücuda getiren ilim adamları, bilmeden bir takım Kur'an ayetlerini teyid etmiş ve onların ilmi tefsirlerini ortaya koymuşlardır. 


Kur'an'ın ilme uygunluğu, ilmin değişik dalları tarafından defalarca teyid edilmesi, inanan Müslümanları heyecanlandırmış, inanmayanları da hayrete düşürmüştür. Kur'an'ın 


353 Kur'an, Neml, 27/88 
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ilme adeta meydan okuması, ilim cephesini inanmaya mecbur etmese de, hakikati ifade etmeye ve gerçeği teslim etmeye mecbur bırakmıştır. Değişken bilimsel buluşlara Kur'an ayetlerinin indekslenmesini tehlikeli bir yol olarak gören ve İslam'a has bir bilimsel model geliştirmeye çalışan İslam aydınlarının itirazlarına rağmen, tamamen din dışı bir metot ve model içinde gelişse de, ilimin Kur'an'a teslim olması hayretle gözlenen bir durumdur. Halbuki bu durumun hayret edilecek bir yanı yoktur. Zira Kur'an Allah'ın gönderdiği yazılı ayetler manzumesi ise, ilmin incelediği tabiat da Allah'ın yarattığı ayetler manzumesidir. Bu ikisi arasında bir tenakuzun olması, asıl hayret edilecek bir durumdur. Yoksa uygunluk gayet tabiidir. Bu uygunluk gözlemlenirken Kur'an bilimsel buluşlarla sınanıyor değildir. Belki Kur'an'la bilimsel sonuçların sınanması söz konusu olabilir. Zira bilim, insanlığın eriştiği değişik bilimsel aşamalarda değişikliğe maruz kaldığı halde, Kuran hiçbir harfinde değişiklik olmadan değişmez hakikat olma vasfını muhafaza etmektedir. Erişilen bilimsel buluşların ışıgında yapılan Kur'an yorumlarının yarın yanlışlanma ihtimali vardır. Ancak bu yorumlar ve yapılacak hatalar bize aittir. Zira Kur'an'ın metni değişmeden ortada durmaktadır. 


İslam'daki bilim anlayışının aksine, “Batı bilimsel düşüncesi, kapitalizmin ve bunun gereği olan sömürge ilişkilerinin hizmetinde olmak gibi bir özelliğe sahiptir. Bunun geçmişte olduğu gibi günümüzde de çok acı ve utanç verici sonuçları vardır. ”35* İktisadi anlamda gayri adil ilişkilere alet olan ilimden, batıda son senelere kadar pozitivizm ve materyalizm, dinden de Hıristiyanlık anlaşılırdı. İkisi arasındaki münasebet de yukarıda ifade edildiği gibi hep çatışma ve kavga şeklinde tezahür etmiştir. Ancak yirmibirinci yüzyıla yaklaştığımız bu yirminci asrın son senelerinde Batının din konusundaki tutumunda ba: 


354 Korkut Tuna, Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, | Ü.E EY., İstanbul 1993, s. 141 
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riz değişiklikler olmuştur. İslam'ın ilmi gelişmeler ışığında kazandığı yeni misyon, balının gözünden kaçmamaktadır. Bath toplumları yönlendiren düşünürlerin, İslam'ın hak din olduğunu zaman zaman itiraf etmeleri, hatta Rocer Garudy, Maurice Bucaille, Kaptarı Cousto vb. gibi bilim adamlarının Müslüman olması, İslam'ın batıdaki tanıtımına müspet katkı yapmaktadır. 


Gerek Avrupa, gerekse Amerika'da Müslüman nüfus hızla artmaktadır. Bu artış Müslüman memleketlerden oralara vaki göçlerle sınırlı olmayıp, oraların yerli halklarının da Müslümanlığı seçmesi şeklinde tezahür etmektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde İslam dini, resmen tanınan bir din olmuştur. Katolik Vatikan'ın Tanrının birliğini itiraf eden ve kainattaki tevhidi bütünlüğü ilmi olarak ortaya koyan açıklamaları, Hıristiyanlığın İslamlaşma eğilimine girdiği varsayımını kuvvetlendirmektedir. Ancak bu, değişik toplumsal ve ırki taassuplardan kurtulup hakikate susamış ve onu arayanlar tarafından kabul görebilecek bir eğilimdir. Zira Kur'an'ın ifadesine göre, gerek İncil gerekse Tevrat kaynaklarında, ahir zamanda bir hakikat güneşinin (son peygamberin) geleceği ve ismi de Ahmet olduğu, o geldiği zaman ona uymaları gerektiği yazılıydı.355 

Aynı ifade Barnabas İncili'inde de mevcuttur ve oradaki tafsilat şöyledir: “İsa havarileriyle Erden'in ötesindeki çöle gitti ve öğle namazını kılınca bir palmiye ağacının yanına oturdu. 
Palmiye ağacının gölgesine de havarileri oturdular. Sonra İsa dedi: “Takdir öylesine gizlidir ki ey kardeşler, size diyorum ki bakın, o yalnızca bir kişiye açıkça bilinecektir. O, milletlerin aradığı, Allah'ın gizliliklerinin kendisine öylesine açık olacağı himsedir; o dünyaya geldiği zaman onun sözlerini dinleyecek olanlar 


355 Kur'an, Sal, 61/6 ayetin mealı; “Hatırla ki Meryem oğlu İsa, “Ey israil oğullar, ben size 
Allah'ın elçisivim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” demişti. Fakat o kendilerine açık deliller getirince “bu apacık bir buyüdur” dediler” 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kutsanacaktır. Çünkü bu palmiye ağacının bizi gölgelendirdiği gibi, Allah da onları rahmetiyle gölgelendirecektir. Yaa, nasıl bu ağaç bizi güneşin yakıcı ısısından koruyorsa, Allah'ın rahmeti de, o kişiye inananları şeytandan öyle koruyacaktır.” Havariler karşılık verdiler: “Ey muallim, sözünü ettiğiniz bu dünyaya gelecek kişi kim olacak?” İsa Kalp coşkusuyla cevap verdi: “O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir ve o dünyaya geldiği zaman, yağmurun uzun bir süre yağmur almadıktan sonra yere meyve verdirmesi gibi, o da getireceği bol rahmetle insanlar arasında salih ameller için bir fırsat olacak, çünkü o, Allah'ın rahmetiyle yüklü beyaz bir buluttur. Bu rahmetle Allah, mürşitler üzerine yağmur gibi fışkırtacaktır356 Bu ve benzeri eski kaynaklardaki bilgilere dayanarak böyle bir peygamberin gelmesi bekleniyordu. 
Ancak Yahudiler kendi ırklarını dünyanın en üstün ırkları kabul ettiklerinden, gelse gelse böyle bir peygamberin kendi ırklarından geleceğini varsayıyor ve öyle de umuyorlardı. Dolayısıyla onlar son peygamberin gelişine değil, onun Arap milletinden gelmesine itiraz etmiş, bunu kabullenememişler ve kendi kitaplarındaki ilgili bölümleri çıkartmışlardı. Kur'an'da bu husus şöyle dile getirilmektedir: “Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (o kitaptaki peygamberi) öz oğullarını tanıdıkları gi- 


bi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği giz-İer”357 


Batılı toplumlar, dünya toplumlarına çoğunlukla sömürü zihniyetiyle yaklaştıklarından, bunu kolaylaştıracak yöntemleri bulup çıkarmak için sömürmek istedikleri toplumların dinlerini, tarihlerini köklü araştırmalara tabi tutmuşlar; onları sömürmeye müsait hale getirmek, kendilerine bağımlı kılmak için yaptıkları araştırmalardan istifade etmişlerdir. Doğuyu araştıran batılı aydınların (oryantalistlerin) çabalarıyla bu sömürü düzeni devam etmektedir. Bilimsel gelişmeler ve bu 


356 Barnabas İncili, age, 5. 295-296 
357 Kur'an, Bakara, 7146 
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gelişmelerin ürettiği teknolojiler de hep bu sömürü ağının ve çarkının birer dişlisi durumuna düşmektedir. Yani herkesin, her insan toplumunun ortak malı olması gereken bilimden istifade edenler, onu sömürülerine alet edenler olmaktadır. Nasıl kazanılırsa kazanılsın çok kazanmayı kutsallaştıran Protestan zihniyeti, bu kapitalist sömürü zihniyetini batılı toplumlar için meşru hale getirmiştir. İşte bu tür ekonomik kaygılar ve inisiyatifi elden kaçırma endişeleri, batılı toplumları İslam'a karşı duyarlı hale sokmaktadır. İslam'ın hak din olma gerçeginden çok onları ilgilendiren, İslam'ın hakim olması durumunda ellerinden kaçıracakları inisiyatifleridir. Sırf bu yüzden dünya sermayesini elinde bulunduran ve dünyanın yönetilmesi inisiyatifinde etkili olan çevreler, toplumlar ve devletler; dünyanın İslamlaşmasını istemeyeceklerdir. Belki de bu sebeple İslamlaşma sadece böyle bir endişe taşımayan, hakikate susamış, hakikat erleriyle sınırlı kalacaktır. 


Soğuk savaş döneminin sona ermesinden sonra batıda mevcut siyasi ve askeri paktlar, kendilerine karşı yeni bir tehlike olarak İslam'ı görmeye başlamışlardır. Bir takım terör hareketlerini bahane ederek, İslam'ı terörle eş görmeye ve kendi halklarını, tehlike olarak gördükleri İslam'a karşı duyarlı hale getirmeye çalışmaktadırlar. Hatta nüfusunun tamamına yakını Müslüman olan memleketlerde bile mevcut hakim güçlere karşı Müslümanları potansiyel bir tehlike olarak göstermeye çalışarak sun'i çatışma ortamları yaratmaktadırlar. 


Bütün bu menfi propagandaları bertaraf etmek ve bu günkü ilmin, sömürü vasıtası olmaktan çıkartılıp insanlığın tümüne adil bir şekilde hizmet etmesini sağlamak için, ilmin ve ilmi zihniyetin İslam'ın tevhid mantığıyla yoğrulması, menfaat için ilim yapmaktan ziyade Allah için ilim yapma mantığının ilim alemine kazandırılması, insanlığın tümünün saadetine hizmet edecek böylesi ilim adamlarını koruyacak, destekleyecek ve onları bir takım teknoloji şirketlerinin oyuncağı olmaktan kurtaracak meşru otoritelerin varlığını hissettirmesi gereklidir. 


İnsanlığın ilim ve dinin birlikte kuracağı saadet medeniyetine ulaşması için, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi bilimsel alt yapıya sahip, ancak Osmanlı devlet zihniyeti gibi sömürme endişesinden uzak güçlü devletlere ihtiyaç vardır. 
Hatta bu devletler, Osmanlı'nın hatalarını da görüp hatalardan uzak bir model geliştirerek daha kalıcı ve garantili politikalar üretip bunları uygulayarak insanlığın saadetine hizmet edebilirler. Teorik planda ilim ve din arasındaki örtüşmenin ve birlikteliğin hayat bulması ve ikisi birlikte insanlığın hizmetine koyulabilmeleri için ilmin, dinin normlarıyla kuşatılması ve hayata geçirilmesi için de buna müsait sömürüden uzak hak ve adalet timsali otoritelere ve devletlere ihtiyaç vardır. 


İnsan hakları evrensel bildirilerinin yayınlanması, Birleşmiş Milletlerin kurulması ve yaptırım gücüne sahip olması, insanlığın saadetine yetmemiştir. Bu insanlık değerlerinin korunması hedeflendiği halde bunun aksi de olmaktadır. Sebebi ise, bu inisiyatifi elinde bulunduranların zihniyetlerinin görünüşte değişmiş olduğu sanılsa da temelde değişmemiş olmasıdır. Farklı din ve farklı ırklara çifte standartla muamele etmeleri, bu insanlık değerlerini samimiyetle savunmadıklarını ortaya koymaktadır. Bosna-Hersek'te, Çeçenistan'da ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki insan hakları ihlallerini gördükçe, hak ve adalet timsali, inisiyatifli otoritelere olan ihtiyaç daha bariz bir şekilde kendini göstermektedir. İlim ve dinin birlikte, hakka, adalete ve tüm insanlığa hizmet edebilmesinin garantisi ancak böyle otoriteler olabilir. 


2- İslam Dünyasında İlim ve Din 


Yirminci yüzyılda ilmin İslam'a bakışıyla İslam'ın ilme bakışı bariz özellikler arz etmiş, batıyla temasa geçen İslam toplumlarının karşılıklı etkileşiminden kaynaklanan menfi tezahürler de zaman zaman görülebilmiştir. Batıdaki gelişmeler hep gecikmeyle doğu toplumlarına aksetmiştir. İlim ve ilmi gelişme insanlığın ortak eseri olmakla beraber son asırlardaki ilmi gelişmeler batı toplumlarının kültürel ortamı içinde temayüz etliği için, ister istemez batılı toplum yargılarıyla karışık haldeydi. Bu asırlardaki ilmi gelişmeler, batılı toplumların zihinsel kalıpları içinde gelişmişti. Bu zihinsel kalıplardan ve batı toplum değerlerinden ilıni soyutlayarak doğu toplumlarına kazandırmak son derece güç olmaktadır. 


“İlim Müslüman'ın yitiğidir. Nerede bulursa ona en layık odur.”358 ancak ilim öyle bir şekil almış ve ilmi olmayan unsurlar ilmin şemsiyesi altında öyle ustaca saklanmıştı ki, birini almadan ötekini almak mümkün olmuyordu. Bir defa ilim, batıda Hıristiyanlıkla mücadeleye girişip zafer kazandıktan sonra, tamamen laikleşmiş ve din düşmanı haline gelmişti. Batılı pozitivistler kendi dinlerini gerçek dışı kabul edip inkar ederken, başka bir dini kabul etmeleri mümkün değildi. Dinden kopmuş bu bilim, metafizik konularda başarısız olduğu için bu sahayı inkar ediyor, bunun aksine fizik konularda ve maddi bilimlerde akıllara durgunluk verecek şekilde ilerliyor, ortaya çıkardığı ilmi sonuçların değişmez olduğunu ileri sürüyordu. on dokuzuncu asrın sonlarında ilmi zihniyet, bütün düşünce sahalarına hakim olmuş durumdaydı. Vardığı sonuçlar da tartışmasız kabul ediliyordu. 


İçinde dini itikadlara hayat hakkı bulunmayan bir hakim ilmi zihniyetin karşısında, İslam camiaları dinlerini savunmak durumunda kalmışlardır. İlim karşısında kendini savunmaya geçmek, dinsiz bir ilmin olamayacağını ileri sürmek, o günkü ilmi zihniyete baş kaldırı olarak telakki ediliyor, ilmi zihniye- 


358 Hadis, İbn-i Mace, age. Kitabü-z Zühd, Bab 15. C. II, ş. 1395326 Ahmet Yüksel Özemre, 
“İslamiyet'te Ilim” Bilgi Bilim ve İslam, İSAV, Istanbul 1987, s. 48 
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te karşı olmak, ilme karşı olmakla, onun ürettiği teknolojiye karşı olmakla eş tutuluyordu. İster istemez dinsiz bir ilme karşı, İslam'ı savunma pozisyonunda olanlar bağnazlıkla suçlanıyordu. Batılı düşünürler ve onların yerli iş birlikçileri, ilimde ilerlemenin ve batıya yetişmenin yolunun İslam'dan vazgeçmekle mümkün olacağı tezini kabul ettirmeye çalışıyorlardı. 
Mesela Osmanlı'nın batıyı yakalayabilmesi için ileri sürülen ve İngiliz Strafford Cannin'e ait olan üç maddelik reçete şu idi: “1- Osmanlı İmparatorluğunun Avrupalılaşması için İslamiyet'ten ve onun müesseselerinden ayrılması şarttır. 2- Zor ve yavaş da olsa Türkiye'nin tek çıkar yolu, Hıristiyan ahlakında medenileşmesidir. 3- Bu memlekette (Osmanlı İmparatorlugunda) baş muzir (2) hakim olan İslam dinidir. Bu Türki- 


ye'nin heba olan enerjisinin üzerinde yatan gerçek bir cana- vardır.”359 


O gün Osmanlıyı çökertmek için tek varlık sebebi olan İslam'dan kopması isteniyor, bu kopmanın Osmanlıyı kurtaracağı iddia ediliyordu. Bu teklifler Osmanlıyı yıkmak için o günün stratejisi olarak ileri sürülüyordu. Ancak bu gün geriye bakıp tarihi tarafsız bir gözle inceleyen yabancılar gerçeği itiraf edebiliyorlar. Mesela Andre Miguel şöyle diyor: “İmparatorluğu uyuşturan İslam değil, aksine Avrupa tarafından boğulan imparatorluk, İslam'ın nefesinin tukanmasına sebep olmuştur.”360 Şunu da dile getiriyor: “Osmanlı İmparatorluğu eceliyle ölmedi. 
O can çekişirken, Avrupa sadece ona ölümü tez olsun diye yardım etti.”361 


Bu gün kısmen düzeltilen ancak o gün kasıtlı olarak yapılan menfi teklifler, her halükarda insanların İslam'dan çıkmasına yetmiyordu; ancak zihinleri son derece bulandırıyor, dine 


359 Kırca, Kur'an-ı Kerim ve Modem..., age, s. 103-104 
360 Andre Miguel, İslam ve Medeniyeti, Bileşik Dağıtım Kitabevi, Ankara 1991, 5.358 
361 Miguel, age, 5. 345 
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karşı güvensizlik aşılıyor, din alimlerini de ilmin kabul etmediği metafizik konuları yorumlamaya itiyordu. Nitekim İslam'daki mucize konusu da bu yorumlardan nasibini alanlardandı: “Şu son asırlarda artık mucizelerin revaç bulamayacağını gösterecek delillerden biri de, batı alimlerinin bütün geçmiş mucizeleri inkar etmeleridir. Bu inkarın büyük bir tehevvür neticesi olduğu meydanda olmakla beraber herifler öyle bir zamandayız ki itikad için aklın nurundan, ilmi delilden başka hiçbir şeyin faidesi yoktur demekte pek haklıdırlar. Bakınız Henri Branje ne söylüyor: “İlim ile tarih bütün bu mucizatın butlanını ispat etmiştir. Mamafih o mucizata saik olan ruhu inkara kudret-yap olamamıştır. Bize gelince biz bu gün hiçbir mucizeye muhtaç değiliz. Bizim yegane mucize-i sermediyemiz varsa o da şu namütenahi alemdir, çünkü bizim hissiyat-ı diniyemizi ikaza o, bütün geçmiş mucizelerden ziyade saliktir.”362 
Görüldüğü gibi ilme beslenen sonsuz itimad ve onun tartışmasız kabul edilmesi gerektiği tezi, din alimlerini bile, o günkü ilmi anlayışa ters düşen itikadi konuları tevile yöneltiyordu. Mesela Muhammed Abduh, ebabil kuşlarının Ebrehe'nin ordusu üzerine attığı helak edici şeyleri, çiçek mikrobu olarak “izah ediyordu.363 


İlmi düzeyde bu tür savunma örneklerine rastlanırken, toplumsal tepkiler de, farklı kültürlerin tipik çatışma örneklerini sergiliyordu. Avrupa'ya tahsile gönderilen gençler, oraların büyülü atmosferinde aldıkları Avrupa kültürüyle memleketlerine dönünce kendi halkına, inançlarına ve kültürüne tepeden bakıyor, bu inanç ve kültürleri geri kalmanın müsebbibi olarak görüyorlardı. İnançlarıyla alay edildiğini gören halk, 


362 Ferid Vecdi'den Mehmet Akif, “Müslümanlıkta Medeniyet Tashihi İtikad” Sırat-ı Müstaldım, 
V1/138,14 Nisan 1326. Ayrıca geniş bilgi için bkz. İsmail Kara, “İslamcılar, Mucizeler, Bilim ve Pozitivizm Dergah, S. VI, Ağustos 1990, s. 18-19 

353 İsmail Kara, “İslam ve Pozitivizm” Bilgi Bilim ve İslam II, İSAV, İstanbul 1992, < 44 
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bu gençlerin yanlış tavrından dolayı batının sadece inanç ve kültürüne tepki göstermiyor, bu kültür ortamında üretilen ve medeniyetin ortak malı olması gereken teknolojilere de tepki gösteriyor, yerli teknolojileri desteklemek saikiyle de beslenen “gavur icadı” telakkisi bu etki ve tepki ortamında kendini gösteriyordu. Bu kültürel çatışma ortamında verilen bazı fetvalar, İslam'a yapılan haksız ithamlara verilen bir tepki şeklindeydi. 
“Şeyhul İslam Mustafa Sabri, İslam'a yapılan hücumların müsebbibi olarak, geçmişinden utanacak kadar geri kalmış olan Müslümanları görüyor ve “Müslümanların terakki yolunda geri kalmaları, dinlerinden değil, kendilerinden belki dinlerine layık insanlar olmadıklarından ileri geldiğini” söylüyordu.38* 


Musa Kazım (6. 1919) ise, “İslam ve Terakki” adlı makalesinde, “Din-i İslam mani-i terakki imiş, ne büyük iftira ne azim bühtan. Zira din-i İslam man-i terakki değil, bilakis amir-i terakki ve saik-i tealidir. Çünkü bu din bir milletin temeddün (medenileşme) ve terakki ermesi için iktiza eden usul ve esasların cümlesini ihtiva etmektedir”3©5 şeklinde İslam'ı savunmaktadır. 


1905'te Albert Einstein'in izafiyet teorisini ilim alemine takdim etmesiyle bilindiği gibi eski ilmi anlayış kökünden sarsıldı. En kesin bilimsel ispatların da yanılabileceği kabul edilmeye başlandı. İlmin sarsılınaz gibi zannedilen otoritesi yara alınca, din adamları da yersiz yorumlar yapma mecburiyetinden kurtuldular. Einstein bilimi izafiyete mahküm ederken aslında ilme iyilik yaptı ve onu kör saplantılardan, dogmatik bir kalıba girmekten kurtararak, gelişmeye açık bir hale getirdi. 
İlmin geldiği bu yeni konum onu güçsüz hale getirmemiş, bilakis daha sağlam temeller üzerine oturmasını ve temkinli olmasını sağlamıştır. Eski ilmi anlayışta araştırılacak bir şey kalmamıştı. İlim her şeyi halletmişti. Ama bunun böyle olmadığını bu günkü ilim bize öğretmiştir. 


364 Mustala Sabr, Meseleler, Yayınlavan Osman Nuri Gürsay, Istanbul 1974, $. 29 
365 Hıkimet Bayur. Turk Inkilap Tarıhı, Ankara 1952, C II, s. 380 


Tarih ve Günümüzde İlim ve Din 201 


Fizik bilgini Max Planck: “İlimde ilerleme, evrenin bir esasli sırrının çözüldüğünün sanıldığı bir sırada başka bir sırrın ortaya çıkmasıdır. Bu sebeple ilim tabiatın son sırrını keşfedemeyecektir” diyor.386 on dokuzuncu yüzyıldaki ilmi zihniyet mucizeleri inkar ederken, bu günkü ilmi anlayış en azından mümkün görmektedir. Kur'an'ın gönderildiği yıllarda, peygamber tarafından mucize olarak gösterilen birçok hususu bu günkü ilim, ilmi kanunlar dahilinde keşfetmiştir. Televizyonun icadını ve görüntü naklini buna örnek olarak verebiliriz. 
Peygamberimiz adeta televizyon gibı Mekke'de oturduğu yerden Mescid-i Aksa'yı görerek müşriklerin sorularına cevap vermiştir.3©” 

Görüntü naklinin gerçekleşmiş olması bilim adamlarını kütle naklinin mümkün olup olmadığı konusuna yöneltmiştir. Kurgu bilimler yoluyla insanlık bunlara kafa yormaktadır. 
Bunu gerçekleştirmenin yollarını aramaktadır. Kur'an'da bunun gerçekleştiğiyle ilgili haberlerin var olduğunu önceki bölümlerde ele almıştık. on dokuzuncu asrın bilim zihniyeti bütün bunları inkar ediyordu. Ancak bu gün mümkün görmektedir. İslam'la ilim arasındaki kaynaşma, ilmin gerçek hüviyetini kazanmasıyla mümkün olmuş ve İslam ilmin yolunu aydınlatabilecek bir misyona sahip olmuştur. Batıda Hıristiyanlık reforme edilerek ilme uygun hale getirilirken, ilim kendisini reforme ederek İslam'a uygun hale gelmiştir. Bu ameliye İslam'ın yaptırım gücüyle değil, kendiliğinden gerçekleşmiştir. Hatta birçok bilimsel araştırma dini gerçekleri çürütmek gayesiyle yola çıktığı halde, dini gerçekleri doğrular bir düzleme çıkmıştır. İlmin araştırdığı tabii ve sosyal realitelerdeki ilmi kanunlar Allah'ın kevni ayetleriyse, Kur'an da, gönderdiği ayetlerdir. Kur'an'da Allah insan aklına hitap etmekte ve gerek 


360 Adıvar, Tarih Boyunca... age,s 612 
367 İlgili hadis için bkz Miras, Sahih-i Buhari Tecridi..., age,C X.s 59 
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kendi nefsinde gerek dış dünyadaki ayetlerini ileride göstereceğini taahhüt etmektedir.368 İnsanoğlunun keşfettiği ilmi hakikatler, Allah'ın, Kur'an'da göstereceğini vaad ettiği ayetleri, sünnetullahıdır. Henüz hepsi de ortaya çıkarılmış değildir. 
İlim ilerledikçe daha ortaya çıkacak pek çok hakikat vardır. 
Onlar açığa çıktıkça insanlığa yeni hizmetler, yeni teknolojiler olarak sunulacak ve insanlık ilerleyecektir. 


Kur'an, kendine hedef olarak seçtiği, insanları dünya ve ahiret saadetine ulaştırma prensiplerini açıklıkla vaz etmekte, bu günkü ilmin tercih ettiği teknolojik ilerlemeleri, insanlara saadet temin etmesi bakımından ikinci planda gördüğü için tümüyle açıklamamakta ve açıklanmasını zamana bırakmaktadır. İnsanları insan yapan temel insanlık değerlerinin böyle bir beklemeye tahammülü olmadığından, bu konulardaki tavrını net ve açık şekilde ortaya koymuştur. Nitekim insanlığın bilim ve teknoloji yoluyla kalkındığı ve maddi refah açısından ilerlediği tartışmasız bir gerçektir. Ancak aynı oranda mutlu olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Çünkü insanlık, tecessüsünü gidermek için tabiattaki gizli kanunların keşfine koyulduğu halde, İslam'ın koyduğu açık sosyal kanunları göz ardı etmiştir. Böylece bilim ve teknoloji teorik planda İslam'ı tasdik etmesine rağmen, emrinde olduğu milletlerin sömürü vasıtası olarak kullanılmaktadır. İslam'a uygunluğuyla kutsal bir makama çıkartılan ilmi faaliyet, sonuçta sömürüye alet olmaktadır. Bu ilmi faaliyetin sahip olduğu prensipler, sömürü düzenlerini bertaraf etmemektedir. Bu sebeple salt bilimsel mantığın İslam bilimsel mantığıyla yeniden yorumlanması gerekmektedir. Son zamanların İslam düşünürlerinin, İslam'ın batıdaki bilimle uygunluk arz ettiği yolundaki açıklama ve savunmaları, İslamın batıya özür dileyici bir tavrı olarak değer- 


368 Kur'an, Fussilet, 41/53 Ayetin meali: “İnsanlara ufuklarda ve kendi nelislerinde ayetlerimizi 
göstereceğiz ki onun (Kur'anın) gerçek olduğu, onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?” 
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lendirilmekte ve batı bilimsel yaklaşımlarına meşruluk kazandırmakla suçlanmaktadırlar. 


Aklın yolu bir olduğundan, Kur'an'ın haber verdiği sosyal ve tabii realitelerle bilimin araştırdığı realiteler aynı olduğu için, bunların birbirine paralellik arz eden bilgiler ihtiva etmesi normaldir. Bilimin ve Kur'an'ın müşterek olarak bahse konu ettiği ve aynı gerçeğe parmak bastığı birçok örnek verilebilir. Ancak verilecek örnekler bu #alışmanın kapsamına sığmaz. Zaten böyle bir tekabuliyet (denk düşme) gayet tabiidir. 
Zira ikisi de aynı tabii ve sosyal hadiseleri haber vermektedirler. İlim ve dinin özelde Kur'an'ın birbirine uygun düşen bilgiler ihtiva etmeleri, bu günkü ilmin tamamiyle İslami bir karaktere sahip olmasını gerektirmez. “Aslında bizzat Kur'an'a benzeyen tabiat dünyası, ilahi vahyin başka bir biçimidir.”369 


Böyle olmakla beraber tabiat dünyasını yorumlayan hakim bilimsel anlayış; Müslümanlar tarafından oluşturulmadığı için gerek metot gerek hedef ve yaklaşım yönünden İslam bilimsel anlayışından uzaktır. Bilginin metot ve kaynakları açısından çağdaş felsefe ve bilimin aksine Müslümanlar bilginin Allah'tan geldiğini, güvenilir duyular, otoriteye dayanan doğru haber, aklı selim ve sezgi vasıtasıyla elde edildiğini savunmaktadırlar.370 Bu günkü bilim ise bu haber kaynaklarını kabul etmemekte, yegane güvenilir bilgi kaynağı olarak salt bilimi ileri sürmekte, elde edilen bu güvenilir bilginin belli bir çağa ait olduğunu ve başka bir çağda değişebileceğini de kabul etmektedir. Sırf bu karakteri yüzünden İslam'ın bilimi tek güvenilir kaynak olarak kabul etmesi mümkün değildir. Bilim bilgiyi yakalamak için oluşturulmuş bir disiplindir. Her zaman da bilgiyi yakaladığı iddia edilemez. “Bilim ve inanç bilgi 


369 El- Atlas, “İslam and the Philozoph of Science” İslami Araştırmalar, C. Itl, S. 4, Ekim 1989, 
s.182 
370 El-Attas, aynı makale, s. 170 
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dediğimiz bütünde yer alırlar. Bilgi bilime de inanca da nerede duracaklarını gösterir. Bilimin ve inancın sınırları vardır. Kuşatıcı olan bilgidir.”37! Burada bilgi olarak ifade edilen şey, Allah'ın ilim sıfatına giren her şeydir. Ne bu günkü ilmin ne de bize bildirilen Kur'an'i bilginin ve inancın Allah'ın ilmini ihata etmesi mümkün değildir. Ancak onun ilmi bütün sahaları ihata etmektedir. Bu günkü bilim, bilimsel mantığın dışında bir bilgi hazinesini, eski karakteri gereği kabul etmemektedir. Otorite ve sezginin meşru bilgi kaynakları ve metotları olduğunu reddetme eğilimindedir. Yine de bilim onları tamamen reddetmez. 
Ancak onları akla ve deneye indirger. 


“Çağdaş bilim, en başından beri nesneleri birbirinden bağımsız olarak meydana geldiğini onaylayan bir felsefeden doğmuş ve gelişmiştir. Bu felsefeye göre var olan her şey, ezeli ve ebedi madde içinde gizli olarak yatan bir ilerleme, bir gelişme ya da evrimdir. Bu bakış açısından dünya, bağımsız, ebedi bir evrendir. Kendi yasalarına göre gelişen, kendi kendini idare eden bir sistemdir. Allah'ın varlığını ve gerçekliğini inkarı, bu felsefenin amaçları arasındadır. Başlıca metotları, duyu algısı ya da deneyimi üzerine dayanan, salt akla güvenmeye eğilim duyan felsefi rasyonalizm ile, bir yanda aklı kabul ederken daha çok duyu deneyimine dayanma eğilimi gösteren ve otoriteyle sezgiyi bilgi kaynakları olarak reddeden seküler rasyonalizimdir. Her iki rasyonalizm şeklinin bakış açısına uygun olarak görülen gerçeklik anlayışı, gerçekliği tek gerçeklik düzeyi olarak düşünülen tabiat alemiyle sınırlamaya dayanır.”372 

Böyle bir bilimsel yaklaşımın İslam'ın ön gördüğü ilmi yaklaşımla örtüşmesi mümkün değildir. İslam, insanları ilme teşvik ederken, dış dünyadaki gerçekleri görerek asıl o gerçeklerin sahibini bulmayı ve ona yönelmeyi insanlara hedef ola- 


371 Ismet Özel, “Müslüman ve Bilgi” Bigi Bilim ve İslam. İSAV, istanbul 1992, 5.58 
372 KEi-Armas. “İslam ve Bilim” islam Bilimi Tartısmaları, Tere. Mus'afa Armağan. Insan Yayınları. 
Istanbul 1990, «, 129 
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rak önermiştir. Allah'ı inkar etmeyi hedef almış bir bilimsel yaklaşımı, İslami kabul etmemiz mümkün değildir. Bu bilimsel yaklaşım, çarpık hedeflerine rağınen birçok hakikate parmak basmış, birçok bilinmezi gün yüzüne çıkarmış ve ispat ettiği bir çok gerçeklerle Kur'an'a uygun düşmüş olabilir. Bilimsel bağlamdaki bu uygun düşme, onu meşru hale getirmez. 
Çarpıklıklarını kabul etmemizi gerektirmez. Hem bu başarılarını çarpıklığı sayesinde kazanmış da değildir. Belki bilim, içindeki çarpıklıkları olmasaydı çok daha ilerleme imkanı bulabilirdi. Bu ilerleme sadece maddi sahada değil, manevi sahalarda da mümkün olurdu. Ancak ilim ta baştan ön yargıyla hareket ederek manevi sahalara kendini kapatmıştır. Ancak gide gide yine o manevi (metalizik) sahanın sınırına dayanmıştır. 


Burada bilimi eleştirip yargılarken pozitivist bilimsel anlayış yargılanmaktadır. Bu yargılamada, ileri sürülen görüşlerin Popper'e dayanarak kuvvetlendirilmeye çalışılması, bir çelişki değildir. Neo pozitivist oluşu tartışmalı olan Popper'in, pozitivist olduğu kabul edilse bile bizi ilgilendiren onun pozitivist oluşu değil, bu düşünce ekolüne mensupmuş gibi gözükmesine rağmen, pozitivizmi yanlışlanabilirlik (Falsability) teorisiyle makul çizgiye çekmesidir. 

İslam'ın ilimi teşvik ettiğini ileri sürerken pozitivist bilimsel anlayışı kastetiniyoruz. Pozitivizm insanları Allah'tan uzaklaştırırken, İslam'ın ön gördüğü ilimin insanları Allah'a yaklaştırması gerekiyor. İslam'ın evrensel bir din olması sebebiyle onun ön gördüğü ilmi anlayış da evrenseldir. İslam ve bilim İslami anlayışta o kadar iç içe girmiş iki kavramdır ki, birbirinin aynı mı yoksa gayrı mı olduğu İslam alimlerince tartışılmış “ilim İslam'dır”373 denilebilmiştir. İslam'da ilim çok geniş anlamda kabul edildiği için, batıdaki bilimsel faaliyetlerin de bu ilmi faaliyetin bir şubesi olduğu kabul edilerek, bunlara 


373 Hanifi Ozcan, Maturidide Bilgi Problemi, IFAV İstanbul 1993. s. 31 
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daha ziyade “ fen” tabiri kullanılmıştır. Burada İslam'ın kendine has bir bilimsel anlayışının var olduğu ortaya çıkmaktadır. Kısaca “İslam Bilimi” (ilimi)374 diyebileceğimiz bu hususiyetin, ne olup olmadığı konusunda şu izahları yapmak mümkündür: 


“İslam Bilimi bir yandan Kur'an'dan kaynaklanan ruh, öte yandan İslam'ın tevarüs ettiği ve kendindeki manevi güçle onu hem kendinden öncekilerden farklı, hem de onlarla süreklilik arz eden yeni bir cevhere dönüştürdüğü çeşitli uygarlıklara ait bilimler arasındaki birleşmeden doğmuştur.” “Her türlü bilimin -tabiiki ayrıntılarının değil ilkesinin- Müslümanlarca Kur'an'da içerilmiş olduğu düşünülmüştür ve Kur'an'ın, sırlarını anlamayı ve bütün bilimlerin anahtarlarını içinde taşıyan iç anlamına nüfuz etmeyi mümkün kılacak batıni bir yorumu mevcuttur. Kur'an ve hadis, Allah'ın birliğini şu ya da bu yolla belgeleyen her türlü bilgiyi aramanın değerini vurgulamak suretiyle bilimlerin serpilmesi için uygun bir atmosfer yaratmıştır. Bu nedenle bütün bir metafizik ve kozmoloji Kur'an ve Hadis'in bağrından çıkmış ve bütün İslam bilimleri- nin üzerine kurulacağı bir temel olarak iş görmüştür. Kur'an ve Hadis, aynı zamanda İslam'ın ruhuna uygun her türlü akli faaliyeti teşvik edip yüreklendirmiştir”375 


“İslam bilimi ilkin, temel İslami değerler ve çağımızın gerekleriyle ahenk içindedir. Ne geçmişi unutur, ne de gelecek için ütopik düşünür... İslam bilimi, bir hayat tarzı olarak İslam'ın bir parçası, bir kısmıdır. O, İslam'ın fikri ve ahlaki dünyasının ana damarından kopuk bir şekilde öğretilemez. İslam Bilimi, İslami değerlerin geniş kapsamlı çatışı altında bir dünya görüşü oluşturan İslam'ın (bilimin değil) bir alt dalıdır. Onun gerek duyduğu tek şey, önüne engeller konmamasıdır. Çünkü bilimsel faali- 


374 İlim bilim ayrımını yapmamış olan araştırmacıların ilim anlamında bilim kullandıklarına 
dikkat etmek gerekir. 
375 Seyyid Hüseyin Nasr, “İslam Bilimi Nedir” İslam Bilimi Tartış..., age, s. 30-31 
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yet araçlarla ve amaçlarla ilgili konularda yapılan açık bir tartışmayla ayarlanır. Çünkü gerçek bilimsel faaliyet para dalavereleri, grup prestijleri ve stratejik çıkarlar tarafından değil, bilginin nihai kullanımına gösterilen ilgiyle harekete geçirilir.”376 

“Gazali ve İbn-i Haldun'un bilgi teorilerinin gösterdiği gibi, değerler ve ahlaki ilkeler Müslümanların bilgiyi arayışlarında önemli bir rol oynamıştır.” Ziyauddin Serdar, İslam'da bilim ve değerler çatısını on madde altında toplamıştır: Bunlar, “tevhid, hilafet, ibadet, ilim, helal, haram, adalet, zulüm, istislah (kamu yararı) ve ziyandır.”377 

Tevhid kavramı genellikle “Allah'ın birliği” şeklinde tercüme edilir. Bu birlik, insanlığın birliği, insan ve tabiatın birliği, bilgi ve değerlerin birliği iddiasında bulunduracak her şeyi kucaklayan bir değer halini alır. Tevhid'den hilafet kavramı doğar. İnsan Allah'tan bağımsız değildir. Tersine kendi bilimsel ve teknolojik faaliyetlerinde Allah'a karşı sorumlu ve hesap verme durumundadır. Yeryüzünde insan dışındaki her şey insanın emrine verilmiştir. Ancak İnsan emri altındaki bu dünyayı ulu orta tahrip etme yetkisine sahip değildir. Halifelik aynı zamanda korumayı da gerektirmektedir. Bireyin yada toplumun menfaati uğruna bilgi aranması ibadettir. Bilim için bilim anlayışı reddedilmiştir. İslami değerler çatısı içinde zulüm üç kategoride ele alınır: İnsan ve Allah arasında, insan ve insan arasında, insan ve tabiat arasında. Bu yüzden “adalet”i artırmak amacındaki bilimsel ve teknolojik faaliyet “helal”dir. 
Oysa yabancılaşmayı ve insanlıktan çıkmayı servetin küçük bir grupta toplanmasını, işsizlik ve çevrenin tahribini, zihinsel ve manevi tahribi artıran bilim ve teknoloji “zalim”dir ve bu nedenle haramdır. Zalim bilim ve teknolojinin başlıca özelliği; insani, çevresel ve manevi kaynakları tahrip etmesi ve zarar 


376 Münevver Ahmet Enis, “İslam Biliminin Temelini Atmak” İslam Bilimi Tartış..., age, s. 68- 
69 
377 Ziyauddin Serdar, “Bilime İslami ve Batılı yaklaşımlar” İslam Bilimi Tartış..., age, s. 104-105 
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vermesidir. Böyle bir bilim, bu yüzden ziyan olarak kategorileştirilir. Bütün bunlardan İslam Bilimi'nin basit bir çağdaş modeli çıkmaktadır: İslam Bilimi'nin paradigmaları tevhid, hilafet ve ibadet kavramlarıdır. Bu paradigmalar içinde İslam Bilimi adaleti ve istislahı (kamu yararını) destekleyecek ilim vasıtasıyla çalışır.”378 


“Bau sisteminde bilim, başlı başına asli değerdir ve her şey bilimin tapınağında kurban edilmelidir. İslam'ın tutumu bundan kökten farklıdır. Bilgi arayışı demek olan ilim, sadece İslamı dünya görüşü dahilinde ve Allah'ın rızası için aranırsa bir değer kazanır. Bu yolla, İslam içinde bilim kendi başına bir değer değil, ebedi bir değerler manzumesinin bir sonucudur.”379 “İslam'ın değer ve kavramları evrenseldir: İnsanlığın eşitliği, cinsiyetlerin eşitliği, mutlak adalet, sorumlulukta eşitlik bunlar arasında sayılabilir.”389 


İslam Bilimi'nin ne olduğunu daha belirgin hale getirmek için, onun ne olmadığı hususuna özet olarak bakmak gerekir: “İslam Bilimi, her türlü bilgiyi organik bir birlik içine sokan tevhid'i mutlak makro paradigma dolayısıyla indirgemeci değildir. 
Baskıcı değildir. Parçalı değildir. Adaletsiz değildir. Geçici değildir. Topluma ilgisiz değildir. Kültçü değildir.”381 İslam Bilimi'nin toplumla ilgili normu kültürel olarak basma kalıplaşmış değildir. 
İslam Bilimi mağrur olmayıp öz eleştiriye açıktır. İslam 'da bilgi, bir kaç seçkin bencil akla hizmet edecek bir araç olmayıp evrensel olarak bölüşümcü bir adaletin aracıdır.”382 


Yirmi birinci yüzyıla yaklaştığımız şu yıllarda, batılı bilim anlayışı yine batılı filozoflarca ağır bir şekilde eleştirilmektedir. Sadece İslam düşünürleri değil, batılı düşünürler bile al- 


378 Serdar, aynı makale, age, s. 105 - 107 

379 Ziyauddin Serdar, “İslam Bilimi Olmadan İslam Medeniyeti Düşünülemez” İslam Bilimi 
Tarıış... age, 5.76 

380 Münevver Ahmed Enis, “İslam Bilimi'nin Temelini atmak” age, s.7 

381 Münevver Ahmed Enis, “İslam Bilimi Ne değildir,” age,s 44-45 

382 Münevver Ahmed Enis, aynı makale, s.41-42 
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ternatif bilim politikaları geliştirmektedirler. Bütün bu tartışmaları topyekün ele alan, modern bilimin açmazlarını fark eden İslam düşünürleri, yukarıda bir kısmını özetlemeye çalıştığımız “İslam Bilimi” modelini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu model, kültürel birikimi itibariyle asrımızın insanlığına zengin malzemeler sunmaktadır. Ancak bunun hayata geçirilebilmesi için yukarıdaki bölümlerde de değindiğimiz gibi, dünya uygarlığının misyonunu Müslümanlar ele geçirmelidir. 
Yahut bu misyonu elinde bulunduran milletler, insanlığın içine düştüğü açmazları fark ederek daha insani bir modeli İslam Bilimi'nin ışığında benimsemelidirler. Ancak bu iki yolun ikisi de gerçekleşme şansından uzaktır. Zira dünyanın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömüren ve dünyayı kendi dümen suyunda idare eden milletler, yukarıda belirttiğimiz öneriyi kendi menfaatlerinin sonu olarak görecek ve benimsemeyeceklerdir. Müslümanların bu misyonu ele geçirip adil bir bölüşüme ve doğal dengeyi koruyarak gelişmeye ışık tutmalarının mümkün olup olamayacağını zaman gösterecektir. Tabii gidiş bu yönde olmakla beraber suni engellemelerle karşılaşmaktadır. 
Kominizmin tarih sahnesinden çekildiği gibi, kapitalist, materyalist ve pozitivist batılı değerlerin de yıkılarak yerini İslam'ın ön gördüğü dengeli sistemlere bırakması pekala mümkündür. Yaşanılan bütün tecrübelerin ışığında İslam'ın tarihten de güç alarak batılı müspet normları da potasında eriterek insanlığın yolunu aydınlatması mümkündür. Gerek tarihi birikimi ve tecrübesi, gerekse doğu batı arasında köprü konumunda olması bakımından yukarıdaki misyonu gerçekleştirmeye en elverişli millet Türk Milletidir. Müslüman ve ırki kimliği ile hem İslam ülkelerinin hem de Türk Dünyasının başını çekecek durumdadır. Ancak bu konumunu iyi değerlendirmeli, kendi kimlik bunalımını aşmalı, tarihi ve öz değerleriyle özdeşleşmelidir. Batı medeniyetinden alacaklarını da iyi tespit etmeli, taklitçilikten uzak bulunmalıdır. Toplumun temel değerleriyle bağdaşmayan batılı normları reddetme kabiliyetini göstermelidir. Önyargılardan uzaklaşmalı; takip edeceği yolu bir takım dayatmalarla değil, akl-ı selimle ve bilimsel yaklaşımlarla belirlemelidir. 


II - TÜRKİYE'DE İLİM VE DİN 


A - Aydınların İlim ve Dine Bakışı 


Türkiye'de aydınların ilim ve dine bakışları homojen değildir. Bu sebeple zaman zaman kültürel çatışma ortamlarının yaratılmasında aydınların da büyük payı olmaktadır. Medeniyet ve teknoloji yarışında üstünlüğün batıya geçmesinden bu yana, kaybedilen zamanı telafi etmek ve açılan mesafeyi kapatmak için ne yapılması gerektiği konusunda, her devirde birbiriyle çelişen birbirinin karşıtı olan görüşler ortaya atılmıştır. Bu görüşlerin farklılığı, bunların bilimsel temellere ve gerekçelere dayanmaktan çok, zihniyet farklılıklarına dayandıklarının delilidir. Çoğu kez bilim adamlarının oluşturduğu görüşler bilimsel olmaktan çok kendi dünya görüşlerini yansıtan zihniyetleriyle ilgilidir. Bilimsel verileri bu görüşlerini teyid için kullandıklarından ön yargılardan kurtulamamakta, objektiflikten de uzak bulunmaktadırlar. 


Batı ile girilen kültürel temasta genelde üç eğilim oluşmuştur: İlki, kendini yenilemeksizin batılı her şeye karşı düşmanca direniş, ikincisi, kendini hor, yabancıyı üstün görme eğilimi; üçüncüsü ise, milli bir sentez, kendine güven ve modernleşme eğilimidir.383 Bu eğilimlerden ilki, kör taassu- bu,bağnazlığı körüklemiş, bu eğilimi bertaraf etmek için mücadeleye girişenlerin de karşılıklı tartışma ortamında aşırıya 


383 Hayrettin Karaman, “İslami Uyanışın Öncüleri”, Toplum ve Bilim, 29/30. Bahar-1985, s. 107 
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gitmeleri sonucu, kendi benliklerini tamamen inkar etme ve batıya meftun olma hastalığına tutulmuşlardır. Sevgilisinin kusurlarını görmeyecek kadar gözü dönmüş bir aşık gibi batıya meftun olan bu ikinci grup zihniyet mensupları, batıdan ne görürlerse alma taraftarı olmuşlardır. Neticede göze hitap eden kolayca görülüp kavranan yaşayış tarzları ve şekilsel özellikler kolayca iktibas edilmiş, bunlarla batı medeniyetine erişilebileceğini zannetmişlerdir. Tanzimattan bu yana bu yaklaşım ağır basmıştır. “Osmanlı'nın garbı taklitten başka çaresi olmadığı koca koca paşalar tarafından ileri sürülmüştür. 
Taklit ederken bile hep bırakılması gereken yerde işe başlanmıştır. Avrupa hep otuz kırk senelik gecikme ile taklit edilir olmuştur.”384 


Üçüncü grupta mütalaa edilebilecek eğilim milli bir sentezi ön görüyor, kendine güvenerek batılılaşmayı öneriyordu. 
Yirminci yüzyılın başında Türk Yurdu Mecmuası'nın öncülük ettiği ve Ziya Gökalp'ın “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” olarak ortaya attığı parola, bu üçüncü grubu temsil ediyordu. Sebilurreşad çizgisinde olanlar da bazı nüanslarla bu görüşü paylaşıyor, onlar daha çok İslam'ın ilerlemeye mani olmadığını vurgulayarak, vaki olan hücumları bertaraf etmeye çalışıyorlardı. Katıksız batıcılar gerilememize neden olarak İslam'ı görüyor, İslamcılar da içine düşülen ataletin Müslümanların suçu olduğunu ve İslam'a iyi sarılmadıklarından kaynaklandığını ileri sürüyorlardı. 


Bu farklı akımlar Cumhuriyetle birlikte teke indi. Batıcılar bu işten zaferle çıktılar. Çağdaşlaşma yolunda batıda ne varsa alınmaya başlandı. Kendi toplumsal yapımıza uyup uymadığına bakılmaksızın, herhangi bir adaptasyona gidilmeksizin, toplumu batılı anlamda değiştirebilmek, şekillendirebilmek için yukarıdan aşağıya Fransız ve İtalyan Kanunları ter- 


384 Mümtaz Turhan Kültür değişimleri, Istanbul 1987, s. 167 
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cüme edilerek aynen uygulanmaya başlandı. Batıda ilme kös- tek olan Kilise ve Hıristiyanlığın saltanatına son veren ve batı için son derece gelişmenin yollarını açan laiklik prensibi de farklı toplum yapımız, farklı dinimiz göz ardı edilerek aynen ithal edildi. Batıda halk özellikle aydınlar, İslam aleminden yapılan tercümeler ve bunların uzun asırlar içinde özümlenmesi neticesinde ilimde ilerleyip yeni teknolojiler üretmeğe başladığında, karşısında Hıristiyan kilisesini bir otoriter engel olarak gördüler. Gelişmenin başarılı olabilmesi için bu engelin bertaraf edilmesi gerekiyordu. Siyasi anlamda Fransız ihtilaliyle de bunu gerçekleştirdiler. 


Bizde ise batının tersine, gelişmenin önüne sistematik bir engel çıkmadığı hatta batı benzetmesiyle engel olduğu iddia edilen dinin, bilakis gelişmeyi teşvik ettiği halde, halk ve aydınlarımız içine düştükleri ataletten kurtulamamışlardır. Bu ataletin sebebi kesinlikle din değildir. Peygamberimiz: “İki günü bir birine eşit olan ziyandadır”385 buyururken, böyle bir dinin gelişmeye engel olduğunu ileri sürmek o dine yapılacak en büyük iftiradır. Peki içine düşülen ataletin sebebi ne idi? 
Bu soruya iki kere ikinin dört ettiği gibi kesin bir cevap vermek hayli zordur. Ancak bu konuları derinden etüt eden araştırmacıların vardığı sonuçlardan edindiğimiz kanaat şudur ki, Osmanlı, uzun asırlar Avrupa üzerinde kurduğu hakimiyet ve büyük devlet psikozu ile uzun süre batıdaki gelişmelere gereken ilgiyi göstermemiştir. Gerilemeyle birlikte askeri sahada kaybedilen savaşlar batıya dikkatimizi çevirmiş, fakat batıyı fark ettiğimiz zaman o büyük mesafeler kat etmişti. Batıda ticari kapitalizm gerçekleştirilmiş ve büyük bir sermaye birikimi sağlanmış olmasına karşılık Osmanlıda ticaret, azınlıkların yapabileceği horlanan bir meslek olarak görülmüştür. Ticaret azınlıklara bırakılan bir meslek olunca, ticaret yoluyla zengin 


385 Hadis, Aliyyul Kari, Aynul Ulum Şerhi, C.I, s.116 
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olan azınlıklar giderek ülke yönetimine tesir etmeye başlamışlardır. Zamanla Müslümanların aleyhine, azınlıkların lehine yönetim değişikliklerini yaptırabilmişlerdir. Avrupalı denizcilerin Afrika'yı dolaşarak Hind ve Uzakdoğu sahillerine ulaşması da hem Avrupa'da ticari kapitalizmin gelişmesini, hem de tabii kaynakların batıya akmasını sağlamış; bizde ise bu gelişmelerin tesiri, eski ticaret yollarını önemsiz kılması dolayısıyla menfi olmuştur. 


İktisadi olarak zayıflayan ve teknolojik üstünlüğü batıya kaptıran Osmanlıda kendine güvensizlik hakim olmaya başladı. Bu güvensizlik zamanla kendini inkara, batıyı her şeyiyle taklit etmeye dönüştü, kendine güvenerek batılılaşmayı önerenler, aslında yok olmuş bir güveni yeniden tesis etmeye çalışıyorlardı. İçinde bulunulan sosyal şartlar bu güveni oluşturmaya yetmedi. Bu sağlanmış olsaydı, Osmanlının yükselme devrinde batıya karşı takındığı tutum, kendi insanımız tarafından kendi değerlerimize yöneltilmezdi. Dinimizin ve değer yapımızın sağlamlığı fark edilseydi, batıyı batı yapan asli unsurlar alınarak bu değer yapısı üzerine bina edilebilir, böylece eşsiz bir sentez oluşur, batıyı taklit etme yerine batının bizi taklit etme zarureti bile ortaya çıkabilirdi. Aslında batı atıfta bulunmadan İslam medeniyetinin mirasını kullanarak bugünkü demokratik ilkeleri vücuda getirmiştir. Fakat, biz bunun farkına varmadan, kedi değerlerimize hayatiyet bahşedecek yerde daha kolay olan batıyı taklit yolunu seçtik. Ancak, taklit edenle edilen toplumlar farklı kültür ortamına sahip olduklarından beklenen neticeler ortaya çıkmadı. Milli kültürde bulunan gelişmeyi teşvik edici nitelikteki değerler, gerilik sebebi olarak yargılandı. Böylece büsbütün geri kalındı. 


Yakın senelere kadar ve hala bazı muhitlerde bilim adamlarımıza ondokuzuncu asır pozitivist zihniyeti hakimdir. Bilime hala tek değişmez ve kurtarıcı hakikat olarak sarılmaktadırlar. Pozitivizmin şahsında bilimin hem batıda hem doğuda 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olanca eleştirisi artık yapılmaktadır. Bir kısım Türk aydınları bu eleştirilere katılırken, bazıları da hala ondokuzuncu asırdan bu yana hiç değişmediklerini sandıkları pozitivist sosyoloji mantığıyla hareket ediyorlar. Mardin'e göre “Dünya da birçok esnek sosyolojilerin olmasına karşılık, Türkiye'de şimdiye kadar bir tek sosyoloji vardır. O da pozitivist sosyolojidir.”386 Halbuki Avrupa'nın bilim hayatına izafiyet teorisinden güç alan yaklaşımlar hakim olmaya başlamış, bilimsel verilerin mutlaklığı sarsılmıştır. Alınmaması gereken şekilsel kalıplar batılılaşma uğruna çok süratli alınırken, esas takip edilmesi gereken ilim ve teknolojideki gelişmeler hep yirmi otuz senelik gecikmeyle transfer edilmiştir. Bunun neticesinde de yenilikler batının vazgeçtiği noktada bize intikal etmiştir.387 Dolayısıyla da bizim gelişmemize müspet tesir edecek yerde hep menfi tesiri olmuştur. 


Bir sürü çabaya rağmen yakalanamayan batı medeniyetinin neden yakalanamadığı sorusu bir kısım aydınlarımız tarafından sorulunca, bunun sebebi olarak dine bağlanmamız ve ondan tümüyle vazgeçmemiş olmamız ileri sürülmektedir. 
Halbuki Türkiye batılılaşma uğruna çoktan tercihini yapmış ve dini yaşantıyı sosyal hayatın dışına itmiştir. Araştırmalarımızdan edindiğimiz kanaate göre batı medeniyetine yetişilememesinin başlıca nedeni, dini toplumdan soyutlayarak bu işe kalkışmamızdır. Netice itibariyle toplum kendi kültürel değerlerinden kopmuş fakat kendine yabancı olan batılı kültür kalıplarını da benimsememiştir. Yapılan çabalar hep şekilde kalmış, derin bir kültür şoku yaşanmıştır. Kendi dinine ve kültürüne yabancılaştırılmış bir neslin bilim adamlarından dine önem vermelerini beklemek, çiçeğini bile açmamış ağaçtan meyve beklemeye benzer. 


386 Şerif Mardin, “Türkiye'de Kimlik Meselesi ve Islam” Dergah 1990, 5.8, s. 13 
387 Mümtaz Turhan, age, s. 167 


216 İslam ve Sosyoloji Açısından İlim ve Din Bütünlüğü 


Uzun bir dönem bilim adamlarımız dindar olmayı bilim adamlığına gölge düşürecek bir olay olarak görmüşlerdir. Onlar İslam dini konusunda batı tiplemesi yaparak yanlış bir kanaate ve ön yargıya sahip olmuşlardır. Batıda olduğu gibi dinin ilmi gelişmelerle bağdaşmayacağı ve bu gelişmelere engel olduğu zehabına kapılmışlar, dinin dogmatik özelliğinin serbest düşünceye engel olduğu kanaatini savunmuşlardır. Eğer içlerinde dine inanma ihtiyacı duyanlar olmuşsa, bunların çoğu da bu inançları bilimsel kişilikleriyle bağdaştıramadıklarından, kafalarında dinle ilgili ayrı bir kompartıman oluşturmuşlardır. Bu da davranış tutarsızlığını beraberinde getirmektedir. 
Kendi dinine ve kültürüne ön yargıyla bakan aydınlar, sahip olduğumuz zengin değer yargılarımızın farkına varamamakta; boşu boşuna psikolojik eziklik duymaktadırlar. Toplum olarak bu ezikliği duymaktayız ki, batıya ihtisasa gönderilen bilim adamı namzetlerini gönderirken gönderiş gerekçesi “bilgi ve görgülerini artırmak” olarak ifade edilmektedir. “Bilgi ve becerilerini artırmak” olarak ifade edilmesinin yadırganacak tarafı yoktur. Ancak görgü kelimesinin bilinen anlamlarına bakılarak; yukarıdaki gerekçenin, toplumca benimsenen görgü kurallarını reddedici bir nitelik taşıdığı ileri sürülebilir. 


Kendi kültürüne yabancılaşanlar memleketimizde kendi bilim adamlarımıza kıymet vermezken, aynı bilim adamlarını başka adlarla Avrupalılardan duyunca hayran olmaktadırlar. 
“Yarım aydın”388 olarak nitelenen bu tarz bilim adamlarımızın yetiştirdiği gençler de ister istemez din konusunda ön yargılı oluyor; Müslüman bir millete mensup olmaktan utanç duyabiliyorlar. İslam düşünürlerini de çoğunlukla tanımadıklarından onlara karşı düşmanca tavır sergileyebiliyorlar. Türkiye'deki durum, yabancıların da gözünden kaçmamış, bağımsız araştırmacılar bu gelişmeleri ortaya koymuşlardır. Cumhuri- 


388 Benzer görüşler için bkz.: Cahit Tanyol, “Yarım Aydın ve Aşağılık Duygusu” Türk Yurdu, 
Ekim 1955.5 294 s 261 
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yet döneminde “camilere gidilmesi hiçbir zaman engellenmedi. Bununla birlikte gençlik, cumhuriyetçi kanat tarafından öyle eğitildi ki, geleneksel İslami törenler umursanmaz oldu. 
Aile büyükleri tarafından kendilerine kısıtlı çerçevede bir şeyler öğretilmiş olanlar dışında, Müslüman Türklerden bütün bir kuşağın kendi dinlerini öğrenmede her çeşit dersten yoksun kalmaları oldu. Genç insanlardan bir kuşak İslamiyet'i hiç tanımadan yetişti.”389 Yine dini değerlerle manevi yapıları güçlendirilmeyen, dini eğitim aldıkları halde bu eğitim ilim yoluyla pekiştirilmediği için ikiliğe düşüp bundan kolayca vazgeçen gençlerimiz, yakın tarihimizde çeşitli ideolojilerin maşası durumuna düşmüşlerdi. Bu ideolojilerin kolayca at oynatması, dine gereken önemin verilmemesinden kaynaklanmaktaydı. Bu gün için bu ideolojilerin modası geçmiş görünmektedir. Ancak son yıllarda artan dine dönüş eğilimleri, potansiyel tehlike görülerek bu eğilimleri desteklediği düşünürlen dini eğitim kurumlarının önü kesilmeye çalışılmaktadır. 
Tek yanlı değerlendirmelere ve bu değerlendirmeler üzerine oluşturulan politika stratejilerine dayanan bu tasarrufların menfi neticeleri, din eğitiminden yoksun bırakılan nesiller üzerinde gözükm»ye başlamış; esrar, eroin ve benzeri madde bağımlılığı eskiye oranla hayli artmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından yedi büyük il4z yapılan araştırmaya göre orta dereceli okullardaki öğrencilerin 96075'i beyaz zehirle tanışmıştır.390 
Bütün bu yanlış uygulamaların öremli ölçüde sorumlusu dine ön yargıyla bakan bilim adamları ve onların fikirleriyle beslenen idarecilerdir. Bu bilim adamları içerde kendi değerlerimizi horlarken, aynı değerlerin batılı bilim adamlarının ilgi alanını oluşturduğunu fark ettiklerinde de biraz da utanarak kendi değerlerimize yönelmeye başlamışlardır. Aydınlarımızın 


389 Gustave E.Y. Grunebuum, İslamiyet 11, Terc. Esat Nermi Erenor, Bilgi Yayinevi. Ankara 1993, 
s.127-129 
390 Türkiye Gazetesi, 13 Eylul 1999, Manşet Haberi 
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bir kısmı bu süreci yaşarken, bir kısmı da hala on dokuzuncu asrın pozitivist anlayışını aşamamıştır. Batıda pozitivizmin ve bilimciliğin olanca eleştirisi yapılırken, Türkiye'de bu konuda bir duyarsızlık hakimdir. Habermas'ın ifadesiyle: “Bilim ve teknolojiye aç kalmış bir toplumda pozitivizmi eleştirmek, sırılsıklam aşık bir gence evliliğin zorluklarını anlatmak kadar güç bir iştir.”39! 

Aydınlarımız batı bilimini veya pozitivizmi İslam'la sentez yaparak almayı düşünmeyip, İslam'ı toplum dışına iterek ondan boş kalan yere pozitivizmi oturttuklarından, pozitivizm adeta bir dinsel misyona sahip olmuştu.392 Onun tartışılır olması, ona bağlanan güveni sarsacak ve dinin önemini ortaya çıkaracaktı. Böyle bir neticeyi istemeyen bilim adamları, uzun yıllar pozitivizmi tartışmaya yanaşmamışlar, bu yöndeki gelişmelere kulak tıkamışlardır. Bu durum sonuçta onların bilimdeki çağdaş tartışmaların gerisinde kalmalarına yol açmıştır. 


Akademik bilim adamaları tarafından yapılmayan bu eleştiriler, bir takım teorisyenler tarafından yapılarak tartışmaya açıldı. Dine hala önem vermeyen bilim adamlarıyla, gittikçe dine ağırlık veren bilim adamaları arasında da derin bir uçurum varlığını göstermektedir. Bu gelişme de ideolojik farklılaşmayı beraberinde getirmektedir. Tek olumlu durum, kaışılıklı diyaloğun bulunması ve bir tartışma zemininde meselelerin görüşülebiliyor olmasıdır. Karşılıklı bu iletişimin bir takım müştereklerde birleşmeyi sağlayacağını umut etmekteyiz. Habermas gibi iletişimle her şeyin hallolacağını iddia etmiyoruz.393 Ancak Türkiye için başka bir şans da gözükmüyor. Bunun başarılması, karşılıklı ön yargılardan uzaklaşarak gerçeği arama arzusunun bir takım saplantıların önüne geçmesine 


391 Kemal İnan, “Pozitivizmin Aydınlanması ve Jurgen Habermas” Toplum ve Bilim, 5. 27, Güz 
1984, s.102- 103 

392 A.Yaşar Sarıbay, “Türkiye'de Siyasal Modernleşme ve İslam” Toplum ve Bilim, 29-30, Bahar 
Yaz 1985, s5. 45-64 

393 İnan, a.g. makale, s. 102-103 
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bağlıdır. Bu da büyük ölçüde zihniyet değişikliğini gerektirmektedir. Çünkü Popper'in aksine çoğu kez zihniyetimiz neyin doğruluğuna inanıyorsa onun doğruluğunu bir takım bilimsel temellere isnad ederek ispat etmeye çalışıyoruz. Yanlış da olabileceğini düşünmek işimize gelmiyor. Böylelikle bilimsel doğmatizmin içinde kendimizi buluyoruz. Bu sebeple her türlü eleştiriye açık gençlere ve mutlak doğrulara ulaşmak aşkıyla dolu ilim adamlarına ihtiyacımız vardır. İlmin özünün anlaşılması, bu doğruları yakalamanın teminatıdır. Mutlak doğrulara ulaşmak için dinin ön gördüğü ön kabuller de bilimsel sınamaya ve eleştiriye tabi tutulabilir. Kör taklidden kurtulup tahkike ulaşmak için gerektiğinde vesvese etmenin yani bildirilen dini doğruları doğru olup olmadığı üzerinde kafa yormanın imanın ta kendisi olduğu Hz. Peygamber tarafından bildirilmiştir.39* Demek ki İslam Dini bir takım doğmaları düşünmeden, tahkik etmeden peşinen kabul edilmesini istememektedir. O halde ilmin özünün anlaşılması demek, aynı zamanda dinin özünün anlaşılması demektir. Bilim adamlarının din konusunda ön yargılı olmamaları, ilim ve din arasındaki bütünlüğün yakalanmasında ön koşul olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bilim adamlarımızın dini önemsemesiyle birlikte, halkın gerek kendileriyle gerekse devletle kaynaşmalarına zemin hazırlanır, bilime karşı takınılan yanlış tavırların da önüne geçilmiş olur. 


B- Halkın İlim ve Dine Bakışı 


Son iki asırdır İslam'a yapılan hücumlar hep bilimsellik adı altında yapıldı. İster istemez buna aksülamel doğdu. Böylesi bir bilimsellik, dini çevrelerde ve dini çevrelerin etkisi altında kalan halk nezdinde yadırgandı ve buna karşı hoşnut- 


394 Topaloğlu, age, s. 19-20 
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suzluk belirdi. Bu hoşnutsuzluğu duyanlar, bilimin gerçek konumunu fark edemeyen cahil fakat kendine göre mutaassıp dindar olan çevreler ve kişilerdir. “Cahil cesurdur” darb-ı meseline uygun olarak bu tip insanlar çoğu kez dini savunduğunu zannettikleri halde dine en büyük darbeyi kendileri vurmakta, dinin bütün kültür sahalarını kapsayıcı fonksiyonunu göz ardı ederek onu dar kalıplar içine sığdırmaya çalışmaktadırlar. 


Zaman zaman geniş halk kitlelerinin hurafelere, Mardin'in deyimiyle “volk İslam'a” dönüşü istemesi, resmi din ulemasını da şaşırtan tanımadıkları bir İslam'ın şekillerini karşılarına çıkartmıştır. Fiili olarak yaşanan ve İslam'la tam örtüşmese de kendine has anlamlı bir bütün oluşturan bu halk inançlarının dini ciddiye alan veya almayan kimseler tarafından hurafelerden ibaret görülmesi, sosyolojik bir olgu olarak etüde tabi tutulup bilim ve ilerlemeyi, gelişmeyi teşvik eden yanlarına işlerlik kazandırılmaması; halkı bilime karşı, kendilerini hor görenlere karşı tepkiye sevk etmiştir.395 


Bilim adamlarının bir kısmının din düşmanlığı yapması, bilimin bizzat kendisinin din düşmanı olduğunu ileri sürmeyi gerektirmez. Kaldı ki Türkiye'de dine hoş görüyle bakmayan çoğu bilim adamları, hala on dokuzuncu asrın pozitivist zihniyetini sürdürüyor, materyalist yorumlarla zihinleri bulandırarak insanları dinden soğutmaya çalışıyorlar. Halhuki örneklerini daha önceki bölümlerde verdiğimiz, yirminci asrın bilimsel mantığını belirleyen bilim adamları, her fırsatta din ve Allah'a olan saygılarını ve hayranlıklarını ifade etrmişlerdir. Aruk bu gün gerek memleketimizde gerekse gelişmiş olduğu iddia edilen memleketlerde din dışı bir hayat insanlara empoze ediliyorsa, bu August Comte'un iddia ettiği gibi ilmin bir gereği olarak yapılmıyor, dünyayı idare eden menfaat 


395 Mardin, Din ve İdeoloji. İletişim Yayınları, İstanbul 1986, s. 110, 113 
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odaklarının menfaatine böylesi bir yaşayış elverişli olduğu için, zihniyetlerin dine düşman olacak şekilde motive edilmesi dolayısıyla yapılıyor. Zira ileri batı toplumları dine önem vermeleri halinde, bu durumdan en karlı çıkacak olan İslamiyet'tir. Zaten bunca menfi propagandalara rağmen gerek Avrupa'da gerekse Amerika'da hızla yayılan din de İslamiyet'tir. Bu yayılma elbette ki sömürü düzenlerine baş kaldırıyı, onları yargılamayı beraberinde getirmektedir. Dünya nimetlerinden adil bir şekilde bütün insanların istifade etmesini düşünmek ve bunu sağlamaya çalışmak, bu nimetlerden yalnız kendileri istifade edenleri elbette hoşnut etmez. Bu hoşnutsuzluk nedeniyle dünyanın inisiyatifini elinde bulunduran batılı güçler, İslam'ın tırmanışından rahatsız olmakta, Müslümanları siyasi hakimiyeti altında tutmak istemektedirler.396 Yahut “bağımsız bölgelerin kurallarını kendileri tarafından lanse edilen cihanşümul siyasi ve ticari sistemin içine çekerek, kendi menfaatleri doğrultusunda şekillendirmek istemektedirler.”397 


Batının yoğun kültür emperyalizmi karşısında, değerlerini korumak mücadelesi veren halk, -batılı değerlere teslim olanlar bir yana- İslami değerleri bir bütün olarak yaşayabilmekten mahrum bulunmakta, en mutaassıp çevreler bile dinin sadece belirli yönünü veya özelliğini kendine bayraklaştırmaktadırlar. Onun dışındaki özelliklerini göz ardı edebilmektedirler. İslam'ın top yekün yaşanmamasından kaynaklanan bu durum, bir takım cemaatleşmelere sebep olmaktadır. İslam'ın belli kuralları, belli cemaatler tarafından sembolize edilmektedir. 


Bütün cemiyeti tek bir cemaat çatısı altında birleştirecek misyona sahip liderler ve örnek şahsiyetler olmayınca, farklı cemaat grupları farklı kişiler etrafında toplanmaktadırlar. Bu farklılıklar büyük bir cemaat olan cemiyetin gelişmesi için bir 


396 Benzer görüşler için bkz. Rodinson, age, s. 68-69 
397 Hodgson, age, C.III , s. 188 
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zenginlik olacak yerde tam aksi olmaktadır. Farklı cemaat grupları bir mesleki veya fonksiyonel farklılığı değil, tamamen ayrı bir zihniyet taşıyan farklılığı ve ayrılığı temsil etmektedirler. Taassuptan kaynaklanan bir hareket olarak kendi cemaatlerini ve cemaat liderlerini her türlü eleştirinin ve tartışmanın üstünde görmekte, böylece yanlış uygulamalar tartışmasız ortamda doğru kabul edilmektedir. Gerçek doğrulara ulaşmak için yöneltilecek haklı eleştiriler susturulmaktadır. Böyle bir eleştiri cemaat içinden gelmesi halinde eleştiri sahibi cemaat dışına itilmektedir. Böyle mutaassıp cemaatçı yapı, başka cemaatlerin düşüncelerini dışlamayı gerektirmektedir. Hatta cemaatler arası düşmanlık tohumları rahatlıkla ekilebilmektedir. 
Böylece Müslümanlar birbirine düşürülmekte, hatta zaman zaman birbirine kırdırılmaktadır. 


Bütün bu menfi durumlar sadece İslam'ı tek yanlı yaşayan mutaassıpların varlığından kaynaklanmamakta, bunların cehaletini ve samimiyetini istismar eden art niyetli odaklar tarafından cemaatler arası ihtilaflar körüklenmekte ve derinleştirilmektedir. Neticede inanç ve ibadet yapısında hiç bir farklılık olmayan cemaatler ve tarikatlar sanki aralarında derin inanç farklılıkları varmış gibi birbirine düşman edilmektedir. 
Üçüncü dünya diye nitelendirilen İslam ülkeleri ve özellikle Orta doğuda bulunan değişik cemaat ve tarikatlar, Oryantalistler ve Amerikan sesyologları tarafından yakın incelemeye alınmakta, bu cemaatlerin müşterek ve birleştirici yanları unutturularak, hassas olunan ihtilaf noktaları karşılıklı kışkırtılabilmektedir. 


Müslümanlar kendi toplumsal sorunlarını çözmek ve birlik ve bütünlüğü sağlamak için sosyal araştırmalara yönelmezken, yabancılar bu sorunları derinleştirmek ve içinden çıkılmaz hale sokmak için bilimsel araştırmalar, sosyal etütler yapmaktadır. Bütün bu hile ve oyunları bozabilmek ve aleyhimize işleyen çarkı tersine çevirebilmek için, toplumsal sorunlara 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bilimsel yaklaşımlarla çareler üretilmelidir. Bu iş Müslüman toplumumuzun menfaatini samimiyetle benimseyip, bunu tahakkuk ettirmek için bilimsel çareler üretmekle sağlanır. Mutaassıp, bağnaz olarak görülen insanların durumu, samimiyetlerinden değil de cehaletlerinden kaynaklanıyorsa onlar aydınlatılmalı, samimiyetsizler ayıklanmalıdır. Gerçekten bilinçli olarak dindar olduğu halde ilme cephe alan bazı kaba sofuların bu tavrına, dini inkar eden bazı bilim adamlarının sebep olduğu da unutulmamalıdır. Onların şahsında onların temsil ettiği bilimsel mantığa düşman olmaktadırlar. Yoksa salı ilimin kendisine değil. 


C- İlim, Din ve Laiklik Tartışmaları 


İlim, Müslümanlar açısından özellikle dokuz ve On üçüncü asırlarda İslam'a en güzel devrini yaşatmış bir olgu olmasına rağmen, günümüzde ilim denince ilk olarak akla, batıda on sekiz ve on dokuzuncu asırlarda şekillenmiş olan pozitivizm gelmektedir. Yirminci asır aydınları tarafından pozitivizm ağır eleştirilere uğramış olmasına rağmen, ülkemizde hala bu eleştirilere yanaşmayan aydınlarımız bulunabilmektedir. Çünkü pozitivizme, laiklik uygulamalarından sonra dinden boşalan sosyal misyon yükletilmiş, halkın din gibi pozitivizme iman etmesi gereği vurgulanmıştı. Dinin misyonunu ele almış olan doktrinin tartışılır olması, o doktrinin şahsında ilme olan güveni sarsacağından, dine teveccühü artıracağından pozitivizm tartışmaları bilim adamlarınca göz ardı edildi. Böylece çağın gerisinde kalındı. Çünkü batıda klasik pozitivist bilimsel mantık çoktan terk edilmiştir. Yöneltilen eleştiriler çerçevesinde pozitivizm kendini yenilemeye çalışmış, neo pozitivist post- modern teoriler oluşmuştur. 

Yine yabancı bir yazarın gözüyle Türkiye'nin hedefi “batılı olan her şeyi iyi ya da kötü hiç çekinmeden paylaşarak batıya 


224 İslam ve Sosyoloji Açısından İlim ve Din Bütünlüğü 


katılmaktır. Natoya ve benzeri Avrupa organizasyonlarına girmek için can atarlarken bunun nedeni, iktisadi ve askeri avantajlar kazanmak olduğu kadar, kendilerini sevgili yeni kimliklerinin kabul gördüğüne ikna etmektir.”398 Batılı her şeyi kabullenmeye hazır olan Türkiye, bu taklit vetiresinde batıdaki hızlı degişmeleri takip edememekte, belli dönemde iktibas ettiklerini aynen muhafaza etme vetiresini yaşarken, batıda bizim bu muhafaza ettiğimiz değerler değişmiş olabilmektedir. 


Bizde hala bazı bilim çevreleri tarafından ısrarla savunulan pozitivizm ve onun siyasi uzantısı olan laiklik, on sekiz ve on dokuzuncu asırların ilmi zihniyeti içinde gelişmiştir. Pozitivizmin dinle olan münasebeti ve bu zihniyetin doğmasına neden olan Hıristiyanlığın acziyeti daha önceki bölümlerde muhtelif vesilelerle ele alınmıştır. 


En kısa ifadesiyle din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak ortaya konan laiklik, Cumhuriyet Tarihi boyunca mana itibariyle aynı kalmakla birlikte, değişik şekillerde tatbik edilmiş, batıya özgü bir sistem olduğu için halkımız tarafından sindirilememiş, hep tartışmalara konu olmuştur. Batıya özgü oluşu da, bozulmuş Hıristiyan itikadının doğal olarak ilimle çatışması ve bu çatışmayı önlemeye yöneliktir. Yoksa “ne Hıristiyanlığın ne de İslamiyet'in özünde laiklik yoktur.”399 


Cumhuriyetin ilk yılları ve özellikle 1940 lı yıllarda laiklik, dinin bütün sahalarına pozitivizmin teşmil edilmesi gibi bir yola gidilerek tatbik edilmeye çalışılmıştır. Ancak laiklik ve onun gerektirdiği sistem, dinden boş kalan yeri dolduramamıştır. “La dini (dini olmayan) ancak dinsiz de olmayan” şeklinde tercüme edilen laiklik, özellikle tek parti döneminde dini hoş görüyü tesis etmek şeklinde değil, dine baskı aracı olarak kullanılmıştı. Hatta öyle ki, dinin esasını oluşturan ibadet 


398 Hodgson, age. 5. 284 
399 Baykan Sezer, Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı, İ.U.E.EY., İstanbul 1981, s. 221 


Tarih ve Günümüzde İlim ve Din 225 


şekilleri bile çağdaşlık adına değiştirilmeye gidilmiş, camiler Avrupa'daki kiliselere benzetilmeye çalışılmıştır. Aşağılık kompleksine düşen bir toplumun batı karşısındaki çarpık durumuna örnek olarak camilerin kiliselere benzetilmesi teklifleri gösterilebilir. Bu ve benzeri teklifler, İlahiyat Fakültesi Müderrisleri tarafından dinde reform paketi halinde hazırlanmış;199 ancak Türkçe ezan dışında hiç birisi uygulanma imkanı bulamamıştı. O da çok partili dönemle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 


Batıyı taklitten başka bir şey yapamayan bir toplumda, madem ki batıda, dinde reform yapılmıştı, burada da yapılmalıydı. Reforma konu olan dinin hangi din olması veya böyle bir reformu gerektirip gerektirmediği onları ilgilendirmiyordu. Çünkü yapılan şey tahkik değil, ancak taklitten ibaretti. 
Bütün bu yanlışları yıllar sonra fark edenler bundan vaz geçmişler ancak memleketin dini hayatında olanca tahribatı da yapmışlardı. 


Reform konusunda Ali Fuat Başgil'in mütalaası şöyleydi: “Mağlum olduğu üzere reform yahut reformatiyon, “deformatiyon” un zıddıdır. Deformatiyon bir şeyin asli şeklinden çıkması, aslının bozulması, reform yahut reformatiyon da aslından çıkan ve bozulan şeyin aslına irca edilmesi demektir. İslamiyetin ne itikadiyatında, ne de ameliyatında “ deforme” olmuş bir cihet yoktur ki “reforme” olması bahis mevzuu olabilsin.”101 


Dolayısıyla memleketimizde batıya kıyasla birçok şeyin tersi vaki olduğu gibi, din konusunda da aynı hata işlenmiştir. 
Batıda bozulan din reforme edilerek akla, ilme uygun hale getirilirken, memleketimizde bozulmamış dinde reform yapma- 


400 Sadık Albayrak, Türkiye'de İslamcılık- Batıcılık Mücadelesi, Istanbul 1990, s. 333-337. Daha 
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Neşriyat Yurdu Matbası, İstanbul 1956; bu kitaba cevap niteliğinde bkz. Kemal Edip 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ya kalkışıldığından, her şey aslına döndürülmesi gerekirken aslından saptırılmıştır. Tek parti döneminde dini hayata yapılan baskılar sonucu eski neslin nefreti celbedilmiş, yeni nesil de tamamen dinsiz bir zeminde eğitim görmüştür. Yapılan uygulamaların halk nezdinde hoşnutsuzluk yarattığı, yapılan ilk çok partili seçimde kendini göstermiştir. 


1947 de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında 
delegelerin din konusunda izhar ettikleri görüşler, o dönemin dini yaşantısını aksettirmesi bakımından önemlidir. Örneğin Kayseri delegesi Şükrü Nayman şu görüşleri ileri sürmüştür: “Türk gençliği manevi bir gıdaya muhtaçtır. İnsanlık ve medeniyet fesada düşmüştür. Yalnız maddeye tapan, manevi varlığı düşünmeyen insanoğlu amme vicdanından korkmaz. Fert cemiyet ve millet olarak manevi bağlara sarılmak lazımdır. Biz bu ihtiyacı İslam dininin kabul ettiği ahlak konularında bulacağız. Bu ahlak konuları, bu milleti selamete götürür ve ahlaksızlıklar önlenmiş olur. Manevi bağlara sarılmanın zaruri olduğunu kabul ettikten sonra şu hakikati görmek lazımdır. Bütün dünyada harpten sonra kiliseler dolup boşalmaktadır. Biz ise iftar sofralarında kadınlı, erkekli poker ve briç oynuyor, içki içerek sabahlıyoruz.”402 


Laikliğin bir baskı aracı olarak kullanılması ve dini hayatı kısıtlaması sonucu gelinen nokta yukarıdaki gibidir. Bu sosyal hayat içinde dini yaşayış, hemen hemen hayatın dışına itilmiştir. “Devletle dini kuruluşlar arasına koyduğu mesafeye rağmen, laiklik hiç bir şekilde, her tür dini inancın korkusuzca müsamaha göreceği modern, batılı bir dini özgürlük kavramı getirememiştir.”103 Çünkü bu dini özgürlük ve hoş görü ortamı İslamiyetin özünde zaten mevcut olduğu için, bunun devletle dini kuruluşlar arasına mesafe koyarak değil, bu mesafeyi kal. 
dırarak başarılma şansı vardır. Çünkü “laiklik batıda belli tari: 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hi koşulların sonucu ortaya çıkmış bir toplumsal olaydır. Türkiye'de de yine belli koşullarla birlikte karşımıza çıkacaktır. Ancak batıda ve Türkiye'de laiklik ile birlikte görülen tarihi koşullar arasında bir yakınlaştırma yapmak imkansızdır.”104 Bu imkansızlığı göremediğimiz için laiklik uygulamaları batı için olumlu sonuçlar verirken, bizde olumsuz sonuçlar vermiştir. 


Sıkı laiklik politikası, 1950'li yıllarla birlikte gevşetilerek dini yaşayışa biraz serbestlik verilmiş, daha önceki yıllarda kurulan Diyanet Teşkilatı'nın halkı din konusunda aydınlatmak üzere statüsü genişletilmiştir. Ancak halk din konusunda aydınlandıkça, dinin öz değerlerini öğrendikçe, laikliğe karşı reaksiyoner hale gelmiştir. Din ve laiklikten kaynaklanan halk devlet farklılaşmasına Başgil şöyle temas ediyor: “İslamiyet dünya münasebetlerinin hepsine ve devlet faaliyetlerine dair kaideler vermiştir ki, bunların heyeti umumiyesi İslam hukukiyat ve ahlakiyatını vücuda getirir. Müslüman vatandaş, dinin yalnız ibadet ahlakını değil, hukukiyat ve ahlakiyatına da riayetle mükelleftir. Fakat bu mükellefiyetle laiklik yani münasebetler hayatında (la dinilik) nasıl barışır ve birlikte yürür?” Başgil devamla “meselenin halli çaresini nazariyattan ziyade realitelerde ve hayatın akışında aramak lazımdır. Dereleri yokuş yukarı akıtamayız. Sadece yollarını açıp akışlarını düzeltebiliriz” diyor.105 


Laikliği batıdan almamıza rağmen, batılı anlamda laik olmadığımız da bir gerçektir. Din ve devlet ayrı değil, dinin devlete tabiiyeti söz konusudur. Bu durumu da Başgil şöyle değerlendirmektedir: “Dine bağlı devlet sisteminde din adamları nasıl birer sezar kesilirse, devlete bağlı din sisteminde de hükümet adamları ve her huydan politikacılar birer fuzuli din doktoru ve ehliyetsiz reformatör rolü oynamaya kalkışırlar. Dinin asırlar içinde yerleşmiş, örfi ve tarihi birer hakikat kıymeti almış olan 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akide ve erkanı, usül ve adabı üzerinde tıpkı oyuncaklarıyla oy- 

“ nayan çocuklar gibi oynamağa yeltenirler. Diyanete ve dini hayata dair indi kararlar vererek bunları jandarma ve polis kuvvetleriyle icraya kalkışırlar.”406 


Amiran Kurtkan Bilgiseven ise, din ve devlet arasındaki ayrılığı, “Cem Fark Tevhid” formüllerinden istifadeyle fonksiyonel bir ayrılma olarak görmekte, mana etrafında bir olmaları gerektiğini öne sürmektedir. Türkiye'de ise ayırıcı unsurun işlendiğini, birleştirici unsurun ise ihmal edildiğini belirtmektedir.107 


A. Fuat Başgil, dinin hiç değilse batılı anlamda devletten ayrı olması, kendi başına özerk olması gerektiğini ileri sürmekle birlikte, din ile devletin birleşik olması arzusunu da şöyle dile getirmektedir: “Din ile devlet birleşik oldukları zaman bunlar birbirinin lazımı olur. Ayrı oldukları zaman da bu iki türlü vazife ve mecburiyet, birbiriyle muarazaya girer ve birbirini kovar. Filhakika, devletin kanunu yasa ve yasakları din kanununun ve dini emir ve nehiylerin aynı olduğu ve devlet resmen bir dine sahip bulunduğu takdirde ve bu şartla dini ve sivil iki vazife ve mecburiyet, birbirini nefyetme ve birbirine muarız olma şöyle dursun, birbirinin ayrılmaz lazımı haline gelir. O suretle ki dine itaat eden aynı zamanda ve sırf bu sebeple devlete itaat etmiş olur. Devlete itaat eden de dine itaat etmiş sayılır. Şu halde ve bu takdirde, dini ve sivil, maddi ve manevi vazife ve mecburiyetler şeklen ikilik arz etmekte iseler de hakikatta bunlar tektir ve “Allah'a, Resulüne ve Ulul emre” yani bu günkü dilimizle, devlete itaatten ibarettir.”108 


Laiklik batıdan ithal edilmesine rağmen, zaman içinde laiklik uygulamasının batıda aldığı şekil ve değişiklik seyri takip edilmemiş, anayasa metinlerine değişikliği dahi teklif edilemeyecek değişmez kural olarak konmuştur. Halbuki Avrupa 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anayasalarının hemen ekseriyetinde hiç yer almamaktadır. 
Oralarda sekülerizm (dünyevileşme) olarak tatbik edilmekte, din ve toplum, din ve ilim, din ve devlet arası kesin çizgilerle ayrılmamakta, dine dayalı siyasi partiler kurulabilmektedir. 
Hatta sembolik de olsa Yunanistan, İspanya, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, İrlanda, İngiltere, Portekiz, Bolivya, İsrail, İtalya, Almanya ve İsviçre gibi devletler, çeşitli şekillerde anayasalarında dine bağlı devletler grubunda mütalaa edilmektedirler.*99 Avrupa ve diğer Hıristiyan memleketlerde -bir de Yahudi İsrail- dine karşı gösterilen hoşgörü ve esneklik, Hıristiyanlığın ve Yahudiliğin ilim karşısında takındığı çelişkili duruma rağmen gösterilmekte, toplumların dini göz ardı edilmemektedir. 


Bu hoş görü ortamına misal olarak şu ifade edilebilir ki, batılı devletlerde milletvekili yeminleri İncil'e el basarak yapılırken bizde bırakın Kur'an'a el basmayı, “vallahi billahi” şeklinde Allah'ın adını anarak yemin etmek bile laiklikle çelişir görülmektedir. Bizdeki “İaiklik, taassup sanılan dini ve ananevi (milli) kıymet ve mukavemetleri kırmak için getirilmiş, böylece din hürriyetine değil, din aleyhtarlığına hizmet etmiştir.”410 “Türkiye'de laiklik uygulamaları toplumu bölmüş ve gereksiz şekilde laik-Müslüman ikilemine yol açmıştır.”111 

Yine keskin bir din devlet ayrılığı, devlet millet farklılaşmasına yol açmıştır. Halkın birlik ve beraberlik içinde aynı mefkürede bütünleşmesini temin edecek dini motiflere, devlet politikasında yer verilmediği için cemiyet çeşitli kamplara ve cemaatlere bölünmektedir. Memleketin parçalanmasını ve zayıf düşmemizi isteyen dış güçler, mevcut politikalarda ısrar edilmesini tavsiye etmekte, bu tavsiyelere uyulması dolayısıyla da cemaatler arası farklılaşmalar; kamplaşmalara, çatışmalara ve bölünmelere sebep olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri başkanına kilise öğretilerine göre yemin merasimi tertip edip bu merasimde Müslümanların bile gönlünü almak için Kur'an okuturken, kendi yöneticilerimiz bu tür uygulamalara yanaşmamakta böylece halkımızın devlete olan güveni sarsılmaktadır. Bu uygulamalarda laiklik gerekçe olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Laikliğin Türkiye'de çarpık uygulanmasının yanında, mefhum olarak da laikliğin ne olduğu net olarak ortaya konmamış ve konmak da istenmemektedir. Böylece herkes laikligi kendi zihniyetine göre yorumlamakta, istendiği gibi tatbik edilebilmektedir. 

Laikliğin tarif edilmesi halinde, Türkiye'deki uygulanışının çarpıklığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Zira en kısa tarifiyle laiklik: “Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması” demektir. Halbuki Türkiye'de din ve devlet birbirinden ayrı ve bağımsız değildir. Din devlet işine karıştırılmazken, devlet din işlerine istediği gibi karışmakta ve baskı yapabilmektedir. 


Bir diğer tarifle laiklik: “Din ve vicdan özgürlüğü” demektir. Bu tarif açısından da bizdeki uygulamalar çelişkilerle doludur. Din dışı davranışlar sonuna kadar serbest olurken, dindarlık ve bunun gerektirdiği yaşayış ve uygulamalar, bir takım sınırlandırmalara tabii tutulabilmektedir. 


Görüldüğü gibi bizdeki uygulamaların laiklik açısından bile hiçbir ilmi dayanağı yoktur. Bu konuda tamamen keyfilik hakim bulunmaktadır. Laiklikte var olduğu ileri sürülen din ve vicdan özgürlüğü, hiçbir dayanağı olmadığı için tatbikatta göze çarpmamaktadır. Veyahut bu özgürlük devletin müsaade ettiği kadar kullanılmakta, devletin uygun görmediği yerde kısıtlanmaktadır. Devlet, fert ve cemiyetin saadetini temin etmekle yükümlü olup varlığının sebebi bu olmasına rağmen, cemiyetle rekabete girişmekte, kendi varlığına kastedenleri 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acımasız bir şekilde cezalandırırken, cemiyetin varlığına kastedenleri zaman zaman engellememekte, hatta bazen teşvik bile etmektedir. Devlet millet için var olduğu halde bazen millet devlete feda edilmektedir. Devletten kastettiğimiz de milletin bekası için varlığı kaçınılmaz olan devletin kendisi değil, onun yönetim biçimidir. Millet bu yönetim biçimine feda edilmektedir. Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bu memlekette, Müslümanlığın cemiyetin bekası için koymuş olduğu temel kurallar bu yüzde doksan dokuza rağmen göz ardı edilmekte, bu temel prensipler laik devlet yapısına kurban edilmekte, sonunda millet, cemiyet zarar görmektedir. İslam dini toplum yapısına zarar veren davranışları affetmezken, bugünkü laik yönetim biçimi, toplum yapısından çok kendi yapısını düşünmektedir. İçtimai suçlara verilen cezalar çok hafif, siyasi suçlara verilen cezalar çok ağırdır. Bu da devlet yönetiminin halktan çok kendisini düşündüğünün kanıtıdır. 


Devletin, kendini bu kadar sıkı bir şekilde koruma ihtiyacı duymasının nedeni, yönetim şekline karşı giderek artan reaksiyondur. Laik devlet başlangıcından bu yana kanunlarla korunur olmuş, giderek halka mal olmasıyla beraber bu kanunlar yumuşatılacağı yerde daha da sertleştirilmiştir. Bu uygulamalar laik devletin halkıyla bütünleşmediğini; başlangıçta normal sayılan reaksiyonların zamanla nötürleşeceği, daha sonra halkın bu laik yapılanmayı muhafaza etmeye başlayacağı beklenirken, bunun gerçekleşmediğini görmekteyiz. Bunun nedeni, dini doğmatizmi önlemek, gelişmenin yolunu açmak iddiasıyla ortaya konan laikliğin sosyal gelişmeler ışığında kendini yenileyememesi, dogmatik bir kalıba sokularak anayasalara değişmesi dahi teklif edilemez bir kural olarak yerleştirilmesidir. 
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D -Din ve Laiklik Konusunda Yapılmış 
Anketlerin Sonuçları 


Din ve ilmin ilişkisiyle doğrudan bağlantısı bulunan laikliğin üzerindeki tartışmalara ışık tutması ve Türk toplumunun laiklik karşısındaki tutumunu ortaya koymak bakımından son yıllarda yapılan bir iki anket çalışmasının neticelerine değinerek, Türk toplumunun laiklik bakımından fiili durumu ortaya konulabilir. 


Özer Özankaya'nın 1978'de yayınladığı ve sadece yüksek öğretim gençliği arasında yaptığı ankette; laikliği dinsizlik, batı taklitçiliği diye ileri sürenler çok düşük orandadır.*12 Yümni Sezen'in 1993'te yayınladığı ankette, içinde Üniversite gençliğinin de bulunduğu erkek ve kadın genç kesimlerde laikliğin dinsizlik olarak tanımlama temayülü diğer yaş gruplarına nazaran biraz daha fazla görülüyor.113 


İki anket arasındaki farktan anlaşılacağı gibi gelişmeler laikliğin aleyhine olmuştur. Sezen'in anketinden çıkan duruma göre: Laikliği benimseme temayülü olanlarla benimsemeyenler oranı birbirine yakındır. Benimseyenler biraz fazladır. 
Ancak onlarda çoğunlukla uygulamadan şikayetçidirler. “Laiklik hem dinsizin hem dindarın taassubunu artırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Türkiye'de dinsizlik henüz azınlıktadır. 
Ancak artma istidadı gösterebilir. Türkiye yönetiminin ve seçkinlerinin taklitçi zihniyet taşıdığı kanaatinin hemen hemen toplumumuza mal olduğu anlaşılmaktadır. Laikliğin sosyal gelişme sebebi olduğu fikrine pek rağbet edilmemiştir. Önemli sonuçlardan biri, devlet laikliğinin halkın birliğini bozmuş olmasıdır. laikliğin açmazlarından biri de, insan şahsiyetinin parçalanması tehlikesidir. Azınlık hakları korunsun derken çoğunlugun hakları çiğnenmiştir. Çoğunluk cahil ve gerici kabul edilmiştir. Laik ahlak yoktur. Olsa bile müeyyidesizdir. Ya laiklik ve ilerleme, ya da din ve gerilik dayatması devri geçmiştir.”414 

İlim ve din bütünlüğü açısından yukarıda tespiti yapılmış olumsuzlukların düzeltilmesi ve sağlıklı bir sosyal yapının oluşabilmesi için yapılabilecekler teklifler başlığı altında ele alınacaktır. 


E - Teklifler 


Genel olarak geçmiş bölümlerde dile getirilen aksaklıkları ifade ederken, dolaylı olarak o aksaklıkları giderecek muhtelif teklifler muhtelif yerlerde getirilmişti. Ancak özellikle Türkiye açısından bundan önceki paragraflarda durum tespiti yapılmış, teklifler de bu kısma bırakılmıştır. Bu teklifler, özellikle toplumumuzun kalkınması ve sağlıklı gelişmesi bakımından ilim ve dinin fonksiyonunun ne olabileceği konusunda odaklaşacak; aynı zamanda bu teklifler İslam dünyasının lideri durumunda bulunan Türkiye için geçerli olacağı gibi, diğer İslam ülkeleri için de bazı nüanslarla birlikte geçerli olacaktır. İnancın dördüncü tabakasını karşılayan tek din olması hasebiyle İslam ve ilim arasındaki sağlıklı ilişki, genel bir ilim ve din bütünlüğü için de geçerli olacaktır. Gerek geçmiş bölümlerde ortaya konulan hususlar, gerekse teklifler başlığı altında ileri sürülmekte olan çareler, sadece dünya insanlığının bir bölümü için değil, tümü için faydalı neticeler ortaya çıkaracaktır. Bu teklifler şöyle maddeleştirilebilir: 

1- “İlim Müslümancın yitiğidir. Nerede bulursa onu almaya en layık odur”115 prensibiyle hareket ederek, bilimsel gelişmeyi teşvik etmeli, bu konuda gelişmiş ülkelerle aramızda açılmış olan maddi mesafeyi kapatmak için onları arkadan taklit 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yerine, gelişmiş teknolojileri üretecek bilimsel buluşların ortaya konduğu araştırma merkezlerine kabiliyetli gençleri göndermeliyiz. Ancak bu gençlerin beyin göçü dediğimiz akıbete düşmemeleri için, milli değerlerle mücehhez hale getirmeli, bir takım maddi tekliflerle kolayca kandırılabilecek materyalist zihniyetten uzak tutulmaları gerekir. Bunun yanında, yeni teknolojiler üretebilecekleri araştırmalarını memleketimizde yapabilmeleri için, her türlü imkan ve teşvik sağlanmalıdır. 


2- İlim ve teknolojinin maddeci pozitivizmin zararlı etkilerinden arındırılması gerekir. Bunu sağlamak için şu prensipler benimsenebilir: 


a- Bir takım bilimsel teorileri, hatta kesin ispat edilmiş gibi gözüken bilimsel buluşları şimdilik kaydıyla doğru kabul etmeli, her zaman daha doğru olanlarının veya bu buluşları ikame edecek yeni buluşların ortaya çıkabileceğini ihtimal dahilinde görmeliyiz. Ortaya konulan bilimsel hakikat ne kadar güçlü ve doğru olursa olsun mütalaaların sonunda kendi kültürel mirasımızdan gelen tevazu gösterilmeli, en doğrusunun Allah tarafından bilindiği teslim edilmelidir. 

b- Bilimi bilim için değil, veya bir takım şahsi menfaatler için bu menfaatlere hizmet edecek teknolojileri üretmek için değil, öncelikle Allah rızası için dolaysıyla toplumun menfaatlerini sağlamak ve korumak için tahsil etmeli, toplum menfaatlerine uygun olan alternatif teknolojiler vücuda getirilmelidir. 

c- “İnsanların işlediklerinden dolayı karada ve denizde fesat zuhur etti”116 ayetinde ifade edilen fesat müsebbipleri olmamak için, hatta bu fesada sebep olanları önlemek için, özellikle bilim adamlarının ve yöneticilerin sağlam bir çevre bilinci- ne sahip olmaları gerekir. Çevreye zarar veren teknolojilerden 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vazgeçip, alternatif zararsız teknolojilere yönelmek, gezegenin selameti için zaruret haline gelmiştir. Küreselleşen dünyamızda çevre bilinci, sadece bir toplumun alacağı tedbirlerle oluşturulamaz ve faydalı neticeler vermez. Bu konuda da Müslüman millet olarak İslam'ın temizliğe verdiği önemi kavrayarak öncülük etmeli, bu konuyla ilgili uluslararası organizasyonlar- da etkin görevler almalıyız. 


d- İlim ve dinin birlikte hareket etmesi halinde, bilimsel prensiplerle dini prensipler muvazeneli bir ahenk oluşturarak, toplumda mana etrafında bütünleşmeyi sağlayabilirler. Böylece toplum fertleri ilim ve dine farklı kompartımanlarda yer ayırarak zihinsel parçalanmışlığa düşmezler. Bu parçalanmaya vaktiyle neden olmuş olan ve suni bir ilim din çatışmasını toplumda körüklemiş olan maddeci pozitivizm ve onun uzantısı olan materyalizm, tarihindeki yerine iade edilmeli ve hala sürmekte olan zararlı etkileri bertaraf ettirilmelidir. 

e- İyi bir bilim adamının aynı zamanda iyi bir dindar, iyi bir dindarın da iyi bir bilim adamı olabileceği ve tarihimizde de zaten böyle olduğu, böyle olması gerektiği gerçeği artık teslim edilmeli, bu konuda yeni nesiller için numune olacak örnek şahsiyetler tespit edilerek tanıtılmalıdır. 


3- Yanlış laiklik uygulamalarıyla toplumsal aktivitelerin dışında atıl bir halde tutulan ve sosyal gelişmemize son derece elverişli dini ve kültürel motiflere işlerlik kazandırmak gerekir. Bu önermeden hareketle: 


a- Yanlış laiklik uygulamalarıyla devletin ilgi alanı olmaktan çıkartılan dini değerleri elde etmek isteyen halk, bu ihtiyacını gidermek için farklı cemaat gruplarına ve tarikatlara girmek ihtiyacını duymakta, bu cemaatleri ve tarikatları müşterek hedefler etrafında birleştirecek bir devlet politikası olmadığı için, bunların varlığı gelişmeyi teşvik edecek yerde, çözülmeyi hızlandırmaktadır. Devlet bu cemaatleri potansiyel 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bir tehlike gibi görüp kendine düşman edecek yerde, onların varlığını kabul etmeli, faaliyetlerini milli menfaatler doğrultusunda, gizli değil gün ışığında, yanlışlardan arındırılmış şekilde yürütmeleri için birleştirici bir fonksiyonu icra etmelidir. 


b-Toplum fertlerinin bir kısmını dışlayarak halk içinde nefretin körüklenmesine sebep olan zihniyeti değiştirmeli, geniş bir hoşgörü anlayışını topluma hakim kılmanın çareleri araştırılmalıdır. Bunu sağlamak için de farklı kültürel yapıda- ki insanların bir araya gelip meselelerini tartışabilecekleri diyalog ortamlarının geliştirilmesi gerekir. 


c- Tevhid inancını sağlıklı bir şekilde toplum fertlerinin vicdanlarına yerleştirecek politikalar geliştirilmeli, bunu sağlayacak programlar gerek medya gerekse eğitim yoluyla tatbik edilmelidir. 


d- Allah korkusuyla donanmamış, O'nun sevgisini kalbine yerleştirmemiş insanların ekseriyette olduğu bir toplumda, her gün yeni bir yolsuzluk skandalının ortaya çıkması gayet tabiidir. Yozlaşmış bir toplumun bilim adamı da, yöneticisi de bu yozlaşmadan nasibini alacaktır. Bunları önlemenin yolu, polisiye tedbirlerden geçmez. Her insanın başına bir polis dikilemez. Kaldı ki dikilse bile eğer toplum yozlaşmışsa yolsuzluğu önlemekle görevli polis, kolluk gücü, zabıta vs. yeni bir yolsuzluğun aracı durumuna pekala gelebilir. Gelebilmektedir de. Bütün bunları önlemenin ve özlemini duyduğumuz temiz topluma, temiz yönetimlere kavuşmanın yolu, İslam ahlak ve maneviyatını topluma hakim kılmaktan geçer. Milletimizin özünde zaten mevcut bulunan bu değerleri içtimai yapımıza kazandırmalı ve böylece manevi bir oto kontrol sistemi topluma yerleştirilmelidir. 


e- “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır”117 şeklinde Kur'an'da ifade edilen ve çalışmayı ibadet sayan İslami motiflere canlılık kazandırmak suretiyle atıl kapasiteyle çalışan iş gücü potansiyeli, yeni iş sahalarına kanalize edilmelidir. Hemen her semtte onlarcası bulunan kahvehaneleri birer miskin yuvası ve kumarhane olmaktan çıkartıp, eski haline yani gerçek bir kıraat haneye çevirilmelidir. Her meslekten ve kültürden değişik eserleri buralara kazandırıp okuyan, düşünen ve bir şeyler üretme aşkıyla dolu olan fertler yetiştirilmelidir. Gereken bilgi ve beceriyi elde eden fertlerin ferdiyet kapasitesi gelişecek ve bu kapasiteyle yeni iş sahalarını kendileri oluşturabileceklerdir. Böylece ekonomik büyüme gerçekleştirilecektir. 

Büyüyen ekonominin nimetlerinden toplum fertlerinin adil bir şekilde istifade etmesini sağlamak ve böylece gerçek bir sosyal gelişmeyi ve bütünleşmeyi tahakkuk ettirmek için fertlerin diğergamlık duyguları İslami değerlerle desteklenmelidir. Örneğin: “Kendi nefsiniz için istediğinizi din kardeşiniz için de istemedikçe gerçek mümin olamazsınız”118 hadis-i şerifi bu konuda düstur haline getirilebilir. Bu ve buna benzer sosyal gelişmeyi teşvik edici, ilim ve din bütünlüğünü sağlayıcı prensipler, ayetler ve hadisler; büyük İslam bilginlerinin sözleri kitaplarda çokça mevcuttur. Önemli olan kitaplarda bunların var olmasıyla övünmek yerine, atıl halde bulunan bu prensipleri toplumsal aktivitelerimiz haline getirebilmek, toplumun her ferdine her işinde bu prensiplerin varlığını hissettirebilmektir. 


f- “Devlet millet içindir” prensibiyle hareket ederek devlet politikaları demokrasinin de bir gereği olarak milletin istekleri doğrultusunda oluşturulmalı, bu istekleri oluştururken de bilim adamları halka öncülük etmelidir. Bilimsel mantıkla meseleleri ele alıp inceleyerek her türlü çelişkileri ortaya koyup sağlıklı bilimsel politikalar geliştirmeli, bu politikaları toplum 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yönetimine hakim kılmak için gereken aydınlatmayı yapmalıdırlar. Yöneticiler de bilimsel önerilere açık olmalı ve doğruluğu ispatlanmış gerçekleri tatbik etmelidirler. Dini öğretilerin toplumda sağlıklı bir şekilde algılanması da sağlıklı bilim politikalarıyla mümkündür. Sağlıklı sosyal değişmelere kapı açmalı, bu değişmelerin gelişme şeklinde tahakkuk etmesi için sağlıklı alternatifler yine bilim yoluyla üretilmelidir. Toplumsal dinamizmi sağlayan değer hükümleri gelişme yönünde harekete geçirilmelidir. Devlet kendi siyasal düzenine yönelik tehlikelere karşı tedbirler alırken, milletin sağlığına, inancına, güvenliğine, temel insan haklarına yönelik tehlikelere karşı da gereken tedbirleri almalı, böylece millet için var olduğunu ispat etmelidir. 


SONUÇ 


İlim ve din, tarihin derinliklerinden beri birlikteliği haiz bulunmaktadırlar. Bu birlikteliği göz ardı eden ve ilimle dini çatışma zemininde varsayan filozoflar, dinin fonksiyonunu belli çağlara hapsetmek istemişlerdir. Modern medeniyeti de ilim medeniyeti olarak takdim etmişlerdir. 


İlim ve din arasındaki ilişki, medeniyetler arasında farklılık göstermektedir. Bu ilişki İslam medeniyetinin hakim oldugu dönemlerde birbirini tamamlama ve bütünlük şeklinde ortaya çıkarken, aydınlanma çağından bu yana gelişen batı medeniyetinde ise, ilim ve din ilişkisi çatışma şeklinde cereyan etmiştir. i 

Bu çalışmada, ilim ve din arasındaki tabii ilişkinin bütünlük halinde olduğu ileri sürülerek, batı medeniyetindeki çatışma zemininin, sosyal şartların oluşturduğu gayri tabii bir durum olduğu, ispat edilmeye çalışılmıştır. Bunun için iki temel önermede bulunulmuştur: 


İlk olarak, ilim-din çatışması batıya hastır. Bunun da Hıristiyanlıktan kaynaklanan objektif sebepleri vardır. Çünkü Hıristiyanlığın temel kaynakları, muhtelif ve birbiriyle çelişen rivayetlere müstenit olması dolayısıyla Hıristiyanlığın gerçek anlamda bir din olma hüviyetini kaybettirmiştir. Bu önerme- nin Hıristiyanlarca kabul edilmesi güç olsa da, Hıristiyanlığın ilim karşısında düştüğü çelişkiler, gerek kendi kaynakları ve gerekse bağıınsız kaynaklar referans gösterilerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. İslami açıdan ise, Hıristiyanlığın bozulmuş bir din olması, İslam'ın bizzat geliş nedenidir. İşte batıda ilim, gerçek bir dinle değil, bozulmuş bir dinle çatışmıştır. 

İkinci olarak; batıda ilim, değer yargılarından güç alacağı gerçek bir dinden mahrum kaldığı için, ortaya çıkan medeniyetin insanlık için faydalı olduğu kadar zararlı da olabilmesi keyfiyetidir. Batı medeniyetinin en çok eleştiriye muhatap olan yönünün, gerçek bir dinle doldurulacak yönü olduğu yeniden ifade edilebilir. 


“Bir şeyin hakikatini bilmek”119 olarak tarif edilen ilmin, dinden sıyrılmış haliyle hakikat vadisinde fazla bir yol alamayacağı anlaşılınca, batılı filozoflar tarafından hedefi daraltılmış; kuvvet, fayda ve teknolojiye indirgenmiştir. İlimden hasıl olan kuvvet, fayda ve teknolojinin insanlığın tümüne hizmet eden bölüşümcü bir adaletin aracı olmaktan ziyade çoğu kez sömürü aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Doğal olarak böyle bir ilmi faaliyetin insanlığa mutluluk getiremeyeceği, ilim ve din bütünlüğünün zaruri olduğu, mevcut durumun da istisnai bir durum teşkil ettiği ortaya çıkmaktadır. 


Çalışmada “İslam ve Sosyoloji Açısından İlim ve Din bütünlüğü” ele alındığı için, öncelikle İslam ve Sosyolojinin ilişkisi üzerinde durulmuş bu ilişkinin İslam Sosyolojisi şeklinde ortaya konulması halinde İslam Sosyolojisinin mahiyeti ve ilgi alanları tespit edilmeye çalışılmış, bu konudaki çalışmalara deyinilmiştir. İslam Sosyolojisinin farklı cemaat gruplarını birleştirebilecek bir misyona sahip olduğu belirtilmiştir. İslam Sosyolojisi açısından ilim ve din ilişkisine bakıldığında, orada çatışmadan değil, ancak bütünlükten bahsedilebilir. Özellikle İslam medeniyetinin zirvede bulunduğu dokuzla on üçüncü asırlardaki gelişmelerde ilim ve dinin müşterek fonksiyon icra ettiği anlaşılmıştır. Muhtemel itirazlara cevap verme yeteneği 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gösteren ve gerçek anlamda tek din olan İslamiyet'in ilmi ne derece teşvik ettiği, referans olarak gösterilen ayet ve hadislere bakılınca anlaşılır. 


İslam'la mutlak ilim arasında bir çatışmadan söz edilemeyeceğinden hareketle, gerçek bir dinle gerçek ilim arasında bir çatışmanın olamayacağı ortadadır. Fiili bir çatışmanın vuku bulduğu batıda, hem dinin gerçek anlamda bir din olmadığı, hem de ilmin dinle çatıştırılan bir ideoloji görünümünde olduğu görülmüştür. Pozitivizm, bu ideolojinin adı olmuştur. 
Her şeyi maddeden ibaret gören ve manevi hiçbir gerçeği kabul etmeyen materyalizm de pozitivizmin bir sonucudur. Bu ideolojilerin oluşturduğu sosyal yaşantıda iktisadi ilişkiler de pragmatizm (faydacılık) esasına oturtulmuş, bu ilişkilere işlerlik kazandıran kapitalist iktisadi model, yine bu ideolojilerden beslenmiştir. Çalışmanın muhtelif yerlerinde pozitivist olduğu ileri sürülen aydınlar referans gösterilerek pozitivizmin eleştirilmesi, onun bir ilimden çok ideoloji olduğunu ispat etmek içindir. 

Sonuç olarak, ilim ve dinin çatışır olduklarını iddia edenlerin ileri sürdüğü kanıtların, ilmi olmaktan çok, zihniyetle ilgili görüşler olduğu ileri sürülebilir. Hatta bu çatışmayı pekiştirmek ve ilmin dine karşı zaferini ilan etmek amacıyla araştırmalar yapan bilim adamları, sonuçta dini çürütecek yerde onu doğrulayan sonuçlara varmışlardır. 


İlim ve din bütünlüğünün özellikle İslam açısından tabii olduğu ortaya konduktan sonra; zengin bir İslami kültür mirası üzerinde bulunan Türk Milleti'nin alternatif bir medeniyet oluşturmada önemli bir potansiyele sahip olduğu ileri sürülebilir. Türkiye hem batıyla yakın teması olan, batılı değerlerin müspet ve menfi yönlerini ortaya koyabilecek konumda, hem de bin yıllık İslami medeniyet mirasına sahip bulunan, bir ülkedir. Bu konumuyla Türkiye, şüphesiz Islam ülkelerinin başını çekecek özelliklere sahiptir. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan Türk Dünyası'nın lideri durumunda olması da Türkiye'nin bu konumunu güçlendiren diğer bir avantajıdır. 


Bu çerçevede Türkiye'nin özellikle kendi iç barışını sağlayabilmesi için, bu araştırmada ortaya konulan ve özellikle teklifler bahsinde belirtilen hususların hayata geçirilmesi, fıtrat ve tevhid dini olan İslam'ın geniş çatısı altında sosyal araştırmaların yoğunlaştırılması, bütün toplum fertlerini birleştirecek ve tatmin edecek mana bütünlüğüne ulaşmak için, gerekli kültür kodlarının tespit edilerek onlara işlerlik kazandırılması lazımdır. Milli düzeyde sağlanacak bu konsensüsün daha sonra milletler arası düzeye taşınması gerekir. 


İslam'ın tevhid nizamından hareketle yapılacak bilimsel çalışmalar ve politikalar, çağımız medeniyetinin çehresini degiştirecek, kuvvetin yerini hakka, haksızlığın yerini adalete, esaretin yerini hürriyete, kötü ve çirkinin yerini mutlak güzele bırakmasına imkan sağlayacaktır. Çağımızın din dışı ilim medeniyetinin ürettiği bütün bunalımlar, ilim ve İslam birlikteliğiyle aşılacaktır. Ancak bunların başarılabilmesi için, ya bu değerlerin mevcut dünya otoriteleri tarafından samimiyetle benimsenmesi, yahut dünyadaki güç dengelerinin Müslümanların lehine değişmesi gerekir. Çünkü huvvete dayanmayan adalet zayıf, adalete dayanmayan huvvet zalim olur. 
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Değişen 


Din Anlayışının. 


Sosyolojisi 
Dr. Ergün Yıldırı mi 


Yazar, dini anlayışın değişimini yeni bir sosyoloji anlayışı ile anlamak üzere çeşitli yaklaşımlar ileri sürüyor. 


Kitap Türkiye'de modernleşmeyle birlikte Türk sosyologlarının dinin yaşadığı anlayış değişmeleri ile ilgili çözümleri inceliyor. 


BİLGE 


uiyeş |IpV /d 


- 


Bilimsel devrimleri gerçekleştiren büyük filozoflar, araştırmalarının sonunda Allah'a hayranlıklarını gizleyememişlerse de, ilmi gelişmelere paralel olarak insanların Allah'a yaklaşmasını sağlayacak bir bilimsel mantık da ortaya koyamamışlardır. 


Dine ihtiyaç hissetmeden gelişen bilimin en çok tenkide konu olan yönü, din tarafından doldurulacak ve tamamlanacak yönüdür. Batı ilim ve medeniyetine yöneltilen yoğun eleştirilerden hareketle, iki üç asırdır dine düşman olarak gelişen ilmi çalışmaların özellikle pozitivizmin şahsında insanlık tarihinin bir istisnai dönemini teşkil ettiği ifade edilebilir. Bu durum, sosyal şartların baskısı sonucu oluşan gayri tabii bir durumdur. Tabii olan ise ilim ve din bütünlüğü içinde insanlığın yolunu aydınlatacak olan medeniyet ortamıdır. İnsanlık, temel ihtiyaçlara cevap veren böyle bir medeniyete her zamankinden daha fazla gereksinim duyuyor. 


Rasyonel yönü kadar duygusal ve ruhsal yönü de olan insanın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek 


bir medeniyet ortamı ancak ilim ve dinin birlikteliğiyle oluşturulabilir. 
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